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Perde ! Sahne | 
Ham'et 
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Aşağılarda, hafif mâvl bir sisin içinde, üzerinde beyaz bir yelkenli ile bir küçük teknenin süzülerek gittiği Hudson “nehri görünüyordu. 

İçinde iki yolcu olan otomobil, dar ve virajlı yolda süratle ilerliyordu. İlerde ve yükseklerde, kilise kulelerini andıran kuleleri ve eski mimârisi ile şatoya benzeyen garip bir binâ görünüyordu. Kulelerin sivri uçları, etrâfı sarmış olan sık ormantlığın ağaçları arasından güçlükle görülmekteydi. 

Arabanın içindekilerden biri, garip bir sesle, «Kendiml hiç de iyi hissetmiyorum,» diye mırıldandı. 

Geniş omuzlu ve iri, yarı olan diğeri, arkadaşına bakarak, «Sanki karşımıza her an zırhlı eski zaman Şövalyeleri çıkacakmış gibi. değil mi?» dedi. 

Araba, birden, dar bir köprünün önünde durdu ve ya- 


9 


kınlardaki eski bir kulübeden çıkan yaşlı, ufak, tefek bekçi onlara baktı. Sonra hiçbirşey söylemeden, elile, kapının üstündeki yazıyı gösterdi: 


Geçmek Yasaktır 
Hamlet 


Geniş omuzlu adam, başını pencereden çıkardı ve seslendi: «Drury Lane'i görmek istiyoruz!» 

Yaşlı bekçi, bunu duyunca ileri otıldı ve, «Pekalâ, efendim, dâvetiyenizi görebilir miyim?» dedi. 

Otomobildekiler, birbirlerinin yüzlerine baktılar. Sonra direksiyonda olan, sabırsızlıkla, «Mister Lane, geleceğimizi biliyor,» diye cevap verdi, «Bizi bekliyor şu anda.» 

«Oh, öyle mi?» Köprü bekçisi, birden kulübeye girdi ve birkaç sâniye sonra çıkarak, «Özür dilerim, efendim,» dedi, «Kapıyı açıyorum, buyurun.» 

Biraz sonra otomobil, dar köprüden geçip, kapıyı arkada bırakmış ve şato benzeri binâya doğru yol almaya başlamıştı. Sonunda kalın duvarlar önünde durdular ve bu sefer, kendilerini bekletmeyen, diğer bir bekçi tarafından açılan kapıdan, gülümseyerek geçtiler. 

Şimdi, iki tarafı da çiçekler ve ağaçlarla kaplı dar bir yolda ilerliyorlardı. Sağda ve solda, yolun iç tarafında birkaç küçük kulübe görülüyordu. Şaşkınlıkla birbirlerinin yüzüne bakarak, demir bir köprünün üzerinden geçtiler. 

Şatoya girdiklerinde, geniş salonda kendilerini karşılayan uşak, yolu gösterince, geniş omuzlu adam, şaşkınlıkla başını iki yana salladı ve tekrar arkadaşına baktı. Şimdi içinde bulundukları koca salon, duvarlardaki ağaç maskeler, antika eşyâ ve eski şövalye zırhları ile bir müzeyi andırıyordu. 

Birden, karşıdaki koca kapılardan birinden, yaşlı, yüzü buruşmuş, hafifçe kambur ve önünde, demircilerin önlüklerine benzer deri bir önlük bulunan saçsız bir adam göründü. Yaşlı adam, hafif bir gülümseme ile onlara doğru 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ilerledi ve, «İyi günler, efendim,» dedi, «Hamlet'e hoş geldıniz» Sonra, diğer yaşlı adama, onları salona getiren uşağa dönerek, «Tamam, Falstaff, gidebilirsin,» diye devâmetti. 

Ssovcı Bruno, şaşırmıştı. Gözlerini iri, iri açarak, «Falstaff mi?» diye şaşkınlıkla sordu, «Böyle isim olur mu hiç?» 

Kambur uşak, gülümsedi, «Hayır, efendim, asıl ismi Jake Pinna'dır,» dedi, «Kendisi eski bir aktördür. Fakat Mister Drury onu böyle çağırır, şöyle buyurun, lütfen.» 

Birkaç sâniye sonra, kambur uşağın girdiği kapıdan çıkmış ve bir asansöre binmişlerdi. Böyle eski bir binâda asansör bulunması onları iyice şaşkına çevirmişti. Üst katta asansörden çıktıklarında, uşak, «Mister Lane'nin döiresi burasıdır,» diye izah etti. 

Burada herşey Elizabeth devrinden kalmaydı sanki... 
Etrafta görülen bütün eşyâ masif ağaçtan, deriden ve taştan yapılmıştı. Kenardaki büyük bir şöminede ateş yanıyordu. Bruno, ateşi görünce birden üşüdüğünü anladı, içerisi oldukça serindi. 

Uşağın işâreti üzerine ikisi de geniş deri koltuklara oturup, etraflarını süzdüler. Yaşlı uşak, bir duvarın dibinde biraz durup bekledikten sonra, hafif bir sesle, «Mister Drury Lane geldiler,» dedi. 

İki adam, bu sözü duyunca hemen yerlerinden kalktılar. Kapıda duran uzun boylu bir adam onları süzüyordu. 
Ev sâhibi onlara öylesine tesir etmişti ki, farkında olmadan her ikisi de hafifçe eğilerek, onu selâmladiılar. 

Mr. Drury Lane, ağır adımlarla salona girip onlara doğru yürüdü ve soluk renkli ve adaleli elini uzattı: «Beyler, ziyâretiniz beni sevindirdi, lütfen oturun.» 

Bruno, merakla kendilerini tetkik eden ev sâhibinin yüzüne bakarak konuşmaya başlamış, fakat adamın, dikkatle dudaklarına baktığını görünce yine şaşırmıştı. Bir an düşündükten sonra, «Müfettiş Thumm'la beni kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz» diye devâm etti, «Doğrusunu isterseniz eviniz bizi oldukça şaşırttı, efendim. Bu kadar büyük olacağını hiç düşünmemiştik.» 
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— Yirminci yüzyıl gözü ile bakılınca Insana öyle gelir, Mister Bruno. Fakat insan alışıyor. (Aktörün sesi de, gözleri gibi insana tesir ediyordu.) Bir süre sonra alışınca burayı siz de seveceksiniz, bundan eminim. Ben burayı çok seviyorum, âdetâ eski İngiltere'de yaşamak gibi birşey benim için. 

Bir an durdu, sonra «Quacey!» diye seslendi. 

— Beyler, bu Ouacey'dir. Benim ayrılmaz yardımcım, kendisi çok zekidir ve kırk yıl benim makyajcım olarak bana yardım etmiştir. 

Misdfirler, bu iki adam arasındaki yakınlığı kolayca görebitiyorlardı. Bir an uşağın yüzüne baktıktan sonra, ikisi birden konuşmaya başladılar. Lane, bir Thumm'ın, bir de Bruno'nun dudakfarına bakiyor ve ne dediklerini anlamaya çalışıyordu. Biraz sonra hafifçe gülümsedi ve, «Birer, birer konuşmanızı ricâ edeceğim,» dedi, «Kulaklarım hiç duymadığı için dudak okurum ve bunu da sâdece bir kişi üzerinde yapabiliyorum tabii.» 

Onlar, ev sâhibinden özür dilemek için birşeyler söylerken, Lane, şöminenin önündeki eski koltuklardan birini çekti ve onların önüne oturdu. Eski aktör, koltuğunu o şekilde çekmişti ki, yüzü karanlıkta kalıyor, kendisi ise misâfirlerinin yüzlerini şöminenin ışığında istediği gibi görebitiyordu. Uşak veyâ ev sâhibinin yardımcısı Ouacey ise, salonun uzak bir köşesine gitmiş ve bir koltuğa sessizce oturmuştu. 

Bruno, hafifçe öksürdükten sonra konuşmaya başladı, «Müfettiş Thumm'lo birlikte sizi bu şekilde rahatsız ettiğimiz için özür dilerim. Fakat yazmış olduğunuz o Şaşırtıcı mektupla şu içinden çıkılmaz Cramer vak'asını çözmemiş olsaydınız, bizi kabul etmenizi istemez ve size telgraf çekmezdik.» 

Mr. Lane, hafif bir gülümseme ile, «Mesele sandığınız kadar karışık değildi, canım,» diye cevap verdi, «Biliyorsunuz, Edgar Allan Poe da, Mary Rogers cinâyeti için New York gazetelerine mektup yazmıştı. Ben bu işte sâdece, 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oturduğum yerde bâzı şeyler düşündüm ve neticeye ulaştım. Oyle sanıyorum ki, beni ziyâretinizin sebebi Longstreet cinâyeti, öyle değil mi?» 

— Özür dilerim, Mister Lane, sizin nekadar meşgul olduğunuzu biliyoruz. Acaba bize yardımcı olacak mısınız? 

— Böyle bir vak'anın halli için her işimi bir kenara bırakabilirim, Mister Bruno. (Ev sâhibinin sesi biraz heyecanlanmış gibiydi.) Ben, hayâtın tiyatroya nekadar benzediğini sahneden ayrıldıktan sonra anladım. Evet, hayat tam mânâsı ile bir tiyatro oyununa benziyor. 

Savcı, hafif bir sesle, «Ne demek istediğinizi anliyorum,» dedi, «Evet, ne demek istediğinizi iyice anladım.» 

— Suç işleyenler her zaman için büyük heyecanların esiridirler. Cinâyet de bunun tepe noktasıdır. Ben hayâtım boyunca bu çeşit heyecanlar yaratmakla uğraştım ve sahne arkadaşlarımla bunu başardığımı söyleyebilirim. Şimdi de oynadığım oyunların hakikilerini yaşamak istiyorum. Sahnede pekçok insan öldürdüm ve kendim de birkaç sefer öldüm. Macbeth oldum, Hamlet oldum ve dünyânın Macbeth'ler ve Hamlet'lerle dolu olduğunu anladım. Bu size garip gelebilir, fakat söylediklerim tamâmen doğrudur... 
Artık bu gibi dramlarda iplerin benim elimde olmasını istiyorum. Zâten herşey bana yardımcı oluyor. Gözlerimi kapadığım zaman, kendimi tamâmen sessiz bir dünyâda buluyor ve rahatça düşünebiliyorum. Yâni, kulaklarımın duymaması işime yarıyor. 

Müfettiş Thumm, adamın doğru söyleyip, söylemediğini anlamak ister gibi onun yüzüne baktı. 

Fakat: ev sâhibi, onun yüzündeki ifâdeyi anlamış gibi konuşmasını sürdürdü, «Ne demek istediğimi anlatabiliyorum, değil mi? Karşımdakilerin neler düşündüğünü çok zaman anlayabilirim. Bu sebeple karışık işlerin halliedilmesi benim için herkesten daha kolay oluyor.» 

Bruno tekrar hafifçe öksürdü ve Mr. Lane'in, dudaklarına baktığını görünce konuştu, «Mister Lane, korkarım ki, bizim işimiz, çözülmesi güç bir mesele olarak görünecek size. Aslında, bu basit bir cinâyet vak'ası, fakat...» 

Mr. Lane, onların hâli ile eğlenir gibiydi. Gülümseyerek, «Galiba ne demek istediğimi iyi anlatamadım,» diye devâm etti, «Demek bu basit bır cinâyet, öyle mi? Gayet guzel işte, ben de zâten karmakarışık bir vak'a istediğimi söylemedim ki!» 

Müfettiş Thumm, arkadaşının yüzüne baktıktan sonra, «Ne olursa olsun, bu bizim için bulmaca gibi birşey,» diyerek söze karıştı, «Bu mesele hakkında gazetelerde yazılantarı okudunuz mu acaba?» 

— Evet, ama gazetelerde yazılanlardan pek birşey anlaşılmıyor. Olanları sizin ağzınızdan duymak daha iyi olacak benim için pek tabii. Bana herşeyi teferruatı ile anlatın lütfen. 

Bruno ve Thumm, birbirlerinin yüzlerine baktılar ve sonra Müfettiş Thumm, Mr. Drury Lane'nin yüzüne bakarak ağır bir tonla anlatmaya başladı. 


Sahne 2 
Grant Otelde Bir Dâire 
4 Eylül Cuma, Saat öğleden sonra 3.30 


Thumm, konuşmasına şu şekilde başladı ve devâm etti: 

— Geçen Cuma günü öğleden sonra, New York'ta Kırkikinci sokakla Sekizinci Caddenin birleştiği köşede bulunan Grant Otelin bir dâiresinde, iki kişi, birbirlerine sıkıca sarılmış oturuyorlardı. 

Bu iki kişiden erkek Olanı Harley Longstreet ldi. 
Longstreet, pek sağlıklı olmadığını gösteren kırmızı yüzü iie, orta yaşlı ve vaktinden evvel yıpranmış görünüşlü fakat, oldukça uzun boylu ve iri yapılı bir adamdı. Yanındaki kadın ise, Lâtin ırkının bütün güzelliklerini toplamış, siyah gözlü, dolgun dudaklı ve bir müzikal komedi sanatçısı olarak tanınmış Cherry Browne'di. 
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Genç kadın, ıslak dudakları ile kendisini öpen erkeğin kollarına iyice gömülerek, nazlı bir sesle, «İnşallah hiç biri gelmez,» diye mırıldandı. 

— Demek ihtiyar sevgilinle başbaşa kalmak istiyorsun ha? (Adam, kadını bıraktı ve yaşlı atletler gibi adaleterini şişirdi.) Ben de istemiyorum gelmelerini ama, bir kere dâvet ettik, geleceklerdir muhakkak. De Witt'e gelmesini söyledim, asla aksini yapamaz, benim sözümden çıktığını görmedim şimdiye kadar. 

— Ama belki onlar da gelmek istemiyorlardı, neden hepsini buraya çağırdın sanki? 

— Çünki o ihtiyar tilkinin şaşkın hâlini görmek istiyorum. Biliyorum benden nefret eder ve ben de onun O hâlini görerek eğleniyorum işte. Yoksa canı cehenneme! 

Kucağındaki kadını kaba bir hareketle yana itti ve yerinden kalkarak masanın üzerindeki şişeden kendine içki doldurdu. Kadın, tembel bir hareketle yerinden doğruldu ve mahmur gözlerle ona baktı. Sonra, «Bözan seni hiç anlamıyorum,» dedi, «Onunla bu şekilde alay etmekten ne zevk alıyorsun bilmem. Ama bu senin bileceğin iş tabii, beni hiç ilgilendirmez.» 

Longstreet birşeyler homurdandı. Sonra bardağı dudaklarına götürüp bir yudum içki aldı. Genç kadın, onun kendisine baktığını görünce, «Misis DeWitt de geliyor mu?» 
diye sordu. 

Adam, elindeki bardağı masanın üzerine bıraktı ve, «Neden gelmesin?» dedi, «Bak sana tekrar söylüyorum, Cherry, bu kadınla uğraşmayı bırak, onunla aramızda hiçbirşey olmadığını söyledim sana.» 

Genç kadın, şuh bir kahkaha attı. «Merâketme onu kıskanmıyorum, şekerim. Onun karısını elinden almak senin için normal bir hareket zâten, başka kimler geliyor bakalım? » 

— Birkaç kişi gelecek işte. Aman Allahım, DeWitt'in suratını görmek çok hoşuma gidecek doğrusut Yanında 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hiç şüphesiz şu West Englewood'lu Ahearn isimil arkadaşını da getirecektir. O adam da her zaman göbeğinden şlkâyetçidir. Yaşlı kadınlar gibi de çenesi hiç durmaz. Kürçük Jeanne DeWitt de gelecektir muhakkak, o da benden nefret eder, ama babası getirecektir onu da, bundan eminim. Tabii Jeanne'ın erkek arkadaşı Kit Lord da onu yalnız bırakmıyacaktır. 

— Fakat o genç hiç de fenâ bir çocuk değil, Hari. 

Longstreet öfkeli gözlerle genç kadına baktı. «Tabii, tabii iyi çocuktur, ama herşeye burnunu sokmasa olmaz. 
O bembeyaz suratlı oğlanı büroda görünce nedense sinirteniyorum. DeWitt'e, onu sepetlemesini söylemeliydim şimdiye kadar zâten. (Birden sustu ve içini çektikten sonra devam etti.) Herneyse, gelsinler bakalım. Haa, bak, gelenlerin içinde bir de İsviçreli bir peynirci var, güleceksin ona. İsmi Louis Imperiale'dir. Sana ondan bahsetmiştim, DeWitt'in iş arkadaşı, New York'a bir iş için gelmiş... Bak, az kalsın Mike Collins'i unutuyordum o da gelecek.» 

Bu arada, kapının zilini duyan Cherry, açmak için kapıya koştu. 

Esmer tenli, saçları briyantinli ve iyi giyinmiş orta yaşlı bir adam içeri girer girmez, kolunu genç kadının beline attı. Fakat Longstreet hemen ayağa fırlamış ve birşeyler homurdanmıştı. Cherry Browne'ın yüzü kıpkırmızı oldu. Misâfiri elile itti ve saçlarını düzeltti. 

«Eski arkadaşım oPollux'u hatırladın mı, sevgilim?» 
derken sesi oldukça neşeliydi, «İnsanın aklından geçeni okuyan Büyük Pollux bu.» 

Pollux, ev sâhibinin elini sıktıktan sonra masanın başına giderek kendine içki aldı. Longstreet, adamdan pek hoşlanmamıştı. Omuzlarını silkerek yeniden oturmak üzereydi ki, kapı tekrar çalındı. 

İçeriye girenlerin önündeki orta yaşlı, kır saçlı ve bıyıklı adam, mütereddit bakışlarla salonu süzdü. Onu gören Longstreet, hemen yerinden fırlamış, yüzünde memnun bir ifâde ile ufak, tefek adamın yanına gidip onun 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elini sıkmıştı. John O. DeWitt'in yüzü birden kızardı ve midesi bulanıyormuş gibi gözlerini kapadı. İki adam fizik görünüş olarak da birbirlerinin tam zıddı idiler; DeWittin kısa boylu, ufak, tefek ve tedbirli bir görünüşü vardı. 
Longstreet ise iri, yarı vücudu ile kendinden çok emin görünüyordu. 

Longstreet, diğer misdfirlere doğru ilerledi: 

— Fern! Çok sevindim geldiğine yavrum! 

Bunu, İspanyol tipli ve topluca bir kadına söylüyordu. 
Bu kadın DeWitt'in karısıydı. Nârin güzel bir genç kız olan Jeanne DeWitt ise, ev sâhibinin selâmını oldukça soğuk karşıladı ve yanındaki uzun boylu, sarışın Christopher Lord'a daha çok sokuldu. Longstreet onlara pek aldırmamış ve ilerleyerek Ahearn ve Imperiale'in ellerini sıkmıştı. 
Imperiale, güçlü bir görünüşe sâhip, iyi giyinmiş bir Lâtin tipiydi. 

Longstreet, tekrar kapıya doğru yürüdü ve içeri yeni girmiş bulunan geniş omuzlu bir adamı, sırtına hafifçe vurarak karşıladı. Michael Collins bir Irlandalıydı ve gözlerindeki ifâde de pek dostça değildi. Âdeta homurdanarak ev sâhibinin selâmına karşılık verdikten sonra öfkeli gözlerle etrâfına bakındı. 

Longstreet, onun kolunu yakaladı ve kulağına doğru eğilerek, «Sakın partimizi bozmaya kalkma, Mike» diye fısıldadı, «Sana söyledim, DeWitt herşeyi halledecek, merak etme sen. Bak, hemen şu büfeye git de kendine içecek birşeyler ayarla bakalım. Bir bardak birşey sana çok iyi gelecektir.» 

Collins, öfkeli bir hareketle kolunu ondan kurtarmış ve kenardaki küçük bara doğru yürümüştü. 

Biraz sonra iki garsonun da hizmet ettiği küçük parti oldukça sessiz, kibar konuşmalarla devâm etmesine rağmen, katılanların pek rahat olmadıkları gözden kaçmıyordu. DeWitt, bir sandalyenin kenarına ilişmiş, yüzü solgun ve düşünceli bir tarzda elindeki bardağı yudumlayıp 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duruyordu. Bardağı tutan parmaklarının mafsalları bembeyazdı. 

Longstreet, daha sonra, Cherry Browne'ın beline sarldı ve herkesin kendini dinlemesini istedi. «Dostlarım! 
Buraya neden dövet edildiğinizi hepiniz biliyorsunuz. Bu toplantı, ihtiyar Harley Longstrect için bir gala sayılır. Asında bu, DeWitt ve Longstreet firması ve bütün dostlar: için mutlu bir gündür.» Sesi biraz daha kalınlaşmış ve gözleri parlamaya başlamıştı. Bir süre misâfirlerinin yüzlerine baktıktan sonra, «Şimdi,» diye devâm etti, «Siz dostlarıma, geleceğin Misis Longstreet'ini tanıtmakla şeref duyuyorum.» 

Misöfirler arasında kısa bir mırıldanma oldu. DeWitt, birden ayağa kalktı ve hafifçe eğilip onları selâmladıktan sonra aktrisle Longstreet'in ellerini samimi bir şekilde sıktı. Louis Imperiale, topuklarını bir asker gibi birbirine vurmuş ve sonra eğilerek genç kadının manikürlü parmaklarını öpmüştü. Mrs. DeWitt, mendilini eline aldı ve zoraki bir gülümseme ile nişanlıları süzdü. Pollux, büfenin yanından hafifçe sallanarak yaklaşmış ve kolunu Cherry'nin beline atmıştı. Fakat Longstreet'in kendisini kaba bir hareketle itmesi üzerine yüzünü buruşturdu ve tekrar büfeye doğruldu. 

Kadınlar, büyük bir hayranlık içinde, genç aktrisin sot elindeki büyük elmas yüzüğe bakıyorlardı. 

Hafif mezelerden ibâret yemeklerini yerlerken, Pollux radyoyu karıştırmış ve güzel bir dans müziği bulmuştu. 
Bâzıları, isteksiz tavırlarla dansettiler. İçlerinde en mes'- ut görünenler, hiç şüphesiz Longstreet ve Cherry Browne'- dı. Longstreet, bir süre sonra nişanlısını biraktı ve sırıtarak Jearine DeWitti yakaladı. Onunla dansetmek istiyordu. Faxat genç sarışın Christopher, hemen onların arasına girmiş ve genç kızı koliazına alarak dansa başlam:ştı. Longstreet, yine pis, pis sırıttı ve nişanlısının yanına döndü. 

Saat 5.45 de Longstreet radyonun sesini kesti vg 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heyecanlı bir sesle, «Arkadaşlar,» dedi, «Beni dinleyin biraz. West Englewood'daki evimde bir yemek partisi hazırladım sizlere. Size bir sürpriz yapmak istedim. Nasıl hoşunuza gitti mi?» Kendini beğenmiş tavırlarla etrâfındakileri süzdü ve, «Herkes dövetlidir» diye devâm etti, «Herkes gelecek. Hey, neydi senin adın yâhu! Pollux muydu ne? Sen de gel dostum, belki aklımızdan geçenleri okuyarak eğlendirirsin bizi. Hadi bakalım, hemen çıkarsak trene yetişebiliriz.» 


DeWitt, akşam için başka plânı olduğunu söyleyerek özür diledi, gelemiyeceğini bildirdi. Fakat Longstreet itiraz dinlemiyordu, öfkeli gözlerle onu süzdükten sonra, «Herkes gelecek,» dedi. Imperiale, gülümseyerek omuzlarını silkti. Lord, ne yapacağını bilemiyormuş gibi, kızgın bir ifâdeyle ev sâhibine baktı ve sonra gözlerini De Witt'e çevirdi. 


Saat 5.50 de, partiye katılanların hepsi, Cherry Browne'nın otel dâiresini darmadağınık bir şekilde bırakmış ve çıkmışlardı. Longstreet, otel lobisinde bir gazete istedi ve taksi çağırdı. 


Birkaç sâniye sonra otelin önündeki kaldırıma çıkmışlardı. Otelin kapıcısı, taksi çağırmak için birkaç defâ düdük çalmış fakat araba bulamamıştı. Hava bulutlanmaya başlamıştı ve geniş cadde, birbiri peşine takılmış otolarla nerdeyse tıkanmak üzereydi. Birkaç sâniye sonra da, bardaktan boşanırcasına bir yağmur başladı. 


Birden başlayan sağanak, vasıta bekleyen yayaları olduğu gibi, caddedeki arabaları da şaşırtmış, trafik büs- bütün karışmıştı. Otel kapıcısı hâlâ ümitsiz bir şekilde taksi arayıp duruyor ve arada, sırada Longstreet'e bakıyordu. Longstreet ve arkadaşları, otelin yanındaki bir kuyumcunun tentesi altına sığındılar. 


DeWitt, kargaşalıktan yararlanarak Longstreet'in yanına yanaştı ve «Unutmadan söyleyeyim» dedi, «Sona yaptığım teklif hakkında düşündün mü, bunu yapmamız lâzım, biliyorsun.» Bunu söyiterken ona bir zarf uzatıyordu. 


Longstreet, sağ kolu ile sarmış olduğu nişanlısını bıtaktı ve paltosunun sol cebinden çıkardığı gümüş gözlük kılıfını açıp gözlüğünü taktı. DeWitt, sabırsız bir halde beklerken O, rahat bir şekilde zarfı açtı ve daktilo ile ya-Zılmış bir kâğıdı, umursamaz bir tavırla hemen okudu. 


Sonra, başını iki yana salladı ve mektubu arkadaşına uzatırken, «Kusura bakma ama, hiçbirşey yapamam,» dedi. Mektup, DeWitt'in elinden kaymış ve ıslak kaldırımın üzerine düşmüştü. Yüzü sapsarı olan DeWitt dişlerini gıcırdattı ve eğilerek mektubu yerden aldı. Longstreet. «Weber ne isterse yapsın,» diye devâm etti, «Bana artık bu meseleden bahsetmeni istemiyorum, tamam mı?» 


Tam bu sırada Pollux, «Hey, bakın otobüs geliyor, hadi şuna biniverelim,» diye bağırdı. 


Longstreet, gözlüğünü çıkarıp kılıfına koydu ve gümüş kılıfı yine sol cebine sokup elini orada bıraktı. 
Cherry Browne, nişanlısının iri vücuduna yaslanmıştı. 
Longstreet, «Hey, tamam» dedi, «Taksilerin canı cehenneme! Hadi atlayalım şu otobüse.» 


Otobüs durakta durduğunda, bekleyenler ıslanmamak için birbirlerini iterek arka kapıya saldırdılar. Longstreet'in sol eli hâlâ cebindeydi ve sağ kolu ile de, otobüse binmesi için nişanlısına yardım etmeye çalışıyordu. 


Yağmur hepsini sırılsıklam yapmıştı. Kısa bir mücûdeleden sonra otobüsün arka sahanlığına çıkmayı başarmışlardı. DeWitt, Ahearn ve Imperiale'in iri vücutları arasına sıkışıp kalmıştı. Imperiale, bir taraftan da centilmen bir tavırla Mrs. DeWitt'i korumaya çalışıyordu. Simdiye kadar hiç böyle garip bir eğlenceye katılmamıştı. 
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Sahne 3 
Kırkikinci Cadde Otobüsü 
4 Eylül Cuma, Saat akşam 6 


Şimdi hepsi sırılsıklam ıslanmış bir halde kalabalık ve sıcak otobüsün içinde sıkışıp kalmışlar, dizlerini ve dirseklerini kullanarak biletçiyi geçmek ve ilerlemek için mücâdele ediyorlardı. Longstreet, nişanlısını bırakmış ve en arkada kalmıştı. 

Biletçi, kısa bir mücâdeleden sonra yolcuları içeri tikmış ve arka kapıyı kapayabilmişti. Dışarda kalanlar ise, yağmur altında, kendilerinin de alınmaları için kapıyı yumruklayıp duruyorlardı. 

Longstreet, sağ elinde tuttuğu bir doları havaya kaldırmış, arkadaşlarının biletlerini almak için biletçiyi bekliyordu. Otobüsün pencereleri, yağmur yüzünden kapanmış olduğundan, içersi bunaltıcı derecede sıcak ve rutubetliydi. 

Az sonra biletçi, Longstreet'e yaklaştı ve elindeki bir doları alıp biletleri verdi. Longstreet, şimdi önündeki kalabalığı yararak arkadaşlarının yanına gitmek istiyordu. 
Diğerlerini geçerek nişanlısının yanına vardı ve genç kadının, sağ koluna yapıştığını görünce, kendisi de bir askıya tutunmak için kolunu kaldırdı. Yağmur iyice hızlanmıştı şimdi... 

Longstreet, elini cebine attı ve gözlük mahfazasını almak istedi. Fakat yüzü birden değişti ve âni bir hareketle, elini gözlük mahfazası ile birlikte cebinden çekerken garip bir ses çıkarıp küfretti. Cherry, şaşkın bir ifâdeyle onun yüzüne baktı ve, «Ne oldu?» dedi. Longstreet, hiçbirşey anlamadan sol eline bakıyordu: avuç içi ve parmaklarının iç kısımları birçok yerde kanıyordu. Gözlerinde garip bir ifâde belirdi, yüzünü buruşturdu ve, «Elime birşeyler battı galiba, bilmiyorum,» diye homurdandı. 

Otobüs âni bir frenle durmuş ve yolcular birbirlerinin 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üzerine çıkmışlardı. Longstreet, uüşmemek için sol eli ile bir demiri yakaladı, sonra cebinden mendilini çıkarıp, elindeki kanları sildi ve gözlüğünü takıp, sağ koltuk altında bulunan gazeteyi yavaşça açtı. 

Otobüs şimdi Dokuzuncu caddede durmuştu. Durakta bekleyen yolcular kapıya saldırdılar, fakat biletçi yer olmadığını işâret edip kapıyı açmamıştı. Otobüs hareket ederken yağmur da iyice hızlanmıştı. 

Longstreet birden, tuttuğu demiri bıraktı, henüz okumaya başlamadığı gazeteyi yere düşürdü ve elini alnına götürdü. Çok acı çekiyormuş gibi sık, sık soluyor ve birşeyler homurdanıyordu. Cherry Browne, korku ile onun koluna yapıştı ve yardım ister gibi çevresine bakındı... 

Otobüs şimdi, müthiş bir trafik içinde durup, kalkarak Dokuzuncu ve Onuncu caddeler arasında ilerliyordu. 

Lorgstreet, artık kendine hâkim değildi, derin bir nefes aldı, gözleri korkuyla açıldı ve birden, âdetâ patlatı!- mış bir balon gibi, tam önünde oturmakta olan genç bir kadının üzerine yuvarlandı. 

Longstreet'in sol tarafında durup, oturmakta Olan genç kızla konuşan orta yaşlı, uzun boylu bir adam, büyük bir öfkeyle onun koluna yapıştı: 

— Hey, kalksana kızın üzerinden be! Ne yapmak istiyorsun be adam? 

Fakat Longstreet konuşmuyordu artık, etraftakilerin şaşkın bakışlar: altında, genç kızın kucağından kaymış ve yanındakilerin ayakları dibine yuvarlanmıştı. 

Bunu gören Cherry, müthiş bir çığlık attı. 

Bir anlık bir şaşkınlıktan sonra herkes bağırıp, konuşmaya başlamıştı. Longstreet'in arkadaşları, yolcuları iterek onun yattığı yere doğru ilerlediler. 

— Ne oluyor yâhu? Hey, Longstreet neyin var? Dikkat edin arkadaşlar, pek iyi değil galiba! Aman Yarabbi, zavallı kızcağız bayılıyor. 

Cherry, kendini kaybedip düşmek üzereyken Michael Collins onu yakaladı. 
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DeWitt, ellerini birbirine kavuşturmuş, kaskatı kesil-MİŞ gibi hiçbirşey söylemeden bakıyordu. Ahearn ve Christopner Lord, Longstreet'i yerden kaldırıp, yan tarafta boşaltılan bir koltuğa oturttular. Longstreet'in gözleri boşluğa bakar gibiydi. Ağzı açılmıştı, güçlükle nefes alıyordu ve dudakiarından köpükler süzülmeye başlamıştı. 

Yolcular paniğe kapılmışlardı. Herkes dışarı çıkmak istiyordu. Fakat Ön tarafta şoförün yanında gitmekte olan resmi elbiseli bir polis memuru, kalabalığı yararak geriye doğru geldi. Otobüs durmuş, şoför ve biletçi de polisle birlikte oraya gelmişlerdi. 

Polis memuru, Longstreet'in etrâfındaki kalabalığı açtı ve adamın üzerine eğilerek baktı. Longstreet hafif bir titreme geçirdi ve sonra tam mânâsı ile kaskatı kesildi. 
Polis, başını iki yana salladı ve, «Yapılacak birşey kalmadı,» dedi, «Öldü bu adam!» Cesedin sol avuç içi ile parmakların iç kısımlarında bulunan kanlar şimdi kurumuş ve kan akan yerler hafifçe şişmişti. 

Polis memuru, yanındakileri şüphe ile süzerek, «Bu bir cinâyete benziyor,» diye söylendi, «Bu otobüsten hiç kimse çıkmayacak, anlaşıldı mı? Hey, Şoför bey, sen de yerine geç ve arabayı sakın kımıldatma, kapılar asla açılmayacak. (Şoförün, yerine gittiğini görünce de, yanında duran biletçiye döndü:) Biletçi bey, hemen şu köşedeki trafik polisine koş ve olanı anlatıp merkezden Müfettiş Thumm'ı haberdar etmesini söyle, tamam mı? Dikkat et, başka hiçkimse dışarı çıkmayacak bu otobüsten. Dur ben - sana çıkman için yardım edeyim,» dedi ve onunla kapıya kadar ilerledi. 

Duran otobüs trafiği tıkamış ve arkada biriken arabalar klâkson çalmaya, şoförler bağırıp, çağırmaya başlamışlardı. Korkmuş olan yolcular, yüzlerini pencere camlarına yapıştırıp içerde ne olduğunu anlamaya çalışan yayalara şaşkınlıkla bakıyorlardı. Biraz sonra, arka kapının yanında duran bir yolcu, «Hey, memur bey!» diye bağırdı, «Dışarda bir meslekdaşınız var, içeri girmek istiyor.» 
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Otobüse gelen trafik polisi, «Ben Dokuzuncu caddede vazifeliyim, ne oldu» diye sordu. 

— Bu vak'a bana şüpheli göründü, arkadaşım. Sen- 

- den ricâm şu, hemen şu ön kapıya git, kimseyi içeri ve dışarı bırakma. Herhalde merkeze habar verdin, değil - Mi? 

— Tabii, merkeze haber gitti, merâk etme. 

Otobüsteki polis memuru, Longstreet'in cesedinin başına gitti ve etrdfına bir göz attıktan sonra, «Bu koltuklarda kimler oturuyordu, söyler misiniz bana?» diye sordu. 

Longstreet'in, üzerine düştüğü genç kadın, kekeleyerek, «Burada ben oturuyordum, birden üzerime düştü» dedi. 

— İsminiz nedir? 

— Emily Jewett, bir firmada sekreter olarak çalışıyorum. İşten çıkmış evime dönüyordum. Söylediğim gibi birden üzerime yuvarlandı. 

— Pekalâ, siz de burda mıydınız? 

Orta yaşlı bir İtalyan olan adam, kendisine sual sorulduğunu görünce, «Adım Antonio Fontana,» diye cevap verdi. «Ben birşey bilmem, bu adam birden düşer kız üzerine, ben hemen kalktım yerimden.» 

— Ölen bu adam ayakta mı duruyordu? 

DeWitt, sâkin bir tavırla polise doğru ilerledi ve, «Bakın memur bey» diye söze karıştı, «Ben size hâdisenin nasıl olduğunu söyleyebilirim sanıyorum. Bu adamın ismi Harley Longstreet olup, benim iş ortağımdır. Berâberce yemek yemeğe gidiyorduk...» 

— Yemeğe ha! Her neyse, şimdilik fazla konuşmayın nasıl olsa Müfettiş Thumm hepinizi sorguya çekecektir. 
İşte biletçi de başka bir polisle geliyor. 

Biletçi iie berâber gelen polis memuru, arkadaşını selâmladıktan sonra, «Ben onuncu caddede vazifeli Mor- 

+ row» diye kendini tanıttı. 
Otobüste yolcu olarak giden polis, «Teşekkürler,» -dedi, «Ben de 18'inci bölgeden komiser muâvinl Duffy.» 
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— Şey. muâvin bey, Müfettiş Thumm, bizim karakola telefon ederek otobüsün Onikinci Caddedeki garaja götürülmesini istedi. Sizi orada bulacakmış. Kimsenin cesede dokunmamasını söyledi. Ben ayrıca bir de ambulâns çağırdım. 

— Ambulânsa ihtiyâcı kalmamış ki bu adamın! Her neyse, Morrow, sen bu kapıyı tut ve kimseyi bırakma, tamam mı? 

Muâvin Duffy, kalabalığı yararak şoförün yanına gitti ve, «Hadi bakalım dostum, gidiyoruz» dedi, «Arabayı doğruca Onikinci caddedeki Green Lines garajına çekeceksin, hadi çabuk ol biraz.» 

Şoför, başını kaldırıp onun yüzüne baktı ve, «Fakat bizim garajımız arası değil, Muâvin bey» diye itiraz etti, «Orası....» 

Fakat Duffy, itiraz dinleyecek halde değildi, «Çok konuşma da dediğimi yap.» diye bağırdı, «Şu kornanı da çal biraz da yol açılsın bakalım.» Sonra ön kapıdaki polise sordu, «Adın ne senin?» 

— Sıttenfield, 8638, efendim. 

Komiser muövini Duffy, tekrar cesedin yanına döndü. 
Cherry Browne durmadan inliyor, Pollux ise onun ellerini ovuyordu. DeWitt, yine her zamanki gibi, hiç sesini çıkarmadan cesedin başında, âdetâ nöbet tutar gibi dimdik duruyordu. 

Otobüs bir zaman sonra Green Lines otobüs şirketinin büyük garajına girip acı bir frenle durduğunda, sivil birkaç polis hemen yanına koştular. Dışarda yağmur yine sağnak hâlinde yağmaya devam ediyordu. 

Kır saçlı, iri, yarı, gri gözlü ve sert ifâdeli bir adam, hemen otovüsün arka kapısına geldi. Duffy, Müfettiş Thumm'ı hemen tanımış ve kapıyı açan kolu çekmişti. Müfettiş, otobüse girdikten sonra, Duffy'ye kapıyı tekrar kapamasını söyledi, yardımcıları dışarda bekliyorlardı. 

— Ne oldu burda, Duffy? 

Duffy, Müfettiş Ihumm'ın kulağına eğilerek birşeyler fısıldadı. Thumm, hafifçe başını sGiiadi ve, «Demek Longstreet, hal» diye mırıldandı, «Şu borsacı... Peki, Emily Jewett kim?» 

Genç kız, isminden bahsedildiğini duyunca, yanındaki erkekle berâber ilerledi. 

— Bu adam sizin üzerinize düşmüş, öyle mi, hanımefendi? Düşmeden önce anormal birşey gördünüz mü acaba? 

Genç kadın, heyecanlı bir sesle, «Evet, efendim.» diye cevap verdi. «Düşmeden önce elini cebine sokup gözlüğünü çıkardı. Fakat elini cebinden çektiğinde parmakları ve avucu kanıyordu.» 

— Hangi cebe soktu elini? 

— Paltosunun sol cebine, efendim. 

— Bu nerede oldu? 

— Şey, galiba otobüs Dokuzuncu caddede durmadan biraz önce, İ 

— Ne kadar önce yni? 

Genç kadın, kaşlarını çatarak biraz düşündü. Sonra, «Çok az önce sanıyorum,» diye devâm etti, «Eli kanamaya başladıktan hemen iki, üç dakika kadar sonra da kendini kaybedip yuvarlandı.» 

Thumm, «Demek öyle,» diye mırıldandıktan sonra cebinden kalem şeklinde küçük bir cep feneri çıkardı, cesedin cebini açtı ve büyük bir dikkatle cebin içine baktı. 
Kısa bir zaman cebin içini gözden geçirdikten sonra, tatmin olmuş gibi başını salladı, cebinden çıkardığı çakı ile cebin bir kenarını kesti ve tekrar baktı. Küçük cep fenerinin ışığında, cebin içinde iki cisim görülüyordu. 

Thumm, cepteki cisimleri almadan iyice baktı. Bunlardan biri, gümüş bir gözlük mahfazasıydı. Başını kaldırıp cesedin burnuna düşmüş gözlüğe baktı ve sonra dikkatini tekrar cebe çevirdi. Cebin içindeki ikinci cisim oldukça garip birşeydi; bu, çapı ikibuçuk santimetre kadar olan mantar bir küreydi ve mantarın üzerine batırılmış en azından elli adet iğnenin dışarda kalan uçları ile yuvarlağın çapı üç santimetre kadar oluyordu. İğnelerin uçtarı, kırmızı - kahverengi bir madde ile sıvanmış gibiydi. 
Müfettiş, çakısının ucu ile küreyi çevirdi ve tekrar baktı. 
Bütün iğne uçlarında aynı yapışkan madde görülüyordu. 
Hafifçe eğildi ve derin bir nefes alarak kokladı. Sonra, omuzunun üzerinden yaptıklarına bakan Duffy'ye dönüp, «Bayatlamış tütün gibi kokuyor bu nesne,» dedi. «Bir yıllık ücretimi verseler bu iğnelere çıplak elle dokunmam.» 

Bir an düşündükten sonra, cebinden küçük bir pens ve bir paket sigara çıkardı. Sigaraları boşaltıp cebine attıktan sonra, pensle tuttuğu iğneli mantar küreyi, boş kalan sigara paketinin içine attt ve bu küçük paketi, yolculardan birinde bulunan bir gazetenin bir parçasına iyice sardı. Sonra bu küçük ve tehlikeli paketi Duffy'ye uzattı: 

— Dikkat et, Duffy, bu nesne dinamit kadar tehlikelidir. Bunun hesâbı senden sorulacak, dikkatli ol. 

Duffy, dimdik durmuş, küçük paketi, kolunu uzatarak kendinden uzakta tutmaya çalışıyordu. 

Müfettiş Thumm, etraftaki yolcuların meraklı bakışları altında otobüsün ön tarafına doğru gitti ve şoförle, ön kapıya yakın duran yolculara bâzı sualler sordu. Sonra tekrar geriye geldi ve biletçi ile arka taraftaki yolcuları sorguya çekti. 

Neticeden memnun görünüyordu. Duffy'ye dönerek, «Şansımız var,» dedi. «Otobüs Sekizinci caddeden hareket ettikten sonra hiç kimse inmemiş. Ha, şu Morrow ve Sittenfield'i işlerinin başına gönderebilirsin artık. Dışarda yeteri kadar adamımız var. Şimdi bu otobüsü boşaltmak istiyorum. Dışarıya bizimkilerden bir kordon yap, kimse bir yere ayrılmasın.» 

Bir müddet sonra, Longstreet'in arkadaşları, polislerin arasından teker, teker geçirilerek garajın ikinci katında bir odaya götürülmüşlerdi. Odada iki detektif onları gözaltında bulunduruyor, kapalı kapının dışında da üçüncü bir polis nöbet bekliyordu. 
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Otobüsün diğer yolcuları da, yine polis kordonu altında garajdaki bir salona alınmışlardı. Müfettiş Thumm, bir süre otobüste yalnız kalıp cesedi tetkik etti. Longstreet'in gözleri açık kalmış ve gözbebekleri iyice büyümüştü. Birkaç dakika sonra garaja giren bir ambulânsın sesi, müfettişi düşüncelerinden ayırdı. Thumm, beyaz gömlekler giymiş iki asistan ile otobüse giren eski fötr şapkalı, gözlüklü, kısa boylu ve tıknaz adamı görünce, «Hoş geldiniz, Doktor Schilling!» dedi. «Gelin bakalım, iş çıktı yine!» 

Doktor, cesede şöyle bir göz attıktan sonra doğruldu ve, «Bunu nereye alabiliriz, Müfettiş?» diye sordu. 

Tnumm'ın gözlerinde neşeli parıltılar belirmişti. Hafif bir gülümseme ile doktorun yüzüne baktı ve, «ister- sen yukardaki odaya götür ve arkadaşlarının yanına koy,» dedi, «Şüphesiz o zaman enteresan bir manzara görürüz.» 

Ceset otobüsten çıkarılırken, Thumm, emrindeki detektiflerden birine döndü ve, «Otobüsün iyice aranmasını istiyorum,» dedi. «Koltukların altına, en kuytu köşelere kadar iyice arayacaksınız, anlaşıldı mı? Ne bulursanız toplayın bir yere. Sonra Longstreet'in arkadaşları ve diğer yolcuların, polis kordonu altında geçtikleri yerleri de iyice arayın. Ne demek istediğimi anlıyorsun, değil mi, Peabody? Hiçkimse yere birşey atmış olmasın. Ne bulursanız toplayacaksınız, haydi iş başına bakalım.» 

Müfettiş Thumm, sonra, yanında duran ve elindeki küçük paketi hâlâ bir kol boyu uzakta tutan Duffy'ye döndü ve, «Hadi biz de yukarı çıkalım da şu arkadaşları tekrar bir görelim bakalım,» dedi. 


Sahne 4 
Garajdaki Oda 
4 Eylül Cuma, Saat akşam 6.40 


Garajın ikinci katındaki geniş odada fazla eşyâ yoktu. Dört duvarın dibinde de, odayı çevreleyen bir bank 


bulunmaktaydı. Longstreeet'in arkadaşları bu banka geli-Şigüzel oturmuşlar, sinirli, heyecanlı ve sessiz bir şekilde bekliyorlardı. 


Müfettiş Thumm'la Duffy'nin hemen arkasından odaya Dr. Schilling girmişti ve arkasından da, bir sedye üzerinde Longstreet'in cesedini taşıyan iki asistan geliyorau. Bir polıs memuru tarafından getirilen paravan, ceset- le, doktor ve yardımcılarını diğerlerinden ayırmıştı. Cesegın içeri getirildiğini görenler hiç seslerini çıkarmamışlar, yapılanlara korku ve heyecanla bakıyorlardı. Paravanın kendilerini cesetten ayırdığını görünce biraz rahatlamış gibi, bakışlarını başka tarafa çevirdiler. Cherry Browne, başını Poılux'un omuzuna koymuş, sessizce ağlamaya başlamıştı. 


Thumm, ellerini arkasında bağlayarak bir müddet, odada oturanları gözden geçirdi. Sonra yumuşak bır sesle, «Şimdi burada, aramızda yabancı olmadığına göre, rahatça konuşabiliriz,» dıye başladı, «Biliyorum, hepiniz üzgünsünüz, fakat herhalde birkaç suâle cevap verebilirsınız, öyle değil mi? (Hepsi de mektep çocukları gibi oturmuşlar, ona bakıyorlardı.) içinizden biri, ölenin Harley Longstreet olduğunu söylemiş, hanginizdi o?» 


Duffy, hiç sesini çıkarmadan bir köşede oturmakta olan DeWitt'i parmağı ile gösterdi. DeWitt, hafifçe yerinden kımıldadı. Müfettiş Thumm kapının yanında duran detektiflerden birine, «Jonas, kâğıt kalemini al ve konuşulanları yaz bakalım,» dedikten sonra DeWitt'e döndü ve, «Lütfen bana otobüste olanları anlatır mısınız?» diye devâm etti, «Herşeyden önce adınız nedir?» 


DeWitt, kendinden emin bir tavırla, «İsmim DeWitt,» dedi, «John O. DeWitt. Olen adam, benim iş ortağımdı. 
Firmamızın ismi DeWitt ve Longstreet'tir. Wall Street'te çalışırız, borsa işi yaparız.» 

— Peki, bu baylar ve bayanlar kimler? 


DeWitt, gurupta olanları hemen müfettişe tanıttı. 


— Pekalâ, o otobüste ne yapıyordunuz, yâni nereye gidiyordunuz? 

Nârin yapılı, kısa boylu DeWitt, olanları, Longstreet'in dövetinden ve nişanlanmasından başlayarak, otelden çıkışlarına, otobüse binişlerine ve Longstreet'in ölümüne kadar tam olarak anlattı. 

Thumm, anlatılanları hiç sesini çıkarmadan dintedikten sonra, hafifçe gülümsedi ve, «Teşekkür ederim, Mister DeWitt» dedi, «Otobüste, cesedin cebinden aldığım iğneli mantar küreyi gördünüz, değil mi? Onu daha önce hiç görmüş müydünüz acaba?» DeWitt, hayır mânöârsında başını iki yana salladı. Müfettişin, «Bu garip cismi daha önce gören var mı içinizde?» suğline hepsi de hayır diye cevap vermişlerdi. Thumm, başını sallayıp, «O halde,» diye devâm etti, «Şimdi beni iyi dinleyin, Mister De Witt. Oğrendiğime göre, otelin önünde yağmur altında beklerken, Longstreet'e bir mektup göstermişsiniz. O zadman arkadaşınız, sol elini cebine sokup gözlük mahfazasını çıkarm:ş, gözlüğünü alıp mahfazayı tekrar cebine koymuş. O zaman eline birşey oldu mu? Yâni canı yandı mı? Elini cebinden çekerken anormal bir hareket yaptı mı? 

DeVWitt,sâkin bir tavırla, «Hayir,» diye cevap verdi, «Herhalde bu garip silâhın cebe ne zaman konduğunu bulmak istiyorsunuz. Fakat o zaman cebinde böyle birşey olmadığına eminim.» 

Thumm, diğerlerine döndü. «İçinizden herhangi biri, anormal birşey gördü ve hissetti mi?» 

Cherry Browne, ağlamaklı bir sesle, «Hiçbirşey yoktu» diyerek hıçkırdı, «Ben hemen yanıbaşındaydım onun, birşey olsaydı hemen farkederdim.» 

— Pekalâ! Mister DeWitt, arkadaşınız mektubu okuduktar: sonra. elini tekrar cebine soktu, gözlük mahfazasini çıkarıp, gözlüğünü içine yerleştirdi ve onu tekrar cebine «eydu. O zaman da anormal birşey olmadı mı? Yâni canının yandığını belirten bir hareket yapmadı mı?» 
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— Size yemin ederim ki, hiçbir ses çıkarmadı ve hiçbir anormal hareket yapmadı, Müfettiş bey. 


Diğerleri de onu tasdik etmek için başlarını sallamışlardı. 


Thumm, can sıkıntısı ile yerinde hafifçe sallanıp, aktrise döndü: 

— Miss Browne, Mister DeWitt'in anlattığına göre, nişanlınız mektubu geri verdikten sonra, ikiniz diğerleri gibi otobüse doğru koştunuz ve bu sırada siz nişanlınızın sol koluna girmiş durumdaydınız. Tamam mı? 

Genç kadın, hafif bir titreme geçirdi ve, «Doğru,» diye cevap verdi, «Evet, onun sol koluna girmiş ve ona iyice yapışmıştım. O anda da sol eli cebindeydi. Otobüsün arka plâtformuna bininceye kadar bu durumdaydık.» 


— Otobüse bindikten sonra onun sol elini gördünüz mü? 

— Evet, yelek cebinde bozuk para aramak için elini çıkardığında gördüm. Yâni otobüse bindikten hemen sonra. 

— O zaman elinde hiçbir kan lekesi yok muydu? 

— Hayır. 

— Mister DeWitt, ortağınıza gösterdiğiniz mektubu görebilir miyim? 

DeWitt, hiç düşünmeden, iç cebinden çıkardığı çamurlu zarfı müfettişe uzattı. Thumm'ın dikkatle okuduğu mektupta, Weber adında bir şahsın şikâyeti yer almaktaydı. Yazılanlara göre, Weber, elindeki hisse senetlerini DeWitt ve Longstreet firmasına, kendi belirteceği bir zamanda ve belirli bir fiyatla satmaları için vermişti. Fakat DeWitt ve Longstreet firması, müşterilerinin tâlimatına uymamış ve bu yüzden de Weber oldukça büyük bir para kaybına uğramıştı. Bu durumda Weber, firmadan, kaybının ödenmesini istiyor ve kabahatin onlarda olduğunu belirtiyorcu. Thumm, mektubu okuduktan sonra, hiçbirşey söylemeden DeWitt'e geri verdi. 
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Biraz düşündükten sonra, «Demek, bütün bu anlatılanlar doğru» dedi, «Yâni demek istiyorum ki...» 

DeWitt, cesur bir tavırla onun yüzüne bakıp, «Bana öyle geliyor ki bu garip silâh, Longstreet'in cebine, otobüse bindikten sonra kondu, Müfettiş bey» dedi. 

Thumm, isteksiz bir tebessümle, «Evet, öyle olmalı,» diye devâm etti, «Daha önce birkaç kere elini cebine sokmuş, otobüse giderlerken de sol eli yine bu cebindeymiş. 
Eğer o zaman birşeyler olsaydı siz. Mister DeWitt, ve Miss Browne muhakkak farkına varırdınız. Ayrıca Miss Browne onun sol elini otobüste de görmüş. O halde siilâh bu cebe otobüste ve daha sonra kondu.» 

Müfettiş, şimdiye kadar anlatılanlardan ve sorduğu suallere aldığı cevaplardan, hiçbir neticeye varamamış olmanın sıkıntısı içinde bir müddet düşündü. Fakat ümitsizliğe düştüğünü karşısındakilere belli etmemek için elinden geleni yapıyordu. 

Birden, ölenin nişanlısına döndü ve, «Miss Browne. 
Longstreet otobüste gözlüklerini neden çıkardı?» diye sordu. 

— Öyle sanıyorum ki, elindeki gazeteyi okumak istiyordu. 

DeWitt, «Longstreet her zaman akşam gazetesinde borsa kapanış fiyatlarına bakardı ve bunu da ekseriya, vapura binmek üzere giderken yapardı,» diyerek söze karıştı. 

Thumm, başını sallarken, «Demek son defâ, gazeteyi okumak için gözlüğünü çıkarmak üzere elini cebine soktuğunda cani yanarak bağırdı, öyle mi?» diye sordu. 

Genç kadın, «Evet,» diye cevap verdi, «Şaşırmış gibi bir hâli vardı. Cebinde ne olduğunu ve eline ne battığını görmek için, cebine bakmak istedi, ancak o sırada otobüs sarsıldığı için bir yere tutundu. Fakat birden sersemlemiş gibiydi.» 

— Buna rağmen gözlüğünü taktı ve gazeteyi okumaya başladı, öyle mi? 
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— Gazeteyi açmaya başladı, ama başaramadı. Ben daha ne olduğunu anlamadan düştü. 

Müfettiş Thumm, kaşlarını çattı ve bir an düşündükten sonra, «Demek her akşam otobüste borsa sahifesini okurdu, öyle mi?» dedi, «Acaba bu akşam da bunu yapması için belirli bir sebep var mıydı? Yâni sizinle yeni nişanlanmıştı ve bunun kibar bir hareket olmadığı...» 

DeWitt, soğuk bir tavırla, «Böyle düşünmeniz normat ama,» d.ye söze karıştı, «Siz Longstreet'i tanımadınız kil.. 
O, canının her istediğini, istediği zaman yapan ve hiç kimseye birşey sormayan bir adamdı.» 

Fakat Cherry Browne düşünceli görünüyordu. Genç kadın, birden «Bir dakika,» dedi, «Müfettişin şüphesi haklı olabilir. Belki bu akşam gazeteye bakmasının bir sebebi vardı. Çünki bugün öğleden sonra, bâzı hisse senetlerinin durumunu görmek için bir gazete aramıştı, fakat gelen gazete akşam gazetesi değildi. Belki de...» 

Müfettiş Thumm, genç kaaının konuşmasına sevinmişti. «Cok güzel, Miss Browne,» diyerek onu teşvik etti, «Acaba bakmak istediği bu hisse senetlerinin adı neydi, biliyor musunuz?» 

Genç kadın, bankın bir ucuna oturmuş, kirli döşemeyi seyreden Michael Collins'in bulunduğu tarafa kaçamak bir bakışla baktıktan sonra, çekingen bir sesle, «Yanılmıyorsam, International Metal firmasının senetleriydi,» diye cevap verdi, «Harley, International Metal hisse senelerinin düştüğünü görünce, Mister Collins'in yardıma ihtiyâcı olacağını söyledi.» 

Thumm, «Anlıyorum» diye mırıldandı ve iri, yarı bir adam olan Irlandalıya döndü. «Mister Collins, bu işin icin- de siz de varsınız demek. Mâliyenin sizinle uğraştığını duymuştum zâten. Bu işle olan bağınız nedir, söyler misiniz lütfen?» 

Collins, asık suratla ve dişlerini gıcırdatarak, «Orası sizi alâkadar etmez,» diye homurdandı, «Ama yine de bilmek istiyorsanız söyliyeyim: Longstreet, İnternational 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Metal firmasının hisse senetlerini benim için tâkip ediyordu ve bana, bu hisse senetlerinden, alabildiğim kadar almamı tavsiye etmişti. Fakat bu yüzden mahvoldum işte.» 

DeWitt, Collins'e doğru dönmüş, şaşkın bakışlarla onu süzüyordu. Thumm, «Bu hususta siz ne biliyorsunuz, Mister DeWitt?» diye sordu. 

— Ben bu hususta hiçbirşey bilmiyorum ve Longstreet'in International Metal hisse senetlerini tavsiye etmesine şaştım. Ben bu hisselerin düşeceğini bir hafta önces'nden biliyordum ve birçok müşterime bu hisse senetlerinden satın almamalarını tavsiye ettim. 

— Mister Collins, Metal hisselerinin düştüğünü ne zaman duydunuz? 

-— Ruaoün saat bir sıralarında... Baksana DeWitt. 
Longstreet'in yaptığı işten senin nasıl haberin olmaz? 
Nasıl bir ortaklık sizinki, anlayamadım doğrusu? Ben burda... 

Mrrfettiş Thumm. «Sinirlenmeyin.» diyerek onun sözünü kesti. «Sinirlenmeyin de işimize bakalım. Burim saat birle onu otelde gördüğünüz saat arasında Lonrngstreet'« te hic görüştünüz mü?» 

— Evet. görüştüm. 

— Nerede? 

— Firmanın Times Sauare bürosunda. Öğleden hemen sonra. Ama. bakın Mifettis bev. hu isi hanim (we. 
rime v.kmava çalışıyorsanız, yanıyorsunuz, bunu da bitmeniz: isterim. 

Bu s'rada Cherry Browne bir çığlık attı. Thumm, ne olduğunu anlamak üzere döndüğünde, Dr. Schilling'in, kollarını sıvamış olarak paravamın arkasından cıktıdını gördü. Genç kadın, aynı anda, Ölmüş olan nişanlısının yüzünü görmüş ve kenciini tutamıyarak bağırmıştı. 

Doktor, M'ifettis Thumm'ın yanına gelerek, «Şu garip sin: bir görelim bakalım. Müfettiş.» dedi. 

Duffy. elindeki küçük paketi adli tıp doktoruna uzatrken, birden ferahlam:ş gibiydi. Doktor Schilling, içinde 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iğneli mantar kürenin bulunduğu paketi alarak tekrar paravanın arkasına geçti. 


Cherry Browne, yavaşça ayağa kalktı, gözlerinde vahşi parıltılar belirmişti. Birkaç adım attı, sonra birden De Wittin üzerine koşup, onun yakasına yapıştı ve, «Onu sen öldürdün!» diye bağırdı, «Sen öldürdün onu! Zâten ondan nefret ediyordun, bunu biliyorum.» 


Herkes ayağa kalkmış, sapsarı yüzlerle o tarafa bakıyorlardı. Thumm ve Duffy, hemen ileri atılıp, çılgına dönmüş genç kadını kollarından yakaladılar. DeWitt, şaşırmış olmasına rağmen, yerinden hiç kımıldamamış, bir taş parçası gibi durmuştu. Pollux, Çherry Browne'ın yanına gelmiş, kulağına teselli edici şeyler fısıldamaya başlamıştı. Odadakilerden birkaçı DeWitt'in yanına gittiler ve onu korumak ister gibi durdular. Genç kadın, az sonra sükinleşm:;ş ve sessizce ağlamaya başlamıştı. Odada bulunanlar arasında sâdece Mrs. DeWitt olanlarla hiç alàkalanmamış gibiydi. Onlara gözlerini kırpmadan bakmış ve hiçbir hareket yapmamıştı. 


Cherry Browne'nın sâkinleştiğini anlayan Müfettiş Thumm, onun yanına geldi ve yumuşak bir sesle, «Böyie birşeyi neden söylediniz, Miss Browne?» diye sordu, «Nişanlınızı Mister DeWitt'in öldürdüğünü nerden biliyorsunuz? İğneli mantarı Longstreet'in cebine onun koyduğunu gördünüz mü? Çok ricâ ederim, bize bütün bildiklerinizi doğru olarak anlatın, bekliyorum.» 


Genç kadın, bir sinir krizi geçiriyor gibiydi, başını iki yana şiddetle sallayarak, «Hayır, hayır» diye inledi. «Biimiyorum, bilmiyorum, hiçbirşey bilmiyorum, inanın bana. 
Sâdece onun, Harl'dan nefret ettiğini biliyorum... Harley bunu bana birkaç defa kendisi söylemişti... Harl: hiç sevmezdi bu adam, bundan eminim.» 

Thumm, canı sıkılmış gisi yüzünü buruşturdu ve Dufiy'ye baktı. Sonra, konuşulanları ve olanları noteden 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detektife işâret ederek, peşinden gelmesini istedi ve, «Ben dönünceye kadar kimse yerinden kımıldamıyacak,» diyerek odadan dışarı çıktı. 


Sahne 5 
Garajdaki Büyük Salon 
4 Eylül Cuma, Saat akşam 7.30 


Müfettiş Thumm, garajdaki büyük salona girdiğinde, otobüsün diğer yolcuları, birbirleri ile konuşuyorlardı. Bir kısmı oturmuştu, bâzıları sinirli adımlarla dolaşmaktaydı. 
Thumm, onların başındaki detektife bakıp gülümsedikten sonra, durumu öğrenmek ve şikâyet etmek üzere üzerine doğru gelenleri, «Geride durun!» diye bağırarak durdurdu. «Beni iyi dinleyin, hiçbir şikâyet, tavsiye veyâ özür dinlemek istemiyorum. Nekadar sâkin olursanız. buradan okadar çabuk kurtulursunuz, bunu sakın unutmayın» Bir an düşündü ve, «Miss Jewett» diye devâm etti. «Önce sızinle konuşmak istiyorum. Öldürülen adam önünüzde ayakta dururken onun cebine kimsenin birşey koyduğunu gördünüz mü?» 

Genç kız, dudaklarını ıslatarak, «Ben arkadaşımla konuşuyordum,» diye cevap verdi, «İçersi de çok sıcaktı, sonra...» 

Thumm. sabırsız bir tavırla, «Gördünüz mü, görmedinizm i, evet veya hayır diye cevap verin lütfen» diyerek onun sözünü kesti. 

— Hayır, hayır, efendim, hiçbirşey görmedim. 

— Birisi o adamın cebine birşey koymuş olsaydı, bunu görebilir miydiniz? 

— Hiç sanmıyorum, efendim, çünki arkadaşımla konuşuyordum... 

Thumm, daha sonra, Longstreet'in yanında duran ve düştüğündeç nu kolundan çeken adamı sorguya çekti. Adamın ismi Robert Clarkson'du ve muhasebeciydi. Ölen adamin solunda durmasına rağmen o da hiçbirşey görmemişti. 

Orta yaşlı bir İtalyan olan Antonlo Fontana lse, bir berberdi ve işinden evine dönüyordu. Otobüste il Popolo Romano isimli bir İtalyan gazetesi okuduğundan hiçbirşeyin farkına varmamıştı, o da hiçbirşey bilmiyordu. 


Daha sonra sorguya çekilen biletçinin otobüs şirketindeki numarası 2101 ve ismi de Charles Wood'du. Beş yıldanberi şirkette çalışıyordu. Elli yaşlarında, uzun boylu, iri, yarı ve kırmızı saçlı bir adamdı. Ölen adamı, arkadaşları ile berâber otobüse bindiğinde görmüştü. Adam, kendisine bir dolar vermiş ve arkadaşlarının biletlerini de almıştı. 

— Bu gurup otobüse bindiğinde anormal birşey far-* kettin mi, Wood? 

— Hayır, zâten farkedecek halde değildim ki. Otobüs tamâmen dolmuştu. Kapılar bile güçlükle kapandı. 
Sonra da bilet kesmeye başladım tabii. 

— Ölen adamı daha önce de otobüste görmüş müydün hiç? Do 

— Evet, umumiyetle hep bu saatlerde otobüse binerdi. Birkaç yıldanberi görürdüm onu, devamlı bir müşterimizdi. 

— İsmini biliyor musun? 

— Hayır. 

— Aynı gurupta, yine onun gibi devamlı müşteriniz olan başka biri de var mı? 

— Öyle sanıyorum ki, ufak, tefek, zayıf bir adam daha gördüm. Saçları biraz aklaşmış gibi. Onu da birkaç defâ, öldürülen adamla berâber görmüştüm galiba. 

— Peki, onun ismini biliyor musun? 

— Hayır, efendim, hiç sanmıyorum. 

Thumm, bir an durdu ve tavana baktıktan sonra, «Şimdi dikkat et, Wood,» diye devâm etti, «Bu gurup Sekizinci caddede bindi otobüse, değil mi? Sen kapıları kapadın. İyi düşün şimdi, Sekizinci caddeden sonra otobüse binen veya otobüsten inen oldu mu?» 

— Hayır, efendim. Araba iyice dolmuştu ve kapıları Sekizinci caddenin köşesinde bile açmadım. Onun için hiçkimsenin binmediğini rahatlıkla söyleyebilirim. Arka kapidan kimsenin inmediğini de iyice biliyorum. Ama ön kapı için birşey söyleyemem tabii, bunu şoför arkadaşmı Guiness'ten öğrenebilirsiniz. 

Şirketin 409 numaralı elemanı Guiness, sekiz yıldanberi aynı hatta çalışıyordu. Ölen adamı daha önce hiç görmemişti, fakat zâten o şoför olduğundan yolcularla pek alâkadar olmaz ve onları göremezdi. 

— Sekizinci cadddien sonra, ön kapıdan inen oldu mu hiç? 

— Hayır, efendim, kapıları hiç açmadık zâten. Biliyorsunuzdur, bu hattın yolcularının büyük çoğunluğu, son durağa kadar gider ve oradan vapura binip Jersey'e geçerler. Zâten Muâvin Duffy de benimle berâber öndeydi, öyle değil mi, Mister Duffy. Allahton o otobüsteymiş de işe hemen el koydu. 

Thumm, kaşlarını çatıp düşündü ve, «Demek Sekizinci caddeden sonra hiçbir kapı açılmadı,» dedikten sonra. diğer yolcuları sorguya çekti. Fakat Longstreet'in cebine birşey konduğunu hiçkimse görmemişti. Detektif Jones, bütün yolcuların isim ve adreslerini almıştı. 

o Bu sırada, detektif Peabody, elinde büyükçe bir torbo ile içeriye girdi, her tarafı aramışlar ve ne buldularsa toplamışlar dı. 

Thumm, «Birşeyler buldunuz mu bâri. Peabody?» diye Sordu. 

— Bir sürü saçmalık, bakın isterseniz. 


Yere boşaltılan torbanın içinden sâdece, kâğit ve gazete parçaları, boş sigara paketleri, kibrit kutuları, çikolata kâğıtları ve boş kalemler gibi çöpe atılan şeyler 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çıkmıştı. Cinâyette kullanılan mantar ve iğnelere benzer hiçbirşey yoktu. 

— Ötobüsün içini ve yolcuların yürüdükleri yerleri iyice aradık, Müfettiş bey, fakat hiçbirşey bulamadık. 

Thumm, oldukça üzüntülü görünüyordu. New York'un en iyi polis müfettişlerinden biri olup, bu noktaya, zekâsı, çalışmaları ve reflekslerinin gücü ile gelmişti. Biraz düşündükten sonra, dişlerini sıkarak, «Yapılacak başka şey kalmadı,» dedi, «Burda bulunanların hepsinin üzerini arayın bakalım ne çıkacak.» 

— Ne arayacağız? 

— Mantara veya iğneye benzer birşeyler işte. Size garip gelen birşey bulduğunuzda hemen bana haber verin ve itiraz edeni de yola getirin. Ne biçim iş bu be! 

Detektif Peabody, hemen dışarı çıktı ve birkaç sâniye sonra altı erkek ve iki kadın polisle geri döndü. Salonda bulunanları Şöyle bir süzdükten sonra, bir sandalyenin üzerine çıkarak, «Herkes sıraya girsin!» diye bağırdı. «Kadınlar bir yana, erkekler diğer yano. ttiraz istemiyorum. 
İş nekadar çabuk biterse okadar çabuk kurtulur evlerinize dönersiniz.» 

Müfettiş Thumm, ağzında bir sigara olduğu halde, onbeş dakika kadar bir duvara dayanıp aramayı seyretti. 
Aranan her kadın ve erkek, ismiyle adresini detektif Jonas'a yazdırıyor ve bir kenarda bekliyordu. 

Arama kısa zamanda tamamlanmış, şüpheli hiçbirşey btlunamamıştı. 

— Hiçbirşey bulamadık, efendim. 

— Salonun her tarafını da iyice arayın bakalım. 

Peabody ve adamları bir zaman da koca salonu, en kuytu köşesine kadar aradılar. Bu arada Thumm. az önce torbadan yere dökülen çöpleri parmağı ile karıştırıyor ve birşeyler bulmaya çalışıyordu. 

Fakat, araştırmadan bir netice dlamıyacağını anlayınca, can sıkıntısı ile omuzlarını silkti ve acele adımlarla oradan ayrıldı. 
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Sahne 6 
Ham':et 
8 Eylül Salı, Saat sabah 11.20 


Olanların anlatılışının bu noktasında, Savcı Bruno, «Müfettiş Thumm size herşeyi tam teferruatı ile anlatıyor, Mister Lane,» dedi, «Bundan emin olabilirsiniz. Hattâ, dikkat ettiğiniz gibi, bizim için pek mühim olmayan basit şeyleri bile size nakletti.» 

Mr. Drury Lane, hafif bir tebessümle karşısındakinin yüzüne baktı ve, «Aziz dostum,» dedi. «Bu gibi hâdiseler- de hiçbirşey ehemmiyetsiz veya az mühim olamaz. En küçük teferruat bile bâzan insana pekçok ipucu verebiir. Fakat hakikaten, dediğiniz gibi, Müfettiş olanları çok güzel anlatıyor. (Birden sustu ve ayaklarını ateşe doğru uzatarak, geniş koltuğuna iyice yerleşti.) Tekrar başlamadan önce bana biraz izin verin, Müfettiş bey.» 

Savcı ve Müfettiş Thumm, şöminenin hafif aydınlığın- da, onun, gözlerini rahat bir şekilde yumduğunu gördüler. 
Ellerini kucağında kenetlemişti. Solgun fakat düz hatlara sâhip yüzünde en küçük bir kımıldama yoktu. 

Uşak Ouacey, onların şaşkın hâlini sezmiş olacak ki, salonun uzak bir köşesinde, oturmakta olduğu koltukta kendi, kendine gülümsüyordu. Bir az sonra, Drury Lane'- in tesirli sesi ile irkildiler. 

Eski aktör, «Mister. Thumm,» dedi, «Şimdiye kadar anlatmış olduklarınız içinde, tam olarak anlayamadığım sâdece bir tek nokta var.» 

— Nedir acaba o nokta? 

— Anlattığınıza göre yağmur, otobüs tam Yedinci ve Sekizinci caddeler arasında iken başlamış. Longstreet ve arkadaşları Sekizinci caddede otobüse bindiklerinde, pencerelerin kapalı olduğunu söylemiştiniz galiba. Pencerelerin hepsi mi kapalıymış? 

Müfettiş Thumm, bir an şaşırmış gibi onun yüzüne 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baktı ve sonra, «Tabi, Mister Lane,» dedi, «Bundan hiç şüphemiz yok, çünki Komiser Muâvini Duffy de otobüsteymiş.» 

— Çok güzel, Müfettiş bey demek ondan sonra bütün pencereler kapalı kalmış, tamam mı? 

— Evet, Mister Lane, hepsi kapalı kalmış. Zâten otobüsü garaja çektirdiğimizde yağmur daha da şiddetlenmişti. 

— Pekalâ, Müfettiş bey teşekkür ederim. Şimdi lütfen anlatmaya başlayın yine. Ondan sonra olanları da dinleyelim bakalım. 


Sahne 7 
Garajdaki Oda 
4 Eylül, Cuma, Saat akşam 8.05 


Müfettiş Thumm'n anlattığına göre, otobüsün diğer yolcularının serbest bırakılmalarından sonra vak'alar daha büyük bir hızla gelişmeye başlamıştı. 

Thumm, diğer yolcuların sorgusundan ve aranmasından sonra, Longstreet'in arkadaşlarının beklediği odaya dönmüştü. Louis Imperiale, onun içeri girdiğini görünce, yerinden kalkıp hafifçe eğilerek selâmladı ve, «Sayın Múfettiş» dedi, «Burada oldukça uzun bir zaman kaldık ve belki de daha kalacağız. Arkadaşlarımız belki biraz acıkmış olabilirler. Olanlar bizde pek iştah bırakmadı tabii ama, birşeyler atıştırmak yine de gerekir, değil mi? Erkekleri bir tarafa bıraksanız bile, hanımlar için yiyecek birşeyler bulmak mümkün müdür acaba?» 

Thumm, odada oturanları şöyle bir süzdü. Mrs. 
DeWitt, gözlerini yarı kapamış, dimdik oturuyordu. Jeanne DeWitt, Lord'un geniş omuzuna yaslanmıştı ve ikisinin de yüzleri sapsarıydı. Mrs. DeWitt ve Ahearn, fısıldaşıp duruyorlardı. Pollux, öne doğru eğilip ellerini dizlerinin 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arasına sokmuş, sıkılmış dişleri ve korkulu gözleri ile gùzelliği pek kalmamış olan Cherry Browne'a birşeyler fısıldıyordu. Michael Collins ise, başını ellerinin arasına almış, hiç bir yere bakmıyordu. 


Müfettiş, «Pekalâ, Mister Imperiale», dedi ve detektiflerden birine cönerek, «Dick,» diye devam etti, «Aşağıya koş da, misöfirlere yiyecek, içecek birşeyler buluver bakalım.» 

Detektif, Imperiale'in uzattığı parayı aldı ve odadan çıktı. İsviçreli, hafifçe gülümsemiş ve vazifesini yapmış insanların rahatlığı içinde yerine dönüp oturmuştu. 


Thumm, paravanın önünde durmuş ceketini giymekte olan Dr. Schilling'e baktı ve, «Ee, Doktor, kararın nedir bakalım?» diye sordu. Adli tıp doktoru, parmağı ile onu yanına çağırdı ve iki adam, paravanın arkasına geçerek cesedin yanında durdular. Ambulâns asistanlarından biri, cesedin yanına oturmuş, elindeki deftere birşeyler yazıyordu. 


söze başladı, «Ölüm sebebi, nefes yollarının paralize olması, fakat bu, işin basit tarafı sâdece. Şuradaki silâho bir bakın. Mantarın çevresinde tam elliüç tâne iğne ucu var. Bu dikiş iğnelerinin uçları ve gözleri, nikotine batırılmiş ve Öyle zannediyorum ki, bu saf nikotin.» 


Thumm, «Ben de zâten sigara kokusuna benzer bir koku almıştım,» diye mırıldandı. 


— Tabii, bu kokuyu almanız çok normal. Töze ve saf nikotin, renksiz ve kokusuz olup, yağlıca bir kıvamdadır. 
Fakat su içinde veyâ açıkta kalırsa kısa zamanda koyu kahverengi bir renk alır ve tütün kokusu verir. Bu işde ölüm sebebi, hiç şüphesiz bu zehirdir. Fakat biz yine de, başka şeyler olup, olmadığını anlamak için bir otopsi yapacağız. Zehir, Longstreet'in elini yirmibir yerden delmiş olan iğne uçları ile bulaşmış ve hemen kana karışmış. 
Aslında ölüm âni olur, fakat bu adam çok sigara içtiğinden vücudu nikotine alışık olduğu için, birkaç dakika dayanmış. i 
Doktor, bir an durdu ve derin bir nefes aldıktan sonra devüm etti; 

— Bu silâh da, öyle sanıyorum ki, polis müzesi için çok güzel bir örnek olacaktır. Bunu yapan adam, muhakkak ki çok zeki biri olmalı. Gelelim zehirin kaynağına. 
Thumm, dostum, senin yerinde olmak istemezdim doğrusu. Bu zehir normal kanuni yollardan satın alınmadıysa, kaynağını bulmak çok zor olacaktır. Saf nikotin satın almak hiç de kolay değildir ve ben, birini zehirleyecek olsaydım, eczâhâneye gitmezdim pek tabii. Bu zehiri büyük miktarda tütünden elde etmek mümkündür, fakat nikotin yapan bir adamı nasıl bulacaksın? Nikotini elde etmenin en kolay yolu, tanınmış bir haşere ilâcından çıkarmaktır. 
Bu yolla nikotini kolayca elde edebilirsin. Bu ilâçta yüzde otuzbeş kadar nikotin vardır ve buharlaştırma yolu ile, şu iğneleri batıracak kadar zehir elde edilebilir. 

Thumm, asık bir yüzle, «Ben çocukları yine de normal yollardan aramaya göndereceğim,» diye homurdandı, «Bu zehir ne kadar zamanda tesir eder Doktor?» 

— Normal olarak birkaç sâniyede. Fakat nikotin tamâmen saf olmaz ve zehiri alan da çok sigara içen biri olursa, tesir etmesi iki, üç dakika alabilir ki, bu işte de öyle olmuş. 

— Başka birşey var mı? 

— Bana öyle geliyor ki, bu adamın sağlık durumu da hiç iyi değilmiş, fakat bu hususta daha kati bilgiyi yarınki otopsiden sonra verebilirim. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar, Müfettiş bey. Şimdi izin verirseniz çocuklar cesedi alıp götürsünler. 

Müfettiş Thumm, cinâyet silâhı olan iğneli mantar küreyi tekrar eskisi gibi sigara paketine koyup birkaç defâ sardıktan sonra, diğerlerinin yanına döndü. Cesedin dışarı çıkarılması sırasında kadınlar gözlerini kapamışlar, erkekler de sedyeye bakmamaya çalışmışlardı. 
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Bir az sonra hepsi de, detektifin getirdiği sandviçleri yemeğe ve karton bardaklardaki sıcak kahvelerini yudumlamaya başlamışlardı. 

Thumm, eliyle işâret ederek DeWitt'i yanına çağırdı ve ona, «Mister DeWitt» dedi, «Longstreet'in iş ortağı olarak, onun âdet ve davranışıorı hususunda bana en iyi bilgiyi siz verebilirsiniz sanıyorum. Otobüs biletçisi, onu her zaman otobüste gördüğünü söyledi, buna ne dersiniz?» 

DeWitt, bir an düşündükten sonra «Longstreet çok metodik bir adamdı,» diye cevap verdi, «Hele bürodan aqyrilma saatleri mevzuunda çok titizdi, fazla çalışmaktan pek hoşlanmaz ve işlerin büyük yükünü benim omuzlarıma yüklerdi. Merkez büromuz Wall Street'tedir. Fakat borsa kapandıktan sonra Times Sguare'deki şubemize uğrar ve sonra oradan çıkıp West Englewood'a giderdik. 
Longstreet, bürodan ekseriya altıdan biraz önce ayrılırdı. 
Jersey tarafına hep aynı trenle giderdi. Belki bugün de bu alışkanlığı dolayısı ile bizi otelden o saatte çıkardı; yine her zamanki trenle götürmek istiyordu bizleri de.» 

— Öğrendiğime göre siz de bu otobüse sık, sık binermişsiniz. 

— Evet, büroda fazla kalmadığım zamanlar West Englewood'a Longstreet'le berâber giderdim. 

Müfettiş Thumm, bir an düşündü ve sonra karşısındakinin yüzüne bakarak sordu, «Neden iş saatlerinde otomobil kullanmıyordunuz?» 

— New York'ta araba kullanmanın ne demek olduğunu siz daha iyi bilirsiniz. Bu trafik korkunç birşey. Biz arabalarımızı Englewood istasyonunda bırakırız her zaman. 

— Longstreet her işte bu kadar metodik miydi? 

— Hemen, hemen. Meselâ, her akşam borsa kapanış fiatlarını aynı gazeteden okurdu. Hep aynı tip elbiseler giyer, aynı marka puro veya sigara içerdi. Yalnız sigarayı çok fazla içerdi doğrusu. 
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— Okumak için her zaman gözlük kullanır mıydı? 

— Evet! Aslında devamlı gözlük kullanması gerekiyordu, fakat gözlüğün, görünüşünü bozduğunu sandığı için, her yerde kullanmazdı. 

ihumm, elini uzatarak dostça bir tavırla DeWitt'in omuzuna koydu: 

— Sizinle açık konuşalım, Mister DeWitt! Miss Browne sizi, nişanlısını öldürmekle suçladı. Bunun saçma olduğunu biliyorum, fakat hakikaten ondan nefret eder miydiniz? 

DeWitt birden çekildi ve mufettişin elini omuzundan kaydırdı. Sonra, soğuk bir tavırla, «Ortağımı öldürdüğümü sanıyorsanız, yanılıyorsunuz,» dedi. 

Thumm, bir süre onun gözlerine baktı ve sonra omuz-Jarını silkerek diğerlerine döndü: 

— Bayanlar, baylar, sizden bir ricam var. Yarın sabah saat dokuzda hepinizi DeWitt ve Longstreet firmasının Times Square ofisinde bekleyeceğim. Lütfen orada bulunun. 

Guruptakiler dışarı çıkmak için kalkarlarken, Thumm, «Bir dakika» diyerek onları durdurdu, «Özür dilerim ama, sizin de diğerleri gibi aranmanız gerekiyor. Duffy, arama işine bakıver.» 

Bu arama da neticesiz kalmıştı. Onlar çıktıktan son- ta oda da arandı, fakat yine hiçbirşey bulunamadı. 


Sahne 8 
DeWitt ve Longstreet Bürosu 
5 Eylül, Cumaertesi, Saat sabah 9 


Thumm'ın sinirli adımlarla büroya girişi, memurları ve müşterileri bir an için şaşırtmış, fakat herkes yine işine dalmıştı. Sivil detektifler daha önce gelmişler, bir köşede bekliyorlardı. 

Arka taraftaki bir odada, vak'a ile alâkalı olanların 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hepsi toplanmış, detektif Peabody'nin bakışları o altında oturmuşlardı. Duffy ise, sırtını, üzerinde Harley Longstreet yazılı kapiya dayamış duruyordu. 

Thumm, içeri girip onları selâmladıktan sonra, Jonas"ı da yanına alarak Longstreet'in bürosuna girdi. İçerde, uzun boylu esmer ve oldukça güzel bir kız, bir sandalye: nın ucuna ilişmiş bekliyordu. Thumm, geniş masanın önündeki deri koltuklardan birine yerleşti ve genç kıza döndü. 

— Siz herhalde Longstreet'in sekreteri olacaksınız, öyle mi? 

— Evet, efendim, ismim Anna Platt'tır. Dört buçuk yıldır burada, Mister Longstreet'in sekreteri olarak çalışıyorum. Olanları duyunca çok üzüldüm. 

— Tabii, üzülmeniz çok normal, fakat şimdi üzülmeyi bırakın da işimize bakalım. Herhalde patronunuzun işlerini, ve hususi hayâtını iyi biliyordunuz. Mister DeWitt ve Mister Longstreet'in araları nasıldı, söyler misiniz bana? 


— Pek iyi olduğunu söyleyemem. Sık, sık münâkaşa ederlerdi. 

— Peki, münâkaşaları ekseriya kim kazanırdı? 

— Mister Longstreet tabii! Mister DeWitt, onun hatâ ettiğini bildiği zamanlar hep itiraz eder, fakat sonunda onun dediğini yapmak zorunda kalırdı. 

— Longstreet'in DeWitt'e karşı tutumu nasıldı? 

Anna Platt, elindeki mendili buruşturup tekrar açtı ve parmakları ile oynadı. Sonra, çekingen bir sesle, «Tabii, doğruyu söylememi istersiniz,» diye cevap verdi, «Mister 'Longstreet, Mister DeWitt'e hep kızardı. Onun, kendisinden iyi bir işadamı olduğunu bilir ve bundan hoşlanmazdı. Bu sebeple, yaptıkları yanlış olsa bile bildiğinden şaşmazdı.» 

Thumm, kızdan iyi bilgi alabileceğini anlamıştı. «Siz çok iyi bir kıza benziyorsunuz, Miss Platt,» dedi, «DeWitt, iş ortağından nefret eder miydi, açıkça söyleyin bana?» 

Sekreter, gözlerini yere indirdi ve kısık bir sesle, «Öyle sanıyorum, efendim,» diye cevap verdi, «Bunun sebebini de biliyorum, Mister Longstreet'in, Misis DeWitt'le alâkası vardı. Yâni ciddi bir bağ demek istiyorum... Ve öyle sanıyorum ki, Mister DeWitt de bunu biliyordu. Ama bu hususta kimseye birşey söylemezdi.» 

— Yâni, Longstreet, DeWitt'in karısına mı âşıktı? O halde neden Miss Browne ile nişanlandı? 

— Mister Longstreet kendinden başka hiçkimseyi sevmezdi. Fakat kadınlardan hoşlanırdı ve öyle sanıyorum ki, Misis DeWitt de bu geçici mâcerâlardan biriydi. Biliyor musunuz, Mister Longstreet bir keresinde, hem de bu odada Jeanne DeWitt'e bile asıldı ve başı az kalsın belâya girecekti. Çünki tam o sırada Mister Lord içeri girip ne olduğunu gördü ve onu bir yumrukta yere yıktı. Daha sonra bunu duyan Mister DeWitt içeri girdi ve beni odadan çıkardılar. Daha sonra ne olduğunu bilmiyorum ama, işi örtbas ettiler galiba. Bu dediğim birkaç ay önce oldu. 

— Pekalâ, Miss Platt, acaba Longstreet, DeWitt'in açık bir tarafını mı biliyordu? 

Genç kız bir zaman tereddüt etti. Sonra yine hafif bir sesle, «Pek emin değilim, efendim,» dedi, «Fakat Mister Longstreet, Mister DeWitt'den sık, sık borç olarak büyük paralar alırdı. Bir hafta önce de yine ondan yirmibeşbin dolar istedi. Mister DeWitt müthiş kızmıştı. Fakat yine her zamanki gibi Mister Longstreet'e yenildi ve istediği parayı verdi.» 

— Bu sırada birbirlerini tehdit ettiler mi? 

— Şey, Mister DeWitt, bu işin böyle devâm edemiyeceğini, yoksa iflâs edeceklerini söyledi. 

Thumm, «Vay canına!» diye mırıldandı, «Yirmibeşbin: dolar, ha! Longstreet bukadar parayı ne yapıyordu acaba? Burdaki kazancının da pek küçük olt'nadığı meydanda.» 

Anna Platt'ın gözleri birden parladı ve, «Mister Longstreet para harcamasını pek severdi» dedi, «Kumar oynar, at yarışlarına gider, borsada oynar ve lüks bir hayat 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sürerdi. Fakat kumarda da dâimâ kaybederdi. Kendi kazancıni bitirince de hep Mister DeWitt'e gelip borç para isterdi. Borç olarak aldığı parayı da ödediğini hiç sanmıyorum, eminim bankada beş kuruşu kalmamıştı.» 

— Demek DeWitt ona borç olarak verdiği paraları hiçbir zaman geri alamadı, ha! Miss Platt, ikimiz de çocuk değiliz, size açıkça birşey soracağım. Mister Longstreet'- le sizin aranızda birşey var mıydı? Güzel kızsınız, sizden muhakkak ki hoşlanıyordu. 

Genç kız, birden öfkeyle ayağa fırladı: 

— Ne demek istiyorsunuz siz? 

Thumm, gülerek onun yüzüne baktı. «Oturun canım, kızacak ne var bunda? Böyle birşey olmamasına imkân var mı? Şimdi söyleyin bana bakayım, onunla nekadar yaşadınız?» 

Miss Platt, yine öfkeli bir sesle, «Onunla yaşamadım ben,» diye söylendi, «Sâdece arada, sırada berâber çıkardık. Bu da iki yıl kadar sürdü. Bana hakaret edemezsiniz. 
Müfettiş Bey!» | 

— Pekalâ, pekalğâ, sizin dediğiniz gibi olsun. Anne ve babanızla mı oturuyorsunuz? 

— Hayır, onlar biraz daha uzakta oturuyorlar. 

— Tahmin ettiğim gibi. Hiç şüphesiz size de evlenme teklifinde bulunmak üzereydi veyâ evleneceğine söz verdi. Bana öyle geliyor ki, Misis DeWitt'le alâka kurunca sizi bir tarafa bıraktı, değil mi? 

Genç kız, artık inkâr etmenin fayda sağlamıyacağını. 
anlamıştı. Gözlerini utangaç bir tavırla yere indirerek, hafif bir sesle, «Şey, evet efendim,» diye cevap verdi. 

— Siz muhakkak ki çok akıllı bir kızsınız. Longstreet'- le iki yıl mâcerâ yaşayıp sonra bir kenara atılmanıza rağmen işinizi kaçırmamanız bunu gösteriyor. 

Genç kız, hiç sesini çıkarmadı. Belki de Thumm'ın, kendisini bir tuzağa düşürmek istediğini sezmişti. Fakat Müfettiş, ondan bâzı şeyler daha öğrenmeyi başardı. Genç kızın anlattığına göre, Cuma günü öğleden sonra Longstreet, nişanlısının yanına gitmeye hazırlanırken, Michael Collins büyük bir öfkeyle büroya gelmiş ve kandırıldığını söyleyip bağırmaya başlamıştı. Collins, Longstreet'den, International Metal hisse senetlerinin düşmesi yüzünden - kaybettiği ellibin doları istiyordu. DeWitt o sırada büroda değildi. Longstreet, en sonunda Irlandaliyı yola getirmiş ve, «Sen üzülme Mike, ben DeWitt'e söylerim, o herşeyi halleder» diyerek işin içinden sıyrılmıştı. 

Thumm, sekreterden daha fazla birşey öğrenemiyeceğini anlayınca, onu gönderdi ve DeWitt'i çağırdı. 

— Bakın Mister DeWitt, dün akşam sorduğum bir sus âli tekrarlayacağım ve sizden muhakkak bir cevap bekliyorum. Ortağınızdan neden nefret ediyordunuz? 

— Benim ağzımdan zorla lâf alamazsınız, Müfettiş bey. 

— Yöni cevap vermiyecek misiniz? 

DeWitt ağzını bile açmadı. 

— Pekalâ, Mister DeWitt. Fakat hayâtınızın en büyük hatâsını yaptığınızı da bilin... Mister Longstreet'le karını-Zin arası nasıldı? Galiba çok iyi arkadaşmışiar. 

— Evet. 

— Peki, kızınızla ortağınızın arası da aynı şekilde iyi miydi? Aralarında bir bağ var mıydı? 

— Dikkat edin, Müfettiş, bana hakaret ediyorsunuz. 
Beni kızdırmakla birşeyler kazanacağınızı mı zannediyorsunuz yoksa? 

— Bakın Mister DeWitt, bunda kızacak birşey göremiyorum. Ben vazifemi yapıyorum. Longstreet'le ortaklığınız yarı yarıya mı idi? 

DeWitt, kanlanmış gözlerini Thumm'ın yüzüne dikti ve kısık bir sesle, «Evet,» diye cevap verdi. 

— Nekadar zamandır berâber çalışıyorsunuz? 

— Oniki yıldır. 

— Onunla bu ortaklığı nasıl kurdunuz? 

— Harpten önce ikimiz de Güney Amerika'da çalışıp 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biraz para kazandık. Sonra berâberce buraya dönüp borsa işlerine başladık. 

— İşiniz iyi gidiyordu, değil mi? 

— Çok iyi idi. 

Müfettiş Thumm, sesini yumuşak tutmaya çalışarak, «Mâdem ki iyi para kazanıyordunuz,» dedi, «Longstreet neden sizden durmadan borç para istiyordu?» 

— Kim söyledi size bunu? 

— Sualleri ben soruyorum, Mister DeWitt. 

«Fakat bu çok saçma birşey.» DeWitt, elini bıyığına götürdü ve sinirlenmemeye çalışarak, «Ona arada, sırada borç veriyordum, fakat bunlar küçük miktarlardı,» diye devâm etti. 

— Yirmibeşbin dolara küçük miktar mı diyorsunuz siz? 

Kısa boylu, zayıf adam, sinirli bir biçimde sandalyesinde kımıldadı. «Ama bu bir borç değildi,» dedi, «Bu iş, aramızda olan birşeydi.» İ 

Thumrn, parmağını ona doğru sallayarak, «DeWitt,» dedi, «Yüzüme baka, baka yalan söylüyorsun. Ortağına durmadan ve geri gelmiyeceğini bildiğin halde borç diye para veriyordun. Bunun sebebini öğrenmek istiyorum ve öğreneceğim de.» 

DeWitt, birden oturduğu yerden fırladı ve kıpkırmızı bir yüzle bağırdı. «Bana bakın, Müfettiş bey, vazifenizi aştığınızın farkında mısınız? Bu para alış, verişi ile onun ölümü arasında hiçbir alâka yok...» 

— Bilmiyorum. Yalnız konuşmanıza dikkat edin ve şimdi dışarda bekleyin, sizinle tekrar görüşeceğiz. 

DeWitt güçlükle nefes alıyordu, ağzı açık kalmıştı. 
Bir an ayakta durup Thumm'ın yüzüne baktı ve sonra hiçbirşey söylemeden dışarı çıktı. 

Mrs. FernD eWitt'le yapılan görüşme kısa sürmüş ve bir netice vermemişti. Tnumm'iın bütün ısrarlarına rağmen, kadın, Longsirget'le arasinda bir bağ bulunduğunu söylememişti. Müfettiş, Longstreet'in, Jeanne DeWitt'e de 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alâka duyduğunu söylediği zaman kadın, «Yanılıyorsunuz, o olgun kadınlardan hoşlanırdı,» diyerek bahsi kapamıştı. 
Kadının, DeWitt'le altı yıl kadar önce evlendiğini, Jeanne DeWitt'in, onun üvey kızı olduğunu öğrenince, konuşmayı kesen Müfettiş, ona gidebileceğini söyledi. Mrs. DeWitt, dışarı çıkmadan önce çantasından çıkardığı küçük bir aynaya bakıp saçlarını düzeltirken, ayna yere düştü ve kırıldı. Kadın, birden sapsarı oldu ve korku dolu bir sesle, İspanyolca «Madre de Dios!» diye mırıldandı. Thumm, kadının bâtıl itikatları olduğunu görünce gülmeye başlamış, Mrs. DeWitt de müthiş bir öfkeyle odayı terketmişti. 
Thumm, yine gülerek yere eğildi ve kırılan aynanın parçalarını toplayarak masanın üzerine bıraktı, 

Mrs. DeWitt'den sonra odaya gelen Franklin Ahearn, kendine baktığı belli olan, yaşına göre oldukça genç görünen ve dimdik yürüyen geniş omuzlu ve uzun boylu bir adamdı. İyimser bir adam olduğu, gülümseyen gözlerinden belli oluyordu. 

— Oturun, Mister Ahearn. Mister DeWittle ne zamandanberi tanışıyorsunuz? 

— Düşünelim bakalım... Evet, West Englewood'a yerleştiğimden bu yana, yâni altı yıldır. 

— Longstreet'i de iyi tanır mıydınız? 

— Hayır, aynı tarafta oturmamıza rağmen, kendisini pek iyi tanımam. Ben emekli bir mühendisim, Müfettiş bey. Fakat nedense DeWittle çabuk kaynaştık ve dost olduk. Açık söyleyeyim, Longstreet'den pek hoşlanmazdım. 
Bana göre o, samimi olmayan, insanları aldatan bir adamdı. Onu kimin öjdürdüğünü bilmiyorum ama, bana öyle geliyor ki bunu haketmiştir. 

Thumm, onun bu şekiide konuşmasına karşı, kuru bir sesle, «Dün akşam Cherry Browne'nın söylediği hakkında ne düşünüyorsunuz? DeWitt'i neden suçladı acaba?» diye sordu. . 

Ahearn, bacak, bacak üstüne atıp Tnhumm'ın gözlerine baktı ve samimi bir iföâdeyle, «Bana göre çok saçma 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birşeydi,» dedi. «Bunu sâdece kendini kaybeden bir kadın yapabilirdi zâten. John DeWitt'i altı yıldır tanırım, kimseye zarar vermeyen, cömert ve nâzik bir adamdır o. Onu âilesi dışında en iyi tanıyan kimse herhalde benim. Onunla haftada üç, dört defâ satranç oynarız.» 

— Oo, demek satranç oynarsınız, ha! İyi oynar mısınız bu oyunu? 


Ahearn gülerek onun yüzüne baktı. «Gazeteleri okumuyorsunuz galiba Müfettiş bey. Ben satranç şampiyonlarındanım.» 


— Yok canım! Vay canına, demek bir şampiyonla karşılaştık, ha! Peki DeWitt nasıl oynar? 

Ahearn, heyecanlanmış gibi ileri doğru eğildi ve, «Müfettiş bey» dedi, «Bir amatör olarak DeWitt fevkalâdedir. Ona kaç defâ turnuvalara katılmasını söyledim, fakat çekingen bir adam, bir türlü iknâ edemedim. Bu oyunu çok güzel oynadığını söyleyebilirim. Yalnız bözan sinirleniyor.» 

— Demek öyle, sinirleri bozuk herhalde. 

— Öyle sanıyorum ki onun sinirlerini Longstreet bozdu. Onunla işleri konusunda hiç konuşmam, fakat öyle sanıyorum. Ortağı öldüğüne göre belki de DeWitt yepyeni bir adam olacaktır. 

— Pekalâ, Mister Ahearn, yardımlarınıza teşekkür ederim, gidebilirsiniz. 

Ahearn'ın dışarı çıkmasından sonra çağınlan Cherry Browne, kendini toplamış gibiydi. Siyah bir elbise giymiş ve makyajını büyük bir dikkatle yapmıştı. Sorulan suallere hiç düşünmeden cevap veriyordu. Longstreet'le beş ay önce bir baloda tanışmıştı. Adam ona, nişandan sonra vaslyetnâmesini onun lehine değiştireceğini söylemişti ve Miss Browne, onun birkaç milyonu olduğunu sanıyordu. 

Genç kadın, içeri girdiğinde, masanın üzerindeki kırik adyna parçalarını görmüş ve kaşlarını çatarak başını başka tarafa çevirmişti. 
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Bir akşam önce DeWitt'i suçlamasını, bir sinir krizi olarak kabul ediyordu. Otobüste ve daha önce, anormal birşey görmemişti ve hiçbirşey bilmiyordu. Sâdece, nişanlis: ona, DeWitt'in, kendisinden nefret ettiğini birkaç defâ söylemişti, ama bunun sebebini bilmiyordu. 

Birkaç dakika sonra Christopher Lord içeri girdi. Genç adam, Longstreet'i yumruklayıp yere devirmişti. Ama bunu haketmişti. Kötü bir insandı o. Ortağının kızına göz diken bir adam herhalde iyi bir karaktere sâhip olamazdı. 

Thumm, «Demek bu işi sâdece genç Jeanne DeWitt'i korumak için yaptınız, ha!» diye mırıldandı, «Pekalâ, ama anlayamadığım bir nokta var. DeWitt güçlü bir karaktere sâhip gibi görünüyor. Kızının başına gelen bu işi neden kapattı?» 

Lord, iri ellerini ceplerine soktu ve, «Müfettiş bey,» dedi, «Bunu ben de bir türlü anlayamadım. Mister DeWitt böyle bir adam değildi. Çok iyi bir işadamı ve zeki bir insandır. Kızını herşeyden ve herkesten korumak için elinden geleni yapar. Neden bu şekilde davrandığını hâlâ bilmiyorum ve merâk ediyorum.» 

— Yâni Longstreet'e karşı olan davranışları sizce normal değil miydi? Böyle davranışları onun karakterine uygun bulmuyor musunuz? 

— Tam mânâsı ile öyle. Müfettiş bey. Son zamanlarda kendini kaybetmiş gibi bir hâli vardı. 

Lord'un anlattığına göre, son zamanlarda iki ortak sık, sık münâkaşa ediyorlardı. Fakat bunun sebeplerini bilmiyordu genç adam. Misis DeWittle Longstreet arasındaki alâkadan bahsedildiğinde, sarışın genç, Thumm'- ın yüzüne baktı ve sonra gözlerini hiçbirşey söylemeden tavana kaldırdı.  DeWitt'in emrinde çalıştığı için, Longsireet'in müşterileri hususunda birşey bilmiyordu ve bu yüzden Michael Col'iins hakkında bilgi veremiyecekti. 

Thumm, bir zaman düşündü ve sonra masanın kenarına oturarak, «O günden sonra, Longstreet tekrar Jeanng DeWitt'e yaklaştı mı, delikanlı?» diye sordu. 
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Lord, suratını buruşturarak, «Evet,» diye cevap verdi, «O sırada orada değildim, fakat sonradan bunu Anna Platt söyledi bana. Sekreterin söylediğine göre, Jeanne, Longstreet'i itmiş ve bürodan koşarak kaçmış.» 

— Peki, bunun üzerine siz birşey yaptınız mı? 

— Tabii, gidip çattım ona ve bir hayli münâkaşa ettk ama kavga olmadı. 

Delikanlı çıktıktan sonra içeri giren Jeanne DeWitt, diğerlerinin anlattıklarına fazlaca birşey ilâve edemiyecekti. Fakat babasını çok seviyor ve onu korumak için herşeyi yapabileceğini söylüyordu. Thumm, onu dinledikten sonra, yandaki büroda beklemesini söyledi. Gerekirse onunla yine görüşecekti. 

o o — Gelin bakalım, Mister Imperiale. 

Uzun boylu ve sakallı İsviçreli, çok şık giyinmişti. 
DeWitt'le, İsviçre Alplerinde dört yıl kadar önce tanışmıştı ve iyi arkadaş olmuşlardı. Adam, «Mister DeWitt çok kibar ve iyi bir adamdır,» dedi, «İş için Amerika'ya bu dördüncü gelişim ve her seferinde de onun evinde kalırım.» 

— Çok güzel, Mister Imperiale. Bu cinâyet hususunda bizi aydınlatabilecek misiniz? Bildiğiniz şeyler var mı? 

Imperiale, bakımlı ellerini iki yana açtı ve, «Üzgünüm ama, size yardımcı olamıyacağım,» dedi, «Mister Longstreet'i pek iyi tanımazdım ben.» 

İri, yarı Irlandalı Collins, asık bir suratla içeri girdi. 
Müfettişin suaflerine kaba bir tavırla, kısaca cevap veriyordu. Birkaç dakika sabreden Thumm, birden onun yanina gidip koluna yapıştı, «Bana baksana sen, salak herifi» dedi, «Senin gibilerini çok gördüm ben. Dün akşam, buraya geldiğini, fakat birşey olmadığını söyledin, ben de üzerinde fazla durmadım. Ama şimdi bana herşeyi acıkça anlatacaksın, tamam mı?» 

Collins müthiş öfkelenmişti. Kolunu silkerek Thumm'- dan kurtuldu ve, «Sen kendini akıllı sanıyorsun, değil mi?» 
diye bağırdı, «Ne sanıyorsun yâni, boynuna sarılıp öpecek 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miydim onu? Tabii ağzıma geleni söyledim, çünki beni mahvetti o adam. İnşallah cehenneme gider!» 

Thumm'ın, not almakta olan Jonas'a baktığını görünce, «Onu ber öldürdüm sanıyorsun, değil mi? Tabii, o mantar parçasını hazırlamıştım ve cebine koymak için fırsat bekliyordum, öyle mi? Hadi canım sen de! Sen bu işin içinden çıkamazsın, ahpap'» diye söylendi. 

Thumm, öfkelenmemek için dişlerini sıkıp duruyordu. 
Bir an düşündü ve sonra, «Nasıl oluyor da, Longstreet'in sana yaptığı tavsiyeyi DeWitt bilmiyor?» diye sordu. 

İrlandalı, sırıtarak onun yüzüne baktı ve, «Bunu ben de bilmek isterdim doğrusu!» diye cevap verdi, «Bunlar nasıl borsacı anlamadım gitti. Fakat şunu iyi bilin ki, bu Dewitt denen adam benim işimi halledecek, yoksa ben onu halledeceğim.» 

Müfettiş, «Bunları iyi yaz, Jonas,» diye mırıldandı, «Bu adam ipi kendisi geçiriyor boynuna. Bana baksana sen Collins, hisse senedine yatırmak için ellibin doları nerden buldun sen? Aldığın ücretle bu kadar parayı nasıl yaptığını bilmek isterim doğrusu.» 

— Sen kendi işine bak, polis efendi. Yoksa fenâ yaparım! 

Thumm, kendini daha fazla tutamamış ve bir hamle- de Collins'in yakasına yapışmıştı. «Bana bak,» dedi, «Kibarca konuşmasını öğrenmezsen o kalın boynunu kırarım senin, anladın mı? Şimdi defol git burdan sersem herif!» 

Collins öfkeden kıpkırmızı olmuştu, fakat polise birşey yapamıyacağını biliyordu. Bir an durup dişlerini gıcırdatarak karşısındakine baktı ve sonra geri dönüp, acele adımlarla odayı terketti. 

Thumm'ın öfkesi henüz yatışmamıştı ve içeri giren Pellux'e ne söyleyeceğini bir an bilemedi. Palabıyıklı ve. 
ince yüzlü aktörün de sinirli olduğu belli oluyordu. 

Müfettiş, işâret parmağını ona doğru uzatarak, «Bana bak,» dedi, «Seninle uğraşacak fazla vaktim yok. Bu. 
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Longstreet cinâyeti hakkında ne biliyorsan hepsini bir çırpıda anlat bakalım.» 

Pollux masanın üzerinde duran kırık ayna parçalarını görmüş ve İtalyanca birşeyler mırıldanmıştı. Müfettişin hâli ae onu iyice korkutmuştu. Bir an düşündükten sonra, «Ben hiçbirşey bilmiyorum» diye kekeledi. «Ben de, Cherry de mâsumuz, inanın bana.» 

— Mâsumsunuz, ha! Güleyim bâri! Tam möâsum tipi var sende ya! 

— Bakın, Müfettiş bey, bu Longstreet denen adam günün birinde öldürülecekti ve bunu kendisi de biliyordu. İnanın bana, bu adam ölmeseydi, zavallı Cherry'nin hayâtını da mahvedecekti. 

— Cherry'yi iyi mi tanırsın? 

— Biz iki iyi arkadaşız, okadar. 

— Onun için herşeyi yaparsın, değil mi? 

— Ne demek istediğinizi anlayamadım. 

— Bal gibi anladın işte, hadi defol karşımdan! 

Thumm, kapıya gitti ve, «DeWitt'» diye seslendi, «Biraz daha görüşeceğiz sizinle...» 

DeWitt sâkinleşmişti. Sanki hiçbirşey olmamış gibi içeri girdi ve masanın üzerindeki kırık ayna parçalarını gö- 

: rünce, «Kim kırdı bunu?» diye sordu. 

— Gözünüzden de hiçbirşey kaçmıyor, değil mi? Ka- 
- ınızın mârifeti. 

DeWitt, içini çekti ve oturdu. Sonra, «Tamam artık - İşimiz,» dedi, «Karım artık haftalarca, ters giden her iş “içim bu Kırık aynayı ortaya atacaktır, çekeceğimiz var.» 

— Karınızın bâtıl itikatları var, değil mi? 

— Evet, hem de çok inanır böyle şeylere. Yarı İspan- 
“yoldur karım, annesi Kastilyalı imiş ve onu da koyu bir 

katolik olarak yetiştirmiş. Fern bâzan problemli bir çocuk 

“gibidir. 

— Her neyse, Mister DeWitt, sizi buraya tekrar çağırmamın sebebi şu; bize ve Savcılığa yardımcı olmanızı istliyoruz. 
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— Merak etmeyin, Müfettiş bey, elimden geleni yapacağım. / | 

— Adamlarımız buraya gelip, Longstreet'in bütün evrâkını ve hesaplarını gözden geçirecekler. Gelen arkadaşlara yardımcı olacağınızdan şüphem yok, ama yine de söylemek istedim. | 

Müfettiş Thumm, daha sonra herkesi göndermiş ve Peabody ile Savcı Bruno'nun yardımcılarından birine gerekli tâlimâtı vererek DeWitt ve Longstreet firmasının bürosundan çıkmıştı. Yüzünde kederli bir ifâde vardı. 


Sahne 9 
Hamlet 
8 Eylül, Salı, Saat 12.10 öğle. 


Savcı Bruno, Ouacey'nin şömineye attığı odunlarla canlanan alevlerin ışığında, Mr. Drury Lane'in hafifçe gülümseyen yüzüne baktı. Müfettiş Thumm, kaşlarını çat-MIŞ ve SUSMUŞİU. 

— Demek hepsi bukadar, öyle mi, Müfettiş bey? 

Thumm başını salladı ve birşeyler homurdandı. Aynı anda Lane'nin gözleri kapanmış ve adam sanki âniden: uykuya dalmıştı. Müfettiş, «Anlaşılmayan bir nokta kaldı ise tekrarlayayım,» diye mırıldandı. 

Fakat aktörün hiç kımıldamadığını gören Savcı Bruno, güldü ve, «Seni duymaz artık, gözleri kapandı» dedi. 

Drury Lane kısa bir zaman sonra gözlerini açtı ve Thumm'ın yüzüne bakarak, «Birkaç suâlim olacak, Müfettiş bey» dedi, «Herşeyden önce, Doktor Schilling'in yaptığı otopsiden bir netice alındı mI?» 

— Hayır, doktorun otopsiden önce söyledikleri tamâmile doğru imiş. Fakat zehirin kaynağı hususunda yaptığımız araştırmalar hep boşa gitti, hâlâ bir netice alamadık. Ayrıca, mantar küre ve iğneler hakkında da hiçbirşey bulamadık. 

— Doktor Schilling'in otopsi raporunun bir kopyası var mı sizde, Mister Bruno? 

Savcı, cebinden çıkardığı bir kâğıt parçasını ev sâhibine uzattı. Mr. Drury Lane, ateşe biraz daha yaklaşmış ve kâğıdın üzerine eğilmişti. Raporu yüksek sesle ve çabuk, çabuk okumaya başladı. «Ölüm sebebi apnoea. 
Hımm, merkezi sinir sisteminin paralize olması, nikotin zehirlenmesi.... akciğerler ve karaciğerde hyperaemia... 
beyinde de bâzı hasar belirtileri... akciğerler, ölenin çok tütün kullandığını gösteriyor... dokuz yıllık apandisit ameliyatı izi... sağ elin annularis veya yüzük parmağının ucu kopuk... şeker normal. Beyinde anormal alkol falan, filân.» 

Raporu okuduktan sonra Savcıya uzattı ve, «Teşekkür ederim, Mister Bruno» dedi, «Şu garajdaki odada da birşey bulunmadı değil mi?» 

— Hayır. 

— Longstreet'in West Englewood'daki evini de araştırmıştınız, değil mi? 

Thumm, rahatsız olmuş gibiydi. Yerinde hafifçe kimıidandı ve, «O evde daha çok, Longstreet'in kadın arkadaşlarından gelen mektupları bulduk,» dedi, «Fakat hepsi de eski şeyler. Bir sürü de ödenmemiş fatura ve buna benzer işe yaramaz şeyler bulundu. Şehrin merkezindeki dâiresini de aradık tabii, fakat netice aynı, hiçbirşey yok.» 

Lane, cinâyet silâhını görmek isteyince, Thumm, küçük bir kevanoza koyduğu iğneli mantar küreyi, cebinden çıkarıp ev sâhibine uzattı. Drury Lane, yüzünde hafif bir gülümseme olduğu halde, küçük kavanoz içindeki mantar küreye ve başları görünen iğnelere bir müddet baktıktan sonra müfettişe verdi ve, «Hakikaten çok değişik bir silâh,» dedi. «Şey, za bey, otobüste hiç işçi var mıydı acaba?» 
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Thumm ve Bruno, şaşkın bakışlarla birbirlerini süzdüler. 

— Nasıl işçiler, anlayamadım? 

— Canım, yol işçileri, inşaat işçileri gibi işçiler işte... 

Thumm'ın şaşkınlığı geçmemişti. Ev sâhibinin yüzüne bakıp, «Hayır,» diye cevap verdi, «Otobüste bulunan yolcular hep büro memurlarıydı. Bunu neden sorduğunu-ZU...» | 

 — Herkesin üzeri de iyice arandı, değil mi? 

— Pek tabii, bütün yolcuların üzeri arandığı gibi, otobüsün içi de didik, didik edildi. 

— Yâni, palto, pardesü, eldiven gibi şeylerden hiçbiri bulunmadı, öyle mi? 

— Hayır, buna benzer hiçbirşey bulunmadı, bundan eminim. Çünki ordaydım. 

Drury Lane, bir süre yine gözlerini kapayıp düşündü ve sonra, «Demek sizler için en büyük şüpheli Mister DeWitt, öyle mi?» diye sordu. 

Bruno kaşlarını çatarak ev söâhibinin yüzüne baktı ve, «Evet» diye cevap verdi, «Fakat elimizde ne onun hakkında ne de diğerleri için hiçbir ipucu yok maalesef.» 

Thumm, «Şu zehirli mantar küreyi Longstreet'in cebine orada bulunan herhangi bir kimse kolayca koyabilir,» diye mırıldandı, «Bunu yalnız onun yanında bulunan arkadaşlarından biri değil, otobüsün herhangi bir yolcusu da rahatça yapabilir. Ama zâten diğer yolcularla Longstreet arasında da hiçbir bağ bulunmadı.» 

Bruno, «İşte bu yüzden size geldik, Mister Lane,» dedi, «Cramer vak'asındaki analiziniz mükemmeldi ve netice alınmasına sebep oldu. Bu hödisede de bize yardımcı alursanız çok memnun olacağız.» 

Lane, gülümseyerek onları süzdü ve sonra, «Fakat beyler,» dedi, «Bu defa gidilmesi gereken yol belli. Ben burda bir güçlük görmüyorum.» 

Onun bu sâkin konuşması, ziyâretçiler üzerinde âdetâ bir şok tesiri yaratmıştı. Thumm,y umruk yedikten sonra kendine gelmek için başını sallayan bir boksöre benziyordu. Birden ayağa fırladı ve, «Aman Allahım!» dedi, «Siz bu işin kolayca çözüleceğini sanıyorsunuz ha'» 

Drury Lane, yine hafif bir gülümseme ile, «Sâkin olun, dostum,» diye mırıldandı, «Evet, anlattıklarınızda bir hatâ yoksa, tâkibi gereken yol açıkça görülüyor.» 

Savcı Bruno, şaşkınlığını saklamaya lüzum görmeden, ev sâhibinin yüzüne baktı ve sordu, «Yâni, Müfettiş Thumm'ın anlattıklarından, Longstreet'in kim tarafından öldürüldüğünü anladınız mı?» 

— Ben sâdece, bildiğimi Zzannettiğimi söylüyorum, Mister Bruno. 

— Oh, öyle mi? 

İki adam birden rahatlamış gibi birbirlerinin yüzlerine baktılar. 

Lane, neşeli bir sesle, «Durumunuzu takdir ediyorum, beyler,» diye devâm etti, «Herşeyi iyice anlamadan daha fazla konuşmam doğru olmaz. İsterseniz bundan böyle, bu işin zanlısını (X) olarak isimlendirelim. Ben elimden geleni yapmaya çalışacağım.» 

— Fakat Mister Lane, bu işte gecikmemiz hiç de iyi olmaz, hemen harekete geçmemiz gerekiyor. 

Drury Lane, şöminenin ışığında hareketsiz duran bir Hintliyi andırıyordu. Yine birkaç sâniye düşündü ve, «Tabii, haklısınız, gecikmek iyi birşey olmaz, fakat yine de herşeyi tam olarak bilmeden bir açıklama yapmamız da aynı şekilde, hattâ daha tehlikeli olabilir,» dedi. Misâfirlerinin sabırsızlandığını anlamıştı, hafif bir gülümseme ile onların yüzüne baktı ve, «Sizden bir ricâm olacak,» diye devâm etti, «Ölen adamın bir resmini en kısa zamanda bana gönderirseniz çok memnun olacağım.» 


Bruno, «Tabi, hemen göndeririz, Mister Lane,» diye cevap verdi. 


— Bir ricâm daha var, Mister Bruno, gelişmelerden beni de haberdar ederseniz çok iyi olur. Telefon ettiğinizde 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ben y oksam, mesajı Ouacey'ye bırakabilirsiniz. (Bunu sövledikten sonra, hafifçe uzandı ve zilin kordonunu çekti.) Falstaff sizi otomobilinize kadar götürecek, beyler İyi günler dilerim. 
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Perde il Sahne 1 
Savcının Bürosu 
9 Eylül, Çarşamba, Saat sabah 9.20 


Savcı Bruno ve Müfettiş Thumm, asık suratlarla birbirlerini süzüyorlardı. Yaptıkları araştırmalardan netice alamamaları ikisini de öfkelendiriyor ve üzüyordu. 

Müfettiş Thumm, «Zehir, mantar ve iğneler hususunda yapılan araştırmalar da netice vermedi,» diye söylendi, «Bana öyle geliyor ki, bu zehir Doktor Schilling'in dediği gibi, evde hazırlandı ve bir haşere ilâcından elde edildi. Şu Drury Lane işine ne diyorsunuz, acaba vaktimizi onunla boşuna mı harcıyoruz?» 

Bruno, ellerini masasının üzerine uzattı ve başını iki yana sallayarak, «Yok canım'» dedi, «Ben hiç de öyle zannetmiyorum. Evet, garip bir adam, öyle bir yerde bir sürü ihtiyarla birlikte yaşıyor, ama yine de ona güvenmeliyiz, hiç de aptal bir adama benzemiyor.» 

— Ama yine de kendini biraz fazla büyük görüyor gibi 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geldi bana. Tutulacak yolun belli olduğunu ve Longstreet'in katilini bildiğini imâ etmesi bizi küçük düşürmedi mi sizce? 

— Yok canım, öyle düşünme dostum. O adam herşeyi apaçık ortaya koymadan konuşmak istemiyor işte, hepsi bu. Neticeye ulaşacağından emin görünüyordu. Bana öyle geliyor ki, kendine göre bâzı ipuçları yakaladı, fakat, dediğim gibi kat'i neticeye ulaşmadan konuşmayacaktır. | 

Thumm, eli ile masanın üzerine vurarak, «Pekalâ, biz aptal mıyız yâni?» diye homurdandı. «İpucu buldu demek- le neyi kastediyorsunuz? Ortada hiçbir ipucu olmadığını biliyoruz işte! Bana kalırsa onu bu işin dışında bırakalım derim. 

— Hayır, dostum, onun yardımına ihtiyâcımız olduğu açıkça görülüyor. Neyse şimdi bu bahsi bir tarafa bırakalim... Yeni birşey var mı? 

Thumm, suratını buruşturarak, «Şu Collins denen adam yine belâ arıyor,» diye cevap verdi, «Bizim çocukların verdiği rapora göre, Cumaertesi günündenberi DeWitt'i üç kere ziyâret etmiş. Hiç şüphesiz ondan zararının ödenmesini istiyor, fakat bu bizim işimiz değil, DeWitt'in meselesi bu. Yine de bu adamı gözden kaçırmayacağım.» 

Bu arada Bruno, masasının üzerindeki mektupları teker, teker açıp göz atıyordu. Az sonra elindeki bir mektuba şaşkınlıkla baktı ve ayağa fırlayarak, «Hey, bu çok güzel işte!» diye bağırdı. 

Aynı anda, sekreteri, yanına yaklaşmış ve ona bir kart uzatmıştı. Bruno karta bir göz attıktan sonra, «Pekalâ,» dedi, «Gelsin bakalım.» Sonra Thumm'a döndü ve, «Bir yere gitme, Thumm,» diye devâm etti, «Bu mektupta fevkaiâde birşey var. Fakat önce şu İsviçreli kuşu görelim, bakalım ne istiyormuş.» 

Birkaç sâniye sonra içeri giren Imperiale, yine her zamanki gibi çok şık giyinmişti. Yakasında bir çiçek ve koltuğunun altında da kısa bir baston vardı. 


— Günaydın, Mister Imperiale. Ne yapabiliriz sizin için? 

— Hörmetler ederim, efendim. Günaydın, Mister Thumm. (Imperiale, masanın önündeki deri koltuklardan birine dikkatle oturdu ve kibar bir tavırla, devâm etti;) Amerikadaki işlerimi hallettim de İsviçreye dönmek istiyordum. 

Bruno, Ihumm'ın yüzüne bakarak, «Anlıyorum,» diye mırıldandı. 

— Bu akşam kalkacak gemide yer ayırtmıştım, fakat polisler, gitmeme engel oldular. 

Bruno, masanın üzerinde parmakları ile tempo tutarak, «Bakın, Mister Imperiale,» dedi, «Bu işlerin sizin ùlkenizde nasıl olduğunu pek bilmem. Fakat Amerikada işlenmiş bir cinâyete karıştığınızı unuttunuz galiba. Bu araştırmamızda bize sizin de yardımınız lâzim.» 

— Evet, biliyorum, fakat... 

Bruno ayağa kalktı ve, «Bu işin fakatı yok, Mister imperiale,» dedi, «Üzülerek söylüyorum ama, bu cinâyetin katili yakalanana kadar bu ülkeden ayrılamazsınız.» 

isviçreli birden ayağa kalktı, yüzündeki kibar ifâde kaybolmuştu. 

— Fakat bu durumda benim işlerim yüzüstü kalacak. 

Bruno, hiç sesini çıkarmadan omuzlarını silkti. 

Imperiale, yüzü kıpkırmızı olmuş bir halde birden kapiya doğru döndü ve, «Hemen konsolosluğa gidip onlardan yardım isteyeceğim,» dedi, «Ben bir İsviçre vatandaşıyım, beni burada isteğim dışında tutamazsınız. İyi günler!» 

Adam dışarı çıktıktan sonra Bruno, arkadaşına baktı ve, hafif bir gülümseme ile, «Boşver,» dedi, «Biz işimize bakalım, şuna bir baksana.» 

Thumm masanın üzerinde duran mektuba bir göz attı, kâğıdın altında imzâ yoktu. Mektup, siyah mürekkeple ve ucuz bir kâğıt üzerine yazılmıştı ve şöyle diyordu: 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Sayın Savcı 


Ben, Longstreet öldürüldüğünde otobüste bulunan : 


yolculardan biriyim. Katilin kim olduğu hakkı nda bâz: şeyler biliyorum ve bunları size bildirmek isterim. Fakat öyle sanıyorum ki, katil de benim bildiğimi biliyor ve beni tâkibettiğinden eminim. 

Eğer Çarşamba geceşi saat 11'de benimle buluşur veya birini gönderirseniz size bildiklerimi anlatırım. O saotte beni Weehawken vapur iskelesinin bekleme salonunda bekleyin. Kendimi size tanıtacağım. Sizden riçâm, bu mektuptan kimseye bahsetmemeniz. Katil, sizinle temösa 


geçtiğimi öğrenirse beni asla yaşatrnaz. 


Thumm, zarfın üzerine baktıktan sonra, «Weehawken'dan dün akşam postalanmış,» dedi, «Zarfın üzerinde de, kirli parmaklar tarafından bırakılmış bir sürü parmak izi var. Acaba ciddiye alınacak birşey mi bu?» 

Bruno, düşünceli bir tavırla tavana bakarak, «Bilmiyorum » diye cevap verdi, «Fakat hiç belli olmaz, ben yine de gideceğim bu randevuya. Adamın, mektuba imzâ atmaması korktuğunu açıkça gösteriyor. Bana öyle geliyor ki, bu yabana atılacak bir mektup değil, belki de işi aydınlatmamıza yardımcı olacaktır.» 

Müfettiş Thumm, ümitsiz görünüyordu, fakat yine de sevinmişti: «İnşallah bu işten bir netice alırız da, şu Drury Lane'ye ihtiyâcırnız kalmaz artık,» dedi. 

Bruno, ellerini ovuşturdu ve arkadaşına gülerek baktı: 

— Pekalâ öyleyse, haydi bakalım iş başına. Hemen nehrin diğer kıyısındaki Hudson bölgesi Savcısı Rennels'le temâsa geç ve Jersey polisinin Weehawken iskelesini gözetlemesini temin et! Üniformalı polis istemiyorum, Thumm, hepsi sivil olacak. Sen de gelecek misin? 

Thumm, gülerek başını sall ı ve, «İstersen beni durdurmaya çalış da gör» dedi. 

Thumm dışarı çıktıktan sonra, Bruno hemen telefona sarıldı ve Hamlet'in numarasını çevirdi. 
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— Alo! Hamlet mi orası? Mister Drury Lane ile görüşmek istiyordum.... Alo, kimsiniz? 

— Ben Ouacey'yim, Mister Bruno, Mister Lane hemen yanıbaşımda... 

— Un, tabu, onun duymadığını unutuverdim birden. 
Herneyse, ona bâzı haberlerim olduğunu söyle. 

Hattın diğer ucunda, Quacey, patronuna, Savcının söyleuiyili tekrarladı. Sonra, «ıamam, etendim, adevaüm- 
€ain,» uedi. 

oöruno, sevinçli bir sesle, «Ona söyle, katilin kim olduğunu pien biri Gana Var,» diyerek gulaü. 

ULÜLeEY, duydugunu tekrar Drury Lane'e tekrarladı. 
Eski aktörün sualı şuydu: 

© — adinin kım Oiguyunu bilen bu adam, ona herşeyi itiraf ettirmiş mı? 

Bunun uzerine Bruno, aldığı mektubu anlattı. Hattın diğer uvunaaun bazı Mıritiar geldi ve az sonra Ouacey, «vister Lane de bu akşam oraya gelebilir mı acaba, bunu ögrenmek 1ISuyor,» dıye konuştu. 

— Un, tabi, Ouacey, onun aa gelmesi beni memnun edecektir. bu yeni gelişme onu sevindirdi mi acaba, Ouacey? 

uşuğin sesinde istihza seziliyordu. «Oh, hayır, efendim. soyıe şeylerin her zaman olabileceğini söylüyor, başka bir diyeceğiniz var mı, Mister Bruno?» 

Savcı birden öfkelenmişti. Bu adam onları aptal sanıyordu galiba. Birşey söylemek için ağzını açtı, fakat sonro, «Hayır,» dedi ve telefonu kapadı. 


Sahne 2 
Weehawken Vapuru 
9 Eylül, Çarşamba, Saat gece 11.40 


Sabahtan başlayan sis bir türlü dağılmamıştı ve gece de devâm ediyordu. New Jersey kıyısındaki iskeiglerden, nehrin karşı kıyısı hiç görünmüyordu ve New York'un açık gecelerde pırıl, pırıl görünen ışıkları tamâmile kaybolmuştu. Nehri geçen tekneler durmadan çaldıkları düdüklerle birbirlerine yerlerini bildiriyorlar ve çarpışmamak için ellerinden geleni yapıyorlardı. 

Weehawken iskelesinin bekleme salonunda bir gurup. 
adam, hiç konuşmadan etröfı gözetliyorlardı.  Gurubun ortasında bulunan Savcı Bruno, birkaç sâniyede bir saatine bakıyor ve sinirli adımlarla gidip, geliyordu. Müfettiş Thumm, gözlerini dört açmış, hemen, hemen boş olan salonun kapılarına bakıp duruyordu. 

Detektiflerden ayrı bir köşede, yalnız başına oturmakta olan Mr. Drury Lane ise, olanlar hoşuna gidiyormuş gibi, kendi, kendine gülümseyip duruyordu. Dizlerinin arasında tuttuğu uzun bir bastonu sımsıkı kavramıştı. Üze-Tindeki siyah palto ve başındaki siyah fötr şapka ile oldukça garip bir görünüşü vardı. Yanından geçenlerin meraklı bakışlarının farkında değilmiş gibiydi ve kendinden çok emin görünüyordu. 

Pırıl, pırıl gözlerini Savcı Bruno'nun dudaklarına dikmişti. 

Bir süre sonra Bruno, asık bir suratla onun yanına geldi ve oturdu. «Kırkbeş dakika oldu hâlâ kimse yok meydanda,» diye homurdandı, «Sizi de buraya boşuna getirdik galiba. Fakat ben sabaha kadar da olsa bekleyeceğim.» 

O sırada iskele tarafından bâzı sesler geldi. Bruno, başını çevirdi ve bütün dikkatini kulaklarına vererek bakt. Mr. Lane, meraklanmıştı. «Birşey mi oldu, Mister Bruno?» diye sordu. 

Bruno, dişlerini gıcırdattı ve, «Oh, tabii siz duymadınız,» diye cevap verdi, «Dışardan, (Denize adam düştü!) 
diye bir bağırma sesi geldi.» 

Drury Lane, bir anda ayağa fırlamıştı. Thumm, oniarden biraz ilerde, «İskelede birşeyler oluyor!» diye bağırd; ve dışarı koştu. Bruno, onun arkasından, «Ben burada kalıyorum,» diye seslenmişti, «Belki bu bir tuzaktır və adamımız hâlâ gelebilir.» 

Drury Lane ve altı detektif de Thumm'ın arkasından dışarı çıktılar. Sesler iskele tarafından gelmekteydi, O sırada gelmiş olOn bir vapur iskeleye yanaşmaya çalışıyor, hora ile iskele tahtalarının sürtünmesinden çıkan gıcırtı kulakları tırmalıyordu. Yolculardan bâzıları, daha iskeleye yanaşmIdan atlOmışlar ve dışarıya doğru yürümeye başlam'şlardı. Vapurun ismi, burunda güçlükle okunuyordu: Mohawk. | | 

Burundaki alt güvertenin küpeştesine yaslanmış yolculardan bâzıları, merak ve korkuyla karanlık sulara bakıyorlar, birşeyler g örmeye çalışıyorlardı. 

Gemi zöbitlerinden üçü, yolcuların arasından güçlükte geçerek kenara gelmeye çalışıyorlardı. Drury Lane, Thumm'ın peşinden giderken bir an durdu ve altın kol saatine baktı. Saat 11.40 olmuştu. 

Müfettiş Thumm, birkaç sâniye sonra vapurun güvertesindeydi. Yaşlı ve zayıf bir gemiciye yaklaşıp sordu, «Ben polisim! Ne oluyor burda?» 

Zavallı yaşlı tayfa korkulu gözlerle onun yüzüne bakt ve, «Yolculardan biri denize düştü, efendim,» diye cevap verdi, «Biz tam iskeleye doğru süzülürken üst güverteden düştüğünü söylüyorlar.» 

— Kimmiş bu düşen, bilen var mı? 

— Bilmiyorum. a 

Thumm, Drury Lane'ye döndü ve, «Gelin, Mister Lane,» dedi, «Gemiciler onu çıkarırlar, biz gidip onun düştüğü yeri bir görelim.» 

Burundaki kalabalığın arasından güçlükle ilerleyerek merdivene doğru giderlerken, Thumm birden durdu ve kolunu ileri doğru uzattı. Alt güvertenin kıç tarafından ufak, tefek bir adam iskeleye çıkmak üzereydi. 

— Hey, DeWitt, bir dakika! 

DeWitt birden durdu, onlara baktı. M ütereddit görünüyor ve güçlükle nefes alıyordu. Yüzü bembeyaz olmuştu. Hafif bir sesle, «Müfettiş Thumm, siz miydiniz?» diye mırıldandı, «Ne yapıyorsunuz burada?» 
Thumm, heyecanla ışıldayan gözlerini onun yüzüne dikerek, «Vazifemi» dedi, «Ya siz ne yapıyordunuz?» 
DeWitt, elini paltosunun sol cebine soktu ve, «Evime gidiyordum.» diye cevap verdi, «Ne oluyor burada?» 
— Biraz sonra anlayacağız neler olduğunu, gelin bizimle bakalım. Sizi tanıştırayım, bu bay Mister Drury Lane'dir. Duymuşsunuzdur, tanınmış, eski aktör. Kendisi bize yardım ediyor. Mister Lane, bu bey de Mister Longstreet'in ortağıdır. | 
Drury Lane, başını hafifçe eyerek DeWitt'i selâmladı. Üçü birden merdivenden çıkıp üst yolcu salonunu geçtiler ve üst güverteye çıktılar. Detektifler, daha önce gelmişler, gemi projektörünün yardımı ile etrâfı araştırıyorlardı. 


Thumm, bir müddet etrâfa bakındıktan sonra, kaptan köşkünün altında ve biraz gerisinde; yerde, uzun çizgilere benzer bâzı işâretler gördü. Çizgiler; güvertenin kenarındaki demir parmaklıktan, yolcu salonunun köşesindeki küçük bir kabine kadar uzanıyordu. Kabinin içinde ise, birkaç can yeleği, bir süpürge, bir kova ve benzeri eşyâ bulunmaktaydı. Ayrıca, duvarlardan birine asılmış, kilitli bir âlet çantası görülüyordu. 


Thumm, yanına gelen detektiflerden birine, «Birşeyler bulun da şu küçük sandığı açın bakalım. Belki içinde birşeyler buluruz,» dedi ve bir diğerine dönerek, «Sen de aşağıya koş ve yolcuların çıkmasına engel ol,» diye devâm etti, «Kimse vapurdan çıkmayacak, anlaşıldı mı?» 

Güvertenin döşemesi, demir parmaklıktan sonra yarım metre kadar daha devâm ediyordu. Thumm, izlere feneri ile yakından baktıktan sonra Drury Lane'e döndü ve, «Bunlar topuk izlerine benziyor, değil mi, Mister Lane?» 
dedi, «Ağır birşeyi sürükleyip götürmüşler gibi. Öyle sanıyorum ki, birisi, bir insan vücudunu sürükledi ve sürükienenin topukları da bu izieri biraktı. Bu bir cinâyet olabilir.» i 

Müfettişin yüzüne bakmakta olan Drury Lane, hiç sesini çıkarmadan başını salladı. DeWitt, biraz sâkinleşmiş gikiydi, hiçbirşey söylemeden onları dinliyordu. 


İskeleye yanaşan bir polis motörü, iki güçlü projektörü ile vapuru aydınlatmış, motörden çıkan polisler, büyük bir hızla vapura ve iskeleye çıkarak etrâfa dağılmışlardı. Şimdi üst güverte de tam olarak aydınlanmıştı. iskele ve vapur personeli, iskele babaları ile vapurun kenarına tırmanmışlar, kaptan köşküne bağırarak tâlimat veriyorlardı. Kaptan ve ikincisi, yolcunun düştüğü yerden bir an önce uzaklaşmak için ellerinden geleni yapıyortardi. 

Thumm, «Adam, iskele ile vapur arasında pestil gibi ezilmiştir,» diye söylendi, «Bakalım onu bulabilecekler mi?» 

Az sonra Thumm'ın yanına sokulan bir detektif, âlet sandığını açtıklarını, fakat içinde mühim birşey bulamadıktarını bildirdi. Thumm, «Peki, peki,» diye homurdandı, «Dikkat edin de şu izler bozulmasın sakın.» 


Bunları söylerken bir taraftan da gözünün ucu ile DeWitte bakıyordu. Ufak, tefek adam, sol eli ile parmaklığı sıkıyor ve sağ elini de, dirseği parmaklığın üzerine dayalı olduğu halde, biraz ilerde tutuyordu. 

— Ne oldu, Mister DeWitt? Elinize birşey mi oldu? 

Borsacı, hafif bir gülümseme ile eline baktı, sonra Thumm'a doğru dönerek, görmesi için elini ona uzattı. 
Başparmak üzerinde, ilk mafsaldan başlayan dört santimetre uzunluğunda yeni bir yara izi görülüyordu. Yaranın üzeri henüz kabuklanmaya başlamıştı. 

— Bu akşam yemekten önce spor salonunda çalışır - ken bir âlet parmağımı kesti. 

— Oh, öyle mi? Geçmiş olsun! 

— Kulüpte Doktor Morris ilk tedâvimi yaptı ve dikkatli olmamı söyledi. Biraz canım yanıyor ama hepsi okgdar işte. 

U sırada aşağıdan birinin bağırdığını duyunca, tekrar parmaklığa dayanıp baktılar. Birisi, «Bulduk onula diye bağırıyordu. 

Birkaç dakika sonra, karanlık ve yağlı sulardan cesedin çekildiğini gördüler. Alt güvertede bir kadın bağırmaya başlamış ve yolcuların heyecânı artmıştı. 

Thumm, «Çabuk aşağıya inelim!» diye bağırdı. DeWitt, hepsinden önce salonun kapısına atılmış, fakat kapı tokmağına elini atar, atmaz, acıyıa bağırarak geri çekilmişti İhumm ve Lane onun yanına geldiklerinde, parmaktaki yara kaniyordu. ince kabuk yırtılmış ve yara açılmıştı. 

DeWitt, «Sağ elimi hiç kullanmıyacaktım,» diye söylendi, «voktor Morris dikkatli olmamı söylemişti, yine də oldu işte.» | 

Thumm, «Merâk etmeyin, öldürmez bu yara,» diye homurdandı ve onun yanından sıyrılıp kapıyı açarak aşagı inmeye başladı. DeWitt, cebinden bir mendil çıkarmış ve yarasını sarmıştı. 

Cesedi, ön güvertede bir branda üzerine uzatmışlardı. Fakat adam, feci şekilde ezilmişti ve tanınmayacak haldeydi. Kafa ve yüz tamâmen paramparçaydı, bir kolu ise, üzerinden silindir geçmiş gibi yamyassı olmuştu. 

vurury Lane'nin yuzü bembeyaz olmuştu ve cesede bakmak için kendini zorluyordu. Böyle manzaralara alışık olan Thumm bile, yüzünü buruşturmaktan kendini alamamıştı. DeWitt ise, bir an için cesede bakmış ve sonra yeşile dönen yüzünü hemen başka tarafa çevirmişt. Cesedin başında bulunan polisler, gemiciler ve kaptanla ikincisi, acı ile başlarını sallayıp duruyorlardı. Ceset yüzüstü yatmaktaydı ve brandanın üzerinde bir de ıslak siyah bir kasket görülüyordu. 

Thumm, detektiflerden birinin yardımı ile cesedi sırtüstü çevirdi ve baktı. Bu, kızıl saçlı ve iri, yarı bir adam- 
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, fakat yüzü tanınmayâcek şekilde parçalarimıştı. Cepi üzerinde, cep kenarları deri kaplı ve önünde iki sird 


. Sari düğme bulunan lâcivert bir ceket vardı. Thumm, kendi, kendine birşeyler mırıldandrok eğildi ve yerdeki kasketi alarak bakti. Bu bir otobüs biletçisi şapkasıydı. 
Şapkanın önündeki küçük plâkdda 2101 rakkamı ile Üçün- 


- cü Cadde Otobüs İşletmesi yaziliydi. 


Müfettiş, «Olamaz!» diye söylendi ve Drury Lane'nin 


- yüzüne baktı. Mr. Lane, büyük bir dikkatle şapkaya ba- 
. kiyordu. Thumm, elini ceketin iç cebine attı ve bir cüz- 


dan çıkardı. Islak deri cüzdanın içine baktnası ile bağırmasi bir olmuştu. 

— Vay canına! Ta kendisi! 

O sırada Savcı Bruno da bekleme salonunda beklëmenin işe yaramıydcağını anlamış ve İhurnm'in yanına gelmişti. Cesede bakıp, başini Ssalladıktan sonra, «Kimmiş bu adam?» diye sordu. 

— Kim dersin? Bizi buraya cağıran ve şu mektubu yazanın ta kendisi. Fakat birisi onu bizden önce buldu. 

Bruno, cesede tekrar baktı ve sonra şapkayı alıp baktı. 

— Emin misin, Thumm? 

o Müfettiş söyleyecek birşey büulamamış gibi onun yüzüne baktı ve cesedin cebinden çıkardığı Cüzdani uzattı. 
Drüry Larie d€, Bruno'nun arkasına geçmiş ve önun omüzl üzerinden cüzdanı görmüştü. Cüzdanın içindeki hüviyet kartı, Üçüncü Cadde Otobüs İşletmesine Ğitti ve üze- 


- inde de 2101 rakkamı ile bir iNzâ görülüyordu. İmzâ ise, 


açıkça okunabiliyordu ve şöyleydi: Charles Wodd. 
o o Sahne3 č 
Weehdwkert İskelesi 

9 Eylül Çarşamba, Saat gece 11.58 


İskelenin biraz ilerisinde buluria ve Batı Kıyısı Demir- 


- yolu Şirketinâ âit istasyöhi binâsi, iki Katlı eski bir bindydı. Biletçi Charles Wood'un cesedini, ikinci kattaki istasyon şefinin OdasSına getirmişlerdi. Vdpurun yolcuları da, polis koraonuü aıtınaa tren istasyonunun bekieme salonuna alınmışıar, sorgüya çekilmek içini bekliyorlardı. 

ivionawk isimi vapur, Miutettiş Ihumnvın emri ile iskeleye bagıanmış düruyordu., Vapur târıtesıinde kuçuk bir deşışıklık yaplımış, diger vapursarla gelen yolcuarın trene bınebumeieri ıçın ayrı bir gışe ve saion açılmışlı. 

Savcı Bruno, istasyon şefinin odasından hemen o mıntakanın savcısi Renneıs'ın &vini aradi ve ona olanı an-İatarak, cesen @ana Once işlenmiş bir cinayetie aûâkali. 
olaugu için, ilk soruşturmayı kenaısinin yapması içın izin. 
isteul. Rennesin, «tamam, dostum, istedigini yapabilir-Sin,» demesinden sonra Bruno New York pous merkezini. 
aradı. iWutetüuş ihumm, merkezin çıkması iie teieionu onaan Gimış ve olanlari anıatıp birkaç detektif sana göndermieierıni söylemişti. 

Az sonra Drury Lane, cesedin başında duran Bruno'- ya sesiendi ve, «Wood'un huvıyet kartındaki imzdsına baktınız mı Mister Bruno?» diye Sordu. 

— Ne demek istiyorsunuz, anlayamadım? 

Drury Lane, yumuşak bır sesı€, «Bana öyle geliyor ki» dedi, «Size şu mektubu yazanın kim oldugunu ispat etmek oldukça muhım bişey. iMufettiş Thumm, imzâ ile mektuptaki yazının aynı olduğunu söylüyor. Fakat bunun: bir bılırkışi taratından doğrulanması beni dama mutıu ederdi.» 

Thumm, bunları duymuştu. Yüzünü buruşturarak, «Me-- râk etmeyin, Mister Lane,» diye söze karıştı, «viektubu yazanla Şu imzânın Sâhibi aynıdır.» Sonra cesedin diğer ceplerini karıştırdı ve bulduğu bir zarfı yırtıp içindekini okuduktan sonra Bruno'ya uzattı. Mektup, haberleşme konusundaki bir kursta verilecek dersler hakkında bilgi ve döküman istemek için yazılmıştı. Lane, Bruno'nun kendisine uzattığı mektubu okudu ve yazıya büyük bir dikkatis baktı: 
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— Şu imzâsiz mektup yanınızda mi, Mister Bruno? 

Bruno, ceplerini karıştırdıktan sonra, çıkardığı mektubu Lane'ye uzattı. Aktör, her iki mektubu ve hüviyet kartını, yanındaki küçük bir masanın üzerinde yanyana koyduktan sonra, bir müddet gözlerini bile kırpmadan baktı. Sonra, gülümsedi ve hepsini Bruno'ya verdi. 

— Özür dilerim, Müfettiş bey, haklısınız, bunların üçü de hiç şüphesiz aynı el tarafından yazılmış. Fakat yine de bunları bir bilirkişinin görmesi yerinde olur bence. 

Savcı Bruno, bir an düşündü ve sonra telefonu açarak Dr. Schilling'i aradı. 

— Alo, doktor, sen misin? Ben Bruno, Weehawken istasyonunda şefin odasındayız... hemen gelmelisin buraya... ne, saat dörtte mi? O halde boşver, cesedi Hudson Morguna gönderirim, yarın orada yaparsın işini. Tabii, tabii, senin görmen şart. Çünki bu, Charles Wood'un cesedi, hani şu Longstreet işindeki otobüsün biletçisi... tamam, görüşürüz. 

Drury Lane, Savcının yanına sokuldu ve, «Birşey sorabilir miyim, Mister Bruno?» dedi, «Acaba Wood, Mohawk'a binmeden önce gemicilerden biri ile konuşmuş mu? Veya onu tanıyıp da gören olmuş mu?» 

— Hemen soralım, Mister Lane. 

Bruno tekrar telefonu eline aldı ve vapurun kalktığı New York iskelesini aradı. 

— Ben New York Savcısı Bruno, Weehawken'dan arıyorum. Burada bir cinâyet işlendi... Oh, demek duydunuz, peki o halde sizden yardım istiyorum. ...Güzel. O halde bu akşam 2101 numaralı otobüs biletçisi Charles Wood'u vaplia binmeden önce gören veya onunla konuşan gemici varsa hemen buraya gönderin... Evet, bir saat kadar önce. Size hemen polis motörünü gönderiyorum. 

Bruno, polis motörünün karşıya gitmesi için emir verdikten sonra, Lane'ye baktı ve, «Mister Lane,» dedi, «Müfettiş Thumm cesedi tetkik ederken siz de benimle aşağıya kadar gelebilir misiniz? Yapilacak bir sürü iş var.» 

Lane, yerinden doğrulurken, gözünün ucu ile, bir köşeye kıvrılmış olan DeWitt'e baktı. «İsterseniz Mister De Witti de alalım, Mister Bruno, buradaki manzara pek iç açıcı olmasa gerek onun için.» 

— lobi, gelin Mister DeWitt. 

Kısa boylu borsacı, teşekkür eden gözlerle Lane'ye baktı, ve peşlerinden yürüdü. Bruno, sorgu için bekleyen kalabalığın arasından kaptanı ve yardımcısını çağırdı ve bir köşeye çekti. 

Vapurun ikincisi, uzun boylu, güçlü, kuvvetli bir adamdı ve kalın bir sesle konuşuyordu. 

— Ben Mohawk'ın ikincisiyim, efendim. İsmim Sam Adams. 

— Bir dakika... Jonas nerde? Jonas! Jonas! 

Jonas, çağırıldığını duymuş ve elindeki not defterini hazırlayarak koşup gelmişti. 

— Jonas, ifâdeleri yaz bakalım... Evet, Mister Adams, öldürülen adamın kim olduğunu anlamak istiyoruz. Cesedi, vapurun güvertesinde iken gördünüz mü? 

— Evet, efendim, gördüm. 

— Bu adamı daha önce de gördün mü hiç? 

— lobi, belki yüzlerce defâ gördüm onu. Benim iyi dostumdu, evet yüzü tanınmıyor, parçalanmış ama, onun Charles Wood olduğundan eminim. 

— Nasıl bukadar emin olabiliyorsun? 

İkinci kaptan Adams, kasketini geriye doğru itti ve alnını düşünceli bir tarzda kaşıdı. «Şey, eminim işte. Aynı boy, aynı kırmızı saçlar, aynı elbiseler... Nasıl bildiğimi söyleyemem, fakat o olduğuna eminim işte. Zâten bu akşam onunla vapurda konuştum da...» 

— Oo, demek onu gördün bu akşam, ha? Kaptan köşkünde mi konuştunuz? Yolcuların kaptan köşküne çıkması yasak değil midir? 

Adams, hafifçe öksürdü ve canı sıkılmış gibi, yan gözle yanında duran yaşlı kaptana baktı. «Bakın, ben 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Charley Wood'u yıllardanberi tanırım. Dokuz yıldır bu hatta çalışıyorum, öyle değil mi, Kaptan? (iskelete benzeyen yaşlı kaptan başını salladı.) Charley burada Weehawken'- da oturuyordu herhalde, çünki her akşam işinden sonra 10.45 vapuru ile buraya geçerdi.» 

— Peki, bu akşam da 10.45 vapuruna bindi mi? 

— Tabii bindi. Onun bir âdeti vardı, yıllardanberi, bôzı geceler üst güverteye çıkar ve kıyıdki ışıklara bakardı. 
Bu arada bana da seslenmeden duramazdı. Ben de buna alışmıştım. Onun sesini duymadığım zaman âdetâ rahatsız olurdum. Tabii, bözi geceler New York'ta kaldığı olurdu, o zaman onu görm€©zdim. 

— Çok iyi, güzel anlatıyorsun ama, biraz kısa kes, olur mu? İ 

— Pekalâ, efendim. Evet, Charley bu akşam da her zamanki gibi, üst güverteye çıktı ve sancak tarafına gelerek bana seslendi. Ben de ona seslendim ve, (Berbat bir sis, değil mi, Charley?) dedim. O da bana birşeyler söyledi bağırarak tabii. Onu, kaptan köşkünün ışığında görebiliyordum. İşlerin nasıl gittiğini sordum, bana, şöyle, böyle dedi. Bugün bir otomobille çarpışmışlar, onu anlattı. Sersem bir kadın şoför... 

Adams, kaptanın dirseğini kaburgaları üzerinde hissedince birden sustu ve şaşkınlıkla ona baktı. Kaptan kızmış görünüyordu, «Gevezeliği bırak da, kısa kes biraz.» 
diye bağırdı. 

Bruno, araya girerek onları susturdu ve kaptana dònerek, «Mohawk'ın kaptanı siz misiniz?» diye sordu. 

o — Evet, ben Kaptan Sutter. Yirmibir yıldır bu nehirde çalışıyorum. NN 

— Bu konuşmalar sırasında siz de kaptan köşkünde miydiniz? 

— Evet, oradaydım. 
© — Charles Wood'u siz de gördünüz mü üst güvertede? Versi > 

— Tabii, neden görmiyeyim? 
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— - Sgatin 10. 45 olduğundan emin misiniz”? 

— Evet. 

— Wood'u, Adams'la konuşmasından sonra tekrar gördünüz mü? 

— Hayır, onu daha sonra, sudan Çıkarırlarken gördüm södece. 

İkinci Kaptan Adams, birden onların konuşmasını kesti ve, «Benim söyleyeceklerim daha bitmedi ki,» dedi, «Wood bana, bu gece gemide kalıp, bâzan yaptığı gibi, birkaç sefer gidip, gelmeyeceğini, Jersey tarafında bir randevusu olduğunu da söylemişti.» 

— Demek bâzı geceler vapurdan hemen inmez ve birkaç defâ karşıya gider, gelirdi, öyle mi? 

— Evet, ama bunu her zaman yapmazdı. Daha çok, yaz gecelerinde olurdu bu. 

— Pekalğ, ikinize de teşekkür ederim, gidebilirsiniz. 

Adamlar gitmek için dönerlerken, Drury Lane onları durdurdu ve, «Özür dilerim. Mıster Adams ve Kaptan Sutter,» dedi, «Wood'un, konuştuğu yerden ayrıldığını ikinizden herhangi biri gördü mü acaba?» 


Adams, hiç düşünmeden, «Tabi, ben gördüm.» diye cevon verdi. «Sinyali alıp yanaşma hazırlığına başladığım- da, Wood elini sailadı ve oradan ayrıldı.» 


Kaptan da, dn öyle oldu,» diyerek yardımcısını doğruladı. | 

> — işıklarınız yandığı zaman, geceleyin kaptan köprü-Sünden üst güvertenin hangi taraflarını görebilirsiniz”? 

— Fazla göremeyiz, yâni güvertenin üstü kapalı tarafını hiç göremeyiz. Hele böyle sisli gecelerde, kaptan köp-TÜŞÜ ışıklarının aydınlattığı yer dışında her taraf kapkaranlıktır. 

— Saat 10.45 ile 11.40 arasında üst güvertede başka “kimse yok muydu acaba? Hiçbirşey duymadınız mı? 

Kaptan, öfkeli bir sesle, «Bayım, siz sisli bir gecede koca bir vapurla uğraştınız mı -hiç?» diye homurdandı, 


71 


«İnsan bu siste nehir trafiğini gözetlemekten başka ne yapabilir ki?» 

Bruno, onları gönderdikten sonra bekleyen diğer yolculara döndü ve, «Bayanlar, baylar,» diye seslendi, «Ölen adamın denize düştüğünü görenler lütfen ileri çıksın.» 

Charles Wood'un düştüğünü altı kişi görmüştü. Kısa bir tereddütten sonra Savcıya doğru ilerlediler ve hepsi birden konuşmaya başladılar. d 

Bruno, «Birer, birer konuşun lütfen,» diyerek onları susturdu ve kısa boylu, sarı saçlı bir odama sordu. «Sizin-- le konuşalım önce, isminiz nedir?» 

Ufak, tefek adam sinirli bir sesle, «August Havemeyer, efendim,» diye cevap verdi, «Ben bir matbaa işçisiyim, evime gidiyordum.» 

— Pekalâ, Havemeyer, vapur yanaşmak üzere iken bir adamın denize düştüğünü gördünüz mü? 

— Evet, efendim. 

— O sırada neredeydiniz? 

Alman işçi, kalın dudaklarını ıslatarak, o «Salonda, pencerelerin karşısındaki sırada oturuyordum,» diye cevap verdi, «Vapur, iskeleye doğru yanaşırken, pencerenin önünden, yukarlardan bir yerden, insana benzeyen bir şeyin denize doğru indiğini gördüm. Fakat önce bunun insan olduğunu anlayamadım. Öyle çabuk oldu ki...» 

— Peki sonra ne oldu? 

— Kendimi tutamayıp, (Denize adam düştü!) diye bağırdım. Benim gördüğümü başkaları do görmüş olmalı ki, herkes bağırmaya başladı... 

— Peki, Havemeyer, şimdilik bu kadar. Sizler de aynı şeyi mi gördünüz? 

Diğerleri, hep bir ağızdan, aynı şeyl gördüklerini söylediler. Fakat bu yolculardan hiçbiri de, vapurun nehri geçmesi sırasında, otobüs biletçisi üniforması giymiş, kirmızı saçlı bir adam görmemişlerdi. Hepsi de New York'tan: 11.50 vapuruna binmişlerdi. Havanın kötü olması yüzünden de üst güverteye hiçbiri çıkmamıştı. Diğer yolcuların 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sorgularından da faydalı bir netice alınamadı. Yolcuların hepsi vapura 11.30'da binmişler ve kısa yolculuk sırasında otobüs biletçisi üniforması giyen kimse görmemişierdi. 

Bruno, Lane ve DeWitt, tekrar üst kata çıkıp istasyon şefinin bürosuna girdiklerinde, Müfettiş Thumm, bir sandalyeye oturmuş, etrâfında birkaç adamı olduğu halde cesede bakıp duruyordu. 

Onların içeri girdiklerini görünce birden yerinden fırladı ve Bruno'nun yanına gidip onun kulağına birşeyler fısıldadı. Bruno, bu arada birkaç defa başını çevirip DeWitt'e bakmıştı. Birkaç sâniye sonra Thumm'ın yanından ayrıldı ve gidip masaya yaslandı. 

Thumm, kısa bir müddet etrâfına bakındıktan sonra gözlerini DeWitt'in yüzüne çevirip sordu. «DeWitt, bu aksam vapura kaçta bindin, bana doğruyu söylemeni istiyorum, ona göre konuş.» 

DeWitt, bir an düşündü ve, «Benim hareketlerimle. 
alâkalı sualler sormaya selâhiyetin var mı, önce onu söyle bana.» dedi. 

Müfettişin, öfkesine güçlükle mâni olduğunu anlayan Bruno, araya girdi ve sâkin bir sesle, «Sizden rica ediyorum, Mıster DeWitt,» dedi, «İşimizi güçleştirmeyin lütfen.» 

DeWitt, gözlerini kırpıştırarak Drury Lane'e baktı. 
Fakat aktör, olanlardan habersizmiş gibi başka tarafa bakmaktaydı. Kendine yardımcı bulamıyacağını anlayan borsa komisyoncusu. omuzlarını silkti ve kuru bir sesle, «Pekalâ,» dedi, «11.30 vapuruna bindim.» 

— Peki ama, eve dönmekte neden bu kadar geç kaldın? 

— Akşam üzeri bizim Borsa Kulübüne gittim ve orada biraz vakit geçirdim. Bundan size, vapurda karşılaştı-. 
ğımız zaman da bahsetmiştim galiba. 

Thumm, dudaklarının arasına bir sigara sıkıştırdı ve, «Cvet, evet, hatırlıyorum,» diye homurdandı. «Söyle bakalım. bu on dakikalık deniz yolculuğu sırasında hiç üst güverteye çıktın mı?» 
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DeWitt, sinirli bir tavırla alt dudağını ısırdı. «Hep benden şüpheleniyorsunuz, değil mi, sayın Müfettiş?» 

— Biletçi Charles Wood'u vapurda gördün mü? 

— Hayır. 

— Onu görseydin, tanır miydın? 

— Zannederim. Çünki onun otobüsüne pekçok bindim. Sonra Longstreet öldüğü zaman da onu yeteri kasar gördüm. Fakat onu bu akşam görmediğime eminim. 

Thumm, cebinden çıkardığı kibritle sigarasını yaktı ve, «Wood'un otobüsüne bindiğin zaman onunla konuştuğun oldu mu hiç?» diye sordu. 

— Hayır, neden konuşayım otobüs biletçisi ile? 

— Pekalğ, DeWitt, seni gördüğüm zaman, vapurdan sıvışmak üzereydin. Bir kazâ olduğunu her halde duymuştun, ne olduğunu merâk etmedin mi hiç? Neden biran evvel vapurdan çıkıp uzaklaşmak istedin buradan? 

DeWitt'in dudaklarındaki gülümseme birden kayboldu. Yüzünde donuk bir ifâde belirmişti: «Merak edilecek birşey olduğunu zannetmiyordum ve yorgundum. Biran önce evime varmak istiyordum.» | 

— Demek öyle, ha? Evini bu kadar çok seviyorsun da, neden böyle geciktin? Söyler misin bana, sigara veya puro içer misin sen? 

DeWitt, birden şaşırmıştı. Savcıya döndü ve, «Mister Bruno,» diye bağırdı, «Böyle saçma, sapan suallere cevop vermek zorunda mıyım? Ne kadar sürecek bu saçmalık böyle?» | 

Bruno, soğuk bir tavırla, «Lütfen sualleri cevaplayın» dedi ve kesti. | 

DeWitt, tekrar, yardım bekler gibi Mr. Drury Lane'e ve etrâfına baktı. Sonra yorgun ve bitkin bir tavırla, «Evet,» diye cevap verdi, «Püro içerim.» 

— Yanında var mı? | 

DeWitt, hiç sesini çıkarmadan elini iç cebine attı ve üzerinde altın harflerle isim ve soyadının başharfleri butunan şık, deri bir püro kutusunu ona uzattı. 
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Kutunun içindeki üç pürodan birini alan Thumm, bir zaman bakıp üzerindeki J.O. DeW. yazılı bandı gördükten sonra sordu. «Demek pürolarınız hususi olarak yapılıyor, ha?» 

— Evet, Havana'daki Huengas firmasına ısmarlarım pürolarımı, onlar da üzerine ismimi belirleyen bandları geçirip, kutulara koyar ve gemi ile bana yollarlar. Tamam mı? Başka soracağınız var mı? | 

Müfettiş Thumm, ona ters, ters baktı ve hiç cevap vermeden püro kutusunu kendi cebine attı. DeWitt de aynı bakışlarla onu süzüyordu. Thumm, birkaç sâniye düşündü ve sonra, «Sana bir suâlim daha var, DeWitt.» dedi, «Senin bu pürolardan, biletçi Wood'a, otobüste veya başka bir yerde ikrâm ettin mi hiç?» 

Borsacı, bir an şaşkınlıkla onun yüzüne baktı ve sonra ters bir tavırla, «Haa, anlıyorum,» diye homurdandı, «Demek beni köşeye kıstırdığınızı sanıyorsunuz, öyle mi? 
Fakat yanılıyorsunuz, ona hiçbir yerde ve hiçbir zaman pürolarımdan ikrâm etmedim.» 

— Peki, peki. hemen kızma canım! Bunu sormaya mecburdum, çünki senin şu, üzerinde markan bulunan pürolardan birini öldürülen adamın yelek cebinde buldum. 

DeWitt. böyle birşeyi bekliyormuş gibi. hic sesini cıkarmadan başını salladı. Kaşlarını çatıp düşündü, sonra yorgun bir sesle, «Yâni şimdi beni, bu cinâyetin zanlısı olarak tutacaksınız, öyle mi?» diye mırıldandı ve tekrar yerine oturdu. 

Bruno. resmi ve soğuk bir tavırla, «Kimse böyle birşey söylemedi size, Mister DeWitt,» dedi. 

Tam bu sırada kapıda, birkaç detektifle birlikte üniformalı bir komiser belirdi. Bruno, hiçbirşey demeden, soran gözlerle komisere baktı ve o da, başını öne doğru salladıktan sonra tekrar dışarı çıktı. 

Birkaç dakika sonra, içeriye, Longstreet'in içinde öldüğü otobüsün şoförü Patrick Guiness'i getirdiler. Şoförün yanındaki iki kişiden biri, New York tarafında çalışan 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gemicilerden Peter Hicks, diğeri de, Kırkikinci Sokaktaki Otobüs terminalinde vazifeli kontrolördü. 

Uç şâhidin arkasından da, birkaç detektif ve Peabody içeriye girdiler. İçeri girenler, ilk olarak, yerde yatan cesede bakmışlar ve sonra beklemeye başlamışlardı. 
| bruno, «Guiness,» dedi, «Bu adamın kim olduğunu 
“söyleyebilir misin bize?» 

Şoför, başını güçlükle çevirip tekrar cesede baktı ve, «Aman Allahım!» diye mırıldandı, «Şunun başına bakın... 
Evet, Charley Wood bu.» 

— Emin misin? 

Guiness, titreyen parmağı ile cesedin sol bacağını gösterdi. Pantolonun paçası yırtıldığı için bacak çıplak kalmıştı ve baldırdaki uzun bir yara izi, siyah çorabın kapadığı noktaya kadar kolayca görülebiliyordu. Bacak kemiklerinin kırılması ile, bu eski yara izi de garip bir şekil almıştı. : 

Guiness, hırıltıya benzer bir sesle, «Onun bacağındaki bu yara izini birkaç defâ görmüştüm,» dedi, «Bu yara izinin, yıllar önce geçirdiği bir kazâdan sonra kaldığını bana kendisi söylemişti.» 

Thumm, «Pekalâ, Guiness» dedi, «Seninle sonra yine görüşürüz belki... Gel bakalım, Hicks, Wood'un bu akşarnki nareketieri ve davranışları hususunda birşeyler bitiyor musun?» 

“Yaşlı ve zayıf gemici, başını sallayarak, «Evet, efendim,» diye cevap verdi, «Charley Wood'u iyi tanırdım, hemen her axşam vapura biner ve daha önce de durup benimle birkaç kelime konuşurdu. Bu akşam da saat onbuçuk sularında geldi ve yine birkaç kelime konuştuk. Fakat bu akşam biraz sinirli gibiydi.» 

— Demek onu 10.30'da gördün, ha? Neler konuştunuz? 

— Şey, efendim, elinde çantasını görünce şehirde mi kalacağını sordum. Bâzı geceler New York'ta kalır ve ya-Rina çantasını da alırdı. Fakat bu akşam kalmayacağını 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ve elindeki çantayı, elden düşme eşya satan bir dükkândan aldığını söyledi. Çünki, dediğine göre, kendi çantasının sapı kopmuştu. 

— Nasıl bir çantaydı bu? 

— Şey, canım, şu her yerde bir dolara alınabilen siyah, dörtköşe ucuz çantalardandı işte. 

Thumm, detektif Peabody'yi yanına çağırdı ve ona, «Hemen aşağıdaki yolculara bir bakın bakalım, içlerinde böyle çantası olan varmı,» dedi, «Sonra gemiyi de iyice arayın, motördeki arkadaşlar da denizi araştırsınlar, belki de çanta suya düşmüştür.» 

Müfettiş, emirlerini verdikten sonra tekrar Hicks'e dönmüştü ki, Drury Lane, yanlarına geldi ve yaşlı gemiciye, «Hicks,» dedi, «Acaba Wood sizinle konuşurken püro içiyor muydu?» 


Hicks, birden şaşırdı ve kendisini sorguya çeken bu garip kıydfetli adama baktı. Fakat Müfettiş Thumm'ın beklediğini görünce, «Evet, efendim, nerden bildiniz?» diye konuştu, «Evet, bir püro içiyordu, hattâ ben de kendisinden bir tâne istedim. İçmekte olduğu Cremos'un kokusu hoşuma gitmişti. Charley ceplerini karıştırdı, fakat içtiği püro sonuncusu imiş ne yazık ki.» 


Lane, «Yelek cebine de baktı mı, Mister Hicks?» diye sordu. 

— Evet, bütün ceplerini aradı, fakat dediğim gibi, içtiği pürodan başka bulamadı. 

Thumm, dayanamıyarak ileri atıldı ve, «Bana bak, Hicks,» dedi, «İçtiği puronun Cremos marka olduğundan emin misin.» 

— Evet, efendim, dedim ya, Cremos içiyordu. 

DeWitt, hiçbir yere bakmadan ve kımıldamadan yerinde oturuyordu. Konuşulaniarı duyup, duymadığı da belli değitdi. Gözleri kanlanmışt: ve yüzünde garip bir ifâde vardı. 

Thumm, Guiness'e döndü: 


— Gulness, Wood'un çantası, bu akşam işini bitirdiği zaman yanında mıydı? 

— Evet, efendim, çantayı bütün öğleden sonra otobüste taşıdı ve 10.30 da işi bıraktığında çantasını da yanina almıştı. 

— Wood'un nerde oturduğunu biliyor musun? 

— Evet, burda Weehawken'de bir pansiyonda otururdu. Adresi de, Boulevard, No. 2075. 
© — Bir yakını veya akrabası var mıydı? 

— Sanmıyorum, efendim. Bekâr olduğunu biliyorum ve hiçbir zaman da bir akrabasından bahsettiğini duymadım. 
© Bu sırada, gemici Hicks, birşey hatırlamış gibi, «İzin verirseniz birşey söyliyeyim, efendim,» diyerek onların konuşmasını kesti, «Charley benimle konuşurken birden durdu ve bana, iskelenin önünde bir taksiden inen, ufak, tefek bir adamı gösterdi. Adam, acele ile gişeye gidip vapur biletini aldı ve sonra da bekleme salonuna girip, kimseye görünmek istemiyormuş gibi bir köşeye çekilerek bekiemeye başladı. Charley bana, bu adamın, kendi çalıştığı otobüste öldürülen şu borsacının ortağı olduğunu söyledi. ismi de yanlış hatırlamıyorsam John DeWitt'miş.» 

Thumm, «Ne!» diye bağırdı, «Ve bu sırada saat 10.30 
du öyle mi? (Başını çevirip, birden dikleşen ve elleri ile koltuğun kenarlarına yapışmış olan DeWitt'e baktı. Sonra tekrar gemiciye döndü.) Devâm et, Hicks, devâm et..» 

- — Şey, neden bilmiyorum, Charley Wood, bu DeWitt denen adamı gördüğünde sinirlenmiş gibiydi... 

— DeWitt de Wood'u gördü mü acaba? 

— Sanmıyorum, içeri girip bir köşede beklemeye başladı. Ben o sırada işime bakacaktım, saat 10.40 da vapur gelecekti. Vapur yanaşınca DeWitt'in bindiğini gördüm. 
Charley Wood'da bana iyi geceler dileyip ayrıldı. 

— Bu vapur, 10.45 vapuru muydu? 

— Evet, efendim, karşıdan 10.45 de kalkan vapur işte. 
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Thumm'ın yüzü kıpkırmızı olmuştu. Koşar adımlarla DeWitt'in yanına gitti ve Hicks'e, «Hicks, buraya bak,» dedi, «Wood'un iskelede sana gösterdiği adam bu muydu?» 
Bunu sorarken parmağı ile DeWitti gösteriyordu. 

Hicks, ince boynunu ileri doğru uzatarak büyük bir dikkatle DeWitte baktı ve, «Evet, efendim,» diye cevap verdi, «Ta kendisi.» 
© Thumm, üç şâhidi aşağıya gönderirken, Drury Lane, bastonuna dayanarak oturmuş garip bakışlarla DeWitt'i süzmekteydi. Aktörün gözlerinde şüphe dolu parıltılar görülüyordu. 

o Thumm, biraz bekledikten sonra, borsacının üzerine eğildi ve, «Evet, Mister John O.DeWitt» diye söze başladı, «Şimdi bize, açıkla bakalım, 10.45 vapuruna binmiş olduğun halde, neden 11.30 vapuruna bindiğini söyledin? 
Yalnız şunu da söyliyeyim, söyleyeceklerin ilerde aleyhine kullanılabilir ve her söylediğin şu arkadaş tarafından not edilecektir. İstersen cevap vermeyebilirsin.» 

DeWitt, birkaç defâ yutkundu. İnce parmağını boynunda dolaştırdı. Gülümsemek istedi. Fakat beceremedi. 
Sonra, «Hakikatla flört etmeye kalkmanın sonu budur işte» diye mırıldandı, «Evet, beyler, size yalan söyledim. 
Aslında 10.45 vapuruna binmiştim.» 

Müfettiş Thumm, parmağını ona doğru salladı ve, «Neden yalan söyledin açıkla bize?» diye bağırdı. 

Fakat DeWitt inatla başını iki yana salladı ve, «Özür dilerim ama,» dedi, «Bunu söyleyemem. 10.45 vapurunda birisi ile buluşacaktım, fakat benim bu randevum, şu pis işle asla alâkalı değildi.» 

— Pekalâ, mâdem ki, 10.45 vapurunda randevun vardı, neden 11.40 seferine kadar vapurda kaldın? 

— Sizden ricâ ediyorum, benimle biraz daha kibar konuşun, yoksa hiçbirşey söylemem. Vapurda kaldım. 
Çünkl beklediğim kimse gelmedi. 11.40 seferine kadar bekledim. Sonra da gelmeyeceğini anlayıp evime gitmek istedim. İşte, bütün mesele bu... 
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Thumm, dişlerini gıcırdatıyordu. «Buna inanacağımızı mı sanıyorsun yâni? Beklediğin kimdi?» 

— Özür dilerim, ama söyleyemem. 

Savcı Bruno, dayanamıyarak parmağını DeWitt'e uzsttı ve öfkeyle, «Mister DeWitt,» dedi, «Belki farkında değilsiniz ama, kendinizi çok güç bir duruma soktunuz. 
Bu söylediğiniz kabul edilecek gibi değil.» 

o DeWitt, kollarını kavuşturmuş, hiç sesini çıkarmadan duvara bakıyordu. 

Thumm, «Pekalâ» dedi, «Bu randevu işi nasıl oldu? 
Bunu ortaya koyacak bir mektup veya konuşmayı duyan kimse var MI?» 

— Randevu, bu sabah telefonla kararlaştırıldı. 

— Nasıl oldu bu? Yâni size telefon mu edildi? 

— Evet, bu sabah Wall Street'deki büroma telefon edildi. Fakat bize edilen telefonların kaydı tutulmaz. 

— Size telefon eden şahsı tanıyor muydunuz? 

DeWitt, bu sudle cevap vermedi. 

Bu sırada detektif Peabody, arkasında alt: kişi olduğu halde içeri girmişti. Arama sırasında beş tne siyah çanta bulmuşlar ve getirmişlerdi. 

Peabody, «Bu çantaları bulduk, Şef» dedi, «Bunlar da çantaların sâhiplerl. Vapurda ve suda yapılan arama- da hiçbirşey bulunmadı.» 

Thumm, kapıya giderek bağırdı. «Hicks! Guiness! Buraya gelin!» 

Yaşlı gemici ve otobüs şoförü, koşar adım merdiveni tırmanıp, korkulu bakışlarla içer! girdiler. 

— Hicks, şu çantalara bak, bakalım, Wood'un cantası hangisi? 

Hicks, yerde duran çantalara baktiktan sonra başını kaldırdı. «Şey, hepsi de benziyor» dedi, «Bilemem ki!» 

— Sen ne diyorsun, Guiness? 

— Hepsi de birbirine benziyor, Müfettiş. Bilmiyorum. | 
— Pekalâ, hadi gidin aşağı. 


Thumm, çantalardan birini açarken, yaşlı bir temizleyici kadın olan Mrs. Martha Wilson, homurdanmaya başiamıştı. Çantanın içinde bir iş önlüğü, yemek çantası va bez parçaları vardı. Satıcı Henry Nixon'un çantasından bir. sürü ucuz mücevher ve sipâriş kartları çıktı. Thumm onu üa bıraktı ve başka bir çanta açtı. Onda da, eski bir pantolon ve birkaç parça âlet çıkmıştı. Thumm, Mohawk'- ın ikincisi Sam Adams'ın merakla kendisine baktığını görünce sordu. «Senin mi bu çanta?» 

— Evet, efendim. 

Diğer iki çantadan biri, zenci bir dok işçisine âitti ve içinde kirli çamaşırlarla yemek kutusu bulunuyordu. Son çanta ise, yeni evli bir çift olan Mr. Mrs.Ihomas Corcoran'ındı ve içinde bebek eşyâsi vardı. Adam, kucağında birkaç aylık bir bebek taşıyordu. 

Thumm'ın kızgın bir şekilde homurdanması, bebeği korkutmuş olmalı ki zavallı ağlamaya başladı. Müfettiş, başını sallayıp güldü ve yolcuların hepsini ve ikinciyi çantalarıni da vererek aşağıya gönderdi. Sonra adamlarından birini çağırarak, otobüs kontrolörü, Hicks ve şoför Guiness'i serbest bırakmalarını söyledi. Bir an düşündü ve, kendi, kendine konuşur gibi, «Çanta belki de suya düştü ve onu bulamıyacağız,» diye mırıldandı. 

Bruno ve Thumm, daha sonra kendilerine verilmiş olan kâğıtlara baktılar ve vapurda bulunanların isimlerile adreslerini kontrol ettiler. 

— DeWitt, Longstreet ölürken otobüste olup da, bu gece ce vapurda olan yalnız sensin, bunu öğrenmek hoşuna gider belki... 

Bruno'nun bu sözlerini, borsacı, gözlerini kırparak dinlemiş ve hiçbirşey söylememişti. Bu sırada Drury Lane, «Fakat hâdisenin başlangıcında, vapurdan çıkıp uzaklaşanları .unutuyorsunuz, dostlarım,» diyerek söze karıştı, «Hatırlarsanız, bağırışlar başladıktan sonra, biz vapura gelirken, yolculardan bâzıları iskeleye atlayıp uzaklaştılar. 
Onları bulmanız pek kolay olmayacaktır herhalde.» 


Bruno ve Thumm, birbirlerine baktılar. Adam haklydi. DeWitt yine minnettar bakışlarla Drury Lane'i süzüyordu. Thumm, Duffy'ye birşeyler söyleyip gönderdikten sonra DeWitt'e döndü ve, «Gel benimle aşağıya,» dedi. 

Borsacı, sessizce yerinden kalktı ve Thumm'ın peşinden gitti. Birkaç dakika sonra ikisi de geri dönmüşlerdi. 
Thumm, Bruno'nun yanına yaklaştı ve, «Onu aşağıdaki yolculara gösterdim» diye fısıldadı, «Hiçbiri bunun şüpheli bir hareketini görmemişler, çoğu zâten bunun farkında bile olmamış. Sâdece biri onun, bir köşede sessizce oturduğunu görmüş okadar.» 
© Bruno, «Fakat bu, bizim lehimize olan bir durum,» dedi, «Wood'un cesedinin aşağıya atıldığı sırada ne yaptığını ve nerede olduğunu kolayca ispat edemez.» 

— Fakat ben, yolculardan birinin, onu şu üst güverteden inerken görmüş olmasını tercih ederdim. Ne yapacağız ona? 

Bruno, başını sallayarak, «Şimdilik pek birşey yapamayız» dedi, «Önce herşeyden emin olmamız gerekiyor, söyleyeceklerimizi isbat edebilmeliyiz. Peşine birkaç adam koyalım.» 

o Thumm, «Peki, patron sensin,» dedikten sonra De Witte döndü. «Tamam, DeWitt, artık evine gidebilirsin, fakat Savcıyla temâsı kesmeyeceksin.» 

DeWitt, hiç sesini çıkarmadan kalktı. Fötr şapkasını başına geçirdi ve içini çektikten sonra kapıdan çıkıp gözden kayboldu. Thumm'ın işâreti üzerine, detektiflerden ikisi hemen peşine düşmüşlerdi. ' 

Müfettiş, cesedin yanına gitti. Eğilerek, ezilmiş kafayı örten örtüyü kaldırdı ve, «Aptal herif» diye mırıldandı, «Yazdığın şu deli saçması mektubunda hiç oimazsa, Longstreet'i öldüren şu (X) denen adamın ismin! de belirtseydin yal» 

Bruno, onun yanına giderek elini, arkadaşının omu-Zuna koydu ve, «Hadi, bırak artık,» dedi, «Bu iş bizi deliye çevirdi. Haa, sâhi, üst güvertenin fotoğrafını çektirdin mi?» 


— Çocuklar şimdi çekiyorlar... Hah, Duffy, geldi, ne haber Duffy? 

Duffy, başını iki yana sallayarak, «Kaçan yolcuları bu-Iamadık, Şef,» dedi, «Kaç kişinin kaçtığını bile bilmiyoruz.» 

Odanın içinde uzun süren bir sessizlik oldu. Herkesin canı sıkılıyordu. Thumm, biraz sonra asık bir suratla Bruno'ya döndü ve, «Allah kahretsin böyle işi!» diye homurdandı, «Ben birkaç kişi alıp Wood'un pansiyonuna gideceğim.» | 

Bruno, «Ben de eve gideyim bâri,» diye söylendi, «Herhalde Mister Lane de evine gitmek ister.» Şapkasını giyerek Mr. Lane'nin oturduğu tarafa baktı ve şaşkınlık içinde, «Allah, Allah!» diye söylendi. 

Mr. Drury Lane ortadan kaybolmuştu. 


Sahne 4 
Müfettiş Thumın'ın Bürosu 
10 Eylül, Perşembe, Saat sabah 10.15 


Müfettiş Thumm'ın bürosunda oturmakta olan tıknaz adam, elindeki mecmuayı karıştırıyor, arada, sırada camdan bakıyor ve ağzındaki püroyu, dudakları arasında çevirip duruyordu. Kapının açıldığını görünce ayağa fırladı. 

Müfettiş Thumm, asık bir suratla içeri girdi. Şapkasıy- le pardesüsünü askıya astı ve hiç etrâfına bakmadan masanın arkasına geçip döner koltuğuna oturdu. Odasında oturan adamı görmemiş gibiydi. 

Önündeki yazılara baktı. Diktafona bâzı notlar verdi ve sonra, ateş püsküren gözlerini, bekleyen adama çevirdi: 

— Ee, anlat bakalım, Mosher. Bu akşam belki de sokak devriyesine çıkarsın bu beceriksizlikle... 

Mosher, titrek bir sesle, «Şey, Şef» diye mırıldandı, «Şey, yâni herşeyi açıklayabilirim size... Ben...» 
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— Ne söyleyeceksen, çabuk söyle Mosher. İşin buna bağlı biliyorsun. 

"Tıknaz adam güçlükle yutkundu ve, «Dün, bütün gün, bana söylediğiniz gibi DeWitt'in peşindeydim» diye konuştu. «DeWitt saat 10.40 da Borsa kulübünden çıktı ve bir taksiye atlayıp, vapur iskelesine gideceğini söyledi. Hemen bir taksi çağırıp, peşine takıldım. Fakat bizim araba bir ara trafikte sıkışıp kaldı. Aşağı atlayıp başka bir araba buldum. Onun iskeleye gideceğini biliyordum. Ama iskeleye geldiğimde vapur birkaç sâniye önce ayrılmıştı. Birkaç dakika bekleyip gelen diğer bir vapurla karşıya geçtim ve bekleme salonuna koştum. DeWitt görünürlerde yoktu ve West Englewood treni de kalkmıştı. Geceyarısına kadar başka tren de yoktu. DeWitt'in trende olduğundan emindim. Hemen bir otobüse atladım ve West Englewood'a gittim...» 


Thumm, «Pek şanslı değilmişsin,» diye homurdandı, «Devâmet'» 


— Yoo, öyle demeyin. Otobüsle, trenden önce oraya vardım ve inen yolcuları gözetlemeye başladım. Fakat DeWitt denen herif trenden çıkmadı. Sizi aradım ve olanları anlatmak istedim, fakat bana, dışarda olduğunuzu söylediler. Bunun üzerine, DeVWitt'in evinin etrâfında dolaşmaya başladım. Adam, sabahın üçüne doğru eve geldi. Peşinde de bizim Greenberg ve O'Hallam a, Olanları bana onlar- anlattılar, Şef. 

— Pekalâ, pekolâ, hadi şimdi git de Greenberg ve O'Hallam'dan vazifeyi al. 

Birkaç dakika sonra Içeri giren Bruno, bir koltuğa oturdu ve, «Ee, dün akşam neler oldu, anlatsana?» dedi. 

— Hudson Savcısı Rennels, sen gittikten biraz sonra geldi ve berâberce şu pansiyona gittik. Fakat ne yazık ki birkaç mektuptan başka birşey bulamadık. Frick yazıları tetkik etti mi? 

Bruno, «Evet,» diye cevap verdi, «Onu bu sabah gördüm. İmzâsız mektubun da, diğerlerini yazan kişi tarafından yazılmış olduğunu söyledi. Bu durumda, cesedin Wood'a âit olduğu tam olarak anlaşıldı.» 

Thumm, «İşte» diye devâm etti, «Dün akşam bulduğumuz mektupları da sana vereyim. Frick bunlar üzerinde de tetkikler yapsın. Bunlar bizim Mister Lane'i memnun edecektir tabii. (Bir an düşündü ve bir sigara yakıp konuşmasına devâm etti.) Coilins hakkında da bir rapor geldi. 
Adam, DeWitt'e yaptığı ziyâretleri ve ondan, zararınıri tazmin edilmesini istediğini kabul etmiş. Fakat, söylediğine göre, DeWitt buna yanaşmıyormuş.» 

Bruno, içini çekerek, «DeWitt hakkında ne düşünüyorsun?» diye sordu. 

— Aynı şeyleri. Bizim çocuklardan biri, DeWitt'in, Cumaertesiden bu yana, iki defâ Wood'un otobüsüne bindiğini öğrenmiş. Şu bizim Mosher, söyledi bunu. Onu De Witt'in peşine takmıştım. Amas alak herif dün akşam onu kaybetmiş. 

— Yazık! Onu kaybetmeseydi, herşey başka olabilirdi. 
Belki cinâyeti bile görebilirdi. | 

— Herneyse, yapılacak birşey yok. Ben şimdi başka birşey düşünüyorum. Longstreet'i kimin öldürdüğünü Wood nasıl öğrendi acaba, bunun üzerinde düşündün mü hiç? 
Cinâyetin işlendiği akşam bunu bilmiyordu muhakkak, yoksa ilk sorguda söylerdi. Bruno, DeWitt'in şu iki defâ otobüse binmesi bence çok mühim! 

Bruno, arkadaşına meraklı gözlerle baktı. «Yâni, Wood birşeyler mi duymuş olabilir diyorsun?... Peki ama, bu otobüs yolculuklarında DeWitt'in yanında kimse var mıymış? Mosher böyle birşey söyledi mi? 

— Ne yazık ki, hayır. DeWitt tamâmen yalnızmış. 

— Beiki de birşeyler düşürdü ve Wood da onu buldu. 
Ah, şu mektubu yazdığı zaman okadar korkmayıp bâzı bilgiler daha verseydi... Ama, artık yapılacak birşey yok tabii. 

Thumm, «Benden bukadar,» dedi, «Longstreet'in bü- 
“rosundaki yazı ve mektuplardan birşey çıktı mı?» 
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— Hayır, fakat yeni birşey öğrendik. Biliyor musun, Longstreet'in vosiyetnâmesi hiçbir yerde bulunmadı! 

— Ama, Cherry Browne demişti ki... 

— Bu da Longstreet'in oyunlarından biriydi herhalde. 
Adamın alâkalı olduğu heryer, kulüpteki kilitli dolabına kadar arandı, fakat vasiyetnâme diye birşey yok ortada. 
Avukatı da, Longstreet'in, bir vasiyetnâme hazırlatmadığını söyledi. | | 

Thumm, «Zavallı Güzel Cherry!» diyerek güldü, «Peki ama, bu adamın hiç akrabası veya yakını yok muymuş.» 

— Hiçkimse yok. Longstreet, bir miktar borçtan başka hiçbirşey bırakmamış. Varı, yoğu şirketteki hissesi imiş. 
Bakalım o hisseyi DeWitt satın alacak mı? 

Bu sırada, Dr. Schilling, bir plâstik kürdan ile dişlerini karıştırarak içeriye girdi. 

— Günaydın, beyler. Kusura bakmayın, Hudson morguna ancak dörtten sonra gidebildim. Evet, yanlış duymadınız sabahın dördünden sonra... 

— Otopsi raporu yanında mı, Doktor? 

Dr. Schilling, iç cebinden çıkardığı bir kâğıt parçasını Thumm'ın masası üzerine bıraktı. Bir koltuğa çöktü ve hiçbirşey söylemeden başını arkaya yaslayıp uykuya daldı. Birkaç sâniye sonra, plâstik kürdan dudağına yapışmış olduğu halde horlamaya başlamıştı bile... 

Thumm ve Bruno, otopsi raporunu hemen okudular, fakat raporda mühim ve ipucu olabilecek birşey yoktu. 
Thumm, birden başını kaldırdı: «Hey, Doktor, uyumak istiyorsan evine gitsene, burası yatakhâne değil. Merak etme, cinâyetleri senin Için yirmidört saat tehir ettiririm.» 

Schilling, «Sağol,» diye homurdanarak yerinden kalkt ve kapıya doğruldu. O dışarı çıkarken, Mr. Drury Lane de gülümseyerek içeri giriyordu. 

Thumm ve Bruno ayağa kalkarak onu karşıladılar. 
Bruno, «Buyrun, Mister Lane, buyrun» diyerek onu selâmliadı, «Dün akşam birden kayboldunuz ortalardan, ne oldu öyle?» 
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Lane, hafifçe gülümseyip, bastonunu dizleri arasına kıstırdı ve bir koltuğa oturdu. «Aktörler böyle âni çıkışları severler, Mister Bruno. Gidişimin belli bir sebebi yoktu, sâdece görmek istediğim herşeyi gördüğüm için Hamlet'e döndüm. Siz nasılsınız, Müfettiş?» 

Thumm, neşeli görünmeye çalışarak, «Eh, şöyle, böyle!» diye cevap verdi, «Bu sabah oldukça erken kalktınız herhalde, halbuki ben, aktörlerin geç saatlere kadar uyuduklarını zannederdim.» 

Drury Lane, gözleri parlayarak ona baktı ve, «Ben, o aktörlerden değilim, Müfettiş,» dedi, «Bu sabah altıbuçuk- ta kalktım. Kahvaltıdan önce, her zaman yaptığım gibi iki mil kadar yüzdüm. Ouacey'in yaptığı yeni bir peruğu süsledim. Rejisör Kropotkin ve desinatör Fritz Hof'la birer telefon görüşmesi yaptım. Mektuplarıma baktım. Sonra da kalkıp buraya geldim. Böyle bir güne başlayışı nasıl buldunuz?» 

Thumm, «Güzel, çok güzel,» dedi, «Fakat siz emekliierin, bizim kadar işi ve derdi olmaz ki. Meselâ Wood'u kim öldürdü? Size, şu (X) dediğiniz adamın kim olduğunu tekrar sormayacağım... oLongstreet'i kimin öldürdüğünü hiç şüphesiz biliyorsunuz tabii!..» 

Lane, hafif bir gülümseme ile Müfettişin yüzüne baktı ve, «Beni zorlayıp konuşturmak istiyorsunuz, değil mi?» 
dedi, «Ama, kusura bakmayın, herşeyin bir zamanı vardır. Sırası gelince size herşeyi açıklayacağım. Yalnız biraz sabırlı olmanız gerekiyor. Wood'un otopsi raporu geldi mi?» 

Thumm ve Bruno, birbirlerine baktıktan sonra ikisi birden gülmeye başladılar. Neşeleri biraz olsun yerine gelmiş gibiydi. Müfettiş Dr. Schilling'in getirdiği raporu masanın üzerinden aldı ve hiçbirşey söylemeden Drury Lane'e uzattı. 

- Rapordan anlaşıldığına: göre, Wood, suya atıldığı zaman sâdece baygındı ve başının sağlam kalmış bir yerindeki darbe izleri bunu ispata yeterliydi. Wood, başına sert 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bir cisimle vurularak bayıltılmış ve üst güvertenin kenarından aşağı atılmıştı. Suya baygın düştüğü için, kendini vapurla iskele arasında eziimekten kurtaramamıştı. Akciğerlerdeki nikotin miktârının pek yüksek olmaması, Wood'- un büyük bir tütün tiryakisi olmadığını gösteriyordu. Raporda, sol ayaktaki yara izinin, en azından yirmi yıllık olduğu yazılıydı. Ayrıca, cesedin, orta yaşlı, iri, uzun boylu ve kırmızi saçlı bir erkeğe âit olduğu belirtiliyordu. Vücut- ta, sol kalçada bir ben ve iki yıllık bir apandisit ameliyatı izi ile yedi yıl kadar önce kırılıp, normal olarak kaynamış bir kaburga kemiği görülmüş ve teşhis edilmişti. Ölen adamın ağırlığı, rapora göre, seksenbeş kilo ve boyu da bir metre seksen santimetreydi. | 

Drury Lane, raporu okuduktan sonra, gülümseyerek Thumm'a uzattı. 

— Doktor Schilling çok güzel bir rapor hazırlamış doğrusu. DeWitt hakkındaki düşünceleriniz aynen devâm ediyor mu? 

Bruno, sâkin bir sesle, «Onun peşindeyiz,» diye cevap verdi. 

Lane, «Benden birşey saklamadığınızı biliyorum,» diye devâm etti, «Ve göndermiş olduğunuz Longstreet'in fotoğrafı için teşekkür ederim. Cinâyetin aydıntatılmasında faydası dokunacağına eminim.» 

Thumm, bir an düşündükten sonra, Lane'in yüzüne baktı ve, «Şunu bilmenizde fayda var zannediyorum. Ben ve Bruno, bu işte DeWitt'ten şüpheleniyoruz» dedi. 

Drury Lane, bastonunun sapını sıkarak, başını salladı ve, «Yâ, demek öyle» diye konuştu, «Her neyse, beyler, sizin işleriniz vardır, mâni olmayayım. Benim de bugün birkaç işim var zâten. Fakat size yine de şunu tavsiye etmeden gidemiyeceğim. Şu durumda DeWitt'e karşı hiçbirşey yapmayın, çok daha iyi olur. Vak'aların en mühim yerindeyiz, inanın bana...» 

Tnhumni ve Bruno, ellerini sıkıp odadan çıkan Lane'in arkasından yine şaşkın gözlerle baktılar. 
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Sahne 5 
Hamlet 
10 Eylül, Perşembe, Saat öğle 12.30 


Müfettiş Thumm ve Savcı Bruno, Perşembe günü saat 12.30 da Hamlet'te olsalardı muhakkak ki çok şaşırırlardı. 

Drury Lane, dimdik bir durumda, bir sandalyeye oturmuştu. Onünde, yüzünün her tarafını açıkça gösteren üç ayna vardı ve bu yüz, Ouacey'in mâhir elleri altında gittikçe şekil değiştiriyordu. Pencereler siyah perdelerle kapatılmış olup, aktörün yüzü sâdece, parlak, mâvimsi beyaz bir lâmba ile aydınlatılmıştı. 

Kambur uşak, önündeki deri önlük, kırmızı boyalar ve pudrayla bulanmış olarak, patronunun önünde bulunan küçük bir tabureye oturmuştu. Sağ tarafındaki bir masanın üzerinde, içinde renkli maddeler olan kavanozlar, çeşitli fırçalar, türlü makyaj malzemesi ve çeşitli renkte saç demetleri görülüyordu. Masanın üzerinde ayrıca bir de, bir erkek yüzünün fotoğrafı vardı. 

Büyük oda, bir lâboratuvarı andırıyordu. Duvarlardan biri boyunca uzayan kalın bir tel üzerine asılmış en azından elli tâne, değişik renk ve şekilde peruk görülüyordu. Diğer bir duvarda da, hepsi ayrı oyuklarda olmak üzere, Çinli, Zenci, Moğol gibi çeşitli ırklara mensup en aşağı bir düzine plâstik insan başı vardı. 

Ouacey, çok defâ yaptığı gibi, patronuna büyük bir ustalıkla makyaj yapmaya başlamıştı. Biraz sonra Lane, üçlü aynada yüzünü tetkik etti ve tatmin olmuş gibi başını hafifçe salladı. Üzerinde, pek pahalı olmayan sokak elbisesi vardı. Ouacey, hafifçe geri çekildi ve ellerini, önündeki deri önlüğe sildi. Sonra kritik esen gözlerle patronunun yüzüne baktı. Lane, yüzüne tekrar baktı ve uzun parmaklarını kaşları üzerinde hafifçe gezdirip, «Kaşlar biraz kalınca oldu, galiba, Ouacey,» dedi. 
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Ouacey, patronunun kaşlarına bir defâ daha baktı ve, «Haklısınız, efendim,» dedi, «Sol kaşın ucunda da biraz hatâ var.» 

Beline asılı bir ipin ucunda sallanan küçük makası eline aldı ve kaşlar üzerinde biraz daha çalışıp tekrar baktı. 

— İşte, şimdi daha iyi oldu. 

Aktör, kendi yüzünü tekrar tetkik etti ve, «Tamam,» dedi, «Şimdi de saçları ayarlayalım.» 

Ouacey, telin üzerindeki peruklara baktıktan sonra, kır saçlarla yapılmış birini çekip aldı, dönüp Lane'in önündeki yerine oturdu ve garip şekilli bir tarakla peruk üzerinde bir müddet çalıştı. 

Beş dakika sonra Mr. Drury Lane hazırdı ve oturduğu yerden ayağa kalkan adam, tam mânâsı ile bambaşka biriydi. Yüzüne bakan en yakın dostunun bile onu tanımasina imkân yoktu. Üzerine hafif bir pardesü giymiş, değişik bir şekilde taranmış saçlarının üzerini de gri bir fötr şapka ile örtmüştü. 

«Dromio'ya hazır olduğumu söyle. Sen de hazırlan,» derken sesi bile değişik çıkıyordu. 


Sahne 6 
Weehawken 
10 Eylül, Perşembe, Saat öğleden sonra 2 


Müfettiş Thumm, Weehawken'da vapurdan indikten sonra, iskelenin bir tarafına bağlanmış olarak duran Mohawk'ı beklemekte olan bir New Jersey polisinin selâmını aldı ve bekleme salonundan geçerek dışarı çıktı. 

iskelenin önündeki taşlı meydanı geçtikten sonra, etrâfına bakındı ve önündeki yokuşu tırmanmaya başladı. 
Az sonra nehri ve karşı tarafta New York' un binâlarını rahatça görebiliyordu. 
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Tepeye çıktığında, bir trafik polisine, Boulevard'a nasıl gidebileceğini sordu ve onun târifi üzerine yoluna devâm etti. Birkaç dakika sonra, aradığı 2075 No. lu pansiyonu bulmuştu.. Binâ, otomobil aksesuarı satan bir dükkânla, bir sütçü dükkânı arasına sıkışmış, ahşap ve eski bir evdi. Pencerelerden birine konmuş bir levhada, (Erkekler için kiralık odalar) yazıyordu. 

Müfettiş Thumm, ev söâhibine âit düğmeye basıp zil çaldı. Kapıyı aralayıp, yüzüne bakan orta yaşlı kadına »: hafifçe gülümsedi. Kadın, onu tanımış ve kanıyı hemen açmıştı. 

— Oo, buyurun Müfettiş Thumm, buyurun, efendim. 
Bu sabah canım çıktı doğrusu! Ellerindeki koca makineleri ile gazeteciler bütün evi istilâ ettiler bu sabah! 
Ben de... | 

Thumm, onun sözünü keserek, «Yukarda kimse var mı, madam?» diye sordu. 

Yaşlı kadın, incecik sesiyle, «Tabii, olmaz olur mu hiç?» dedi, «O adam hâlâ orada, sigara küllerini halılarımın üzerine döküp duruyor. Biliyor musunuz, bu sabah dört kere fotoğrafımı çektiler benim de... Şey, o zavallının odasını bir daha mı görmek istiyorsunuz?» 

Müfettiş, «Evet,» diye homurdandı, «Beni odaya çrkarın lütfen.» 

Ev sâhibi kadın, «Başüstüne, efendim,» dedikten sonra, buruşmuş parmakları ile eteğini topladı ve merdivene doğru yürüdü. Onlar daha yarı yolda iken, yukardan bir adam merdivene eğilmiş, «Kimdir o, Misis Murphy?» diye sormuştu. 

Müfettiş, «Merâk etme, benim,» deyince, adam sırıttı ve, «Kusura bakmayın, Şef» diye seslendi, «Aşağısı biraz karanlık da sizi tanıyamadım. Geldiğinize sevindim doğrusu. Burada yalnız beklemek hiç de iç açıcı bir iş değil.» 

Thumm, adamın yanına vardığında, «Dün akşamdan bu yana birşey oldu mu?» diye sordu. | 
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— Hayır, efendim. hiçbirşey olmadı. 

Kadın arkalarında olduğu halde, içinde pek eşyüâ bulunmayan küçük odaya girdiler. Döşemede aşınmış bir haii, tahtaların çatlaklarını kapayamamıştı. İki sandalye ve eski moda mâdeni karyola ile, üzeri mermer kaplı yuvarlak bir masa ve bir elbise gardrobu odanın bütün eşyâsıydı. 

Müfettiş, hiç düşünmeden ilerledi ve elbise dolabının iki kapağını da açtı. Dolapta üç kat eski elbise asılıydı, aşağıda ise biri yeni, diğer çifti oldukça eskimiş, iki çift erkek ayakkabısı görülmekteydi. Ust rafta da, kâğıt bir torba içinde bir hasır şapka ile, ipek kurdelesi üzerinde ter lekeieri olan bır tötr şapka vardı. humm, elbiselerin ceplerini ve rafların üzerlerini iyice aradıktan sonra, tatmin olmamış gibi başını salladı ve dolabı kapadı. Sonra kapının yanında, evsâhibi kadınla duran detektıfe döndü ve sordu. «Dün gecedenberi burada hiçbirşeye dokunulmadı değil mi?» 

— Hayır, efendim, ben nöbette iken kimse yaklaşamaz yanıma... 

inumni, çevresine bakındı ve dolabın yanında, halının üzerinde duran sapı kopmuş çantayı görünce eğilip açtı. Fakat çantanın içi bomboştu. Dolabın alt kısmındaki çekmecede, birkaç parça temiz çamaşır, mendil ve erkek çorabı vardı. Müfettiş, daha sonra üzeri mermer olan masaya gitti ve masa üzerinde duran birkaç mektup kâğıdı ile eski bir kaleme aldırmadan, Royal Bengal marka kartori püro kutusunu aldı ve açtı. Kutunun içinde sâdece bir puro kaimıştı. 

Müfettiş, odanın ortasında durup tekrar etrâfına bakındı ve köşedeki IGvabcya gitti. Lâvabonun cam rafı üzerinde, diş macunu, diş firçası, traş takımı, küçük ve çalışmayan bir çatar saat, dörtte biri dolu yassı, küçük bir viski Şişesi, bir tüp aspirin ve balar bir kül tablası bulunuyordu. Küllerin içinde üzerinde Cremos etiketi bulunan bir püro izmariti vardı. 
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Thumm, birden kapıda duran kadına döndü ve, «Misis Murphy.» dedi, «Wood, kadın arkadaş getirir miydi buraya?» 

Mrs. Murphy birden öfkeleniverdi ve, «Eğer polis olmasaydınız, kafanıza birşey yerdiniz, Müfettiş bey,» diye söylendi, «Burası nâımuslu bir evdir ve ben, bütün müşterilerime, evde kadın misâfir istemediğimi açıkça söylerim. 
Ben sevmem böyle şeyleri!..» | 

Thumm, yanındaki sandalyeye oturdu ve hafifçe gülümseyerek, «Peki, peki, kızmayın canımm dedi, «Demek buraya hiç kadın gelmezdi. Peki ama, ya akrabaları... 
meselâ kızkardeşi filân gelmedi mi hiç?» 

Mrs. Murphy, yumuşamış görünüyordu. O da gülümsedi ve, «Haa, bakın akrabalara birşey diyemem tabii,» dedi, «Bir erkeğin kızkardeşinin olması gayet normal birşeydir. Bâzı müşterilerimin kızkardeşleri, teyzeleri veya yeğenleri gelip onları ziyâret ederier. Fakat Mister Wood'un kimsesi yoktu ve kimse onu ziyâret etmezdi. Burada beş yıldır oturuyordu, onu kimseyle görmedim. Tam bir centilmendi o... Yemeklerini dışarda yiyip, işinden geç döndüğü için onu pek görmezdim zâten, fakat kirâsını her zaman vaktinde öder ve beni hiç üzmezdi. Ben ona...» 

Müfettiş Thumm, birden yerinden kalktı ve ona arkasını dönerek bir adım ilerledi. Kadın, onun bu hareketini görünce birden sustu. Gözlerini birkaç defö kırpıştırdı ve sonra kendi, kendine birşeyler mırıldanarak odadan çıktı. Kapıdaki detektif, olanlara gülüyordu. 


Thumm, bir müddet düşündü, sonra bir ayağı ile haltnın kenarlarını kontrol etmeye başladı. Halının, karyola altna gelen kısmına gelince diz çöktü ve bu defâ elile ha- 
-hyi yoklamaya baştaaı. Detektif de yüzüstü yatmış ve el feneri ile yatağın altını cydınltaimıştı. Birkaç sâniye sonra, halı kenarının bir noktasında bir kabarıklık hisseden Thumm, elini uzattı ve sarı kaplı bir banka defteri ile doğruldu. 
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Detektifin, «Banka defteri mi, Şef?» suâlini cevapsız birakan Thumm, hemen ciltli defteri açıp içine baktı. 
Hesap açılalı birkaç yıl olmuştu ve hesâba yatırılan paralar da beş ve on dolar gibi küçük miktarlardı. Defterde para çekildiği görülmüyordu ve son rakkam, bankada dokuzyüz kırkbeş dolar altmışüç sent olduğunu gösteriyordu. Defterin ortasında da beş dolarlık bir kâğıt para duruyordu. Bu da belki Charles Wood'un, ölmeden önce bankaya yatırmak üzere hazırladığı bir paraydı. 

Thumm, defteri cebine koyduktan sonra, detektife, «Nöbetin ne zaman bitiyor senin?» diye sordu. 

— Saat sekizde bir arkadaş gelip nöbeti alacak, Şef. 

Müfettiş, «Bak sana birşey söyliyeceğim.» dedi, «Yarn, saat ikibuçuk siralarında merkezde beni ara. Bana, senin için birşey yapacağımı hatırlatacaksın, tamam mı?» 

— Tamam, Şef, yarın ikibuçukta sizi telefonla arayacağım. i 

Thumm, dışan çıkıp yalnız kalınca, banka defterinin üzerine baktı ve bankanın ismini öğrendikten sonra oraya doğru yürümeye başladı. ikiyüz metre kadar yürüdükten sonra aradığı binâyı bulmuştu. Bu, ön tarafı mermer kaplanmış küçük bir bankaydı. 

İçeri giren Müfettiş, vezneye doğru yürüdü ve orta yaşlı veznedara sordu, «Siz burda devamlı mı çalışırsınız?» 

— Evet, efendim, birşey mi istiyorsunuz? 

— Gazetelerde, Charles Wood isminde ve bu civarda oturan bir otobüs biletçisinin öldürüldüğünü okumuşsunuzdur belki. (Veznedar başına öne doğru salladı.) Ben bu cinâyet araştırması ile vazifeli Müfettiş Thumm'ım. Si-Zinle... | | 

Veznedar, onun, sözünü bitirmesini beklemeden atıldı. «Oh, Müfettiş bey, Wood, parasını bizim bankada biriktirirdi, herhalde bunu öğrenmek istiyordunuz, değil mi?» 

Thumm, veznenin iç tarafındaki plâkada yazılı isme baktıktan sonra, «Mister Ashley, ne zamandanberi burada çalışıyorsunuz?» diye sordu. 
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— Sekiz yıldanberi, Müfettiş bey. 

— Defterden anlaşıldığı kadarı ile Wood buraya her hafta biraz para yatırırmış, fakat yatırma günleri değişik. 
Bana bu hususta biraz bilgi verir misiniz? 

— Söylenecek fazla birşey yok, Müfettiş bey... Wood, sizin de dediğiniz gibi her hafta buraya gelir biraz para yatırırdı. Geliş saatleri ise dâimâ öğleden sonra birbuçuk- ka iki arasındaydı. Herhalde işine, New York'a gitmeden önce uğrardı buraya. 

Thumm, kaşlarını çattı ve, «Buraya gelişlerinde yanın- de kimse bulunur muydu?» diye sordu, «Yoksa hep yalnız mı gelirdi bankaya?» 

— Onu hiçkimseyle görmedim, her zaman yalnız gelirdi. 

— Teşekkürler, Mister Ashley. 

Thumm, bankadan çıkıp geri döndü ve Wood'un oturduğu pansiyonun yakınında bulunan bir kırtasiyeci dükköânına girdi. 

Uykulu gözlerle oturan dükkân sâhibi, onu görünce doğrulmuştu. | 

— Affedersiniz, bayım, biraz ilerde Misis Murphy" nin pansiyonunda oturan ve dün digani öldürülen Charles Wood'u tanır mıydınız? 

Yaşlı adam, gözlerini heyecanla kırpıştırdı ve, «Oh, evet, efendim,» diye cevap verdi, «Benim devamlı müşterilerimdendi zavallı. Püro ve mektup kâğıtlarını benden alırdı dâimâ.. | 

— Ne iy puro alırdı? 

— Daha çok, Cremos veya Royal Bengal markaları severdi. 

— Buraya kimseyle geldiği oldu mu hiç? 

— Oh, hayır, efendim, hep yalnız gelirdi. 

 — Başka neler satın alırdı sizden? 

— Dediğim gibi, mektup kâğıdı, zarf ve bâzan da müikkes. Dört, beş yıllık müşterimdi zavallı! 

Thumm, daha sonra erkek giyim eşyâsı sotan bir dük- 


101 


kâna girdi ve orada da, Wood'un arada, sırada çamaşır, çorap gibi şeyler aldığını ve her zaman yalnız geldiğini öğrendi. Ondan sonra sırası ile girdiği temizleyici, ayakkabı tâmircisi, eczâhâne ve lokantada da fazla birşey öğrenememişti. Adamların hepsi de, onu yalnız gördüklerini söylüyorlardı. 

Müfettiş, daha sonra, adreslerini eczâhâneden öğrendiği ve o civarda bulunan doktorlarla dişçileri ziyâret etti, onlara da Wood hakkında aynı sualleri sordu. 

Doktorlardan dört tönesi, cinâyeti duymamışlardı ve Wood'u tanımıyorlardı. Yedi doktor, cinâyeti gazetelerde okumuşlardı, fakat adamı tanımıyorlardı ve Wood hiç bir zaman hastaları olmamıştı. Diş doktorlarının muâyenehö:- nelerine yapıtan ziyâret de faydalı olmadı. Hiçbiri Wood'u görmemiş ve ona hiçbir diş tedâvisi yapmamışlar dı. 

Müfettiş Thumm, can sıkıntısı içinde tekrar iskeleye döndü ve vapura binerek New York'a geçti. 


NEW YORK 


Thumm, New Yorka gelince hemen Otobüs İşletmesinin bulunduğu binâya gitti ye Personel Müdürünü görmek istediğin! söyledi. 

Personel Müdürü, onu görünce hemen tanımış ve, «Hoş geldiniz. Müfettiş bey,» dedikten sonra, «Herhalde Charley Wood için geldiniz, değil mi?» diye sormuştu. 

Müfettiş, adamın heyecanlı hâline gülmemek için, bir an başını çevirip pencereden dışarı baktı ve, «Evet, onun için geldim,» dedi. 

— Evet, evet, müthiş birşey, anlayamadım gitti. 
Charley Wood en iyi adamlarımızdandı. Sessiz, işini seven, güvenilir ye mükemmel bir elemandı. Onu asla sarhoş görmedim, herkes severdi kendisini burda. Hattâ onu terfi ettirmeyi bile düşünüyorduk. 
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— Şirketinizde ne zamarıdanberi çalışıyordu? 

— Galiba beş yıldır... Bir dakika, bir bakalım. Müdür, yerinden kalkıp kapıya gitti ve başını dışarı uzatıp, «Hey, John!» diye seslendi, «Bana hemen Charley Wood'un dosyasını getir.» | 

Dosya geldiğinde, Personel Müdürü Mr. Klopf, kapağı açtı ve okumaya başladı, «İşte, bize beş yıl önce gelmiş. Önce Doğu Yakasında çalışmış, üçbucuk yıl kadar önce de, kendi isteği ile, çalışmakta olduğu hatta tâyin olmuş. Weehawken'da oturuyormuş...» Başını kaldırıp Thumm'ın yüzüne baktı ve, «Görüyorsunuz yal» diye devâm etti, «Sicillinde hiçbirşey yok, tertemiz. Bir gün bile işine gelmemezlik etmemiş, izin almamış.» 

— Bakın Müdür Bey, Wood'un bir yakını, akrabası filân var mıydı? 


Klopf, başını ik! yana Salladı. «Maalesef bu hususta hiçbirşey bilmiyorum, herkesle dost geçinirdi ama, fazla samimi olmazdı. Öyle zannediyorum ki, en yakın arkadaşı Pat Guiness'tib Tekrar dosyaya baktı ve, «İşte, diye devâm etti, «Burada da akraba olarak kimse görülmüyor.» 

Thumm, binâdan çıktıktan Sonra köşeye kadar yürüdü ve kaldırımın üzerinde beklemeye başladı. On dakika kador sonra, köşeyi dönen siyah ve arka pencereleri perdelerle kapalı bir Lincoln otomobil, onun önüne gelince kak dırıma yanaşmış ve durmuştu. | 


Şoför, gülümseyerek hemen arabadan atladı ve arka kapıyı açarak onun binmesini bekledi. Thumm, başını önce sağa, sonra Sola çevirip etrâfa göz atmış ve sonra aceleyle arka koltuğa geçip oturmuştu. Koltuğun diğer köşesinde, ihtiyar Ouacey, sâkin bir şekilde şekerleme yapiyordu. 

tomobilin ileri atılması ile Ouacey birden gözlerini açtı ve yanında oturan Ihumm'ı görünce eğilip, otomobilin döşemesine gömülü bir kapağı kaldırdı. Yüzü biraz kızarmış olarak doğrulduğunda, elinde büyükçe bir metat - kutu tutuyordu ve kutunun kapağının içi de aynalıydı, Müfettiş, Thumm, «Bugün iyi çalıştık, Ouacey,» dedi, «İşler hiç de fenâ gitmiş sayılmaz.» 
Bunu söyledikten sonra, şapkasını çıkardı ve ellerinl : kutunun içine daldırıp, aldığı kreme benzer bir maddeyi yüzüne sürmeye başladı. Ouacey, aynayı onun önünde tutuyordu ve daha sonra küçük bir havlu uzattı. Müfettiş, havluyu alıp yüzünü sildi ve sonra havluyu yüzünden çekti O anda orada bir yabancı olsaydı, herhalde şaşkınlıktan ne yapacağını bilemezdi. Havlunun altından çıkan yüz, - Müfettiş Thumm'ın yüzü değil, müzip bir gülümseme ile - uşağının yüzüne bakan Mr. Drury Lane'nin yüzüydü. 


Sahne 7 
West Englewood'da DeWitt'in Evi 
11 Eylül, Cuma, Saat sabah 10 


Cuma sabahı, güneş yine yüzünü göstermişti ve büyük, siyah Lincoln otomobil, ağaçlı yolda normal bir hızla - ilerliyordu. West Englewood'un bu tarafında, geniş bahçeli büyük evler vardı. 

Az sonra, yine büyükçe bahçeli bir evin önünde durdular ve Mr. Drury Lane, başında her zamanki siyah fötr şapkası, elinde de hiç bırakmadığı bastonu ile arabadan inip, Ouacey'ye işâret etti. Kambur uşak, çağırıldığı için şaşırmış bir halde arabadan çıktı ve birşeyler mırıldana- 
-- rak patronunu tâkibetti. | 

Kapıyı açan üniformalı uşak, onlar; selâmlayarak, Kotoni evleri tarzında döşenmiş geniş bir salona almıştı. 

Lane, bir koltuğa oturdu ve Ouacey'ye, yanında durmasını işâret ettikten sonra, «Ben, Drury Lane'im,» dedi, «Evde kimse var mı?» 

— Hayır, efendim, Mister DeWitt şehirde, Miss DeWitt, 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alışverişe çıktı, Misis Dewitt ise şey... yâni, hani hanımlar yüzlerine maske yaparlar ya! İşte o halde, bu yüzden... 

— Oh, demek öyle! Ya siz? 

— Ben Jorgens'im, efendim. Mister Dewitt'in en eski hizmetkârıyım. 

Lane, bir an düşündü ve, uşağın yüzüne bakarak, «Bak, Jorgens,» dedi, «Şu Longstreet cinâyeti üzerinde çalışan Savcı Mister Bruno, benden, araştırmacı olarak kendilerine yardımcı olmam: istedi. Bu yüzden sana bâzı sualler sormak istiyordum.» 


Jorgens, «Herhalde soracaklarınız dolayısile Mister DeWitte, bir zarar gelmez, değil mi, efendim?» diye sordu. 
«Sizi tanıyorum tabii, ama...» 


Lane güldü ve, «Bravo, Jorgens, bravo» dedi, «Patronunu nekadar sevdiğin ve ona bağlı olduğun belli cluyor. Ama, hiç merâk etme, ben de Mister DeWitt'e yardımcı olmak için geldim buraya zâten. DeWitt'in bu işle alâkası, bence, sâdece öldürülen adamın iş ortağı olmasıdır. 
Söyler misin bana, Longstreet buraya sık, sık gelir miydi?» 

— Hayır, efendim, çok seyrek gelirdi. 

— Neden acaba, Jorgens? 

— Sebebini tam olarak bilmiyorum, efendim. Fakat Miss DeWitt, Mister Longstreet'ten pek hoşlanmazdı. Öyle saniyorum ki, Mister DeWitt de onunla pek geçinemezdi... 

— Yaa, demek öyle! Peki, ya Misis DeWitt? 

Uşak kısa bir tereddüt geçirdi: «Şey, efendim... Bu hususta birşey söylemesem daha iyi olur.» 

— Pekalâ, Jorgens, seni anlıyorum. Burada ne zamandanberi çalışıyorsun, Jorgens? 

— Onbir yıldan fazla oldu, efendim. 

— Peki, Mister DeWitt'in iyi ve geçinilmesi kolay bir adam olduğunu söyleyebilir misin? 

— Oh, Mister DeVWitt'in pek fazla dostu yoktur, efendim. En iyi arkadaşı, yakınlarda oturan Mister Ahearn'dir Aslında Mister DeWitt, yakından tanıyanlar için iyi bir insandır. 

— Demek fazla dostları yok, yâni bu eve fazla misöâfir gelmez, öyle mi? 

— Hayır, efendim, pek gelmez. Fakat şu anda Mister İmperiale burada kalıyor, ama o yakın bir dost sanıyorum. Birkaç yıldanberi, üç, dört defâ daha gelip kalmıştı burada... 

— Peki, burada kalan başka kimse olmadı mı hiç? 

— Pek seyrek oluyor böyle şeyler, efendim. Kısa bir süre önce de, bir Güney Amerikalı işadamı burada kalmıştı. | 

Drury Lane, birden dikkat kesilmişti. Uşağın gözlerine bakarak suallerine devâm etti: 

— Ne zaman oldu bu ve nekadar kaldı? 

— Bir ay kadar kaldı burada ve yine bir ay önce gitti. 

— Daha önce de gelmiş miydi bu adam buraya? 

— Hayır, efendim. 

— Güney Amerika'nın hangi ülkesinden gelmişti? 

— Bilmiyorum, efendim. 

— Buradan ayrılış târihini hatırlıyor musun, Jorgens? 

— Yanılmıyorsam ondört Ağustostu, efendim. 

Lane, birkaç sâniye gözlerini kapayıp düşündü ve sonra başını kaldırıp, «Hatırlıyor musun?» diye sordu, «Bu Güney Amerikalı burada iken, Mister Longstreet buraya geldi mi hiç?» 

Jorgens, hiç düşünmeden, «Evet, efendim,» diye cevap verdi, «Hem de birkaç kere geldi, Hattâ, Mister Maguinchao'nun — gelen misdfirin ismi Felipe Maguinchao idi, efendim — geldiğinin ertesi akşamı, Mister De Witt, Mister Longstreet ve bu misâfir, kütüphâneye kapanarak geceyarısından sonraya kadar konuştular. Fakat ne konuştuklarını bilmiyorum tabii.» 

— Bu Mister Maguinchao nası! bir adamdı, Jorgens? 
Onu bana târif edebilir misin? 
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Uşak, hafifçe öksürdü ve, «İspanyola benziyordu, efendim,» diye cevap verdi, «Esmer, uzun boylu ve ince siyah bıyıklıydı. Oldukça esmerdi, hattâ bir Hintli kadar diyebilirim. Fakat sessiz bir adamdı ve evde pek durmazdı, yemeklerini bile çok defâ dışarda yerdi. Bâzı geceler sabanın dördünde, beşinde gelir, bâzan da hiç gelmezdi.» 

— Peki, Mister DeWitt ona nasıl davranıyordu? 

— Ben anormal bir davranışını görmedim, efendim. 

— Bu misöfir hakkında başka ne biliyorsun? 

— Şey, İspanyol aksanı ile konuşuyordu ve büyükçe bir valizinden başka eşyâsı da yoktu. Mister DeWitt'le ve bâzan da Mister DeWitt ve Mister Longstreet'le birkaç kere gizli, gizli görüştüler. 

— Mister Ahearn tanıştı mı bu misdfirle, veya onu tanıyor muydu? 

— Oh, hayır, efendim. 

— Ya Mister Imperiale? 

— Mister Imperiale o zaman burada değildi. Bu misâfir gittikten sonra geldi O... 

— Bu Güney Amerikalı mlsğfir, buradan ayrıldıktan sonra nereye gitti acaba, biliyor musun? 

— Hayır, efendim, valizini de kendi taşıyordu giderken. Ve öyle zannediyorum ki, onun nereye gittiğini sâdece Mister DeWitt biliyordur. 

Drury Lane başını salladı ve yine gözlerini kapadı. 
Sonra tekrar açarak sordu, «Onun gibi, Güney Amerika'- dan gelen başka misâfir oldu mu hiç son yıllarda?..» 

— Hayır, efendim. 

— Pekalâ, Jorgens, yardımına çok teşekkür ederim. 
Şimdi senden bir ricâm daha var. Hemen Mister DeWitt'e telefon et ve kendisi ile görüşmek istediğimi söyle. Onunla bir öğle yemeği de yiyebiliriz. 

Uşak, telefona giderek DeWitt'i buldu ve ona durumu anlattıktan sonra, dönerek Lane'e sordu, «Borsa Kulübünde yemek yiyebileceğinizi söylüyor Mister DeWitt, “efendim. Sizce de uygun mu?» 
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Drury Lane'in gözleri işıldadı ve, «Çok güzel, Jorgens, mükemmel, kabul ediyorum,» dedi. 

Dışarı çıkıp Lincoln'G bindiklerinde Lane, uşağına döndü ve müzip bir gülüşle, «Bana bak, Ouacey,» dedi, «Sen son zamanlarda etrâöfına hiç dikkat etmez oldun. 
Bu böyle oimaz. Kısa bir zaman için detektiflik yapmaya ne dersin?» 

Araba hareket etmişti. Ouacey, şaşkın bir ifâdeyle patronuna baktı ve boynunu sıkan yakasını parmağı ile gevşettikten sonra, «Nasıl isterseniz, Mister Lane,» aiye Cevap verdi. 

— Çok güzel, Quacey. Yapacağın iş şu; ben bâzı işler- le meşgulken, sen de bugün öğleden sonra, New York'taki Güney Amerika konsoloslukları ile temâs edeceksin. Öğren bakalım, bu konsoloslardan herhangi biri, Felipe Maguinchao isimli, uzun boylu, çok esmer, siyah bıyıklı bir adam tanıyor mu? Adamın târifini sen de duydun. Bu işin çok gizli olduğunu söylemem fazla olur tabii bu durumda. Müfettiş Thumm ve Savcı Bruno'nun, ne yaptığımı öğrenmesini istemem. 

— Tamam, efendim, fakat bu isim, hiç de kolay bir isim değil. 


Sahne 8 
Borsa Kulübü 
11 Eylül, Cuma, Saat öğle 1? 


Mister Drury Lane'in Borsa Kulübüne girmesi ile birkaç meraklı göz ona doğru döndü ve bâzı köşelerden onunla ilgili fısıltılar duyuldu. Birkaç sâniye içinde bütün garsonlar ve çalışanlar, kulübe kimin geldiğini öğrenmişlerdi. | 

Lane, bir koltuğa oturur, oturmaz, beyaz Saçlı bir adam hemen gelip önünde eğildi. 
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— İyi günler, Mister Lane, hoşgeldiniz, efendim. Ben Şef Garsonum. Emriniz efendim? 

— ieşekkür ederim, birşey istemem. Burada Mister DeWitt'le buluşacaktım da. Acaba geldi mi? 

. Şef Garson, canı sıkılmış gibi bir tavırla, «Hayır, efendim, henüz geldiğini sanmıyorum,» diye cevap verdi. Drury Lane gibi bir adamın nasıl bekletildiğini anlayamamış gibi bir hâli vardı. «Fakat hemen geleceklerinden eminim..Bu arada bir emriniz olursa...» 

Lane, arkasına yaslanıp, gözlerini kapayarak, «Teşekkür ederim, çok nâziksiniz,» dedi. Şef Garson, böyle büyük bir kişi ile konuşmanın verdiği gururla birkaç adım geri çekildi ve papyonunu düzeltti. 


İki, üç dakika sonra, DeWitt de, solgun bir yüzle ve yorgun bir halde içeri girmişti. Doğruca Lane'in yanına gidip, onun, gözleri kapalı oturduğunu görünce omuzuna dokundu. 


Lane, «Ah, Mister DeWitt, geldiniz demek!» demiş ve ayağa kalkmıştı. 

— Sizi beklettiğim için çok özür dilerim, Mister Lane. 
Fakat bir randevum vardı, onu iptal etmek zorundaydım da... 

— Ziyânı yok canım! Burada oturuyordum işte. 

Biraz sonra, şapkalarını ve paltolarını bırakmış, De Witt'in isteği üzerine, yemek salonunun kuytu bir köşesinde bir masaya oturmuşlardı. DeWitt, önündeki yemeği didikleyip dururken, Lane büyük bir iştahla yiyordu. DeWitt, birkaç defâ, niçin buluştuklarını öğrenmek için sual sormak istemiş, fakat Lane, her seferinde başka şeyler söyteyip bahsi değiştirmişti. Hattâ bir seferinde, «Konuşulur - ken yenen yemeklerin hazmı güç olur, Mister DeWitt,» diyerek onu susturdu. Lane, arada, sırada gülümseyerek “ona ` bakıyor ve bâzı aktörlük hâtralarinı anlatıyordu. Bir zaman sonra, DeWitt'in canının sıkıntısı kaybolmuş ve aktörün, tatlı konuşmasını dinlemeye başlamıştı. Drury Lane, 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yemeğinin büyük bir kısmını bitirip doyduğu için artık rahatça konuşuyordu. 

Yemekten sonra kahve içerlerken, DeWitt misâfirine bir püro ikrâm etti, fakat Lane almadı ve hafif bir gülümseme ile, «Mister DeWitt» dedi, «Gördüğüm kadarı ile, siz hiç de suratsız ve ters bir adama benzemiyorsunuz. 
(DeWitt, bu sözü duyunca birden şaşırmış, fakat hiçbirşey demeden pürosundan derin bir nefes çekerek beklemişti.) Psikiyatristlerin, sizin hakkınızda ne düşündüklerini bilmek isterdim doğrusu.» 

DeWitt, «Esâsına bakılırsa, hayâtım hiç de kolay geçmedi, Mister Lane,» diye mırıldandı. 

Lane, ellerini masa örtüsünün üzerine uzattı ve karşısındakinin yüzüne baktı: 

— Mister DeWitt, buraya gelişimin gayesi, sizinle dostça konuşmaktı. Sizl daha yakından tanımak istiyordum. Bana öyle geliyor ki, bâzı hususlarda size yardımım dokunabilir. 

DeWitt, gözlerini kaldırmadan, «Çok teşekkür ederim, Mister Lane,» diye mırıldandı, «Nekadar tehlikeli bir durumda olduğumu biliyorum. Savcı ve Müfettiş, devamlı olarak peşimdeler ve belki mektuplarımı dahi kontrol ediyorlar. Siz bile evime gidip uşağımı sorguya çekmişsiniz...» 

— Bunu sizin iyiliğiniz için yaptım. 

— Bunu bilemem, fakat yine de polis gibi düşünmediğinizi zannediyorum. Onlar kadar katı olamazsınız herhalde. (Sustu ve omuzlarını silkti.) Beni birkaç defâ koruduğunuzu da urtutmuydrum... 

Lane'in yüzü birden ciddileşti: 

— O halde, size birkaç sual sorabilir miyim, Mister DeWitt? Ben bu işle sâdece kendimi. tatmin etmek ve hakikatı ortaya çıkarmak için uğraşıyorum. Resmi hiçbir hüviyetim yok benim. Neticeye varabilmek için de bûzı şeyleri bilmem gerekiyor tabii... 

— Şimdiye kadar öÖğrendikleriniz herhalde size bir fikir veriyordur. 
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— Tabii veriyor, fakat henüz kat'i karara varmış değilim. (Drury Lane, garsona işâret edip çağırdı ve bir kahve daha istediğini söyledi. DeWitt'in pürosu sönmüş ve parınaklarının arasında sıkışıp kalmıştı. Şaşkın gözlerle Drury Lane'in yüzüne bakıp duruyordu. Lane, yumuşak bir tonla konuşmasına devâm etti;) Aslında Longstreet ve Wood'u kimin öldürdüğünü biliyorum, fakat henüz bunu isbat edecek halde değilim. 

DeWitt'in yüzü birden sapsarı olmuştu. Parmaklarının arasında duran püro yere düştü ve ufak, tefek adam kendini toparlamak için derin bir nefes aldı. Sonra, boğuluyormuş gibi bir sesle, «Aman Allahım!» diye söylendi, «Longstreet ve Wood'un katilini biliyorsunuz, öyle mi? Fakat o halde neden birşeyler yapmıyorsunuz, Mister Lane? 
Korkunç birşey bu'» 

Lane, başını hafifçe salladı ve, «Birşeyler yapıyorum, Mister DeWitt,» dedi, «Fakat bildiğiniz gibi, önümüzde bâzı kanunlar ve formaliteler var, onların gösterdiği yollardan yürümek zorundayız. Bizden delil isteyeceklerdir. Bu hususta bana yardımcı olur musunuz?» 

DeWitt, bir müddet cevap vermedi. Yüzünden büyük bir acı çektiği belli oluyordu. Karşısında oturan adamın, neler bildiğini de çok merâk ediyordu. Lane'in cevap beklediğini görünce, zayıf bir sesle, «Yardımcı olmak isterina,» diye mırıldandı, «Tabii, elimden gelen birşey olduğu takdirde.» Birkaç sâniye kadar Lane'in yüzüne baktıktan sonra, «Size ne yapabileceğimi söyliyeyim, Mister Lane,» diye devâm etti, «Fakat nasıl & yleyeyim, ellerim bağlı benim, Mister Lane... Bir kere bana, Çarşamba akşamı kiminle randevum ofduğunu sorarsanız size cevap veremem, yapamam bunu...» 

Lane, gülümseyerek başını iki yana salladı. «Fakat olanlar içindeki en mühim noktalardan birinde susmtakla herşeyi daha güçleştiriyorsunuz, Mister DeWitt. Herneyse bunu şimdilik bir tarafa bırakalım. Bildiğime göre, Longstreet'le Güney Amerika'da mâdencilik Konusunda çalıştınız ve iyi para kazanarak Amerika'ya döndünüz. Sonra da burada, bütün kazancınızı yatırıp ortak olarak borsacılığa başladınız. Bu iş harpten önceydi, değil mi?» 

— Evet. 

— Mâdeniniz Güney Amerika'nın hangi ülkesindeydi? 

— Uruguvay'da. 

Lane, gözlerini yarı kapayarak, «Demek Uruguvay,» diye mırıldandı, «O halde Mister Maguinchao bir Uruguvaylıydı, öyle mi?» 

DeWitt, ağzı açık, gözlerinde şüphe bulutları olduğu halde onun yüzüne bakakaldı. «Maguinchao'yu nereden öğrendiniz? Haa, tamam, Jorgens, değil mi? Salak herif! 
Ona kaç kere...» 

Lane, sert bir ifâdeyle, «Uşağınıza kızmakta haksızsınz, Mister DeWitt,» diyerek onun sözünü kesti, «O, benim size yardımcı olacağıma inandığı için bütün suallerimi cevaplandırdı. Size çok bağlı bir uşak Jorgens.» 

DeWitt, yüzünü buruşturdu ve, «Evet, haklısınız,» dedi. «Özür dilerim. Dediğiniz gibi Maguinchao bir Uruguvay-I idi. Fakat sizden çok ricâ edeceğim, bu hususta beni sıkıştırmayın.» 

— Fakat bu adamın kim olduğunu ve sizde neden, hangi gaye ile kaldığını öğrenmek zorundayım, Mister De Witt. 

DeWitt, bir kaşığın ucu ile masa örtüsü üzerinde mönâsız şekiller çizerek, hafif bir sesle, «Pekalâ,» dedi, «Mâdem ki ısrar ediyorsunuz... Bu Güney Amerikalı buraya bir iş için gelmişti. Ülkesinde basılacak bâzı hisse senetlerinin, bizim firmamız kanalı ile satılmasını istiyordu.» 

— Peki bu işi yapacak mıydınız? Sizde neden okadar uzun bir zaman kaldı? 

— Şey... Bilmiyorum, belki diğer bâzı firmalarla da görüşmeler yapmıştır... İ 

— Adresi var mı sizde? 

— Hiç zannetmiyorum. Zâten bir yerde uzun zamn kalmadığını ve devamlı seyahat ettiğini söylemişti... 
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Lane, birden gülmeye başladı ve, «Hiç iyi bir yalancı değilsiniz Mister DeWitt,» dedi, «Mâdem ki bana yardimci olmak istemiyorsunuz, bu konuşmaya devâm etmenin bir mânâsı yok.» Lane yerinden kalktı ve bir garsonun, sandaiyeyi çekmesini bekledikten- sonra, «iyi günler, Mister DeWitt,» diye devâm etti, «Yine de, fikrinizi değiştirirseniz sizi Hamlet'e, yâni evime beklerim.» 


Lane, masadan ayrılıp kapıya doğru ilerlerken, otur- 
- dukları masanın yakınında, tek başına yemek yiyen kırmızı yüzlü bir adama gözünün ucu ile baktı. Adam, DeWitt ve Lane arasında geçen konuşmayı dinlemek için hiç utanmadan ileri doğru uzanmış ve bütün dikkatini kulaklarına vererek oturmuştu. Lane kapıdan çıkarken, Şef Garsonu çağırdı ve, «Şu, bizim masaya yakın oturan kırmızı yüzlü bay buranın âzüâlarından mı acaba?» diye sordu. 


şef Garson, kıpkırmızı kesildi ve, «Oh, hayır, efendim,» dedi, «Bir detektif olduğunu söyledi ve kartını göstererek içeri girdi.» 

Lane, adamın avucuna bir kâğıt para sıkıştırıp, gülümseyerek resepsiyona yürüdü ve oradaki memura, kulüp doktoru Morris'le, kulübün sekreterini görmek istedi- 


ğini söyledi. 


Sahne 9 
Savcının Bürosu 
11 Eylül, Cuma, Öğleden sonra 2.15 


Cuma günü öğleden sonra saat 2.15 de, Mr. Drury Lane, New York Emniyet Müdürlüğüne geldi. İçeri girerek asansöre bindi ve kapının kapanmasını bekledi. Yüzünden bir şey anlamak imkânsızdı. Uzun yıllar süren aktörlük hayâtında, yüzündeki adaleleri kontrol etmesini çok iyi öğrenmişti. Fakat gözlerine dikkatle bakan bi- 


F. 8 113 


ri, onun, çok büyük bir av peşinde olduğunu anlayabitirdi. 

Savcı Bruno'nun sekreterinin odasına girdiğinde, sekreter diyafona eğilmiş, «Başüstüne Mister Bruno,» diyordu. Başını çevirip Lane'i görünce, «Biraz oturur musunuz, efendim?» dedi, «Mister Bruno, Polis Müdürü ile bir toplantı hâlinde, birkaç dakika bekleyeceksiniz.» 

Lane, hiç sesini çıkarmadan oturdu ve çenesini, bastonunun sapına dayadı. On dakika kadar sonra Bruno ve Polis Müdürü dışarı çıktılar. Ayağa fırlayan sekreter detektif, Lane'in uyuklar gibi, başı önünde oturmaya devam ettiğini görünce şaşırmıştı. Bruno, onu görünce gülümseyerek yanaştı ve omuzuna dokundu. 

— Hoş geldiniz, Mister Lane. 

Drury Lane, başını kaldırıp onun yüzüne bakınca ayağa kalktı ve, «İyi günler Mister Bruno,» dedi. Bruno, onu, merakla süzmekte olan Polis Müdürüne tanıştırdı. 

Polis Müdürü, bu tanınmış amatör detektifi görmekten memnun olmuştu, «Sizi tanıdığıma sevindim, Mister Lane,» diye konuştu, «Sizin hakkınızda pekçok şey duydum. Söylediklerine göre, bildiğiniz bâzı şeyler, bizim çocuklar için hâlâ birer sır olarak ortada duruyormuş.» 

Lane güldü ve, «Sizin çocuklar biraz sabırsız, Mister Burbage,» dedi. Birkaç dakika ayaküstü konuştular ve Polis Müdürü gittikten sonra Bruno, Lane'i kendi bürosuna götürdü. İçerde Thumm, telefonla birisine küfürler yağdırıp duruyordu. «Ne saçmalayıp duruyorsun sen be, sersem herif? Kapa çeneni diyorum sana... Çıldırtmak mı istiyorsun sen beni, be adam!.. Bugün ikibuçukta bana telefon etmeni mi istedim senden? Deli misin sen nesin? 
Hem de ben kendim söyledim, öyle mi? Hey, bir dakika bakayım. (Thumm, telefonu elinde tutarak Bruno'ya döndü:) Benim adamlardan biri keşileri kaçırdı galiba. Sözde ona... Alo, ne? Benim için halının altına m! baktın? Hay Allah, ben de kaçıracağım galiba! (Tekrar Bruno'ya döndü,) Bu sersemin dediğine görə ben, dün Weehawken'a 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gidip Wood'un odasını aramışım. Ben... (Birden durdu ve şüpheci gözlerle Drury Lane'in yüzüne baktı. Onun gülümseyerek olanları tâkibettiğini görünce, birden ağzı açıldı, gözlerinde garip parıltılar belirdi ve hattın diğer “ucundaki adamına bağırdı:;) Bana bak, salak adam!. Peki, peki, şimdilik fikrimi değiştirdim. Sen ordan bir yere ayrılma.» 

Thumm, bir zaman elindeki âhizeye baktı ve onu yerine koyduktan sonra, Drury Lane'e döndü. Bruno, hiçbirşey anlamamış, şaşkın bakışlarla onları süzüyordu. 

— Demek öyle, ha, Mister Lane? Beni de faka bastırdınız yâni! | 

Lane'in yüzündeki ifâde birden ciddileşti ve, «Müfettiş bey,» dedi, «Şimdiye kadar, sizin şaka kaldırmaz biri olduğunuzu sanıyordum. Fakat yanılmışım, Özür dilerim.» 


Bruno, hâlâ neler olduğunu anlayamamıştı: «Ne yaptığınızı bana da söyler misiniz lütfen?» 


Thumm, dudakları arasına bir sigara sıkıştırıp, yaktıktan sonra, «Bak dün yaptıklarımı sana anlatayım,» dedi, «Buradan kalkıp Weehawken'a, Misis Murphy'nin . pansiyonuna gittim. Wood'un odasmı araştırdım. Halının altında bir banka defteri buldum ve bütün bunları, beni altı yıldanberi tanıyan bir adamımın yardımı ile yaptım. Sonra da çıkıp gittim. Nasıl, bir mücize değil mi bu? Çünki dün bunları yaparken, aynı zamanda kendi büromda, bu binâda seninle konuşuyordum.» 

Bruno, bir kahkaha attıktan sonra Drury Lane'e baktt ve, «Ama bu şaka biraz ağır olmuş, aynı zamanda tehlikeii de olabilirdi,» dedi. 
— Yok canım! Hiçbir tehlikesi yoktu bu işin. Benim makyajcım dünyânın bir numarasıdır. Mister Bruno... Sizden özür dilerim, Müfettiş bey sizin kılığınıza girmemin sebebi oldukça ciddiydi. Bugün de, yaptığımı size haber vermek için geldim işte. 

Thumm, «Gelecek sefere haber verin de, bâri ksndimi göreyim,» izi hörmosiek, «Peki, Şu ül görelim bakalım.» . 

Defteri karıştırmaya başlayan Müfettiş, sahifelerin arasındaki beş dolarlık banknotu görünce, «Neyse ki nâmuslu insansınız,» diye gülümsedi ve banka defterini Bruno'ya uzattı. Bruno da deftere bakmış ve çekmeceye koymuştu. | i | 

Lane, ciddi bir Ifâdeyle, «Buraya gelişimin sebebi yalnız bu değil,» dedi, «Sizden, vapurun bütün .yolcularını gösteren bir liste isteyeceğim, mümkün mü bu?» 

Bruno, masasındaki çekmecelerden birini açtı ve birkaç sahifelik bir listeyi ona uzattı. Lane, listeyi katlayıp iç cebine koyduktan sonra, «Bir isteğim daha var,» diye 

devâm etti, «Geçmiş birkaç ay içinde kaybolmuş kimse- 
“ler hakkında bir raporla, bundan sonraki gelişmeleri her gün bildirmenizi rica edeceğim. Bunu. yapabilir misiniz?» 

Bruno ve Thumm, birbirlerinin yüzlerine baktılar. Sonra, Bruno omuzlarını silkti ve Thumm da telefona giderek, Lane'in isteğini kayıp bürosuna bildirdi. «Raporları Hamlet'e gönderecekler, Mister Lane.» 

— Çok teşekkür ederim, Müfettiş bey. 

Bruno, hafifçe öksürdü ve mütereddit bir sesle, «Mıster Lane,» dedi, «Geçen gün bize, kat'i bir karar almadan önce size haber vermemizi söylemiştiniz. Kararımızı aldık, John DeWitt'i, Charnes Wood'un katili olarak yakalayacağız. Polis Müdürü ile de görüştük, o da bizimle aynı fikirde. Dâvâyı kazanacağımıza eminim.» 

Lane'nin yüzü birden gerilmişti. Biran düşündükten sonra, «O halde Longstreet'in de. DeWitt tarafından öldürüldüğüne inanıyorsunuz, Öyle değil mi?» diye sordu. 

Thumm. «Gayet tabii,» diye cevap verdi, «Şu sizin Mister X herşeyin arkasında. İki cinâyeti de aynı kişinin işlediği muhakkak. Sebepleri de ortada.» 

— Bu sizin bileceğiniz iş tabii. Onu ne zaman yakalayacaksınız? 

Bruno, ellerini yana açarak, «Acelemiz yok, » dedi. «Bir, 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iki gün içinde, fikrimizi değiştirmemize sebep olan birşey ortaya çıkmazsa... DeWitt nasıt olsa biryere kaçamaz. Size birşey soracağım, DeWitt'in yakalanması, sizin çözme yolunuza uygun düşüyor mu?» 

— Bana sorarsanız, böyle birşey için vaktin erken olduğunu söylerim size. Herşeyi: ispat edebileceğinizden emin misiniz? 

Bruno, «İddialarımız kolay çürütülebilecek gibi değil, Mister Lane. DeWitt Wood'la aynı zamanda vapura binen ve cinâyet ânına kadar kalan tek yolcuydu. Clnâyetten həmen sonra vapurdan çıkıp kaçmak istediğini itiraf etti. 
Vapurda, dört sefer kaldığını önce sakladı, yalan söyledi, fakat sonra bunu itiraf etti. Şu randevu hikâyesi de temel- siz, çünki kendisine randevu veren adam veya kadın randevuya gelmemiş ve telefon edenin kim olduğu da bitinmiyor. Bu hikâyenin uydurma ve yalan olduğu açıkça görülüyor. Nasıl buldunuz bu iddiğları?.» 

— Anlattığınız şekilde mantığa uygun geliyor tabii, fakat oçık delil sayılmaz bunlar bence, Lütfen devam edin. 

- Bruno, söyleyeceklerini hatırlamak ister gibi gözlerini tavana dikti ve, «Üst güverteye, her yolcu gibi DeWitt de kolayca çıkabilirdi,» diye devam etti, «Gece 10.55'den son: ra da kimse onu devamlı olarak göz altında tutamadı. Cesedin üzerinde bulunan bir puro'nun DeWitt'e âit olduğu anlaşıldı ve kendisi de bunu itiraf etti, çünki band üzerinde kendi isminin başharfleri bulunuyordu ve pürolar onun için yapılmıştı. Bu püro, Wood'a vapura bindikten sonra verildi. Çünki, henüz iskelede iken üzerinde başka püro yoktu. Bize göre, DeWitt, Wood'la vapurda karşılaştı ve püroyu ona ikrâm etti. Belki de Woodo ndan kendisi bir püro istedi.» i 

Lane, «Yâni,» dedi, «Dediğinize göre, DeWitt, Wood'o püro ikrâm etti veya Wood ondan kendisi istedi, sonra DeWitt, onu öldürdü ve cesedin- üzerinde, kendisini ele verecek bir püro, yâni açık bir delil olduğunu tamâmlle unuttu, Öyis mi?» 
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Bruno, sinirli bir şekilde güldü ve, «Bakın, Mister Lane,» dedi, «Cinâyet işleyen insanlar bâzan çok büyük 8aÇmalıklar yaparlar, bilirsiniz bunu, DeWitt de çok heyecanlı olduğu için, ona verdiği püro tamâmile aklından çıktı.» 

Lane, çöresiz kalmış gibi elini salladı. 

Bruno, «Şimdi cinâyet sebebine gelelim,» diye devâm etti, «DeWitt'in, Wood'u öldürmüş olması için, daha önce Longstreet'i de öldürmüş olması gerekiyor, yâni iki cinâyet birbirine bağlı. Bu hususta kat'i delillerimiz yok aslında, fakat herşey açıkça görülüyor. Wood, polise mektup yazarak katili tanıdığını bildirdi ve polisle buluşmak üzere gelirken öldürüldü. Onu sâdece Longstreet'in katili öldürmüş olabilir. O halde, DeWitt, Wood'u öldürmüş ise, Longstreet'i de öldürmüştür.» 

Thumm, Drury Lane'in yüzündeki ifâdeyi görünce, «Boşuna nefes tüketiyorsun, Bruno,» dedi, «Söylediklerinin bir kelimesine bile inanmıyor.» 

Lane, «Yanılıyorsunuz, Müfettiş bey,» diye söylendi, aMıster Bruno ,kendisi için doğru görünen neticeden bahsediyor ve ben de bir yerde onunla aynı fikirdeyim. 
Longstreet, hiç şüphesiz Charles Wood'u öldüren kimse tarafından öldürüldü. Burası tam mânâsı ile doğru. Fakat Mister Bruno'nun, bu neticeye varmak için tâkibettiği mantık yolu için aynı şeyi söyleyemiyeceğim.» 

Bruno, «Yâni siz DeWitt'in..» diye bağırırken, Lane, onun. sözünü kesti, «Lütfen devâm edin, Mister Bruno.» 

Bruno kaşlarını çattı ve Thumm da, koltuğuna yaslanarak aktörün profilini seyretmeye başladı. Savcı, öfkesine hâkim olmuştu. Yine sâkin bir sesle, «DeWitt'in Longstreet'i neden öldürdüğü açık,» diye devâm etti, «Ortağının, karısı ile olan alâkası, kızına karşı davranışları ve belki de L(ongstreet'in, uzun zamandanberi, bilmediğimiz bir sebeple ortağına şantaj yapıp ondan devamlı olarak para alması. Sonra, Longstreet'in otobüste gazete okumak gibi bir âdeti olduğunu ve bunun için de cebinden gözlüğünü çıkardığını DeWitt'den iyi bilen yoktu. Bu yüzden onun, elini cebine atıp, iğneli mantarla zehirileneceğini dakikası, dakikasına plânlayabilirdi. DeWitt, birinci cinâyetle ikincisi arasında iki kere aynı otobüse binmişti, Wood belki de birinci cinâyete âit bir ipucunu o zaman buldu ve bize bildirmek istedi.» 

Lane, «Peki, bu ipucu neydi acaba, Mister Bruno?» 
diye sordu. l 

Bruno, kaşların; çatarak, «Bu nokta biraz karanlık tabii,» dedi, «DeWit her iki seferinde de otobüste yalnızdı Fakat bu nokta o kadar mühim değil bence... Mühim olan nokta, DeWitt'in, birinci cinâyette otobüste, ikincide ise aynı vapurda bulunması!» 

Thumm, ellerini iki yana açıp, «Bundan âlâ dâvâ olmaz,» dedi. 

Fakat Lane tatmin olmuş görünmüyordu. Yumuşak bir sesle, «Akıllı bir avukat da. tam aksine ve yine mantığa uygun bir müdafaa yapabilir» dedi. 

— Yâni, DeWitt'in, Longstreet'i öldürdüğüne dâir kat'i bir delil olmadığını ortaya atarak mı? Müvekkilinin vapürG çağırılmasının bir tuzak olduğunu, püronun Wood'un cebine başkası tarafından konduğunu söyleyerek mi yapar bunu? (Bruno gülümsedi:) Tabii avukat bunu yapabilir, fakat bunu ispatlaması için, randevuyu veren şahsı ortaya çıkarması gerekir. 

Lane gözlerini kapadı, Hafifçe gülümsedi ve, «Beyler,3 dedi, «Bana öyle geliyor ki, büyük bir hatâya düşüyorsunuz? Meseleye yaklaşma tarzınız bana, sirk çadırına geri, geri yürüyerek giren çocukları hatırlatıyor. Demek istediğim şu, siz herşeyi değiştirerek, DeWitt'e uyacak hâle getiriyorsunuz. Aslında hakikatların üzerinde teker, teker durmak ve suçun üzerine gitmek gerekir. Bilmem anlatabiliyor muyum?» 

Bruno'nun alnında kırışıklıklar belirmişti. Başını salladı ve, «Evet Mister Lane,» dedi, «Söyledikleriniz doğru olabilir, fakat artık harekete geçme zamanı geldi. Üstlerimiz ve gazeteler bizi iyice sıkıştırmaya başladılar.» 
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— Biliyorum, Mıster Bruno, siz kanun adamısınız ve belirli usullere göre hareket edersiniz. Ben zâten size mâni olamam. Bakalım netice ne olacak? 

Lane, bunu söyledikten sonra, gülümsedi. Ayağa kalktı ve başka birşey söylemeden odayı terketti. 

Bruno, onu asansöre kadar götürdükten sonra geri 


döndüğünde, yüzünde endişeli bir ifâde vardı. Thumm'a 


bakarak, «Ne diyorsun?» diye sordu. 
— Ne diyeyim yâni? Bu adam beni her zaman şaşırtmıştır zâten. Herhalde yine boşuna konuşmuyordu. Ka- 


- fasının içinde birşeyler var ama... Neler düşündüğünü bir 


bilsek! Haa, bak sana bir haber daha, Lane bugün öğle yemeğinde DeWitt'le beröbermiş. Uzun, uzun sohbet etmişler. Bizim Mosher haber getirdi. 


Savcı, «Vay canına!» diye mırıldandı, «DeWitt'lle yemek yemiş, ha! Bize bundan hiç bahsetmedi, ihtiyar tilki. 
Dediğin gibi birşeyler düşünüyor, ama nel» 


Thumm, sırıtarak arkadaşına baktı ve, «DeWitt için çalıştığını zannetmiyorum,» dedi, «Mosher'ın söylediğine göre, Lane oradan ayrıldığı zaman, DeWitt'in suratı allak, bullakmış.» | 

Bruno, içini çekerek kendini döner koltuğuna bıraktı ve, «Bizim tarafımızda olduğuna eminim, canım,» dedi, «Birşeyler yapacağı zaman da, onun yanında bulunmamiz ve bütün acılığına rağmen ilâcı içmemiz gerekecek.» 


Hamlet 
11 Eylül, Cuma, Saat akşam ? 


Mr. Drury Lane, yanında adamlarından biri olduğu halde, Hamlet'in ufak tiyatro salonuna girdi. Fakat bu ti- 


~ yatro salonunda, balkon, loca, duvar süslemeleri ve kris- 


120 


tal avize gibi, normal tiyatrolarda bulunan şeyler görülmüyordu. 

Sahnede, saçları dökülmüş genç bir adam, bir merdiven üzerine çıkmış, dekor hazırlamaktaydı. Lane, kapının önünde durdu ve bir müddet genç adamın çalışmasına baktıktan sonra, «Bravo, Fritz!» diye seslendi, «Güzel oluyor.» 

Arka koltuklardan birine oturdu ve, «Şimdi biraz bekle de, Anton Kropotkin gelsin,» diye devâm etti, «Memleketlinin hazırladığı piyesin değerini düşürmeyelim. Bâzı eserler vardır ki, onları yabancı bir dile çevirirken herşeye ve bilhassa...» 

Bu sırada tiyatronun bronz kapısı açıldı ve Ouyacey, içeri girdi, yorgun görünüyordu. Onun arkasından da koca vücudu ile Kropotkin görünmüştü. Ouacey, patronunun yanına gelerek onu selâmladı ve, «Çok yoruldum, efendim,» dedi. 

Lane, dostça bir tavırla onun eline dokundu ve, «Birşeyler becerebildin mi, bâri?» diye sordu. 


Kambur Ouacey, yüzünü buruşturdu, «Bu adamlarla iş görmek bir mesele,» diye cevap verdi, «Bu Güney Amerika ülkelerinin konsoloslukları, ülkelerine nasıl hizmet edebiliyorlar bu şekilde, anlamadım! Utanılacak bir durum doğrusu, adamların hiçbiri çalışmıyor, efendim, hepsi şehir dışında tâtil yapıyorlar, geziyorlar... Üç saatimi boşuna telefon başında geçirdim, yazık oldu doğrusu!» 


Drury Lane, kendini tutamayıp gülmeye başladı ve başını sallayıp, «Ouacey, bukadar çabuk ümitsizliğe düşme canım!» dedi, «Söyle bakayım bana, Uruguvay konsolosunu aradın mı?» 

Yaşlı kambur adam, kendi, kendine konuşur gibi, «Uruguvay? Uruguvay?» diye mırıldandı ve sonra başını kaldırıp, «Hiç sanmıyorum, efendim,» dedi, «Uruguvay dediğiniz bu ülke de bir Güney Amerikan ülkesi mi?» 

— Evet, ve bana öyle geliyor ki, Ouacey, bu konsolostukla temas edebilir ve konsotosla konuşmayı becerebilir- sen, daha başarılı olacaksın. 

Ouacey, çirkin yüzünü buruşturdu ve dışarı çıkarken, yanında durmakta olan iri, yarı Rusun beline bir çimdik attı. 
Kropotkin, «Şu Allahın cezâsı fârel» diye homurdandı, «Onun yüzünden her tarafım çürük içinde kaldı.» 

Drury Lane, kendini tutamamış ve kahkahayla gülmeye başlamıştı. On dakika kadar sonra, Lane, Kropotkin'le yeni bir oyun konusunda konuşurken Ouacey, sırıtarak içeri girdi ve onların yanına geiip, «Hepsi aynı bunların,» diye homurdandı, «Uruguvay konsolosu ancak Ekimin onunda burada olacakmış. Ülkesine izine gitmiş ve konsolosluk memurlarından hiçbiri de bilgi vermek istemiyor. 
Konsolosun ismi Juan Ajos imiş, A-j-0-s...» 

Bu sırada Fritz, Lane'in yanına geldi ve, «Sahneyi şu yanda ikiye bölsek nasıl olur, Mister Lane?» diye sordu, «Mekanik işi okadar büyük bir mesele değil bence?» . 


Ouacey, sözü yarıda kaldığı için tekrar o çirkin yüzünü buruşturdu. Çünki Lane, kendisini bırakmış ve Fritz'le konuşmaya başlamıştı, «Tamam, Fritz, bunu düşünelim.» 


Ouacey'nin koluna dokunduğunu hissedince tekrar ona döndü ve, «Ne var Ouacey?» diye sordu, «Söyleyeceklerin bitmedi mi daha? Başka birşey mi vardı?» 

Yaşlı ve çirkin kambur, «Tabii,» diye homurdandı, «Size söylemek istediğim birşey daha vardı, Mister Lane. Müfettiş Thumm, biraz önce telefon etti, John DeWitt'i içeri almışlar...» 

Lane, bu habere şaşırmış görünmüyordu. Kolunu sallayarak, «Sersemce birşey,» diye mırıldandı, «Ama yine de faydalı olabilir. Başka birşey var mı, Ouacey?» 

— Müfettiş dedi ki, muhakeme ancak bir ay sonra başlayacakmış. 

— O halde, şu senin Mister Juan Ajos tâtilini rahatlıkla yapabilir. Hadi bakalım, sen dinlenmeyi hakettin, şimdi git de biraz istirahat et, Ouacay. Evet, Fritz, şu senin " teklifin neydi bakalım? 


Lyman, Brooks ve Sheldon Avukatlık Bürosu 
29 Eylül, Satı, Saat sabah 10 


Mrs. Fern DeWitt, bekleme salonunda, öfkeli bir halde, bir aşağı bir yukarı gidip, geliyordu. Üzerinde tayyör vardı ve ayakkabıları leopard derisi desenindeydi. Yü-Zünden, müthiş öikeli ve aynı zamanda korkmuş olduğu belli oluyordu. 

Az sonra, sekreterle birlikte Mr. Brooks'un ofisine girerken biraz sâkinleşmiş gibiydi. Lionell Brooks, geniş omuzlu, iri, yarı bir adamdı ve sarı saçları grileşmeye başlamıştı. | 

— Oturun, lütfen Misis DeWitt. Sizi beklettiğim için özür dilerim; Sizinle görüşmek istememin sebebini herhalde merâk ediyorsunuzdur. Fakat mesele oldukça mühim ve ben sâdece bir aracıyım, biliyorsunuz. 

Mrs. DeWitt, rujlu dudaklarını hafifçe kımıldatıp, «Anliyorum,» dedi. 


Brooks, masasında öne doğru eğilerek, «Mister De Witt'i, hapishânede hergün ziyâret ediyorum,» diye devâm etti, «Onu kefâletle çıkarmamız imkânsız. Şey, size söylemek istediğim şu. Mister DeWitt, bana dedi ki, bu dâvâdan beraat ettiği takdirde, sizden boşanmak için dâvâ açacakmış.» 


Kadının gözlerindeki parıltıyı gören Brooks, onun, pat- 
.lamaya hazır bir fırtınaya döndüğünü görünce aceleyle devâm etti, «Boşanmaya itiraz etmez ve râzı olursanız, evlenmediğiniz müddetçe size yılda yirmibin dolar vereceğini ve. bunu size bildirmemi. söyledi. Bana öyle geliyor ki, 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Misis DeWitt, böyle bir durumda, yaptığı bu teklif hiç de fenâ sayılmaz, ne dersiniz?» 

Mrs. DeWitt, «Peki ya boşanmak istemiyorsam?» 
dedi. 

— O zaman sizi beş parasız bırakabilir. 

Kadın'ın gözlerinde garip ışıltılar parlıyordu. Dudaklarını büktü ve karşısındakini küçümser gibi, «Siz ve kocam biraz fazla iyimsersiniz, galiba, Mister Brooks» dedi, «Kanunlarda nafake diye birşey olduğunu unutuyorsunuz galiba!» 

Brooks, düşünceli bir tavırla bir sigara yaktı ve sonra, sâkin bir sesle, «Fakat siz nafaka alamazsınız ki, Misis DeWitt,» dedi. 

— Bunu bir avukattan duymak şaşırttı beni doğrusu! 
Kocasından ayrılan her kadın geçimi için nafaka alır. 

Avukat, sigarasından derin bir nefes çekip, dumanların arasından onun yüzüne baktı ve, «Bakın Misis DeWitt,» diye devâm etti, «Eğer bu boşanmaya itiraz eder ve bizi, mahkemeye gitmeye zorlarsanız, durum sizin aleyhinize olacaktır, lehinize değil, unutmayın bunu.» 

— Lütfen benimle daha açık konuşur musunuz? 

Brooks, omuzlarını silkti ve, «Pekalâ, öyleyse» dedi, «Açık konuşalım. Bildiğiniz gibi, belirli bâzı durumlarda mahkeme hemen boşanma kararı verir ve Mister DeWitt'in elinde de, sizin aleyhinizde olan bâzı deliller var.» 

Kadın, hiçbirşey anlamamış gibi gözlerini ona dikmiş bakıyordu. 

— Nasıl deliller? 

— Sekiz Şubat sabahı, sizin, Harley Longstreet'in apartmanına gittiğinizi ve orada oldukça uzun bir zaman kaldığınızı gören bir şâhidin yeminli ve imzâlı bir ifâdesi var elimizde. İfâde, sizin gecelikle ve Longstreet'in de pijama ile olduğu ve çok samimi bir şekilde görüldüğünüz açıkça belirtiliyor. İsterseniz daha geniş olarak anlatayım, çünki ifâde oldukça açık ve en küçük teferruatına kadar yazılmış.» 
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Mrs. DeWitt, «Bukadarı yeter» dedi. Sesi buz gibiydi ve yüzünde garip bir ifâde belirmişti. Birden kendini bırakmış ve titremeye başlamıştı. 

— Kim bu kötü şeyleri söyleyen? Bir kadın mı? 

o — Özür dilerim ama, bunu size söyleyemem. Bunun belki de bir tuzak veya yalan ifâde olduğunu düşünüyorsunuz, (Avukatın yüzü daha da ciddileşmiş, sesi daha sert çıkmaya başlamıştı;) Şâhit tamâmen güvenilir bir kimse olup, ifâde de tamâmen doğrudur. Bundan şüpheniz olmasın. Ayrıca, Longstreet'le bu buluşmanızın ilk buluşma olmadığını da ispatlayacak durumdayız. Bunun için Mister DeWitt, size karşı oldukça cömert davranıyor. Bence evleninceye kadar alacağınız yıllık yirmibin dolar fenâ para değil, hiçbir güçlük çıkarmadan bu boşanmaya râzı olsanız sizin için çok daha iyi olur. 

- Avukat ayağa kalkarak ona baktı. Mrs. DeWitt, ellerini kucağında kenetlemiş, yerdeki halıya bakıyordu. Birkaç söniye bu vaziyette kaldıktan sonra birden yerinden kalktı ve kapıya doğru yürüdü. Brooks, kibar bir tavırla ona kapıyı açtı. Asansöre kadar kadının yanında yürüdü ve asansör geldiğinde, hafif bir sesle, «Sizden, veya varsa avukatınızdan birkaç gün içinde haber bekliyorum, Misis DeWitt» diye fısıldadı. 

Avukat içeri girdiğinde, ortaklarından Roger Sheldon onun önünü kesti: «Gitti mi, Lionel? Nasıl karşıladı söylediklerinizi?» 

— Cesur kadın doğrusu? Bunu kabul etmek lâzım. 
Fakat böyle tiplerin ne yapacakları betli olmaz. Bana öyle geliyor ki, şâhidin Anna Piatt olduğunu biliyor. Çünki Platt'ın dediğine göre, o sabah pencereden baktığında, Misis DeWitt onun baktığını görmüş galiba.» Bir an düşündü ve sonra, «Şu Anna Platt'ı da gözden kaçırmamak gerekiyor,» diye devâm etti, «Misis DeWitt, ona biraz para vererek kandırmaya çalışabilir. Ptatt, şâhit kürsüsünde ifâdesini değiştirirse hiç de iyi durumda olmayız.» . : 

Sheldon, «Merâk etme,» dedi, «Ben Callum'u onun 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peşine takarım, bu gibi işleri iyi becerir o. Lyman ne yapıyor DeWitt işinde?» 

Brooks, başını iki yana salladı. «Zor iş bu, dostum. 
Çok zor iş. Fred'in işi hiç de kolay değil bence. Misis De Witt, kocasının başının ne biçim bir dertte olduğunu bilse, hiç korkmaz. Kadın belki de hiç boşanmadan dul kalacaktır.» 


Hamlet 
4 Ekim, Pazar, öğleden sonra 3.45 


Mr. Drury Lane, ellerini arkasına bağlamış, yanında Ouacey olduğu halde bahçesinde dolaşıyordu. Bir ara etraftaki çiçekleri kokladıktan sonra kambur ihtiyarın yüzüne baktı: 

— Acele etmenin zararlarını bildiğim halde, ben de bâzan aceleci oluyorum, dostum. Aslında herşeyi zamana bırakmak ve meselelerin zamanla çözülmesini beklemek gerekir. 

Biraz daha yürüdükten sonra, bir ağacın altına konmuş banka oturdular. Ouacey, «Endişeiisiniz, değil mi, efendim?» diye sordu. 

Drury Lane yan gözle ona baktı ve, «Öyle mi görünüyorum”?» diye sordu, «Sen beni, benden daha iyi tanıyorsun, Ouacey... Fakat şimdiye kadar hiçbirşey olmadı ve elie tutulur birşey bulamadık henüz. Dün DeWitt'i gördüm, adamcağız bir garip olmuş sanki ölümü bekliyor gibi bir hâli vardı.» 

Ouacey, «Ama belki de beraat eder?» diyerek patronunu cesâretlendirmek istedi. 

Aktör, hafifçe gülümsedi. «Bilmiyorum, Ouacey. Adamın ne düşündüğünü bir türlü anlayamadım... Kayıp bürosundan gelen raporlâr dö bana birşey vermedi, şimdiye 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kadar. Müfettiş Thumm'ın söylediğine göre, vapurdaki yolcular hakkında yapılan araştırmalar da hiç bir netice vermemiş. Fakat vapurdan daha önce çıkıp, ortadan kaybolan yolcuları bulamadılar tabii... Diğer yanda, Misis De Witt, kocasının yaptığı teklif hakkında hiçbirşey söylemiyormuş. Yâni teklifi ne kabul etmiş, ne de itiraz. Kurnaz ve tehlikeli bir kadın o, Guacey... Şu bizim meslekdaş olacak Misis Cherry Browne da, Savci: Mister Bruno'ya, De Witte karşı şâhitlik yapacağını söylemiş ki, onun da şûâhit olarak, o güzel bacakları ve iri göğüsleri ile jüri üzerinde tesirli olabileceğinden korkuyorum... (Bir an durdu ve derin bir nefes aldı:) Zavallı Charles Wood da, bankadaki parasını devlet hazinesine bıraktı. Çünki hiçbir ya-Kını bulunmadı. Gerçi dokuzyüzkırkbeş dolar altmışüç sent pek büyük bir para sayılmaz ama, bir yakını olsaydı muhakkak meydana çıkardı. Banka defterinin arasındaki beş dolarlık banknot da arşivde çürüyecektir... Ah, Ouacey, garip bir dünyâda yaşıyoruz!» 


Frederick Lyman'ın Evi 
8 Ekim, Perşembe, Saat akşam 8 


Mr. Drury Lane'in arabası West End Caddesi üzerindeki bir apartmanın önünde durdu ve Lincoln'dan inip, kapıya kadar yürüyen aktör, kendisini karşılayan kapıcıya, «Mister Lyman'le görüşmek istiyorum,» dedi. 


Kapıcı, interfonla üst kata haber verdikten sonra, kendisini alıp asansöre götürmüş ve Mr. Lyman'ın dâire kapısına kadar çıkarmıştı. Kapıyı açan bir Japon, dişlerini göstererek Lane'i selâmladı ve aktörü içeri aldı. 


Gece elbisesi giymiş, orta boylu ve oldukça yakışıklı bir adam, gülümseyerek ilerledi ve Lane'in elini sıktı. Japon uşak, aktörün şapkası, paltosu ve bastonunu alıp çekilmişti. 

tyman, aktörü kütüphâne salonuna aldı ve bir koltuk gösterdikten sonra, «İsminizi çok duydum, Mister Lane,» dedi, «Evime şeref verdiniz, efendim. Lionel Brooks bana, DeWitt işi ile olan alâkanızdan bahsetmişti.» 

Drury Lane, karşısındaki koltuğa oturan avukata baktı ve, «Müdafaa hususunda bâzı güçlükler var galiba, Mister Lyman,» dedi. 

— Haklısınız, Mister Lane. Elimden geleni yapıyorum ama, durum hiç de iç açıcı değil, çok zor bir dâvâ bu. 
DeWitt'e, cavranışlarını değiştirmezse bu işten kurtulamıyacağını söyledim. Fakat dâvâ başlayalı birkaç gün olduğu halde bana hiç yardımcı olmuyor. Ondan hiçbirşey öğrenemedim. 

Lane, içini çekti, «Mahküm olabilir, değil mi?» 

— Öyle görünüyor, Bruno da yabana atılacak bir savcı değil, Mister Lane. Konuşmaları ile jüriye tesir etmesini biliyor. Bu işlerin nasıl olduğunu bilirsiniz. O, oniki jüri âzâsı, savcıyı bütün dikkatleri ile dinliyor ve ona hak verir görünüyorlar. m 

— Acaba, DeWitt'in söylediği şu vapurda randevu hikâyesi, korkuyla söylenmiş bir hikâye olabilir mi sizce, Mister Lyman?» 

— Bilmiyorum ki! (Lyman, yanındaki bir düğmeye bastı ve Japon uşak elinde bir tepsiyle Içeri girdi.) Birşeyler alır mıydınız, Mister Lane? Bir kadeh birşey... 

— Hayır, teşekkür ederim. Ama bir kahve içerim. 

Japon uşak, bunu duyunca hemen çekildi. 

Lyman, elindeki bir kâğıda bakarak, «DeWitt, işin başlangıcındanberi beni şaşırttı,» diye devâm etti, «Neden böyle sessiz kaldığını anlamadım bir türlü. Fakat kendisini tehlikeye attığını bilmesi lâzım. Yarın sabah müdafaamı yapacağım... Savcının konuşması jüri üzerinde oldukça tesirli oldu, söylediğim gibi, fakat henüz bütün ümidimi kaybetmiş değilim.» 
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— Nasıl bir müdafaa hazırladığınızı sorabilir miyim? 

Avukat, ellerini iki yana açarak, «Bruno'nun söylediklerinin aksini söyleyeceğim gayet tabii,» dedi, «DeWitt'in, bir yanlışlığa kurban gittiğini söyleyeceğim. Bundan önceki konuşmamda zâten Bruno'nun, şu Wood'un katili tenıması tezini çürütmeye çalıştım. DeWitt, iki cinâyet arasında, iki defâ aynı otobüse binmiş olabilir, zâten aynı otobüse sık, sık binermiş. Fakat Wood'un üzerinde bulunan DeWitte âit püro, herşeyi berbat ediyor.» 

Lane, Japonun getirdiği kahveyi yudumlarken, Lyman de elindeki viski bardağına bakıyordu. 

Avukat, biraz düşündükten sonra, «DeWitt, Wood'a püro vermediğini söylemeseydi belki de vaziyet daha iyi olacaktı,» diye devâm etti, «Jüriyi inandıracak birşeyler bulabilirdim belki... Sonra o gece yalan söylemesi... Çok kötü, çok kötü! (Viskiden bir yudum aldı ve başını salladı.) 
Önce, vapura karşıya geçmek için bindiğini söyledi, sonra dört sefer vapurda kaldığını itiraf etti. Eğer DeWitt'i iyi tanımasaydım, açık söyleyeyim, ben de onun suçlu olduğuna inanırdım doğrusu...» 


Lane, sâkin bir sesle, «Fakat siz şimdiden teslim olmuşa benziyorsunuz, Mister Lymari» dedi, «Bu Şekilde, jüriye tesir edebileceğinizi hiç zannetmiyorum.» 

— Fakat DeWitt'in bu şekiide susması ve bana hiçbirşey anlatmaması karşısında ne yapabilirim, bilmiyorum? 

Drury Lane, yine her zaman yaptığı gibi, bir ara gözlerini kapayarak düşündü. Sonra, garip parıltılar görülen gözlerini avukatın yüzüne dikerek, «Biliyor musunuz, Mister Lyman?» diye mırıldandı, «Bana öyle geliyor ki, bu işle alâkalı hiçkimse, esrar perdesini biraz olsun aralayıp, altındaki hakikatı görmeyi başaramadı.» 


Avukatın yüzünde birden, bir ümit ışığı belirmişti. 
Öne, misâfirine doğru eğilerek, «Yâni, siz, hiçbirimizin bilmediği bâzı şeyler mi biliyorsunuz?» diye heyecanlı bir 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seSle sordu, «DeWitt'in mâsum olduğunu ispatlayacak birşey mi biliyorsunuz?» 

- Aktör, ellerini önünde kavuşturarak, «Söyler misiniz bana, Mister Lyman?» dedi, «DeWitt'in katil olmadığına ha- 
. kikaten inanıyor musunuz?» 

Avukat, «Fakat bu, yerinde bir sual değil,» diye mınldandı. 

kane, başını sallayarak güldü ve, «Pekalâ,» dedi, «Bırakalım onu şimdi... Fakat şunu itiraf edeyim ki, benim bildiklerim de şu anda Mister Bruno, Müfettiş Thumm ve sizin bildiklerinizden pek fazla değil. Yalnız, öyle hissediyorum ki, DeWitt, bu işin tam ortasında olmasaydı, meseleyi bizim gördüğümüz gibi görmezdi.» 


Lyman, büyük bir heyecanla ayağa kalktı ve, «Allah aşkına, Mister Lane diye bağırdı, «Neler var İı işin içinde? Tekrar ümitlenmeye başladım!» 


Aktör, sâkin bir tavırla, «Oturun, Mister Lyman,» diye devâm etti, «Beni iyi dinleyin ve gerekiyorsa not alın...» 

= Lymon, «Bir dakika, Mister Lane,» dedi ve gerideki 

rafın üzerinden garip bir ölet alarak geri geldi. «Bu ölete 

istediğiniz herşeyi söyleyin, gördüğünüz gibi, bu bir diktafon. Gerekiyorsa bütün gece onu dinleyerek hazırlanır ve yarın sabah da birşeyler yapmaya çalışırım.» 

Lane, diktafonun mikrofonunu eline aldı ve sâkin bir sesle konuşmaya başladı... Saat dokuz buçukta Lyman'ın apartmanından çıktığı zaman, avukat sevincinden havaanmak üzereydi. 


Ağır Ceza Mahkemesi 
9 Ekim, Cuma, Saat sabah 9.30 


Hâkim Grimm'in mahkeme salonuna girmesi ile herkes ayağa kalkmış ve kısa bir zaman sonra da, DeWitt'in 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zanlı olarak bulunduğu Charles Wood cinâyeti dâvâsının beşinci günü başlamıştı. 

Dinleyiciler oldukça kalabalıktı. Hâkim kürsüsünün önünde, stenograf mahkeme kâtibi, onun biraz ilersinde bir masada, Savcı ile yardımcıları, Müfettiş Thumm ve di. 
ğer birinde de Frederick Lyman, DeWitt, Lionell Brcoks ve Roger Sheldon oturuyorlardı. 

Mr. Drury Lane, Jüriye daha yakın bir yerde oturmuştu. Yanında da kambur Ouacey görülüyordu. Franklin Ahearn, Jeanne DeWitt, Christopher Lord, Louis Imperial ve DeWitt'in uşağı Jorgens da, salonun diğer tarafında bir gurup hâlinde idiler. Siyahlar giymiş Cherry Browne ve Pollux de onlara yakın bir yerde oturuyorlardı. Michael Collins, ayrı bir yere oturmuş, dudağını isırıp duruyordu. 
Longstreet'in sekreteri Anna Platt da onun yakınındaydı. 
-= Salonun arka taraflarında bir kottukta da, yüzünü bir tülle 

örtmüş ve hiç kımıldamadan oturan Mrs. DeWitt görülüyordu. ; 
Celse açılınca, Lyman, neşeli bir tavırla ayağa kalktı, jüriye gülümseyerek baktı ve «Muhterem Hâkimim,» diye söze başladı, «Bugünün ilk şâhidi olarak, müvekkilim John O. Dewitt'i çağıracağım!I» 


Bruno, şaşkınlık içinde oturduğu yerde hafifçe doğrulmuş, Thumm, ağzı açık onun yüzüne bakakalmıştı. Salonda birden bir gürültü koptu ve mırıltılar duyuldu. Savcı, Thumm'ın kulağına eğildi ve, «Ne yapmak istiyor bu adam?» diye fısıldadı, «Bir cinâyet dövâsında zanlı olan bir insan, şâhit olarak çağırılır mı? Benim işimi mi kolaylaştırmak istiyor?» 


Thumm, şaşkınlık içinde omuzlarını silkti ve, «Birşeyler oluyor, ama anlayamadım» diye mırıldandı. 

DeWitt, şâhit kürsüsüne gelip, adını, adresini söylemeden önce yemin etti ve sandalyeye oturarak beklemeye başladı. Salonda tam bir sessizlik hüküm sürüyordu. 

Lyman, «Yaşınız kaç?» diye sordu. 
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— Elbir. 

— İşiniz? 

— Borsa komisyonculuğu, Mister Longstreet'in ölümüncen önce, DeWitt ve Longstrset firmasının birinci hissedarıydım. 

— Mister DeWitt, dokuz Eylül Çarşamba akşamı, bùronuzdan çıkıp, Weehawken vapuruna bininceye kadar geçen zaman İçinde olanları anlatır mısınız? 

DeWitt, sâkin bir sesle, «Ofisten saat beşbuçukta çıkıp, Wall Street'deki Borsa Kulübüne gittim,» diye anlatmaya başladı, «Yemekten önce biraz spor yapmak ve havuzda birkaç dakika yüzmek için, spor salonuna girdim. 
Salonda, öletlerden birl Işâret parmağımı kesti. Kesik oldukça derin ve büyüktü. Kulübün doktoru, Doktor Morris ilk tedâvimi yaptı ve kanı durdurdu. Sonra sarmak istedi. 
Fakat ben buna lüzum olmadığını söyledim...» 

Lyman, «Bir dakika, Mister DeWitt» diyerek onun sözünü kesti, «Parmağınızı neden sardırmadınız ?» 

o — O akşam kulüpte vakit geçirmeyi düşünüyordum. 
Parmağımda koca bir sargı ile oturmayı ve meraklı herkese, ne olduğunu anlatmayı istemedim. 

— Pekadlâ, Mister DeWitt, lütfen devâm edin. 

— Doktor Morris, dikkatli olmamı, en ufak bir hareketin yarayı tekrar açabileceğini ve kanatabileceğini söyledi. Yüzmekten vazgeçtim ve güçlükle giyinerek kulübün lokantasına gittim. Orada arkadaşım Mister Ahearn'le yemek yiyecektim. Yemeğimizi yedik ve bâzı arkadaşlarla oturup konuştuk. Arkadaşlar briç oynamamızı teklif ettiler. Fakat parmağım yaralı olduğu için kabul edemedim ve 10.30 da kulüpten ayrılıp bir taksi ile Kırk İkinci sokaktaki vapur iskelesine geldim... 

Bruno, birden ayağa fırladı ve şâhidin söylediklerinin, muhakeme usullerine uygun olmadığını, bunların bilindiğini söyleyerek kayıtlardan çıkarmasını istedi. Fakat Lyman itiraz etti: «Muhterem Hâkimim, şu anda zanlı durumunda bulunan müvekkilimin anlattıkları çok mühim 


132 


olup, mâsum olduğunu ortaya koyacaktır. Dinlenmesini istiyorum.» 

Hâkim Grimm, Lyman'ı haklı buldu ve sugllerine devâm edebileceğini söyledi. Fakat Lyman, sâkin bir tavırla, «Benim suallerim tamam, efendim,» demiş ve Bruno'- ya dönmüştü: «Buyrun, Mister Bruno, şâhit sizindir.» 

Bruno, bir an tereddüt etti: Sonra kalkarak DeWitt'in önüne geldi ve onbeş dakika kadar, onu sıkıştırıp, itiraf ettirmek için elinden geleni yaptı. Fakat bâzı uygunsuz durumlarda, Lyman, hemen kalkıp itirâz ediyor ve itirâzi da her seferinde kabul ediliyordu. Sonunda Bruno, bir netice alamıyacağını anladı ve elini sallayarak yerine oturmak zorunda kaldı. 

DeWitt, yüzü her zamankinden sarı olduğu halde, yerinden kalktı ve zanlı masasındaki sandalyesine oturdu. 

Lyman, tekrar yerinden kalktı ve, «Müdafoanın ikinci şâhidi olarak, Franklin Ahearn'i çağırıyorum,» dedi. 

DeWitt'in arkadaşı, şâhit kürsüsüne gelerek yemin etti, isim ve adresini söyledikten sonra sandalyeye oturdu. 

Lyman, elleri cebinde olduğu halde, yumuşak bir sesle sordu: «Mesleğiniz nedir, Mister Ahearn?» 

— Emekli mühendisim. 

— Zanlıyı tanır mısınız? 

— Evet, efendim, altı yıldır komşuyuz ve benim en iyi arkadaşımdır. 

— Eylülün dokuzunda, Çarşamba akşamı kendisile Borsa Kulübünde buluştunuz mu? 

— Evet, Mister DeWitt'in anlattıkları doğrudur. 

Lyman, ciddi bir ifâdeyle, «Lütfen, sâdece suallere cevap verin,» dedi. «Onu o akşam ilk olarak nerede ve ne zaman gördünüz?» 

— Saat yediden birkaç dakika önce, yemek salonunun önünde buluştuk ve hemen yemeğe girdik. 

— Saat 10.30 da, dediği gibi kulüpten ve sizden ayrıldı mı? | 

— Evet, efendim. 
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— Mister Ahearn, Mister DeWitt'in en yakın arkadaşı olarak, onun, dış görünüşüne ehemmiyet verdiğini ve düşkün olduğunu söyleyebilir misiniz? 

— Evet, efendim. Dış görünüşüne ve giyimine çok dikkat eder. 

— Yâni, parmağını sardırmamasının sebebi bu oiabilir mi? i d 
© Ahearn, «Hiç şüphesiz!» diye cevap verir vermez, Brurıo kalkıp sudâle cevaba itiraz etti ve itirâzı kabul olundu. | 

Lyman, «O akşam yemekte Mister. DeWitt'in kesik parmağına dikkat ettiniz mi?» diyerek devâm etti. 

— Evet, hattâ yemeğe girmeden önce gördüm ve sormam üzerine bana ne olduğunu anlattı. 

— Yarası, söylediği gibi büyük müydü? 

— İşâret parmağının altı, dört santimetre kadar oldukça derin kesilmişti. Fakat ben gördüğümde yara kapanmış, kan kurumuş ve kabuklanmaya başlamıştı. 
© — Yemekte veya daha sonra, bu nokta ile ilgili birşey oldu mu? 

Ahearn, bir zaman çenesini kaşıyarak düşündü. Başını kaldırıp tavana baktı: «Şey, Mister DeWitt, yemekte sağ elini hep ilerde ve yukarda tutuyordu, yemeğini de sâdece sol elini kullanarak yedi. Hattâ, garson, onun etini kesmek zorunda kalmıştı.» 

— Buyrun, Mister Bruno, şâhit sizindir. 

Bruno yerinden kalkıp şâhit sandalyesine doğru yürüdü ve düşman bakışlarla Ahearn'ı süzdü. 

— Biraz önce, Mister DeWitt'in en iyi arkadaşı olduğunuzu söylediniz, Mister Ahearn, onun başına kötü birşey gelmesini istemezsiniz, değil mi? 

Lyman gülümseyerek ayağa kalktı ve bu suâle itiraz etti. Hâkim, itirâzı hemen kabul etti. 

— Pekalâ, Mister Ahearn, arkadaşınızın, kulüpten ayrıldıktan sonra nereye gittiğini biliyor musunuz? 

— Hayır, efendim. 
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— Peki, siz neden onunla çıkmadınız? 

— DeWitt, bir randevusu olduğunu söylemişti. 

— Kiminle? 

— Söylemedi. Ben de sormadım. 

— O gittikten sonra siz ne yaptınız? 

Lyman, tekrar kalkıp bu suâle itiraz etti ve itirâzı kabul olundu. Bunun üzerine Bruno, bıkkın bir ifâdeyle yerine oturdu. 

DeWitt'in avukatı, üçüncü şâhit olarak Müfettiş Thumm'ı çağırınca Thumm, yaramazlık yapmış küçük çocuklar gibi, suratını asarak kalktı ve şâhit kürsüsüne çıktı. 

Lyman, durumdan memnun gibiydi. Hattâ, jürinin bulunduğu tarafa, (Görüyorsunuz ya! Müvekkilimi müdafaa için, Müfettiş Thumm'ı bile korkmadan şâhit olarak çağırabiliyorum.) demek ister gibi baktı. 

— Müfettiş Ihumm, Mohawk isimli vapurda öldürülen Charles Wood cinâyetinin araştırması ile siz meşgul oldunuz, değil mi? 

— Evet. 


— Ceset sudan çıkarılmadan biraz önce neredeydiniz? 


— Üst güvertede, iskele tarafında ve parmaklıkların : önünde. 

— Yalnız mıydınız”? 

— Hayır. 

— Yanınızda kim vardı? 

— Zanlı ile, Mister Drury Lane vardı. Adamlarımdan bâzıları da güvertedeydi, fakat tam yanımda olanlar södece DeWitt ve Lane'di. 

— O zaman Mister DeWitt'in parmağındaki kesiği gördünüz mü? 

— Evet. 

— Nasıl dikkat ettiniz bu yaraya? 

— Sağ dirseğini parmaklık üstüne dayamıştı ve sağ elini biraz yukarda ve ilerde tutuyordu. Ne olduğunu sorduğumda elini kulüpte kestiğini söyledi. 
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— Yaranın üzerinde kabuk var mıydı? 

— Evet, yeni kabuklanmaya başlamıştı. 

— Yâni kesik, henüz açılmış töze bir yara değildi, değil mi? 

- — Üzerinde kabuk olan yara, henüz açılmış olur mu? 

Lyman, gülerek onun yüzüne baktı, «Tabii, değil mi?» 
dedi, «Daha sonra ne olduğunu söyler misiniz, Müfettiş Thumm?» 

— O sırada cesedi sudan çıkarıyorlardı, hemen aşa-Gıya koştuk. 

— Alt güverteye inerken, Mister DeWitt'in yarası ile alâkal: birşey oldu mu hiç? 

Thumm, suratını asarak, «Evet,» diye cevap verdi, «Zanlı, merdivenin önündeki kapıyı açmak isterken, parmağındaki yara açıldı ve kanamaya başladı.» 

Lyman, öne doğru eğildi ve Thumm'ın dizine hafifçe dokunarak, «Yâni,» dedi, «Zanlı sâdece kapının tokmağın: tuttuğu İçin, yarası açıldı ve kanamaya başladı, öyle mi?» 

Thumm, ne cevap vereceğini düşünürken, Bruno, çöresizlik içinde başını salladı. 

Müfettiş, bir an düşündükten sonra, «Evet,» diye cevap verdi. 

— Kanamaya başlamış olan yara, daha önce gördüğünüz kabuklanmak üzere olan yaraydı, değil mi, Müfettiş? 

— Evet, tabii, aynı yaraydı. 

Lyman, «Teşekkür ederim, Müfettiş bey,» dedi ve iürlye doğru hafif bir gülümseme ile baktıktan sonra, «Şöhit sizindir, Mister Bruno,» deyip yerine geçti. 

Fakat Bruno'nun, Thumm'a şâhit olarak soracak birşeyi yoktu. Müfettiş yerine dönerken salonda yine bir gürültü başladı. Gazeteciler büyük bir hızla önlerindeki kâğıtlara not alıyorlardı. 

DeWitt'in avukatı, salondaki gürültünün kesildiğini görünce, şâhit sandalyesine Dr. Morris'i çağırdı. Orta 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yaşlı bir adam olan Kulüp doktoru, yemin edip, ismini ve adresini verdikten sonra yerine oturdu. 

— Tıp doktorusunuz, değil mi? 

— Evet. 

— Nerede çalışıyorsunuz? 

— Borsa Kulübünün doktoruyum, ayrıca Bellevue Hastahânesinde de vazifem var. Yirmibir yıllık doktorum. 

— Zanlıyı tanır mısınız? 

— Evet, kulübe âzâ olduğundan bu yana, yâni on yıldır tanırım. 

— Zanlının parmağındaki kesik hakkında söylenenleri duydunuz. Anlatılanlar Gogu mudur? 

— Evet, 

— Parmağını sardırmak istemediğinde, ona niçin dikkatli olmasını söylediniz? 

— Parmağın en küçük bir hareket ve bükülmesinde: yara tekrar açılabilirdi. Kesik, iki üst oynak yerinin üzerinden geçiyordu. Kabuk bağlamadan önce parmağın kapanması, yaranın tekrar açılmasına sebep olacaktı. 

— Bunun için mi parmağı sarmak istediniz? 

— Evet, sarılsaydı, açılması hâlinde bile, sargının içindeki antiseptik ilâç yarayı koruyobilirdi. 

— Müfettiş Ihumm'ın söylediklerini duydunuz. Siz yarayı tedövi ettikten sonra, zanlı kapı tokmağını tutana kadar geçen zaman içinde, yaranın daha önce açılması. 
imkânı var mıydı? 

— Tabi, daha önce de parmağını oynatmış olsaydı, 

yara açılabilirdi. 
“ Lyman, tatmin olmuş bir tavırla gülümsedi ve, «Doktor Morris,» diye devâm etti, «Zanlı, bu şekilde yeni kabuklanmaya başlamış bir kesik parmakla, seksen veya seksenbeş kilo ağırlığında bir cismi kaldırıp, parmaklıklardan aşağı, parmağındaki yarayı okanatmadan atabilir miydi sizce?» 

Bruno, ayağa fırladı ve bağırarak bu suğle itiraz etti, alnında ter damlacıkları görülüyordu. Fakat Hâkim Grimm 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bu itirözi kabul etmemiş ve suğlin, usule uygun olarak 

sorulduğunu söylemişti. İ 
Dr. Morris, «İmkânsız,» diye cevap verdi, «Parmağındaki yarayı kanatmadan öyle birşey yapamazdı.» 


Lyman, zafer kazanmış bir komutan edöâsile Bruno'ya döndü ve, «Şöâhidi sorguya çekebilirsiniz, Mister Bruno,» dedi. 

Salondaki gürültü, iyice yükselmişti. Hâkim Grimm'in, elindeki tokmağı birkaç defâ vurmasından sonra sesler kesildi. Bruno, şâhidin önünde kafes içindeki bir vahşi hayvan gibi gidip, geldi. Sonra, onun yüzüne bakarak, «Doktor Morris,» dedi, «Şimdiye kadar dinlediklerimize ve sizin son söylediğinize göre, zanlı, parmağını kanatmadan seksen veya seksenbeş kilo ağırlığında bir cismi kaldırıp parmaklıklardan aşağı atamaz veyâ bu işte sağ elini kullanamazdı, değil mi?» 


Dr. Morris, sâkin bir sesle, «Evet, efendim,» dedi. 

— Fakat zanlı, böyle bir işte sol elini kullanabilir ve bu durumda sağ elindeki yarayı koruyabilirdi, değil mi? 

— Tabii, sağ elini kullanmadıkça yaranın açılması imkânsızdı. 

Bruno, kaşlarını çatarak Jüriye baktı. Sanki, (Görüyorsunuz işte, bukadar telâş boşunaydı. DeWitt bu işi sol elile de yapabilirdi) demek istiyor gibiydi. Savcı yerine otururken, Lyman tekrar kalktı ve şâhitle ikinci defâ konuşmak istediğini bildirdi : 

— Doktor Morris, Savcının ne demek istediğini herhalde anladınız. Acaba zanlı, sâdece sol eli ile ve sağ eli de yaral olduğu halde, bukadar ağır bir cismi kaldırıp parmaklıkların üzerinden aşırarak suya atabililr miydi? 

— Hayrr. 

— Neden? 

— Çok basit! Mister DeWitt, hemen her işte sağ elini kullanır, onu yıllardanberi tanırım. Ve sol kolu ve eli, sağ elini kullanan kişiler gibi sağından daha zayıftır. Sonro kendisi, elliiki, elliüç kilo ağırlığında, zayıf, ufak, tefek bir insandır. Böyle bir insanın, sâdece sol elini kullanarak, seksen veyâ seksenbeş kilo ağırlığında hareketsiz bir vücudu dediğiniz gibi yüksek bir parmaklık üzerinden al rp aşağı atması: imkânsızdır. 

© Salondaki gürültü, kulakları sağır edecek hâl almıştı. 
Gazetecilerden pekçoğu, yerlerinden fırlayıp, dışarı koşmuşlardı. Jüridekiler, heyecanlı bir şekilde, başlarını sallayarak birbirlerile konuşuyorlardı. Bruno, ayağa fırlamış, bağırıp duruyordu. Fakat kimsenin de ona dikkat ettiği yoktu. Sessizlik sağlandığı zaman, Savcı, iki saatlik bir ara istedi; bâzı konular hakkında fikir almak istiyorlardı. 


Hâkim iki saatlik arayı kabul etti ve hayret ifâde eden bakışlarla zanlı masasına baktıktan sonra dışarı çıktı. 
DeWitt, bembeyaz yüzünde garip bir ifâdeyle, etrâfına bakınıyor ve güçlükle nefes alıyordu. Brooks, Lyman'ın elini sallayıp duruyordu. «Yıllardanberi böyle bir müdafaa görmemiştim, Fred! Bravo, dostum!» 


Bruno ve Thumm, oturdukları yerde. birbirlerine şaşkınlık içinde bakarken, bir müböâşir de, zanlı masasının etrâfina toplanmış olan gazetecilerden DeWitt'i korumaya çalışıyordu. 

Bruno, «Bütün New York'a rezil olduk,» diye homuırdandı, «Bu herifin parmağında yara olduğunu biliyordun da, neden hiç dikkate almadın bunu?» p 

«O akşam sen de DeWittin parmağının mendille sarılı olduğunu gördün, neden hiçbirşey sormadın o konuda?» Bir an kaşlarını çatıp düşündü ve, «Ama biliyorum,» diye devâm etti, «Bütün bunlar şu ihtiyar tilki Lane'- in başının altından çıktı. Adım gibi eminim bundan. Bize de iyi bir ders oldu bu, adama inanmıyorduk yali» 

İkisi birden başlarını kaldırıp salonu araştırdılar, fakat Lane ortadan kaybolmuştu. Bruno, «Fakat anlayamadığım bir nokta var,» dedi, «Önce DeWitt'i yakalamamızı istemedi, fakat sonradan da, sesini: çıkarmadı: Halbuki 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müdafaa plânını çoktan hazırlamıştı bile... Neden yaptı 


bunu acaba? 
— Evet, DeWitt'in kurtulacağından emindi. Dediğim 


gibi, dersimizi aldık, bundan sonra küçük Thumm, O ihtiyar tilkinin sözlerini dinleyecektir. Bilhassa Mister X ko- 


nusundat! 
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Perde Ill Sahne 1 
Ritz'de Bir Dâire 
9 Ekim, Cuma, akşam 9 


Mr. Drury Lane, neşeli bir tavırla arkadaşlarının arasında gülüp, konuşan DeWitt'e baktı. Aktör, aradığını bulmuş insanların rahatlığı içindeydi. Hayâta küsmüş ve kelime konuşmayan bir adamı, kısa zamanda değiştirmiş, neşeli ve gülebilen bir insan hâline sokmuştu. Mahkemenin, Suçsuz kararını alır almaz DeWitt tekrar konuşmaya ve gülmeye başlamıştı. 


DeWitt, bütün dost ve yakınlarını Ritz'deki bir dâire- de toplamıştı. Herkesin elinde bir içki bardağı, büyük zaferi kutluyorlardı. Jeanne DeWitt, büyük bir saadet içindeydi, Christopher Lord, Franklin Ahearn, Louis Imperiale, avukatlar. Brooks. ve .Lyman, Drury: Lane, hepsi gelmişlerdi toplantıya. 

DeWitt, bir ara arkadaşlarının arasından sıyrılıp, bir 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köşede durmakta olan Lane'in yanına geldi ve mahcup bir tavırla ona sokuldu. Lane de çok memnun görünüyordu. 

— Mister Lane, size nasıt teşekkür edeceğim, bilemiyorum. Bunun için kelime bulmak hiç de kolay birşey değil... 

Drury Lane güldü: «Demek Lyrńan gibi güçlü ve sır saklamasını bilen avukatlar bile bâzan gevezelik edebiliyor.» 

DeWitt, yandaki koltuğu gösterip, «Oturmaz mısınız?» 
dedi, «Evet, Frederick Lyman bana herşeyi anlattı, Mister Lane. Tebriklerin, kendisine değil size âit olduğunu söylemek zorunda kaldı. Kalabalıktan ve böyle toplantılardan hoşlanmadığınızı biliyorum, yine de beni kırmayıp geldiniz. Size minnettarım.» 


Drury Lane, onun gözlerine baktı ve, «Mister DeWitt,» dedi, «Buraya gelişimin sebebi sadece sizi kırmamak değildi. Öyle zannediyorum ki, bana söyleyecek bâzı şeyleriniz olacaktır.» 


DeWitt hemen cevap vermedi. Bir zaman, neşeyle oradan, oraya koşuşan kızına ve misüdfirlerine baktı. Bir otel garsonu o sırada, açık büfenin bulunduğu diğer salonun kapısını açıyordu. Ellerini gözlerinin üzerinden geçirdi ve Lane'e baktı. Sonra hafif bir sesle, «Size güvenim sonsuz, Mister Lane,» dedi, «Evet, size söyleyecek bâzı şeyler var ve söyleyeceğim.» . 

— Evet? 

Borsacı, başını iki yana sallayıp, «Fakat burada olmaz,» dedi, «Bu oldukça uzun bir hikâyedir ve gecenizi berbat etmek istemem.» Gözlerinde garip bir ifâde vardı. 
Bu belki de karısının orada bulunmamasından doğuyordu. 
Adam herşeye rağmen belki de karısını hâlâ seviyordu. 

Dewiti, «Bu akşam bizimle oiursanız çok sevinirim,» diye devâm etti, «West Englewood'a bizim eve gidip, bunu kuilamamiız lâzim, Gece de bizde kalabilirsiniz. Ama istemezseniz, dönmeniz için de herşeyi ayarlarız... Bir 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gece bizimle olmaniz bizi çok sevindirecektir... Yarın sabah da yalnız kalırız ve size, istediklerinizi anlatırım.» 

Lane, yavaşça ayağa kalktı ve elini, ufak, tefek borsacının omuzuna koyarak, «rekalâ, beni kandırdınız,» dedi, «Bu işi yarın sabaha bırakabiliriz tabii! Okadar da acelemiz yok.» 


Bırkaç dakika daha havadan, sudan konuştuktan sonra, digenerinin yanına gıdıp, onların arasına karıştılar. 
-akat konuşmalara karışıp, araua, sırada guimes.ne rağmen, Drury Laneın, canı sıkıyordu. Bir ara DeWittin, kouna gip, kenaılsını buteye uoyru götürmek istedığıni almayınca kenaini ona bıraktı. 


Sahne 2 
Weehawken Tren İstasyonu 
9 Ekim, Cuma, gece 11.55 


DeWitt ve misdfirleri, geceyarısına birkaç dakika kala, Weehawken tren istasyonuna gelmişlerdi. Bekleme salonunda sâdece birkaç yolcu vardı ve uzun bankların hemen hepsi bomboştu. 


İçlerinde sâdece Frederick Lyman yoktu, Avukat, otelde onlardan özur dilemiş ve evine dönmuştü. Jeanne De- - Witt ve Lord, köşedeki bufeye doğru neşe içinde koşarlarken, Imper:aie de ontarı gulerek suzmuştü. Lord, buteaen büyuk bir kutu çikolata alarak, Jeanne'a ikrâm etti. Bunu gören Imperiale da, centilmenlik yarışında geri kalmamak için, bir sürü gazete ve mecmua alarak genç kıza uzattı. 
Jeanne DeWitt, ikisine de teşekkür ettikten sonra onların ortosına geçmiş ve kollarına girerek ikisini de banklardan birine doğru sürüklemişti. Orada bir sıranın üsiüne oturduiar ve neşe içinde konuşarak çukulataları yemeye başladılar. 


143 


| Diğerleri bilet gişesine doğru ilerlediler. DeWitt, büfenin üzerindeki büyük saate baktı; saat 12.04 olmuştu. 

— kn, trenim.zın kalmasına yarım saate yakın zaman var. Bana biraz izin verir misiniz? 

Ahearn, bilet almak için gişeye yanaşan DeWitt'in koluna yapıştı ve, «Bırak aa buetleri ben alayım, John,» dedi. | 

Fakat DeWitt, neşeyle onun kolunu itmiş ve elindeki parayı gişe memuruna uzatıp, «West Englewood'a alt: tå- ne g.cış, lutien,» demişti. 

Ahearn, «Fakat biz yedi kişiyiz, John,» dedi. 

“ — vıuyorum, takat benım eiui seferlik abonman biletim var, merak etme. Gişe memurunun uzattığı altı bileti alırken, bıraen yuzu karardı, sonra guldu ve, «Göruürler onlar,» aeu, «çu elli seferlik abonman biletim için devleti dâvâ edeceğim. Ben içeraeyken onların zamanı geçti tabii. Hey, arkacaş sen bana bir ellilik abonman daha versene.» 

— isminiz, efendim? 

— Jonn O. DeWitt, West Englewood. 

Gişe memuru, birkaç sân.ye sonra küçük pencereden, uzeringe târih olan küçuk, dörtköşe bir defter uzatt. DeWitt cuzcanını çıkarıp içinden elli dolarlık bir banknot alırken, Jeanne DeWitt, neşeli bir sesle, «Baba, tren geliyor» dıye bağırdı. 

Gişe memurunun verdiği bozuk paraları pantolon cebine atan DeWitt elinde aitı bilet ve abonmanı olduğu halde aceleyie arkadaşlarına doğru döndü. 

Avukat Lionell Brooks, «trene hemen binmemiz gerekiyor mu?» diye sordu. Dört adam birbirlerinin yüzüne baktılar. 

DeWitt, ceketinin düğmesini açtı ve elindeki biletlerle kendi abonman defterini yeleğinin üst cebine koyduktan sonra, «Yok canım!» dedi, «Aceleye lüzum yok.» 

Bekleme salonunu geçip, Jeanne, Lord ve Imperiale'nin yanına geldiler. Peronda hava oldukça serindi. Birkaç yolcu da, onlarla berâber trenin kapılarına doğru ilerliyorlardı. Son vagon tamâmen karanlık olduğu için, onun onunaeki vagona bindiler. Aynı vagona birkaç da yabancı binmişti. 


Sahne 3 
Weehawken - Newburgh Treni 
10 Ekim, Cumaertesi, geceyarısından sonra 12.20 


Trende iki guruba ayrılmışlardı. Jeanne, Lord ve imperiale, vagonun ön kısmında oturmuşlar, gevezeliklerine devöm ediyorlardı. DeWitt, Lane, Brooks ve Ahearn ise, vagonun ortalarında, yüzleri birbirlerine dönük olarak, ikişer, ikişer oturmuşlardı. 

iren henuz hareket etmemişti. Avukat Brooks, karşısında oturan Lane'e bakarak, «suyuk iş becerdiınız doğrusu, Mister Lane,» dedi, «Bu dâvâyı ömrümün sonuna kadar unutmayacağım. Biliyor musunuz, bir adam ölüme yak.aştıyı zaman, butun hayatının, bir sinema şeridi gibi gözünün önünden geçtiğini söylerler. Bilmiyorum bu söz dogru mudur? (DeVWvitt'e döndü), Hey, DeWitt, kararı duymadan hemen önce, sen neler düşünüyordun bakalım?» 

Drury Lane, «Belki M.ster DeWitt bunu söyiememek ister» dedi. 

Fakat, borsacı, başını iki yana salladı ve, «Bilâkis,» dedi, «O birkaç dakika, hayâtımın en heyecanlı dakikaları oldu.» 

Ahearn, «Herhalde bütün hayâtın, bir sinema şeridi gibi gözünün önünden geçmemiştir,» dedi. i 

— Yok canım! Bu bambaşka birşeydi. Yepyeni bir tecrübe âdetâ. Birşey hatırladım. Belki dokuz yıl kadar önce New York'ta, bir cinâyet dâvâsinde Jüride vazife almıştım. Zanlı, ucuz bir pansiyonda, bir kadını bıçaklayarak öldürmüşb ir serseriydi. Adamın suçlu olduğu tam 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mânâsı ile ispatlanmıştı. Dövü sırasında, bu adami bir - yerde gördüğümü düşünüyor, fakat nerede gördüğümü ve kim olduğunu bir &ürlü hatırilayamıyordum... 

Bu sırada, tren hafif bir sarsıntı ile hareket etti. De-Witt, sesini biraz daha yükseltti, «Hiköyeyi fazla uzatmayayım, Jüride ben de diğerteri gibi (Suçlu!) dedim ve adam idam edildi. Ondan sonra bunu tamâmile unuttum.» Tren, istasyondan çıkmak üzereydi, DeWitt dudaklarını ıslattı ve, «Hikâyenin garip tarafı şu,» diye devöm etti, «Ondan sonra geçen dokuz yıl içinde, bir daha bu adamı ve o muhakemeyi asla hatırlamadım. Fakat bugün mahkemede, Jüri kararı bildirmeden birkaç dakika önce. o adamın kim olduğunu ve onu nerede gördüğümü hatırlayıverdim. Evet, tam dokuz yıl sonra hatırladım onu.» 


Brooks, büyük bir merâk içinde, «Peki, kimdi o adam?» 
diye sordu. 

o DeWitt gülümsedi. «İşin garip bir yanı olduğunu söylemiştim... Yirmi yıl kadar önce, Venezuella'nın Zamora vilâyetinde Barinas diye bir yere gitmiştim. Bir gece, kaldiğım pansiyona dönerken, karanlık ve dar bir sokakta bözı gürültüler duydum. Tabii o zamanlar çok daha genç ve cesurdum. | 


«Yanımda bir tabanca vardı. Hemen tabancayı çektim ve gürültünün geldiği yere koştum. Daracık sokağın kapkararlık bir köşesinde iki serseri, bir beyaz adama saldırmıştı ve biri, elindeki koca şekerkamışı bıçağını adama doğru sallayıp duruyordu. Silâhımı ateşledim, onları vuramadım ama, tabanca sesinden korkan serseriler kaçmışlardı. Adamcağız, bâzı yerlerinden yaralanmış, yerde inleyip duruyordu. Onun ağır yaralı olduğunu düşünerek üzerine doğru eğildim. Fakat adam, yerden kalktı. Üstünü, başını silkeledi ve bana teşekkür için birşeyler mırıldamdıkian sonra topallayarak oradan uzaklaştı. O zaman yüzünü karanlıkta şöyle bir görmüştüm. 

«işte, yirmi yıl kadar önce hayâtını kurtardığım bu 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adamı, o Jüride ölüme mahküm ettim. Nası! buldunuz bunu?» 
Brooks, «Şimdiye kadar işittiğim en garip hikâyelerden biri,» diye mırıldandı. 

Lane, «İnsan beyni, ölümden hemen önce, çok daha şaşırtıcı şeylere sebep olabilir,» dedi, «Sekiz yıl kadar önce, bir gazetede, Viyana'da işlenmiş bir cinâyetten bahsediliyordu. Viyana polisi, bir otel odasında bir ceset bulmuştu ve bu cesedin, polise muhbirlik yapan bir serseri olduğu bildiriliyordu. Onu belki de, intikam için öldürmüşlerdi. Gazetenin yazdığına göre, adam uzun zamandır odasından çıkmıyor ve yemeklerini bile odasında yiyordu, Masadan ikibuçuk metre kadar geride vurulmuş, fakat hemen ölmeyerek, masanın dibine kadar sürünmüştü. Yerdeki kan izleri bunu gösteriyordu. 


«Fakat ortada garip bir durum vardı. Masanın üzerindeki toz şeker kabı dökülmüş, şeker masanın i:zerine serpilmişti ve cesedin sımsıkı kapalı avucunda da bir miktar toz şeker vard!» 

DeWitt. «Çok darip» diye mırıldandı. 

— Adam, vurulduktan sonra, insanüstü bir gayretle masaya kadar gelebilmiş ve bir tutam toz şekeri avuçlamıştı. Peki ama bunun mânâsı ne olabilirdi? Viyana polisi bu esröri bir türlü çözememişti. Hemen Viyana'ya bir mektup yazdım. Birkaç hafta sonra Viyana polis müdüründen aldığım bir mektupta, katilin, benim mektubum gitmeden yakalandığı, fakat cesedin avucundaki toz şekerin ne mânâya geldiğinin anlaşılamadığı bildirliyorru. Bunun ne demek olduğunu, ancak benim mektubumu aldıktan sonra anladılar.» 


Ahearn, merakla, «Peki siz nasıl çözdünüz bu esrârı?» diye sordu. 

— Siz ne dersiniz, Mister DeWitt? 

Borsacı, alt dudağını büktü ve, «Şekerin neyi ifâde ettiğini bilemiyeceğim,» diye cevap verdi, «Ama, belki de 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öldürülen adam, katili hakkında bir ipucu bırakmak istemişti.» 

Lane, «Mükemmel!» diye bağırdı, «Fakat cinâyete kurban giden adam, acaba katilinin tatlıyı çok sevdiğini mi anlatmak istiyordu? Yoksa onun bir şeker hastası olduğunu mu? Diğer taraftan, iyice düşünüldüğünde, şeker neye benzer; yâni toz şekere benzeyen neler vardır? Bildığiniz gibi, toz şeker, beyaz, kristal şeklindedir... Ben de bir hayli düşündükten sonra, Viyana polisine, katilin bir kokainman olabileceğini yazdım.» 

DeWitt, dizine vurarak, «Tabiil» dedi, «Kokain de, beyaz, kristal hâlinde bir tozdur.» 

Lane. «Görüyorsunuz ya» diye devâm etti, «Adam, ölmeden önce, kalan birkaç sâniyelik hayat kırıntısı içinde, katili hakkında bildiği birşeyi polise anlatmak için son gücünü harcadı. işte böyle, dostlarım, insan beyni hayâtın sonunda hârikalar yaratabiliyor.» 

8u sırada, uzun boylu, iri, yarı, şapkası öne doğru çekilmiş, beyaz yüzlü bir adam, vagonun ön kapısından içeri girmişti. Trenin sallantısı ile güçlükle yürüyerek, dört adamın oturduğu yere doğru yaklaştı ve gözlerini DeWitt'e dikti. 

Lane, canı sıkılmış gibi, başını kaldırıp adama baktı. . 
DeWitt, onu tanımış ve, «Collins!» demişti. 

= Brooks da başını kaldırdı ve, «Sen sarhoşsun, Collins,» dedi, «Ne istiyorsun?» 

Collins, kalın, boğuk bir sesle, «Seninle konuşmuyorum, kapa çeneni,» dıye homurdandı ve kan çanağına dönmüş gözlerini tekrar DeWitte çevirdi. 

— DeWitt, seninle yalnız konuşmak istiyorum. 

Borsacı, yumuşak, nâzik bir sesle, «Bak, Collins,» dedi, «Sana kaç ceitâ yapılacak birşey olmadığını söyledim. Görüyorsun, burada arkadaşlarla berâöberiz ve konuşuyoruz. Hadi, efendi gibi git şuradan.» 

Fakat Cotlins'in gitmeye hiç niyeti yoktu. «Bana bak, DeWitt» diye homurdandı yine, «Seninle konuşmak zorun- 


148 


dayım. Benim için ölüm, kalım meselesi bu, biraz anlayış göstermelisin. Sana söz veriyorum, benimle birkaç dakika konuşursan seni bir daha rahatsız etmeyeceğim. Sâödece, birkaç dakika konuşacağız, lütfen!» 

— Söz veriyor musun? Beni bir daha rahatsız etmiyecek fs? 

— İşte, görüyorsun, herkesin önünde söz veriyorum. 

DeWitt, içini çekti ve yavaşça yerinden doğrularak, onunla berâber vagonun arka bölümüne doğru yürümeye başladı. Daha birkaç adım atmadan. Coilins, elini, kolunu hareket ettirerek ona birşeyler antatmaya başlamıştı. Fakat DeWitt, birden onun yanından ayrıldı ve geri dönerek arkadaşlarının yanına geldi. 

Elini yeleğinin sol iç cebine atarak tren biletlerini çıkardı ve onları Ahearn'e uzattı. Kendi abonman defterini yine aynı cepte bırakmıştı. 

— Biletlerinizi bırakayım, belki ben yokken kondüktör gelir. 

Anearn, başını sallayarak biletleri aldı ve DeWitt, vagonun arka tarafında kendisini sabırsızlıkla bekleyen Collins'e doğru ilerledi. İki adam vagonun arka kapısından çıkip arka plâtformda bir an durdular, sonra, içi karanlık olan en arka vagonun ön plâtformuna geçip gözden kayboldular. 

Brooks, «Bu adam ateşle oynadı ve parmaklarını yakti.» aiye söylendi, «DeWitt'in ona yardım edebileceğini hiç sanmıyorum.» 

Anearn ise, aynı fikirde değildi. «Belli olmaz,» dedi, «John, şu sevinçli zamanında ona yardımcı da olabilir. Ne de oisa büyük bir dertten kurtuldu ve hayâta yeniden döndü sayılır.» 

Drury Lane, hiçbirşey söylemeden iki adamın arkasından bakıyordu, fakat onlar gözden kaybolmuşlardı. Bu sırada ön kapıdan giren kondüktör, yolcuların biletlerini, elindeki zımba ile delerek ilerlemeye başlamıştı. Lord, ona biletlerinin, vagonun orta bölümünde oturanlarda olduğunu söyledi ve başını çevirip arkaya baktı. Fakat DeWitt'i görememiş ve şaşırmıştı. Kondüktörün yanlarına geimesi- e, Ahearn, elindeki altı bileti ona uzattı ve bir arkadaşları daha olduğunu ve biraz sonra geleceğini söyledi. Kon-GukTOr, bilederi Zımbalamış ve sonra ilerlemesine devâm ermişti. 

uç adam biraz daha konuştular, sonra Ahearn, canı gikiiarak ayağa kalktı ve ellerini ceplerine sokarak koıtuk- 
(arın arasında dolaşmaya başladı. Lane, Brooks'a, birkaç yıl önce başından GgeçnuŞ buşka bit nadiıseyi amanyorau. 

Lane, az sonra başını tekrar çevirip, vagonun arka taratına baktı. I-akat ne DeWitt, ve ne de Colins görünmuyonarai. Aktör, kaşiarını çatarak bir an duşunüu. Sonra akına gelen kötü şeyleri savmak istermiş gibi başını salladı ve konuşmasına devâm etti. 

Iren Bogota istasyonunda durmuştu. Tekrar hareket ederken, Lane pencereden dışarı baktı, sonra gözlerini Sadune Çevirdi, saat 12.56 olmuşıu. Brooks meraka, onun yüzunaeki garıp ıtädeaen mana çıkarmaya çalışıyordu. 

Aktörün âni olarak yerinden fırlaması, Broox«su birden şaşırıtı. Lane, «uzur dıieriım, Mister Brooks» dedi, «olnırıgirim biraz gergin galıba. Fakat DeWitiın şimdiye kayar donmuş olması gerekirdi. Ben arkaya gidip bır bakacağım.» 

books da paniğe kapılmıştı, hemen kalktı ve onun arkasından yurudu. Ahearn'in yanında geçerlerken, ona aa GUrumu aniatmişiar ve o da, iki adama katılmıştı. 

Vagonun arka piâtformuna çıkıp kimseyi göremeyince iyice şaşırdılar. irenin sallantisını ayarlayıp, içi karanik oan en arka vagonun ön plâtformuna geçtiler, orada da kimse yoktu. 

Ahearn, «Nereye gitti bu adamlar?» diye mırıldandı, «Onların geri döndüğünü görmedim, siz gördünüz mü?» 

Brooks, «Ben pek dikkat etmedim,» dedi, «Ama dönselerdi muhakkak görürdük.» 

Lane hiçbirşey söylemeden vagonun arka kapıların: 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dan dışarı baktı, her taraf kapkaranlıktı. Sonra vagonun kapısına gitti ve içeriye bir göz attı. Fakat vagondo hiç Yöilü yoklu ve içi karanlıktı. Herhalde sabah seferi için son isiasyona götürülüyordu. Bir an düşündü ve, «Söyler,3 aedi, «cen vagonun içine gireceğim, lütfen kapıyı açık tutar mısınız, içersi oldukça karanlık.» 

Kapının tokmağıni tutup çevirdi ve açtı, kilitli değildi. 


Bir an ıçın üç adam da, gözlerini karanlığa alıştırmak için. - dikkate vagonun içine baktılar. Sonra Lane, birden baş - 


nl çevirsi ve içini çekti.. d 
John DeWitt, sol taraftaki hapatimaida, karşılıklı ikişer kışılık koitukiardan, vagonun arkasına dönük olanında, başı göğsune duşmüş olardk oturuyordu. Borsacı, uyur gibi görunuyordu. Anearn, onun yanına yaklaşıp omuzuna dokundu ve, «DeWitt!» diye seslendi. Fakat cevap bekıemeierıne lüzum kalmamıştı, gözlerini görür, görmez, onun ölmüş olduğunu anlamışlardı. | 
— Oimuş bu! a 
Lane, eğilip onun kalbini elile kontrol etmişti. Doğrulduğu zaman parmaklarını ovuşturdu ve, «Elim kanlandı,» aeai, «Lutfen şu kapıyı açık tutun, Mister Brooks, bize ışık lâzım. Birisini bulup vagonun ışıklarını yaktırmalıyız.? . 
Anear'n ve Brooks'un yarıınaan geçip plâtforma çıktı ve başını çevirip, «Sakın dokunmayın ona,» diye seslendi. 
Lane, hemen irıdat kolunu bulmuş ve hemen çekmişti. Tren acı bır fren sesi ile biraz süruklendikten sonra âni bir sarsıntı ile durdu. Aktör, adaha önce oturdukları vagonun kapısını açtı ve birkaç sâniye orada hareketsiz durdu. İmperiaie uykuya aaım.ştı. Jeanne ve Lord ise, samimi - bir pozda konuşup duruyorlardı. Yolculardan çoğu ya kitap okuyor, yâhut da uyukluyordu. : 
Birden, vagonun diğer kapısı açıldı ve iki kondüktör, Lane'ye doğru koşarak geldiler. Uyumakta ve kitap okumakta olan yolcular da birden doğrulmuş, merakla baki- 


yorlardı. Jeanne ve Lord, başlarını kaldırıp baktılar, Im- -- 


parıaie, uyanmış ve ayağa kaikmıştı. 
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Kondüktörlerden kısa boylu ve sinirli olanı, «Kim çekti imdat frenini?» diye bağırdı. «İşiniz yok mu sizin?» 

Lane, onun öfkesine aldırmadan, hafif bir sesle, «Bir kazâ oldu. memur bey,» dedi. «Lütfen benimle gelir misiniz?» 

Jeanne, Lord ve Imperiale, ona doğru koşmuşlar, dilğer yolcular da ne olduğunu sormaya başlamışlardı. Lane, «Hayır, Miss DeWitt, siz burada kalın lütfen,» dedi. «Mister Lord, siz lütfen onu yerine götürün. Mister Imperiale siz de burada kalın.» Uzun boylu bir adam olan ikinci kondüktör, yolcuları geriye doğru itmeye başlamıştı. «Herkes yerine otursun, lütfen. Ricâ ediyorum, herkes yerine...» 

Lane, yanında iki kondüktör olduğu halde arka vagona döndü. Ahearn ve Brooks hâlâ, şaşkın bakışlarla De-Wittin cesedini süzüyorlardı. Kondüktörlerden biri, vagonun ışıklarını yaktı ve hepsi içeri girip kapıyı kapadılar. 
Kısa boylu ve yaşlı olan kondüktör, cesedin üzerine eğilip yakından baktı ve sonra birden doğrulup, heyecanlı bir sesle, «Kurşun yarası,» var diye kekeledi, «Bir cinâyet bu...» 

kane, cebinden bir kart çıkarıp ona uzattı ve, «Hiçbirşeye dokunmamanızı ricâ edeceğim.» dedi. «Bu işte yetkili sayılırım, polise yardım etmekteyim.» 

Yaşlı kondüktör, şapkasını çıkarıp saçsız başını kaşıdı ve karta iyice baktıktan sonra, «Bilmiyorum,» diye başını salladı. «Ben bu trenin şef kondüktörüyüm ve kanunlara göre de buranın idâöresi bana âittir.» 

Brooks, sinirli bir sesle, «Bakın, memur bey,» diyerek 


- Söze karıştı, «Bu bey, Mister Drury Lane'dir. Longstreet ~ ve Wood cinâyetlerinde polise yardım ediyor, gazete oku- 


muyor musunuz SİZ?» 

Yaşlı adam, «Oh, öyle mi?» dedi. Brooks, «Öldürülen bu adam da, Longstreet'in ortağı DeWitt'tir»» diye devâm etti. 

Kondüktör, eğilip tekrar cesedin yüzüne baktıktan sonra, «Tamam, tamam,» diye mırıldandı, «Tanıdım onu, 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tende çok gördüm bu adamı. Pekalâ bayım, patron sizsiniz. Ne derseniz yapacağım!» 

O zamana kadar söze karışmayan Lane, birden canlandı ve, «Bütün kapı ve pencereler kapalı kalacak,» dedi, «Makiniste söyleyin, treni en yakın istasyona çekip orada kalsın...» 

Uzun boylu kondüktör, «Önümüzdeki istasyon Teaneck'tir,» dedi. 

— lamam, orada kalacağız. Sonra da New York Emniyet Müdürlüğüne telefon edip, Müfettiş Thumm'la, Savcı Mister Bruno'ya haber verilmesini sağlayın. 

— istasyon şefi yapar bu işi, söylerim ona. 

— İamam, Teaneck'de treni yedek bir hatta çekin ve bekleyin. İsminiz neydi, Kondüktör bey?» 

Yaşlı adam, «Bana Pop Bottomley derler,» dedi, «Söylediklerinizi anladım, Mister Lane.» 

iki kondüktör, geriye dönerlerken, Bottomley, genç arkadaşına, «Ben makinistle konuşacağım, Eli,» diyordu. 
«Sen de kapı ve pencereleri kontrol et bakalım.» 

Onlar gittikten sonra, Lane, Ahearn'a döndü ve, «Mister Ahearn,» dedi, «DeWittin en yakın dostu olduğunuza göre, bu kötü haberi kızına siz vereceksiniz.» 

Ahearn, birden irkilmiş, dudaklarını yatamış, fakat birşey söylemeden oradan ayrılmıştı. 

Brooks ve Lane, cesedin başında hiç kımıldamadan ve konuşmadan duruyorlardı. Bir an sonra tren birden sarsildi ve yavaş, yavaş hız kazanarak yoluna devâm etti. 

Dışarsı kapkaranlıktı. 


TEANECK İSTASYONUNDA YEDEK HATTA 


Tren, bütün ışıkları pırıl, pırıl Teaneck istasyonundaki yan hatlardan birine çekilmiş bekliyordu. Kısa bir müddet sonra gelen birkaç polis otomobilinden çıkan detektifler, süratle trenin her tarafına dağılmışlardı. Bruno, Thumm ve Dr. Schilling de gelenler arasındaydı. 
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— Polis! Ceset nerde? 

— Bu taraftan, efendim, ötka vagonda... 

Lane, cesedin başından ayrılmamıştı. Teaneck karakolundan bir polis, istasyon şefi ve genç kondüktör de o oradaydılar. 

Tnumm, garip bakışlarla Lane'i süzdü ve sonra, «Onu da öldürdüler ha'» dedi, «Nasıl oldu bu, Mister Lane?» 

Lane, yerinden hafifçe kımıldadı ve, «Kendimi asla affetmiyeceğim, Müfettiş bey» diye mırıldandı, «Müthiş cüretkâr bir katille karşı, karşıyayız.» Yüzündeki çizgiler derinleşmiş gibiydi. 

Dr. Schilling, paltosunun önünü açmış, şapkasını geriye doğru itmiş ve cesedin yanına diz çökmüştü. Bir az sonra, «Ona dokundunuz mu?» diye sordu. 

Lane, «Evet, ama yerinden kımıldatmadık,» dedi, «Ba-Şı biraz sarsıldı, fakat duruş şekli değişmedi. Kalbine baktim ve elim kanlandı. Başka birşey yapılmadı.» 

Doktor, muayenesine devâm etti. Mermi, tam kalbin üzerinden paltonun kumaşını delmiş ve doğruca kalbe saplanmıştı. «Hemen hemen bir saat kadar önce ölmüş. Evet, tahminime göre 12.30 sıralarında ölmüş, tam olarak söyleyemiyeceğim şu anda...» 

Cesedin sol eli, doktorun dikkatini çekmişti. «Şu parmaklara bakın,» diye söylendi, «Orta parmak, garip bir şekilde işâret parmağının üzerine binmiş. Başparmak ve diğer iki parmak da içeri doğru kıvrılmışlar » 

Thumm, cesedin eline bakınca, büyük bir şaşkınlık içinde, «Aman Allahım'» diye söylendi, «Olamaz bu! Orta Çağ Avrupasında mı yaşıyoruz yoksa! Bu işâret, kötü gözlerden korunmak için yapılan bir işâretti eski devirlerde...» 

Hiçkimseden ses çıkmıyordu. Dr. Schilling, üst, üste binmiş iki parmağı açmak için uğraştı. Fakat başaramadı. 
Cesette katılaşma başlarnıştı. Doktor, «Bu kadar çabuk katlaşma ancak şeker hastalarında görülebilir,» diye söylendl, «Belki DeWitt de şeker hastasıydı ama kendisi de bilmiyordu.» Müfettişe baktı ve, «Hey, Thumm,» diye devâm 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etti, «Sen denesene bakalim, parinaklarını bu şekilde tutabilecek misin?» 

Thumm, biraz uğraştıktan sonra parmaklarını, üst, üste bindirmiş ve bir zaman öyle tutmuştu. Fakat bunu yapmax görüldüğü kadar kolay değildi. Doktor. «Pek kolay olmuyor, değil mi?» dedi, «Şimdiye kadar gördüğüm en garip vak'alardan biri bu. Parmâklârını öyle oturtmuş ki birbiri üstüne, öldükten sonra bile açılmamışlar.» 

Thumm, parmaklarını âçarak, «Fakat bu, nazardan korunma için yapılmadı herhalde,» diye hömurdandı, «Böyle saçma şey olmaz!» 

Bruno, «Peki neden parmaklarını böyle yapmış olabilir?» diye sordu. 

— Ne bileyim ben! Belki katil önun parmaklarını bu şekle soktu. 

— Saçmalama, Ihumm, bir katil öldürdüğü adamın parmaklarından ne istesin? Bu hepsinden saçma! 

— Siz ne dersiniz, Mister Lane? 

Lane, bir an kaşlarını çatıp düşündü, sonra hafif bir sesle, «Bana öyle geliyor ki,» dedi, «DeWitt, bu akşam söylediğim birşeyi hatırladı ölürken,» Doktorun, yerinden doğrulup, «Hemen ölmüş,» dediğini duyunca, hemen onun koluna yapıştı. 

— Onun, hemen ölmüş olduğuna &min misiniz, Doktor? 

— Evet, eminim. Merminin bir. 38 likten çıktığını sanıyorum, doğruca kalbe girmiş. Şu anda görebildiğim tek yara da bu. 

— Başında hiçbir yara, bere izi yok mu? 

— Hayır, bü mermi ile öldüğü belli. 

— Yâni, DeWitt, parmaklarını bu şekle, ölüm spazmı sırasında sokmuş olamaz, değil mi? 

— Hayır, efendim. Söyledim ya, kurşunu, yer, yemez ölmüş. Ölüm spazmı filân geçirmiş, değil, o anda gitmiş. 

Thumm, başını salladı ve cesedin yanına eğilip ceplerini karıştırmaya başladı. Birkaç sâniye sonra, DeWitt'in 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iç cebinde birkaç mektup, bir çek defteri, bir dolmakalem, bir tren târifesi ve iki de abonman defteri bulmuştu. 

— Bunlar da ne? 

Lane, soğuk bir tavırla, «Bir tönesi, hapiste iken vakti geçmiş olan tren abonmanı,» dedi, «Diğerini de bu akşam, trene binerken almıştı.» 

Yeni abonman defterinde hiçbir bilet zımbalanmamıştı. 

Thumm, «Kondüktör kim burada?» diye sordu. 

— Benim efendim, ismim Pop Bottomley'dir. Trenin Sef Kondüktörüyüm. 

— Bu adamı tanıyor musun? 

— Trende çok görmüştüm onu, efendim. Galiba West Englewood'a gider, gelirdi. 

— Bu akşam gördün mü onu trende? 

— Hayır, ben diğer uçta idim. Sen gördün mü onu, El? 

Uzun boylu, iri, yarı genç kondüktör, heyecanlı bir sesle, «Hayır, ben de görmedim,» diye cevap verdi, «Fakat tanırım kendisini. Öndeki vagona girdiğim zaman biri bana altı bilet verdi ve bir arkadaşları daha olduğunu, biraz sonra döneceğini söyledi.» 

— Yâni onu görüp, biletini zımbalamadın, öyle mi? 

— Hayır, efendim, herhalde tuvalettedir, dedim. Bu karanlık vagona gelebileceği hiç aklıma gelmedi. 

— Demek tanırdın onu, öyle mi? 

— Evet, bu trende hep görürdüm kendisini. 

Yaşlı Şef Kondüktör, ilerledi ve, «Bakin Müfettiş bey» dedi, «Onun, bu gece trenine kaç defa bindiği şu eski abonman defterinden anlaşılabilir. Bakın şunlar benim Zımba işâretlerim, bunlar da Ellin, Çünki bu trende södece ikimiz bilet kontrolü yaparız. İşte bakın, benim zımbalarım küçük dâire şeklinde, Ell'inkiler de X Işöreti şeklinde. Bunları sayarak, onun bu trene kaç defa bindiğini anlayabilirsiniz. Tabii, bu, bir aylık bir devre için geçerlidir.» 
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Thumm, abonman biletlerinden kullanılmş olanları saydı ve, «Kırk tânesini kullanmış,» dedi, «Demek zımbalarınızın işâretleri değişik oluyor, ha?» 

— Evet, sabah trenlerinde de her kondüktörün değişik bir işâreti vardır. 

— O halde katil, DeWitt'in sık, sık bu trenle gidip geldiğini biliyordu. (Thumm, Lane'nin yüzüne baktı:) Peki ama, Mister Lane, DeWitt'in bu karanlık arka vagonda ne işi vardı, neden sizden ayrılıp buraya geldi ve oturdu? 

Drury Lane, başını salladı. «Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Fakat tren, istasyondan kalktıktan bir süre sonra Michael Collins...» 

Thumm, «Collins, hal» diye bağırdı. Bruno da bir adım ilerlemişti. «Demek Collins de bu işin içinde. Neden daha önce söylemediniz, peki?» 

— lütfen kendinize biraz hâkim olun. Müfettiş bey? 
Collins'in nerde olduğunu bilmiyoruz. Cesedi bulur, bulmaz, kondüktörler kimsenin trenden inmemesi için her tarafı kilitlediler. Eğer biz cesedi bulmadan ö nce kaçtıysa bile uzağa gidemez. 


Thumm, birşeyler homurdandı ve Lane'in, olanlar hakkında anlattıklarını sesini çıkarmadan dinledi. 

— Demek ikisi berâber bu vagona geçtiler, öyle mi? 

— Biz girdiklerini görmedik. Onları sâdece bu vagonun platformuna kadar görebilmiştik. 


Thumm, hemen döndü ve yanındaki birkaç detektife- bütün treni aramalarını söyledi. 

Dr. Schilling, «Cesedi burada mı bırakacaksınız?» diye sordu. 

— Şimdilik dursun, bakalım. Gidelim de, yolculara birkaç sual soralım, belki birşeyler öğrenebiliriz. 

Cesedin yanında detektiflerden birini nöbetçi bıraka- 


- rak vagondan. çıktılar. 


Jeanne DeWitt, koltuklardan birine oturmuş, başını Lord'un omuzuna dayamış ağlıyordu. Ahearn, Imperiale 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ve Brooks, şaşkın bir halde seslerini çıkarmadan oturuyorlardı. Vagondaki diğer yolcular, bir arkadaki vagona göturulmüşlerdi. 

ur. Schilling, çantasından küçük bir şişe çıkardı, Lord'a, bir bardak su buımasını söyledi ve şişeyi kızın burnuna tuttu. Genç kız, hafıfçe titredi, gözierini kırpıştırdı ve içini çekti. Sonra, Lord'un getirdiği suyu, çok susamış gibi sonuna kadar içti. Doktor, hafifçe onun başını OKŞdaı, ağzını açıp küçük bir hap yutturdu ve bekledi. Jeanne DeWitt, birkaç sâniye sonra başını Lord'un omuzuna koymuş ve sâkin bir şekilde gözlerini kapamıştı. 


ihumm, koltuklardan birine oturdu ve Brooks'la Ahearn'i yanına çağırdı. Brooks, o akşam olanları olduğu gibi anlattı. 

— DeWitt nasıldı? Neşeli miydi? 

— Onu hiç bukadar neşeli görmemiştim. 

Ahearn, hafif bir sesle, «Ben de onu ilk defa bukadar keyifii görüyordum,» diye söze karıştı, «Demek ki, elektrıkli sandaiyeden, burada öldürülmek için kurtulmi ş...» 


Avukat, öfkeli bir tonla, «Artık mâsum olduğu tam olarak anlaşıldı, işte!» diye söylendi. «Onu böyle saçma bir bahâneyıe yakalamasaydınız beiki de şimdi hayatta olacaktı.» i 

Bruno sesini çıkarmadan onları dinlerken, birden, «Misis DeWitt nerede?» d iye sordu. 

Bu suale Ahearn cevap verdi. «O bu akşam bizimle değildi.» 

Brooks, «Bu haberi alınca sevinecektir,» diye söylendi. 

— Ne demek istiyorsunuz? 

— Çünki artık kocuüsı onu boşayamaz. 

Savcı ve Thumm, birbirlerine baktılar. Bu sırada bir detektif gelmiş ve Coilins'in hiçbir yerde bulunamadığını bildirmişti. 

Fhumm, elile işâret ederek kondüktörü yanına Çağırdı 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ve, «Bu akşam trende, uzun boylu, kırmızı suratlı bir iriandalı gördünüz mü? diye sordu. 

Lane, sâkin bir tavırla, «Başında, gözlerine doğru inmiş bir fötr şapka, üzerinde tvit bir pardesü vardı ve biraz da sarhoştu,» aiyerek onun suälini tamamladı. 

Bottomley, başın: iki yana salladı, «Ben böyle bir yolcu görmedim » diye cevap verdi, «Sen gördün mü Ell?» 

Genç kondüktör de başını iki yana salladı. O da görmemişti. 

Ihumm, yerinden kalkıp diğer vagona geçti ve oradaki yolcuları da sorguya çekti. Fakat hiçbiri Collins'i gördüğünü hatırlamıyordu. Tekrar yerine döndü ve, «Collins buraya geri dönmedi mi, peki?» diye sordu. 

Lane, «Dönmediğiıne eminim,» dedi, «Hiç şüphesiz, aradaki iki plâtformdan birinden aşağı atladı. Çünki bu arada trenin bir yerde durduğunu hatırlıyorum.» 


Tren târifesine bir bakış Collins'in Little Ferry, Ridgefield, Westview ve Bogota istasyonlarından birinde atlayıp kaçabileceğini ortaya koymuştu. Thumm, adamlarından birini çağırdı ve bu istasyonlar çevresinin aranıp, Collins'in izinin bulunmasını söyledi. 

— Bu saatte New York'a tren bulamıyacaktır nasıl olsa. İstasyonlardaki taksi şoförlerini de sorguya çekmeyi unutmayın sakın, yanına birkaç arkadaş al ve hemen işe koyul, haydi bakalım. 

Kondüktörlerin söylediğine göre, ismi geçen bu istasyonlarda inen yolcular olmuştu. Fakat kaç kişinin indiğini bilmiyorlardı ve onları tanımaları da imkânsızdı. 


Pop Bottomley, «Belki görsek, içlerinden bâzılarını tanırız, tabii devamlı yolcularşa. Fakat isimlerini bilmemize imkân yok,» dedi. 

Bruno, «Katil de, Collins gibi, bu istasyonlardan birinde, hiç kimseye görünmeden inmiş olabilir,» dedi, «İstasyon tarafına değii de, demiryolu tarafına inen bir insan; bu karanlıkta hiçkimse göremez.» 
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Thumm, suratını buruşturup, «Gayet tabii,» dedi, «Fakat şu cinâyet silâhı da bulunmadı, değil mi? Treni iyice arayın, belki de katil silâhını trende bırakmıştır.» | 

Lane, «Bana kalırsa, birkaç kişi gönderin de, geçtiğimiz yolu aratın,» dedi, «Katilin, silâhı aşağı atmış olması daha akla yakın geliyor.» 

— Doğru, haklısınız, Mister Lane. Duffy, şu işi ayarla hemen... 

Thumm, Duffy'nin koşar adım uzaklaştığını görünce, İmperiale'i çağırdı ve., «Formalite sualleri Mister Imperiale,» cedi, «Siz nerede oturuyordunuz bu seyahat sırasında?» 

— Önce Miss DeWitt ve Mister Lord' la berâber oturuyordum. Fakat az sonra, yalnız kalmak istediklerini antayınca başka bir koltuğa geçtim ve biraz kestirdim galiba. Kondüktörlerin koşarak yanımdan geçmeleri üzerine gözlerimi açtım. 

— Yâni diğerlerinin ne yaptığını bilmiyorsunuz, öyle mi? 

— Hayır, uyuyordum... 

Thumm, başını salladı ve Jeanne DeWitt'le, Lord'un oturduğu yere giderek genç kızın omuzuna dokundu. Lord, öfkeli gözlerle ona baktı Miss DeWitt, ağlamaktan kızarmış gözlerini açtı. 

— Özür dilerim, Miss DeWitt, fakat birkaç suâle cevap verebilirseniz memnun olurum. 

Lord, dayanamamış ve, «Yâhu, deli misiniz siz?» diye çıkışmıştı, «Zavallının ne halde olduğunu görmüyor musunuz?» 

Thumm, sesini çıkarmadan onun yüzüne baktı. Genç kız, «Ne isterseniz yaparım,» diye mırıldanmıştı, «Yeter ki, babamın katilini bulun...» 

— Elimizden geleni yapıyoruz, Miss DeWitt. Weehawken'da hareket ettikten sonra siz ve Mister Lord ne yapıyordunuz? - | 

Genç kız, di gibi baktı, sonra zayıf bir sesie, «Birlikte oturuyorduk,» diye cevap verdi, «Mister mperiale de önce bizim yanımızdaydı, sonra başka bir koltuğa gitti...» Dudağını ısırdı, gözleri yaşla delmak üzereydi. 

— - Sonra, Miss DeWitt? 

— Kit bir ara yanımdan ayrılıp bir yere gitti ve kale dakika sonra geri geldi. 

Thumm, yan gözle, hiç sesini çıkarmadan oturan genç adama baktı ve, «Demek sizi yalnız bıraktı, ha?» dedi, «Nereye gitti, peki?» 

Jeanne DeWitt, vagonun ön kapısını gösterip, «Şu tarafa gitti» diye cevap verdi, «Nereye gittiğini söylemedi, belki de söyledi ben anlamadım, bilmiyorum.» 

— Mister Imperiale sizden ayrıldıktan sonra, onu gördünüz mü? 

— Kit yanımdan kalkınca başımı çevirip baktım, bir koltukta uyukluyordu. Mister Ahearn de koltukların arasında dolaşıyordu. Sonra Kit geri geldi. 

Thumm, doğruldu ve, «Gel de seninle biraz konuşalim, Lord» dedi, «Doktor Schilling, siz biraz Miss DeWitt'in yanında kalır mısınız?» 

Dr. Schilling, genç kizın yanına oturup onunla konuşmaya başlarken, Thumm ve Lord birkaç adım yürüdüler. - 

— Söyle bakalım, Lord, Miss DeWitt'in yanından kalkıp nereye gittin? Sakın yalan söyleyeyim deme! 

Genç adam, kendinden emin bir tavırla, «Garip birşey oldu, Müfettiş bey» diye cevap verdi, «Vapurla bu tarafa geçerken, bir ara, Cherry Browne'la, şu garip arkadaşını, Pollux'ü gördüm.» 

Thumm, «Yok canım! Vay canına!» dedi ve, «Hey, Bruno, gelsene burayal» diye seslendi ve savcı gelince, «Baksana, celikanlı vapurda Cherry Browne'la Pollux'ü gördüğünü söylüyor» diye devâm etti. Bruno, hayretle !slık çalmaktan kendini alamamıştı. 

Lord, «Hepsi bukadar değil,» diye devâm etti, «Onlart istasyonda tekrar gördüm. Daha doğrusu iskeleyle istasyon arasında. Birşeyler konuşuyor ve münâkaşa ediyor- 


F. 11 | 161 


lardı. Fakat bekleme salonuna gelmediler ve trende de görmedim onları. Tren kalktıktan sonra da endişelenmeye başladım.» 

— Neden? 

' — Su kadından hoşlanmamıştım. Hele DeWitt'i suçladıktan sonra. Bunun için trende şöyle bir dolaştım, fakat onları göremedim, trende değillerdi. 

— Şu arka vagona da baktın mı? 

— Hayır, orası kapalıydı, kımse yoktu kit 

— Hangi istasyon yakınlarında oldu bu? 

Lora, omuzlarını sikti. «Hiç bilmiyorum, dikkat etmedim.» 

— Geri geldiğinde, diğerlerinin ne yaptığına baktın mı? 

— Ahearn dolaşıyordu, Mister Lane ile Brooks da konuşuyortardı. 

— wekaiğ, hadi Miss DeWitt'in yanına dön sen. 

Thumm, Bruno ile bir müddet fısıldaştıktan sonra, detektifierueri bırını çagıraı ve, ww urny ye soyie, trende Cherry Browne ve Pollux'u arasın, onları tanıyor» dedi. 

or Zaman sonra geen Dutty, Browne'la Pollux'ün trende olmadığını söyledi. Yolculardan hiçbiri de, onların tarfine uyan iki kişi görmemişlerdi. 

— Fekalâ, Dury. Şımdı sana bır iş... Hemen şehre dön ve onların izlerini bulmaya bak. Kadın, Grant Otel'de kaiyordu. Eğer otelde değitse gece kulüplerini ve Pollux'ün uğradığı yerleri araştır. Birşey bulursan bana telefon et ve gerekiyorsa butun gece çalış. 

Duffy, hiçbirşey söylemeden aceleyle onların yanından uzaklaştı. 

Bruno'nun diğer vagona geçmesi ile Thumm, Mr. Lane'nin yanında oturan Brooks'un karşısına geçti ve onunla biraz konuştu, fakat adamın söyleyecek fazla birşeyi yoktu ve anlaitıkiarı da Drury Lane tarafindan doğrulanmişti. 

Ahearn de,b ir ara onlarla oturduğunu, sonra kalkıp 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dolaşmaya başladığını söyledi. Lane, hafif bir gülümseme ile Thumm'ın yüzüne baktı ve, «Tabii, beni de sorguya çekeceksiniz, değil mi, Müfettiş bey?» dedi. 

Thumm, asık bir suratla, «Bildiğiniz birşey olsaydı, herhalde biz sormadan söylerdiniz, Mister Lane,» diye oni! cevapladı. 


Lane, «Haklısınız, Müfettiş bey» diye konuştu, «Aslina bakarsanız, hayâtımda hiçbir zaman gururum bukadar çiğnenmemişti. Adamcağızı gözlerimin önünde öldürdüler... Hemen burnumun dibinde oldu bu iş! Mister Brooks'la konuşmaya öylesine dalmıştık Ii, neden sonrg aklım başıma geldi ve onun geçiktiğini anladım.» İ 

Bu sırada koşarak gelen bir detektif, «Haber geldi. 
Şef!» diye bağırdı, «Bizim çocuklardan biri, Collins'in izini bulmuş.» 

Thumm, birden neşelenmişti: 

— Anlat bakalım, ne diyorlar? 

— Ridgefield Park'ta bir araba kirâlayıp New York'g dönmüş. Evine gitmişler ve birkaç dakika önce geldiğini öğrenmişler. Şu anda evi dışardan gözetliyorkar. Arkadaş hâlâ telefonda bekliyor. 

— Güzel. Evde kaldıkça ona dokunmasırılar. Ben bir saate kadar orada olurum. 


Gelen diğer bir detektif, silâhın trende bulunamadığını söyledi. Tren yolunu arayanlar da, karanlık olduğu için güçlük çekiyorlardı ve henüz onlar da bir netice alamamışlardı. Aynı anda Duffy'nin içeri girdiğini gören Thumm, «Sen daha gitmedin mi? Ne arıyorsun hâlâ burda?» diye bağırdı. 

Duffy, sırıtarak onun yüzüne baktı ve, «Gitmeden önce kadının oteline bir telefon ettim, Şef,» dedi, «Şansım varmış, kadın oteldev e Pollux denen o herif de onunla -beröber...» 

— Ne zaman gelmişler otele? 
- — Resepsiyon memuru, telefonumdan birkaç dakika 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önce geldiklerini bildirdi. Hemen kadının odasına çıkmışlar. 

— Bravo, Duffy, iyi iş becerdin. Collins'e giderken onlara da bir uğrarız şöyle. Şimdi hemen bir arabaya atla ve Grant Otel'de bekle... 

Duffy, trenden inerken, birkaç kişinin vagona girmek istediğini görünce, «Hey, bir dakika!» diyerek onların yolunu kesti, «Kimsiniz -siz, ne istiyorsunuz?» 

Adamlardan biri, «Ben buranın savcısıyım,» derken Bruno, hemen koşmuş ve adamın elini sıkmıştı. Gelen, Bergen savcısı M. Kohl'du ve Bruno'nun telefonu üzerine yatağından çıkıp gelmişti. Cinâyet Bergen'de işlenmiş olmasına rağmen, Longstreet ve Wood cinâyetleri ile alâkalı olduğu için Bruno'nun selâhiyetli olması gerekiyordu. 


Koht, ellerini iki yana açıp, «Pekalâ, Bruno,» dedi, «Bu senin işin. Sana, elimden geldiği kadar yardıma hazırım.» 


Az sonra gelen bir ambulâns, DeWitt'in cesedini götürmüş, tren yolcuları da, isim ve adresleri alındıktan sonra serbest bırakılmışlardı. Gelen bir tren, yolcuları Teaneck istasyonundan aldı ve gidecekleri yerlere götürdü. 

Bruno, «Bizim fhumm'ın adamlarından bâzıları, tren yolu kenarında cinâyet silâhını arıyorlar, Kohl,» dedi, «Jersey memurlarından birkaçını gönder de o adamlar işi bıraksınlar, ha? Yakında hava ağaracak, arama daha da kolay olacaktır onlar için... Silâhı hiçbir yerde bulamadık.» 

Kohl, başını salladı ve trenden inerek uzaklaştı. 

Bruno, Drury Lane'in yanına kadar sokuldu ve paltosunu giymekte olan Thumm'ın yüzüne baktıktan sonra, «Ee, Mister Lane,» dedi, «Ne diyorsunuz bakalım bu hususta?.. Longstreet ve Wood'u kimin öldürdüğünü puidunuz mu böâri?» 

Lane, DeWitt'in cesedini bulduğu andan bu yana ilk defâ gülümsedi ve, «Södece Longstreet ve Wood'un değil, DeWitt'in katilini de biliyorum,» dedi. 

Bruno da Thumm da şaşkınlıktan ne diyeceklerini 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bilemiyorlardı. Thumm başını yine, yumruk yemiş gibi salladı ve, «Pes doğrusu'» dedi, «Ben artık teslim oluyorum.» 

Bruno, «Fakat, Mister Lane!» diye bağırdı, «Kim olduğunu söyleyin de enseleyelim şu adamı. Bu böyle sürüp gidemez ki!» i 

Lane, sâkin bir tavırla başını salladı. «Özür dilerim beyler. Bana güvenmelisiniz. İnanın ki, şu anda Mister (X) in maskesini düşürmek hiçbir işe yaramaz. Biraz daha sabırlı olun, tehlikeli bir oyun oynuyorum ama, netice yakında gelecek. Acele etmek herşeyi berbat edebilir.» 

Thumm, «Bu defâ size güveniyor ve kendimi teslim ediyorum, Mister Lane,» dedi, «Siz de yanılıyorsanız, hepimizin işi tamam demektir.» | 

Bruno, son bir hamle yaptı ve, «Fakat,» 'dedi, «Bu çılgın katili hemen yakalamazsak bir cinâyet daha işleyebilir.» 

Fakat Drury Lane, kendinden oldukça emin görünüyordu: ? | 

— Bana güvenmelisiniz. Mister Bruno. Bundan sonra başka cinâyet işlenmeyecek. (X) işini bitirdi. 


Sahne 4 
New York 
10 Ekim, Cumüertesi, sabahın 3.151 


Bruno, Thumm ve kücük bir detektif ordusu, polis arabalarına atlamışlar ve New York'a doğru yola çıkmışlardı. 

Thumm, «Bu adamın, katili tanıdığına inanıyor musun?» diye sordu. 

Bruno başını salladı ve, «Tanımasa böyle konuşmaz o adam,» dedi, «Belki de Longstreet ve DeWitt'in öldürülmesi arasına Wood'un ölümünün girmesi işleri biraz karıştırdı. Belki de...» 


165 


— Belki de bu cimâyetlerin sebebi çok eskilere dayanıyor. | 

— Eaksana, adam bundan sonra cinâyet olmayacağını söylüyor. Longstreet ve DeWitt gittiğine göre katil için iş biti demektir bu... 

Thumm şapkasını çıkardı ve alnını sildi. Bruno, merakla onun yüzüne bakarak sordu, «Ne o miden mi bulandı yoksa?» 

o — Yok canım! Şu, DeWitt'in parmakları aklıma takıldı. Bunun ne mânâya geldiğini bir türlü çıkaramıyorum. 

Bruno; başını salladı, «Belki de hiçbir mânâsı yoktur, canım! Tesödüfen olmuş birşey olabilir.» 

— Tesödüfen olur mu, böyle şey, canım! 

— Herhalde şu kem gözlere filân inanmıyorsun, değii mi? 

Thumm, zoraki bir gülümseme ile savcıya baktı ve sesini çıkarmadı. Bir an düşündü sonra, «Baksana bana,» dedi, «Doktor, DeWitt'in kurşunu yer, yemez öldüğünü söyiedi. O halde DeWitt, ölmeden önce ve bilerek parmaklarını o Şekle soktu.» 

— Bilmiyorum ama, bu parmak hikâyesi bana çok saçma geliyor. 

Bir müddet konuşmadan yol aldılar. Sonra Bruno, «Eğer DeWitt, parmaklarını bilerek o şekle soktuysa katilini tanıyordu. Belki de bunu, katili hakkında bir ipucu bırakmak için bilerek yaptı,» dedi. 

= Thumm, Drury Lane'in taklidini yaparak, «Mükemmel! 
diye bağırdı, «Çok güzel, dostum, devâm edin.» 

Bruno, «Oh. saçmalama,» diye onun sözünü kesti, «DeWitt, bâtıl itikatları Olmadığını söylemişti... Yâni...» 

Thumm, «Anladım!» diye bağırdı, «Belki de katilinin bâtıl itikatları olduğunu aniatmak istiyordu böyle yapmakla.> 
> Savcı, düşünceli bir tavırla, «Acaba Lane de düşündü mü bunları?» diys söylendi. Sonra uzun zaman konuşmadılar. : 
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Sahne 5 $ 
Englewood'da DeWitt'in Evi 
10 Ekim, Cums«aertesi, sabahın 3.49: 


İki yanında, iki motörlü polis bulunan büyük bir polis arasası, West Englewood'un sokaklarından geçerken, orada oturanlar yataklarında uyumakta idiler. Büyük arabanın arkasından, içi detektif dolu daha küçük bir araba geliyordu. 

Arabalar ve iki motosiklet, DeWitt'in evi önünde durdular. Büyük arabanın açılan kapısından inen Jeanne De Witt, Kit Lord, Franklin Ahearn, Louis Imperiale, Lionell Brooks. ve Drury Lane, hiç. konuşmadan. eve doğru yürüdüler. 

Motörlü polisler. motörlerini susturup, desteğe almış ve birer sigara yakip içmeye başlamışlardı. Diğer arabanın. içinden çikan detektifler, Lane ve yanındakilerin etrâfınt aldılar. 

Ahearn, onlardan ayrılıp kendi evine gitmek istedi. 
Fakat polisler hepsinin bir arada bulunmaların: istiyordu. Kapıyı onlara açan yarı giyimli Jorgens, şaşkın, şaşkın hepsinin yüzüne bakıp duruyordu. 

Drury Lane, buyuk salonda, koltuklardan birine oturdu ve bastonunu yine bacakları arasına alıp, diğerlerine baktı. Jorgens, bir müddet ne söyleyeceğini bilemeden onların arasında dolaştı. Sonra Jeanne DeWitt'e yaklaşıp, hafif bir sesle, «Özür dilerim. Miss «DeWitt.» dedi. «Neler oluyor burada? Bu adamlar kim? Mister DeWitt nerede?» 

Lordďd'un canı iyice sıkılmıştı. Suratını asarak, «Oh, Jorgens, çekil bir kenara,» diye homurdandı. 

Fakat genç kız, net bir sesle, «Babam öldü, Jorgens,» dedi, «Evet, öldü babam.» 

Jorgens'in yüzü birden kül gibi oldu. Adam, trans' hâlindeymiş gibi olduğu yerde kalmıştı. Sonra etröfına, söylenenin doğru olup, olmadığını anlamak ister gibi baktı. Fakat herkesin yüzünde aynı donuk ifâdeyi görünce, tek : kelime söylemeden döndü ve uzaklaştı. 
i Detektiflerin şefi olduğu anlaşılan biri, ortaya doğru » ilertedi ve, «Misis DeWitt nerede?» diye sordu. 
Jorgens, uykuda gibi, âdetâ fısıltı hâlinde, «Şey, efen- 
.. dim» diye kekeledi, «Yukarda, uyuyor sanıyorum.» 

— Bütün gece burada mıydı? 

— Hayır, efendim, zannetmiyorum. 

— Neredeydi? 

— Bilmiyorum, efendim. 

— Peki, eve ne zaman döndü? 

— Geldiğinde ben uyuyordum, efendim. Herhalde anahtarını unutmuştuki, zili çalarak beni uyandırdı. Aşağıya inerek kapıyı açtım ona. Yanılmıyorsam yarım saat kadar oluyor. 

D'etektif, bir anlık bir tereddütten sonra, Jeanne De Wittin yanına geldi ve, «Affedersiniz, Miss DeWitt,» dedi. «Acaba yukarı çıkıp Misis DeWitt'e durumu anlatır mısiniz? Haber alması lâzım. Ben de kendisile konuşmak istiyorum. Savcı Mister Kohl'un emirleri...» 

Genç kız, başını arkaya atarak, sinirli bir şekilde güldü, «Ona ben mi söyleyeceğim yâni?» Bir sinir krizi geçirmek üzereydi, fakat Lord'un, kulağına birşeyler fısıldaması ile kendine geldi ve uşağa dönerek, «Jorgens,» dedi, «Söyle ona da aşağı gelsin hemen.» i 

Fakat detektif, «Bir dakika» diyerek uşağın önüne geçti, «Bırak, ben söylerim. Sen yalnız bana odayı göster.» i 

Jorgens ve detektif, salondan çıkarken, Drury Lane, sâkin bir sesle, «Şu şömineyi yaksak hiç de fenâ olmayacak» dedi. 
Ahearn, salondaki soğuğu yeni hissetmiş gibi birden titredi ve sonra gidip şöminenin önüne çöktü. Birkaç så- 
. niye sonra, Şöminedeki odunlar tutuşmuştu. Solonun bir köşesinde oturmakta olan Brooks, koltuğunu çekerek şöminenin yakınına getirdi. 
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Birden, gelen bâzı sesler üzerine hepsi başlarını kaldırıp kapıya doğru baktılar. Az sonra Misis DeWitt, yanında detektif ve Jorgens olduğu halde salona girmişti. 


Imperiale hemen ayağa kalkıp onu selâmlamış, Ahearn ise başını hafifçe sallayıp birşeyler mırıldanmıştı. 
Brooks, ayağa kalkıp ateşe doğru yaklaşırken, Lord, Jeanne'ı kendine doğru çekti. Sâdece Drury Lane, sesleri duymadığı için yerinden kımıldamamıştı. 


Fern DeWitt, çok güzel bir sabahlık giymiş, simsiyah, parlak saçlarını omuzlarına dökmüştü. Gün ışığında olduğundan daha güzel görünüyordu. Mütereddit bakışlarla etrâfını süzdü ve sonra Jeanne'iın yanına gidip hafifçe eğildi. 

«Jeanne,» diye fısıldadı, «Jeanne, ne diyeceğimi...» 

Fakat genç kız, başını kaldırmamış, sâdece sert bir sesle üvey annesine, «Çekil başımdan lütfen,» diye söylenmişti. 

Kadın, yüzüne bir tokat yemiş gibi bir an sendeledi ve dışarı çıkmak üzere geri döndü. Fakat peşinde alanı detektif, hemen yolunu kesmişti. 

— Bir dakika, Misis DeWitt, size bâzı suallerim olaçak. i 

Mrs. DeWitt, çâresiz bir tavırla etrâfına bakındı sonra İmperiale'ın getirdiği sandalyeye çöktü. 

— Bu akşam eve kaçta geldiniz? 

— İkiyi birkaç dakika geçiyordu. 

— Yâni, iki saat kadar önce mi? 

— Evet, 

— Neredeydiniz? 

— Arabamla dolaştım. 

— Demek araba gezintisi yaptınız, yanınızda kim vardı? 

— Kimse yoktu, yalnızdım. 

— Evden ne zaman çıktınız? 

— Akşam yemeğinden sonra, saat yedibuçuk sıralarında. Arabamı aldım ve dolaşmaya başladım... (Detektifin, inanmayan bakışlarla kendisini süzdüğünü görünce, dudaklarını ısiattı ve şöyle devâm etti:;) Bir zaman sonra kendimi Sen John Katedralinin önünde buldum ve... 

— Amstercam Caddesi ile 110 uncu sokak köşesindeki mi? 1 

— Evet, arabamı parkedip içeri girdim ve orada uzun müddet kalıp düşündüm... 


Detektif sert bir sesle, «Anlayamadım,» diyerek onun sözünü kesti, «Yâni, tâ şehre kadar, sırf bir kiliseye girip, orada saatlerce oturmak için mi gittiğinizi söylemek İstiyorsunuz?» 

Kadın, «Ne demek istiyorsunuz siz yâni?» diye bağırdı, «Hepiniz neden öyle yüzüme bakıp duruyorsunuz? 
Onu ben mi öldürdüm zannediyorsunuz yoksa?» 


Birden, kendini tutamadı ve omuzları sarsılarak ağlamaya başladı. 

— Katedralden ne zaman ayrıldınız? 

Mrs. DeWitt, birkaç defâ hıçkırdı. Sonra gözyaşlarını silerek, ağlamaklı bir sesle, «Onbuçuk veya onbir sıralarında olacak, tam olarak hatırlayamıyorum.» diye cevap verdi. 

— Ondan sonra ne yaptınız? 

— Arabamla dolaşıp durdum işte... 

— Jersey'e nasıl döndünüz? 

— Kırkikinci Sokak araba vapuru ile... 

Detektif, hafif bir ıslık çalıp onun yüzüne baktı. «New 
York'un göbeğindeki o trafiğe girdiniz demek! Neden 125 
inci sokaktan kalkan vapura binmediniz, daha kolay olmaz mıydı sizin için?» 

— Bilmiyorum, size sebep göstermek zorunda da değilim... Araba kullanırken düşünüyordum. farketmedim bile... 

— Ne düşünüyordunuz bukadar derin? 

Kadın, birden yerinden kalktı ve, öfkeli bir sesle, «Düşüncelerime de karışamazsınız yai» dedi, «Çekilin yolumdan, odama çıkıyorum beni» 

Detektif, onun yolunu kesip, «Hayır, gidemezsiniz,» deyince, Mr. Drury Lane, «Kusura bakmayın ama,» dedi, «Misis DeWitt henüz tam mânâsı ile duruma intibak edemedi. Onu sabahleyin daha rahat sorguya çekebilirsiniz sanıyorum.» 
© Detektif, birden kenara çekildi ve, «Pekalâ, efendim,» dedi, «Gidebilirsiniz, Misis DeWitt.» 

Fern DeWitt, koşar adımlarla salondan çıkıp kaybolmuş, ortalığı yine derin bir sessizlik kaplamıştı. 

Saat dördü çeyrek geçe, .Mr. Drury Lane, DeWitt'in kütüphünesinde yalnızdı. Odanın ortasında oymalı ceviz bir masa duruyordu. Lane, masanın bütün çekmecelerini karıştırmış, çıkan kâğıtlara bakmış, fakat aradığını bulamayarak duvardaki kasaya doğrulmuştu. 

Kasanın kapağı kilitliydi. Geri dönerek duvardaki kitapları karıştırmaya başladı. Bâzılarını eline alıyor ve dikkatle bakıyordu. Fakat bir müddet sonra,b aşını yana doğru sallayıp tekrar kasaya baktı. Aradığı muhakkak orada olacaktı. 

Kütüphânenin kapısını aralayıp koridora baktı. Detektiflerden biri orada nöbetteydi ve kapının açıldığını duyunca hemen dönmüştü. 

— Uşak oralarda mı acaba? 

— Bakayım, efendim. 

Birkaç dakika sonra Jorgens, detektifle birlikte gelmişti. 

— Buyurun, efendim, birşey mi istediniz? 

Drury Lane, kapının eşiğine dayandı ve, «Jorgens,» dedi, «Şu, kütüphânedeki kasanın şifresini biliyor musun?» 

Jorgens şaşırmıştı, «Ben mi, efendim? Hayır, nerden bileyim ben?» 

— Peki, Misis DeWitt, veyâ Miss DeWitt bilirler mi acaba? i 
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— Zannetmiyorum, efendim. 

— Neden, Jorgens? 

— Şey, efendim... Garip, belki ama, Mister DeWitt yıllardanberi bu kasayı sâdece kendi kullanırdı. Misis De Wit: ve Miss DeWitt, mücevherlerini yatak odasındaki kasada saklarlar. Fakat bu kasanın şifresini sâdece Mister DeWitt ve avukatı Mister Brooks bilirlerdi. 

— Demek Brooks biliyor, ha! Onu nemen bana gönderir misin? 

Birkaç dakika sonra Jorgens, yanında Brooks'la geldi. Avukat'ın gözleri kan çanağına dönmüş, saçları karmakarışık olmuştu. 

— Beni mi istediniz, Mister Lane? 

— Evet, şu kütüphâne kasasının şifresini sâdece siz ve Mister DeWitt biliyormuşsunuz. Onu bana söyler MİSİniz, lütfen? 

Avukat, düşünceli bir tavırla çenesini kaşıdı: «Fakat bu isteğiniz biraz garip değil mi, Mister Lane? Kanunen size bunu verebilir miyim, veremez miyim, bilmeniz gerekir. DeWitt bana bu şifreyi verirken, kendisine birşey olduğu takdirde kasanın sâdece resmi kanallarla açılmasın: istediğini söyledi...» 

Lane, «Beni şaşırtıyorsunuz, Mister Brooks,» diye mırıldandı, «Benim, Savcıya yardımcı olduğumu ve kendisinin bana selâhiyet verdiğini biliyorsunuz zannederim. Bunu savcı isteseydi, herhalde vermemezlik edemezdiniz, değil: mi?» 

Brooks, zayıf bir sesle, «Eğer vasiyetnâmeyi görmek istiyorsanız, bunun, noter huzurunda yapılması gerektiğini biliyorsunuz,» dedi. 

— Fakat ben bunu istemiyorum, Mister Brooks. Hem kasada neler olduğunu biliyor musunuz? Ben vasiyetnâme değil, bu sırrı aydınlatacak birşeyler arıyorum. 

— Kasada ne olduğunu ben de bilmiyorum ve hiçbir zaman da Mister DeWitt'e sormadım. 

— O halde şifreyi bana verebilirsiniz, Mister Brooks. 
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Brooks, bir an tereddüt etti. Gözlerini bir noktaya dikip düşündü. Sonra birtakım rakkamlar mırıldandı. Lane, dikkatle onun dudaklarına bakm:ş, başını sallamış ve sonsa kütüpnhânenin kapısını avukatın yüzüne kapayıp içeri girmişti. 

Hemen kasaya gitti ve kapağın üzerindeki şifreli yuvarlağı, öğrendiği rakkamlara göre çevirmeye başladı. 
Küçük ve ağır kapak açıldığında birkaç sâniye, hiçbirşeye 


- dokunmadan içindekilere baktı... 


Onbeş dakika kadar sonra Drury Lane, kasanın kapağını kapayıp, şifre yuvarlağını birkaç defâ çevirdi ve tekrar masaya döndü. Elinde küçük bir zarf görülüyordu. 
Masaya oturdu ve bir zaman zarfın üzerine baktı. Zarfın üzerinde DeVWitt'in adresi vardı ve mektup, o yılın üç Haziran târihinde New York'tan postalanmıştı. Kimin taratından postalandığı belli değildi. 

Aktör, iki parmağını açık zarfın içine daldırdı ve mektubu çıkardı; mektup elyazısı ile yazılmıştı. Mektubun üzerindeki târih iki Hazirandı, mövi mürekkeple şunlar yazılmıştı : e 


Jack! 

Bu, sana yazdığım son mektuptur. 

Her köpeğin bir günü vardır. Benimki de yakında gedecek. 

Ödemeye hazırlan. İlki sen olabilirsin. 


Mektubun sonunda selâm gibi hiçbirşey yoktu ve imzâ yerinde de Martin Stopes yazılıydı. 


| = Sahne 6 
Grant Ote'de Bir Döire 
10 Ekim, Cumaertesi, sabahın 4.05 i 


Komiser Muâvini Duffy, Cherry Browne'ın otel dâiesinin kapısına sırtını dayamış, üzgün yüzlü bir adamla 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konuşmaktaydı. Thumm, Bruno ve yanındakiler, Grant Otel'de onikinci kata çıkıp koridorda birkaç adım yürüdükten sonra onu bu halde buldular, 

Duffy, yanındaki adamın otel detektifi olduğunu söyledi ve onları tanıştırdı. Adam, Thumm'ın yüzündeki ifâdeyi görünce durumun ciddiyetini anlamıştı. 

Thumm, sesini kısarak, «İçerde birşey var mı?» diye sordu. 

— Hiçbir ses gelmiyor, Şef. Herhalde yatağa girdiier. 

— Döirenin başka çıkışı var mı? 

Duffy parmağı ile işâret ederek, «Şu kapı var,» dedi, «Tabii arkada da yangın merdiveni bulunuyor. Fakat aşağıda ve damın üzerinde birer kişi bekliyor.» 

İki detektif, diğer kapının önüne gitmişlerdi. Thumm, koridorda bir sağa, bir de sola baktıktan sonra kapıya vurdu. 

içerden hiçbir ses gelmemişti. Thumm, kulağını kapıya dayayıp dinledikten sonra bu defâ kapıyı yumrukladı. Otel detektifi, itiraz etmek için ağzını açmış, fakat birşey söylemeden, sinirli bir şekilde koridoru arşınlama- ya başlamıştı. 

Yine bir müddet ses çıkmadı. Sonra içerden bôzı mırıltılar geldi. Birkaç sâniye sonra, -bir elektrik düğmesinin sesi işitildi ve kapının sürgüsü açıldı. Thumm, adamlarına baktı. Kapı, birkaç santimetre kadar aralanmıştı. 

— Kim o? Ne istiyorsunuz? 

Bu, Cherry Browne'ın sinirli ve titrek sesiydi. 

Thumm, ayak ucunu kapı ile eşik arasına sıkıştırıp, kapanmasına engel olduktan sonra omuzu ile yüklendi ve açtı. Cherry Browne, ince bir gecelik ve ayaklarırıda terliklerle karşılarında şaşkın, şaşkın duruyordu. 

Müfettişi görünce, hortlak görmüş gibi geri çelildi ve, «Aa, Müfettiş Thumm':» diye birç ığlik attı. «Ne var, ne istiyorsunuz benden?» 

Thumm, hafif bir gülümseme ile, «Korkmayın canım. 


174 


Birşey yokl» dedi ve içeriye bir göz attı. Oturma odasındaki masanın üzerinde iki bardak, boş bir cin şişesi, yine yarısı boş bir viski şişesi, izmarit dolu bir sigara tablası ile bir kadın gece çantası görülüyordu. Odanın içi oldukça dağılmıştı. Yatak odasının kapısı kapaiıydı. 


ihumm, gülümseyerek, «Girelim, Savcı Bey,» dedi, «Siz dışarda kalın çocuklar.» İkisi içeri girip dâirenin kapısını kapadılar, 

Genç kadın, saçlarını düzeltti ve kendine çeki düzen. 
verdi. 

— Bu saatte bir kadın rahatsız edilir mi, Müfettiş bey? 

Thumm hâlâ gülümsüyordu. «Ne yaparsın, kızım, bizim vazıfemiz de bu işte! Yalnız mısın?» 

— Orası sizi alâkadar etmez! 

— Tekrar soruyorum, yalnız mısın? 

— Ben de sizi alâkadar etmez diyorum. 

Bruno duvara dayanmış onları seyrediyordu. Thumm, yine sırıtarak yatak odasının kapısına yürüdü. Fakat aktris, hafif bir çığlık atarak koşmuş ve onun önüne geçerek Sırtını kapiya dayamıştı. İyice kızmıştı ve gözleri ateş saçıyordu. 

— Bunu yapamazsınız, arama izniniz var mı, bakaim? 

ihumm, birden ciddileşti. Kocaman eli ile onu omuzundan tutup kenara çekti ve kapıyı açtı... Pollux, pijamcsı içinde gözlerini kırpıştırarak Onlara bakıyordu. 
Tnhumm'ı görünce, «Hey, ne oluyor yâhu?» diye bağırdı. 


© Cherry Browne, masanın üzerinden bir sigara alıp yakmış ve derin bir nefes çektikten sonra bir kenara oturmustu. Foilux, içinde bulunduğu güç durumu anlamış, ayakta kalakaimıştı. Bir zeman hiçbiri konuşmadılar. Sonra Thumm, ikisine de ayri, ayrı bakarak sordu. 
— Ee, âşıklar, söyleyin bakalım, bu gece nerdeydiniz? 
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Cherry, ateş gibi yanan gözlerini onun yüzüne dikip, «Size ne nerede olduğumuzdan? Hayâtıma nasıl karışırsınız?» dedi. 

Thumm, birden kıpkırmızı olan yüzünü onun yüzüne yaklaştırdı ve «Bana bak, kızımı» diye bağırdı, «Benimle doğru, dürüst ve kibarca konuşmazsan, o incecik kemiklerinden birkaçını kırıveririm, karışmam, ha! Sosyete numaralarını bırak da suallerime doğru, dürüst cevap ver, hadi bakalım, konuş!» 

Cherry Browne'ın gözleri korkuyla açıldı ve, «Şey...» 
diye kekeledi, «Bu akşam bizim şovdan sonra Pollux gelip beni aldı ve buraya geldik işte.» 

Bruno yan gözle, Pollux'ün, Thumm'ın omuzu üzerinden kadına işöret etmeye çalıştığını görerek gülümsedi. 
«Yalan söylemek yok. Buraya 2.30 da geldiniz. O saate kadar neredeydiniz?» 

— Şey tabii, hemen buraya geldik demedim ben de. 
Önce Kırkbeşinci sokakta bir kulübe gittik ve biraz eğlendik, sonra da buraya geldik. 

— Acaba tesâdüfen, bu gece Weehawken vapuruna binmediniz mi? Geceyarısından biraz önce, ha? 

Pollux birşeyler homurdandı. 

— Evet, ikiniz de vapurda görüldünüz ve Jersey tarafına geçtiniz. 

Cherry ve Pollux çâresizlik içinde birbirlerine baktılar. 

— Ee, ne var bunda? Vapura binmek yasak mı yöni? 

— Hayır, yasak değil tabii. Peki nereye gidiyordunuz? 

— Oh, sâdece vapurla biraz dolaşmak istedik. 

Thumm, yüzünü buruşturdu ve, «Yâhu salak mısınız siz?» desi, «Buna inanacağımı mı sanıyorsunuz? Yeter artık be! Vapura bindiniz, çünki DeWitt ve yanındakilerin peşinde idiniz.» 

Pollux, bir adım ilerledi ve, «Onlara herşeyi anlatsak daha iyi olacak, Cherry» diye mırıldandı. 

Fakat kadın, öfkeli gözlerini onun yüzüne dikti ve, «Seni korkak, salak, seni!» diye homurdandı. «Hemen çıkar ağzından baklayı. Yanlış ne yaptık ki? Bize ne yapabilirler, birşey yapmadık ki?» 


«Fakat Cherry...» Pollux, ellerini yana açmış, bæ- - kıyordu. 


Thumm, birden masanın üzerindeki gece çantasını aldı ve avucunun içinde tartmaya başladı. Cherry, bunu görünce hemen saldırmış ve, «Ver onu bana!» diye bağırmişti. 


— Senin bu gece çantan da amma ağırmış, kızım? Ne var bunda böyle? 


Çantayı açtı ve iri parmaklarını içeri daldırarak, sedef kabzalı küçük bir tabanca çıkardı. Şarjörde sâdece üç mermi vardı. Fakat namlu temizdi. Thumm'ın bir kalem ucuna sarıp namluya soktuğu mendil tertemiz çıkmıştı. 
Tabancayı burnuna tuttu ve kokladı. Sonra başını salladı ve tabancayı masanın üzerine bıraktı. 


Aktris, dudaklarını ısırarak, «Tabanca permim var,» 


dedi. 

— Görelim bakalım. 

Cherry, gardrobun bir çekmecesini açıp bir kâğıt çrkararak ona uzattı. Thumm, permiye baktıktan sonra kadına verdi ve Pollux'e döndü. 


— Peki. anlat bakalım, niçin DeWitt'le yanındakilerin peşinde idiniz? 

— Ne demek istediğinizi anlamadım. 

Bruno, içeriye girdiğindenberi ilk defâ konuştu ve, «Bakın,» dedi, «John DeWitt bu gece, karşı tarafta trende öldürüldü.» 


Cherry ve Pollux, şaşkınlık içinde birbirlerine baktı- 


lar. 
Kadının gözleri korkuyla açılmıştı: «Kim yaptı bunu?» 
— Bilmiyor musunuz? 
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Cherry Browne'in dudakları titremeye başlamıştı. O anda beklenmedik birşey oldu; Pollux birden atılmış ve masanın üzerindeki silâhı kapmıştı. Bruno bir kenara sıçramış, Thumm elini arka cebine atmıştı. Cherry ise, korkuyla bir çığlık attı. Fakat beklenen olmadı, Pollux, tabancayı namlusundan tutmuş ve, «Bakın!» demişti. Tabancayı Müfettişe doğru uzattı ve, «Şu mermilere bakın,» diye devâm etti, «Bunlar hakiki mermi değil, çekirdeksiz mermiler...» 


Thumm, tabancayı alıp mermilere bakınca, «Doğru,» diye mırıldandı. Cherry Browne ise, Pollux'e, onu ilk defâ görüyormuş gibi bakıyordu. 


Pollux, «Geçen Tafta onları ben değiştirdim. Cherry bilmiyordu,» diye devâm etti, «O da şimdi öğreniyor. Onun, dolu bir tabancayla ortalıkta dolaşmasını istemiyordum.» 


Bruno, «Peki, neden sâdece üç mermi var tabanca- 


.. da?» diye sordu. 


Pollux, omuzlarını silkti, «Bilmiyorum, sâdece üç tû- ne koyuverdim, işte! İnanın, bu gece o trene de binmedik biz. Vapurla karşıya geçip, tekrar New York'a döndük.» 

— Ama DeWitt ve misğâfirlerinin peşinde idiniz, değil mi? 

İkisi de ses çıkarmadılar. Kadın, gözlerini halıya dikmişti. ihumm, bir an düşündükten sonra, önce yatak odasını, sonra da salonu aradı, fakat birşey bulamadı. Onun kapiya doğru yürüdüğünü gören Brurıo, «Hiçbir yere qayrinay,» dedi, «Sizi çağırobiliriz. Oyun istemiyorum.» 

Dışarda bekleyenler, onlara soran gözlerle baktılar. 
Thumm, başını iki yana sallamış ve Bruno arkasında olduğu haiüe asansöre doğru ilerlemişti. Bruno, «Tabancayı neden almadın?» diye sordu, 

— Fayeası oimazdı ki. Doktor Schilling cinâyetin bir -38'likie işlendiğini söyledi, unuttun mu? Halbuki bu bir .2o'likti. 
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Sahne 7 
Michael Collins'in Apartmanı 
10 Ekim, Cumaertesi, sabahın 4.45 | 


Polis arabası, hafifçe ağarmaya başlayan New York sokaklarında rahatça ilerliyordu. Collins'in evi Yetmişikinci sokaktaydı. Polis arabası kaldırıma yanaştığında, karanlık bir köşeden çıkan bir adam, aşağıya atlayan Thumm ve Bruno'nun yanına yanaştı, 

— Adam içerde, Şef! Geldiğindenberi bir yere ayrılmadı. | 

Binâya girip sekizinci kata çıktıklarında, koridord9 önlerine çıkan diğer bir detektif, onlara kapıyı gösterdi, Thumm, kapının önüne gelince, «Hazır olun,» dedi, «Bu herif edepsizlik edebilir.» 

Bu defâ hiç beklemediler. Kapının zili çalındıktan birkaç sâniye sonra, içerde terlikli ayak sesleri duyuldu ve bir ses, «Kim o?» diye sordu. 

— Polis! Kapıyı açın! 

İçerde kısa bir sessizlik oldu. Sonra, bir ses, «Allah kahretsin sizi! Beni canlı olarak ele geçiremiyeceksiniz!i diye bağırdı. Arkasından bir gürültü olmuş, bir silâh sesi ve arkasından da, ağır birşeyin yere düştüğü duyulmuştu. 

Thumm, hiç beklemedi. Geri çekilip, derin bir nefes aldıktan sonra koşarak kapıya yüklendi. Fakat kapı olduk» ça sağlamdı. Yerinden bile kımıldamadı Duffy ve iri yarı diğer bir detektif de Thumm'la birlikte saldırdılar. Kapı biraz çatırdamış, fakat yine açılmamıştı. Müfettiş «Bir dahal» diye bağırdı.... Kapı ancak dördüncü şaldırıda açıldı ve hepsi birden karanlık holde yüzüstü yere kapandılar, Holün sonunda, bir odaya açılan kapı aydınlıktı. 

Kapının eşiğinde, osa ile hol arasında, Collins, pija: ması ile yerde yatıyordu. Sağ elinde, namlusundan hâlâ duman çıkmakta olan siyah bir tabanca vardı. 

-fhumm, hemen onun yanıma diz çöktü ve kalbini Ginledikten sonra bağırdı. «Henüz yaşıyor! Hemen odaya alin Onul» 

Hareketsiz vücudu yerden kaldırıp, odadaki bir divanın üzerine uzattılar. Collins'in yüzü gerilmişti ve derin nefesler alıyordu. Başının sağ tarafında yanmış saçlar ve kan damlaları görülüyordu; yüzünün sağ tarafı kan içindeydi ve kan, omuzuna damlıyordu. 

Thumm, yaraya parmağı ile dokundu ve, «Kurşun bu kalın kafaya girmemiş,» diye söylendi, «Sâödece başını sıyırmış, okadar. Herhalde şoktan bayıldı. Biriniz bir doktor çağırın hemen. Eh, Bruno, işin sonuna geldik galiba.» 

Detektiflerden biri doktor çağırmak için koşarken, Thumm eğildi ve yerdeki tabancayı aldı. Sonra yüzünde, tatmin olmuş bir ifâdeyle, «İşte!» dedi, «Bu bir .38'lik tabanca, beyler. (Tabancaya baktı:) Fakat bir defâ ateş edilmiş bununla,» diye mırıldandı, «Acaba kurşun nereye gitti?» 

Detektiflerden biri, «İşte, şu duvara saplanmış, Şef.» 
diyerek parmağı ile duvarlardan birindeki bir noktayı gösterdi. Thumm, başını sallayıp tabancayı mendiline sardı ve adamlarından birine uzattı. Dışarda ise, aynı katta oturanlardan bir gurup koridora toplanmış, merakla içeriye bakıyor ve birşeyler konuşuyorlardı. 

Birkaç dakika sonra, doktor bulmak için giden detektif, pijamalı ve elinde bir doktor çantası olan bir adamla berâber, kapıdaki kalabalığı yararak içeri girmişti. 

Thumm, «Siz doktor musunuz?» diye sordu. 

— Evet burada oturuyorum, ne oldu? 

Yaralının önünde duran detektiflerin kenara çekilmesi ile, ilerledi ve divanın yanında diz çöktükten sonra, «Biraz su getirir misiniz? Sıcak olsun,» dedi. Detektiflerden biri, hemen banyoya koşmuş ve bir kap içinde sıcak suyu getirmişti. 

Doktor, beş dakika kadar sonra doğruldu ve, «Sâdece kötü bir sıyrık» dedi, «Birkaç dakika sonra kendine gelecektir.» Yarayı temizlemiş, ilâçlamış ve başın sağ tarafındaki saçları kesmişti. Sonra yaraya birkaç dikiş attı ve başı iyice sardı. «Bir müddet sonra yine tedâvi edilmesi gerekecektir. İşte, kendine geliyor bile.» 

Collins, inleyerek gözünü açtı, etrâfındakileri görünce, başına gelenleri hatırlayıp titremeye başladı. Gözleri yaşlarla doluydu. Doktor, yapılacak başka birşey olmadığını söyleyip gitmiş, detektiflerden biri de, Collins'i koltuklarından çekip, yarı oturur bir duruma getirmişti. Collins, elini başına götürdü. Sargıyı hissetti ve tekrar inle dikten sonra elini çekti. 


Thumm, hiç vakit geçirmeden onun yanına oturdu ve hafif bir sesle, «Collins,» dedi, «Neden intihar etmek istedin?» l 

Collins, kupkuru dudaklarını ıslattı ve korkulu bir sesle, «Biraz su verin,» diye inledi. Bir detektifin getirdiği suyu, yavaş, yayaş içti ve inummın yüzüne baktı. 

— Demek beni enselediniz, ha! Ne olacak, ben nasıl olsa bittim... 

— O halde itiraf ediyorsun! 

Collins, birşey söylemek istedi, başını salladı, sonra öfkeli gözlerle Müflettişe bakıp, «Neyi itiraf ediyorum?» 
diye sordu. | 

Thumm, gülmeye başladı. «Bırak şimdi numarayı, Colins! Ne olduğunu bal gibi biliyorsun işte! DeWitt'i öldürdün!» A 

Collins'in gözleri korkuyla açıldı ve, «Ben mi?» dedi. 
Doğrulmak isted;, fakat Thumm'ın itmesile tekrar arkasına yaslandı. «Ne diyersunuz siz, be? Ren mi DeWitt'i öldürdüm? Delirmişsiniz siz!» 


Thumm, hayretle onun yüzüne bakarken, Bruno yaklaştı ve, «Bana bak böyle nı:mdralar seni kurtarmaz,» diye söze karıştı, «Biz içeri girmeden önce, (Allah kahretsin sizi! Beni canlı olarak ele geçiremiyeceksiniz.) diye bağırdın ve kendini öldürmek istedin. Biraz önce de, (Beni. 
enselediniz.) dedin. Böylece suçunu itiraf etmiş olmuyor 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musun? Tam mânâsi ie suçlu bir insan gibi davfandın, Simdi numara yapıp durma!» 

—- rakat ben DeWVitt'i öldürmedim, inanın bandi 

Thumm, O halde neden polisten korktun ve infihar etmek istedin?» diye sordu. 

—- Bu berim bileceğim birşey. Fakat cinâöyet hususunda birşey bilmiyorum. DeWitt'i son gördüğümde tamâmen canlıydı ve yaşıyordu. 

Birden, baş ağrısı vaşladı ve iki giini de başına ğütürdü. 

— Bu gece DeyWitt'i gördün, değit mi? 

— Tabii gördüm, bir sürü de şâhit var onu trende gördüğümü söyleyecek. Trende mi öldürüldü yoksa? 

— Saçmalamayı bırak! Neden bindin o trene? 

— DeWitt'in peşinde idim, bunu itiraf ederim. Onunla uzun zamandanberi konuşmak istiyordum. Ben de arkal&- rından trene bindim ve tren kalktıktan sonra onun yanına gittim. Onunla konuşmak zorundaydım! 

— Peki, onunla vagondan çıktıktan sonra neler oldu? 

Collins kanlı gözlerle ona baktı ve, «Ondan, Longstreet'in yaptığı hatâyı düzeltmesini istedim,» diye cevap verdi, «Büyük bir parayı kaybetmeme sebep olmuşlardı ve DeWitt'in bunu, şirketin ortağı olarak düzeltmesi gerekiyordu. Ona nerdeyse yalvaracaktım, fakat öyig inatçı bir adamdı ki, beni dinlemek bile istemedi.» 

-— Onunla konuşurken nerede duruyordunuz? 

— Arkadaki karanlık vagonun piâtformuna geçmiştik... Ondan hayır gelmiyeceğini anlayınca trenden inmeye karar verdim. Tren de o sırada Ridgefield Park istasyonuna yaklaşıyordu. Demiryolu tarafındaki kapiyı açtım vg aşağı atladım. O saatten Sonra şehre tren olmadığını öğrenince, bir taksiye bindim ve buraya geldim. 

— Sen trenden âatladığın zaman, DeWitt hâlâ plâtformda mıydı? 

— Evet, örkömdan bakakaldt... Tanrı günahlarını affetsin! Evet, ona çok kızıyordum ama, bir cinâyet işleyecek kadar değil... 
— Buna inanacağımızı mı zannediyorsun? 


Collins bir an düşündü, sonra birden, «Onu öldürmedim!» diye bağırdı, «Ben aşağı atlarken O, alnını mendille sildi ve mendili tekrar cebine koyup, karanlık vâgonusi kapısını açtı. Neden yaptı bunu bilmiyorum, fakat onu, O karanlık vagona girerken gördüm.» 


— Neden arkadaki aydınlık vagona geçip normal bir yolcu gibi inmedin trenden? 


— Buna vaktim yoktu, tren durmuştu o zamanda kadar. 

— Onunla konuşurken tabancan yanında mıydı, Callins? 

a- Hayır. | 

— Onun arkasından © karanlık vagona girmedin, Ööyie mi? 

İri, yarı Irlandalı, «Allah kahretsin! Hayır!» diye bøğirdi. 


Thumm, çâresizlik içinde etrâfına bakındı. Collins. öfkeli bir hareketle pijamasının cebinden bir sigara paketi çıkarmış ve bir sigara yakıp, derin nefesler çekmeye başlamıştı. 


— Pekalâ, Collins! Kendini nasıl hissediyorsun? 
Collins, «Başım çatlıyor sanki!s diye mırıldandı. 


— Pekalâ, yaran derin değii, ambulânsa gerek yok. 
Hadi bakalım, giyin hemen, merkeze gidiyoruz. 


Collins'in dudakları arasındaki sigara birden yere düştü ve yaralı adam, «Beni götüremezsiniz'!» diye inledi, «Onu ben öldürmedim, inanmalısınız bana.» 


— Merâk etme canım, seni içeri almıyoruz. Sâdece - şâhit olarak ifâdeni alacağız, okadar. 
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Sahne 8 
Uruguvay Konsolosluğu 
10 Ekim, Cumaertesi, Sabah 10.45 


- Mr. Drury Lane, deniz kokan havayı ciğerlerine çekerek Battery Park'ın içinden geçti. Sâhilden oldukça açıkta, büyük bir yolcu gemisi yavaşça suyun üzerinde süzülüyordu. Hudson nehrinde turist gezdiren bir motör keskin bir düdük çaldı. 
© Aktör, içini çekti ve saatine baktıktan sonra geri döndü. Parkı geçti ve Battery Meydanına doğru yürüdü. 

- On dakika sonra, bir masanın arkasındaki kısa boylu, esmer bir adama gülümseyerek, bir odada oturuyordu. 
Juan Ajos, esmer yüzünde bembeyaz görünen dişlerini meydana çıkararak güldü. Simsiyah gözleri ve ince siyah bir bıyığı vardı. Mükemmel bir İngilizce ile, «Bize şeret verdiniz, Mister Lane» dedi, «Sizi tâ, ateşelik zamanımdan hatırlıyorum..» 

-— Çok nâziksiniz, Senyor Ajos. Tâtilinizden döner dönmez sizi rahatsız ettiğim için affedin beni. Fakat me-. 
sele çok mühim benim için. Siz Uruguvay'da iken burada birkaç cinâyet işlendi. Bilmem duydunuz mu? 

— Cinâyet mi, Mister Lane? 

— Evet, arka, arkaya üç kişi öldürüldü. Resmi olmayan bir sıfatla Savcılığa yardım ettiğim için, araştırmalarımda bâzı ipuçları buldum. Henüz bilmiyorum ama, büna Öyle geliyor ki bana yardımcı olabilirsiniz. 

Ajos tekrar gülümsedi. «Elimden geleni yaparım, Mister Lane.» 

— Felipe Maguinchao isminde birini tanır mısınız 


. caba? 


— Tabii, Mister Lane, onunla birkaç defâ görüştüm. 


+ Kendisi, Uruguvay Adâlet Bakanlığının bir memurudur, -~ değerli ve güvenilir bir insandır. (Lane, kaşlarını kaldırıp 


karşısındakinin yüzüne baktı.) Maguinchao beş alt: yıl ön- 


ce, Montevideo hapishânesinden kaçmış bir suçlunun peşinden gelmişti New York'a. Suçlunun ismi Martin Stopes'du. 

Mr. Drury Lane, hiç kımıldamadan, sâkin bir şekilde, «Martin Stopes, ham diye mırıldandı, «Bu çok mühim, Senyör Ajos. Peki, Stopes bir Amerikalı ismidir, bu adam bir Uruguvay hapishânesinde ne arıyordu?» 

Êjos, başını eyip, yakasındaki bir çiçeği kokladı ve, «Maguinchao'nun bana naklettiğine göre,» diye başladı, «Genç bir jeolog olan Martin Stopes, karısını öldürme suçu ile, Uruguvay mahkemesi tarafından ömür boyu hapse mahixüm ecilmiş. Dâvâda şâhit olanlar da kendisinin üç ortağı imiş. Mâdenleri, Montevideo'dan oldukça içerdeymiş. Ortakları, onu, karısını öldürdükten sonra yakaladıklarını ve bağlayarak, nehir yolu ile getirip poise teslim ettik:erini söylemişler ifâdelerinde. Yanlarında, sıcaktan kokmuş olan kadının cesedini ve onların iki yaşındaki çocuğunu da getirmişler. Bir şekerkamışı biçağı olan cinöyet silâh: ca yanlarında imiş. Stopes kendini müdafaa edememiş, konuşamaz bir haldceymiş. Küçük yavruyu da mahkeme kararı ile Monteyideo'da bir yetimhâneye vermişler. 

«Stopes hapishönede çok iyi davranıyormuş, eski durgunluğu da kalmamış. Fakat hap:shâne arkadaşları ile hiçbir zaman pek içli, dışı olmamış.» 

Lane, «Mahkeme s'rasında cinâyet sebebi anlaşılmış mı?» diye sordu. 

— Garip ama, anlaşılmamış. Fakat şöâhitler, adamın, karısını bir münâkaşa sırasında öldürdüğünü söylemişler. iffâdelerine göre, bir gün onların kulübesinden bağrışlar duyarak koşmuşlar, fakat zamanında yetişip kadını kurtaramamışlar. İçeri girdiklerinde Stopes, karısını öldür-MÜŞMÜŞ. 

— Lütfen devâm edin. 

— Oniki yıllık bir mahkümiyetten sonra Stopes birden o'tadan kaybolup herkesi şaşırtmış. Bu kaçış plâninı belki de senelerce, en ince taraflarına kadar hazırlamıştı. 
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Bütün Güney Amerika ülkelerizde aramışlar onu, fakat buiamamışlar. Herkes onun, tropik ormanların içine daip kaybolduğunu, belki de öldüğünü zannediyormuş. Ondan sonra, kalan üç ortak, çok zengin olan manganez mâdenini satmışlar ve zengin birer adam olarak Amerika Birleşik Devietlerine dönmüşler. 

— Demek buraya dönmüşler, Amerikalı mı imiş bunlar, Senyör Ajcs? 

— Oh, özür dilerim, ortakların isimlerini söylemeyi unuttum, değil mi? Evet, bunlar Harry Longstreet, Jack DeWitt ve... üçüncüsünü hatırlayamadım... hah, tamam, William Crockett. 

Lane'in gözlerinde garip parıltılar belirmişti. 

— Bir dakika, Senyor Ajos. Size bahsettiğim cinâyetlerde öldürülen iki kişinin DeWitt ve Longstreet olduğunu biliyor muydunuz? 

Ajos'un gözleri hayretle açıldı ve, «Dios!» diye bağırdı, «Bunu hiç bilmiyordum. O halde sezişleri...» 

— Ne demek istiyorsunuz? 

Konsolos ellerini iki yana açtı ve, «Bu yılın Temmuz ayında Uruguvay polisine, New York'dan bir mektup gönderilmiş,» dedi, «Sonradan DeWitt bu mektubu kendisinin gönderdiğini itiraf etmiş. Mektup, kaçak Martin Stopes' un New York'da olduğunu bildiriyorrnuş. Maguinchao da bu sebeple buraya geldi ve bir müddet sonra DeWitt'le, Longstreet'i bulmayı başardı. Fakat William Crocket ortalarda yoktu. DeWitt, bir zaman dayandıktan sonra, biraz önce de söylediğim gibi, mektubu kendisinin yazdığını itiraf etmiş, Maguinchao, DeWitte, bunu nasıl öğrendiğini sorunca DaWiti, ona Stopes tarafından yazılmış ve kendisini tehdit eden bir mektup göstermiş...» 

Lane, «Bir dakika,» diyerek elini cebine attı ve cüzdanından, DeWitt'in kütüphânesindeki kasada bulduğu mektubu çıkardı. «Bahsettiğiniz mektup bu mudur?» 

Konsolos kâğıda baktıktan sonra, «Evet,» diyerek basını salladı. «Çünki Mağuinchao onu bana göstermişti. 
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Maguinchao, DeWitt'in evinde oldukça uzun zaman kaldı ve hem onunla, hem de Longstreet'le birçok defâ konuştu. Adamcağız, Amerikan polisinden yardım istemeye kalktı fakat DeWitt ve Longstreet, geçmiş ortaya çıkarsa rezli olacaklarını söyleyerek ona engel oldular. DeWitt ve Longstreet, beş yıldanberi buna benzer mektuplar alıyorlardı ve mektupların hepsi de New York'tan postalanmışt. Daha öncekileri yırtıp attıkları halde, son mektup De-Witt'i iyice korkutmuş ve onu tutmuştu. 

«Herneyse, hikâyeyi uzatmayayım. Bit müddet sonra Magulinchao, burada birşey yapamıyacağını anladı ve durumu bana anlattıktan sonra Uruguvayâ döndü.» 

Lane, düşünceli bir tavırla, «Demek Crockett bulunamadı, öyle mi?» diye sordu. 

— Maguinchado'nun öğrendiğine göre, Crockett, Uruguvaydarn ayrılmalarından sonra onlari bırakıp Kanadaya gitmiş ve uzun zaman ondan haber almışlar. Fakat son alti yıldır haberleşmeleri kesilmiş. 

— Stopes'ın küçük kizğından bir hâber alınmış mı dä- ha sonra? | 
© Ajos başını iki yana salladi. «Alti yaşında iken Montevideo yetimhânesinden ayrılmış veyâ onu birisi almış. 
Başka hiçbir haber yok.» 

Mr. Drury Lane, ayağa kalkti ve masanın önünde durup, «Bugün adâlete büyük bir hizmet verdiniz. Senyor Ajos,» dedi. 

— Memnun oldum buna, Mister Lane. 

— Sizden bir ricam daha olacak. ijruguvaydan, Stopes'un yüzü ve parmak izlerinin birer telefotosunu isterseniz çok memnun olurum. Tabii adamın târifi de lâzım. Ayrıca William Crocket hakkinda da aynı şeklide bilgi edinmek isterdim, zahmet olmazsâ... 

— İstediklerinizi en kısa zamanda yetiştirmeye çalışacağım. Mister Lane. 

Lane, konsolosa, gösterdiği yakınlık ve verdiği bilgi- 
“ ler için teşekkür ettikten sonra konsolosluktan ayrıldı. 
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Sahne 9 
| Hamiet 
12 Ekim, Pazartesi, öğeden sonra 1.30 


Müfettiş Thumm, Ouacey'nin arkasından, Hamletin en büyük kulesinin merdivenlerini tırmandı, birkaç koridor geçti ve bir asansörle birkaç kat daha çıkıp, birkaç demir sürgülü kapıdan geçtikten sonra kulenin terasına çıktı. 

Mr. Drury Lane, üzerinde bir mayo, kolları ile gözlerini güneşten korumak için örtmüş olarak, bir ayı postu üzerinde uzanmış yatıyordu. ; 

Taumm'ın, aktörün adaleli ve gayet muntazam vücuduna hayretle baktığını gören kambur Ouacey, kendini tutamayarak güldü. Bronzlaşmış vücudun, Lane'e âit olduğuna âdetâ inanmamış gibi bakan Thumm, yavaşca onun yanına yaklaştı. | 

Mr. Drury Lane, birden gözlerini açıp başını kaldırdı ve, «Müfettiş bey! Hoş geldiniz,» dedi. Belki onun, yattığı yerin önüne düşen gölgesini görmüştü. «Sürpriziniz hoşuma gitti. Şu sandalyeyi çekin de yanıma oturun, isterseniz siz de güneş banyosu yapabilirsiniz...» 

Thumm, «Bu rüzgârda mı?» dedi, «Yok, teşekkür ederim. Kusura bakmayın ama, birşey soracağım size, Mister Lane. Kaç yaşındasınız?» 

Lane, gözlerini kırpıştırıp güneşe bakarken, «Altmış,» dedi. 

Thumm, başını üzgün bir tavırla iki yana salladı, «Bir de bana bakın, ben ellidört yaşındayım. Size vücudumu göstermeye utanırım doğrusu, göbekli bir ihtiyarım ben sil-Zin yanınızda!» 

— Siz, kendinize bakacak zaman bulamıyorsunuz herhalde... Benim vaktim oldukça bol. Sık, sık buraya çıkıp spor yapar ve güneşlenirim. 

Thumm, «Herneyse, bizim ömrümüz de böyle geçiyor İşte, dedi. «Size yeni haberlerim var, Mister Lane.» 
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— Collins hakkında mı? 

— Evet, herhalde Bruno size, onun apartmanına gittiğimizde neler olduğunu anlattı. Herşey tam bir karanlık içinde. Fakat siz öyle rahatsınız ki, muhakkak birşeyler biliyorsunuz gibi geliyor bana. Collins hakkında şunu öğrendik. Adam, borsa oyunlarında kaybettiği şu parayı, meğerse, çalıştığı vergi dâiresinde zimmetine geçirmiş. 

— Öyle mi? 

— Evet, şimdiye kadar yüzbin dolar kadar almış oradan ve çoğunu da kaybetmiş, son aldığı ellibin dolar da bunun içinde. O ellibin de, bildiğimiz gibi, Longstreet'in tavsiyesi ile alınan international Metal hisse senetlerinin düşmesi ile gitmiş. İşte bunun için DeWitt'in peşinde dolaş:p duruyormuş. Arzusu, batırdığı paraları kurtarıp, zimmetine geçirdiği miktarı ödemekmiş. Bu arada bu zimmet hikâyesini sezmişler ve gizlice bir araştırmaya başlamışlar. Collins'in, Longstreet ve DeWitt'i öldürmesi için kuvvetli sebepleri vardı. Bu iki cdam, onun hayâtını zehir etmişler, zimmetine geçirdiği paraların kaybına seyirci kalmışlardı. Belki Wood'u da öldürdü ve Mohawk'dan, hemen kaçıp, bulunamayan yolcular arasındaydı. O gece neler yaptığını araştırıyoruz, Collins, o gece nerede olduğunu belirten bir şâhit gösteremedi, 


Lane, bronzlaşmış kollarını yana doğru açtı ve, «Tabii, Mister Bruno ve siz, Collins'in katil olduğuna eminsiniz bu durumda,» dedi, «Fakat onun, o geceki davranışının altında başka bir sebep aramadınız mı hiç? Adam, zimmetine geçirdiği paraların, yapılan kontrol sonunda meydana çıkarıldığını, kendisini bunun için yakalamaya gelmiş olduklarını sanmış olamaz mıydı? Çünki onun kafasında, zimmetine geçirdiği paralar ve yapılan araştırmadan başka birşey olamazdı.: O kendini bu bataktan kurtarmak için çâreler arıyordu.» . 

Thumm, başını kaşıyarak, «Collins de bize bu sabah, bu Zimmet hikâyesinden bahsettiğimizde aynı şeyleri söyledi,» dedi, «Bu yüzden sizin fikrinizi almaya geldim. Tekrar hatâ yapmayalım. Gazeteciler şu DeWitt'in beraatı dolaâyısıle zöten bizimle aay edıp duruyorlar. Polis Muduru de, bu sabah oldukça haşladı beni. Collins hakkında fikrınız nedir, Mister Lane?» 

Drury Lane, uzanmış olduğu ayı postunun üzerinde doğruluu ve, «Onu böye bır suçla, yâni cinâyet suçu ile mankum edebilmeniz imkânsız,» dedi, «Yalnız sıze şu anaa birşey söyıeyecek durumda değilim, çok kısa bir zaman aaha sabıriı oimanız gerekiyor, sona oldukça yaklaştik, Mutettiş bey (Ayağa kaıktı ve sırtını taş auvara dayadı.) Başka ne haber var?» i 

ıhumm, ona başka bir sual ile cevap verdi, «Size birşey soımuk ıstıyorum, Mister Lane,» aedi, «Collins'ın bu Lındyetieri işlemediğini nerden bılıyorsunuz?» 

— Hıköye olgukça uzun. Fakat öyle zannediyorum ki, bugun Öyleuen sonra Size bazı şeyıer soyieyenueceğim ve Collinsin cinâ&yetieri işigmediğini anlayacaksınız. 


“humm, bu sözlerden hoşlanmışa benziyordu. Sırıtarak Druy Lanean yuzune Dük Va, «iyi naoerıer Var demek,» EĞİ, KVENUGİN nNaoener ae Şoyığ; Doktor SCıuıllıng, - Dewitt üzerinde yaptıgı Oicopsıue kurşunu çıkardı ve bir 
55 likten atildığını soyıedi. rakat henuz tabancayı buiamacdık. Diger taaitan, cesedin buurmasınadan once trenden men yọicmarm da Knuer Olaugunu bimiyoruz. Bruno, cinayetin, Collinsın sıldni İle iŞiendiğini sanıyor. De-Wittin ceşelüinden çıkaran mermi lie, Lollins'ın taban-CaSınıdan Çikan mermütn miıkro-totoğrafik etüdü yapılıyor. 
bruno, mermiler farklı çıksa da, Collins'in başka bır tabanca Kullannuş olacağını ve dönüşte onu nehre atabilecgğini söylüyor.» 

Lare, «Demek öyle» diye mMıridandı, «Devâm €din, lütfen.» . | | 

— Diğer yandan, Longstreet'in bürosunda. ve evinde yapılan araştırmalar da bir netice vermedi, dosyaları ve 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evrâkı arasında mühim birşey bulamadık. Fakat DeWitt'in ofisinde, William Crockett isminde birine yazılmış bâzı çeklerin dip koçanlarını bulduk. Son ondört yıldır her yıl iki çek yazılmış bu adama. Çeklerin üzerindeki rakkamlar on, onbeşbin dolar arasında değişiyor. Çeklerin hepsi de, Montrealde, Colonial Trust bankasında paraya çevrilmiş. 

Lane, «Kanada, ha?» diye mırıldandı, «Çekleri kim imzâlamıştı, yâni DeWitt'in şahsi çekleri miydi, yoksa firma çekleri mi?» 

— Firma çekleri ve hem DeWitt, hem de Longstreet tarafından imzâlanmışlar. Bu çeklerle giden para ise, firmanın hesâbında değil de, ortakların şahsi hesaplarında yarı, yarıya bölünmüş olarak görülüyor. 

— Bu Crockett hakkında bir araştırma yaptınız mı? 

— Gayet tabii. Crockett, çekleri Kanada'nın çeşitli yerlerincen posta ile bankaya gönderiyor, hesâbına geçirtiyor, sonra yine başka yerlerden parayı çekiyor ve harcıyormuş. Kullandığı bir posta kutusunu bulduk, fakat onun ca, uzun zamandır kullanılmadığını ve adamı, kimsenin tanımadığını öğrendik. Çekler de yılda iki defa bu posta kutusuna gönderiliyormuş. DeWitt'in bürosundaki memurlar, bu adamı tanımadıklarını ve ona neden para gönderildiğini bilmediklerini söylediler. Crockett denen bu adam hakkında bilgisi olan hiçkimseye rastlamadık. 

— Belki de DeWitt ve Longstreet'in isteği üzerine ortalarda görünmüyordu, kimbilir! 

Thumm, «Tabii, haklısınız!» diye söylendi, «Belki de bu adamın çinâyetlerle hiçbir bağı yoktur. Fakat aksi de olabilir tabii... Eğer Crockett her ikisine de şantaj yap:- yor idiyse, ortaya bir cinâyet sebebi kolayca çıkabilir. Ama yine de bence saçma bir fikir bu. Çünki adam son çekini Haziran'da normai olarak almış, neden kendisine böyle para gönderen dostları öldürsün, değil mi ya? Sonra, bu son çek hepsinden de büyüktü.» 

Lane, «Diğer taraftan, Haziran'da gönderilmiş olan bu çek, son çek olabilir,» dedi, «Belki de Croçkett, DeWitt 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ve Longstreet tarafından, bundan böyle para gönderilmeyeceğine dâir haberdar edilmişti.» 

— Evet, böyle de olabilir... Sonra aralarında hiçbir haberleşme olmamış, yâni birbirlerine hiç yazmamışlar, fakat yaz.şmacan da temdsa geçinek her zaman için mümkündür tabii. 


Lane, hafifçe başını salladı. «Ben her nedense bu şantaj işine bir türlü yanaşmak istemiyorum, Mister Thumm. 
Bir şantajda verilen paralar hep aynı miktarlarda olur. 
Halbuki burada çeklerin üzerindeki miktarlar hep değişik... 

Thumm, «Öyle» diye mırıldandı, «Son Haziran çeki, onyedibin dolarlıktı. Yâni tam onyedibin de değil, daha fazla... tam olarak, onyedibin sekizyüz altmışdört dolar. 
Nasıl buldunuz bu rakkamı?» 

Lane gülümsedi. Aşağıdaki ağaçların arasından görünen Hudson nehrine baktı. Derin birkaç nefes aldı ve sonra mokasenlerini giydi. 


— Gelin aşağıya inelim, Müfettiş bey. Galiba artık harekete geçmenin zamanı geldi. 


| Ondakika kadar sonra, ikisi de Lane’'ln kütüphânesinde oturuyorlardı. Aktör, bir müddet, önündeki New Jersey plânına baktıktan sonra, yüzünde memnuniyet ifâde eden bir gülümseme ile misâfirine baktı. 


— Evet, harekete geçmenin zamanı geldi. Fakat yine de çok dikkatli olmamız gerekiyor. DeWitt'in, burnumun dibince öldürülmüş olmasının tesirinden hâlâ kurtulamadım. Söylediklerimi yaparsanız ve şansımız da yardım ederse, Collins'in, bu cinâyetlerle alâkalı olmadığını anlayacaksınız. Mister Bruno'nun buna biraz canı sıkılacak belki ama, herşeyi yolunda yapmalıyız. Şimdi sizden bir ricam var. Müfettiş Thumm. Bugün öğleden sonra, birkaç adamınızın, bizimle Weehawken'da buluşması için gerekeni yapın, lütfen. Bir de, suyun dibini lapgmak igin lüzumlu "donatımı istiyorum. 
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— Suda araştırma mı yapacağız yâni? 
— Birşeyler arayacağız işte! Hah, Ouacey, gel baka- 


m! 


Kambur uşak, elinde büyük sarı bir zarf olduğu halde içeri girdi ve üzerinde bir konsolosluk mühürü bulunan zarfı patronuna uzattı. Bu arada, onun, üzerindeki robdöşambr'ın altında çıplak olduğunu anlamış ve bunu hoş görmediğini belirtmek ister gibi yüzünü buruşturmuştu. 


Lane, «Uruguvay'dan mesaj geldi,» diyerek zarfı açtı, içinden çıkan birkaç fotoğrafı masanın üzerine koyup. 
zarfın içindeki bir mektubu aldı ve dikkatle okudu. : 


Thumm, merâkını yenemeyip sordu. «Şu resimdekiler parmak izleri mi, yoksa bana mı öyle geliyor, M.ster Lo- ne?» 


Drury Lane, ona gülümseyerek baktı ve fotoğrafları eline alp, havada sallayarak, «Bunlar,» dedi, «Martin Stopes adında çok enteresan bir adamın parmak izlerinin telefotolarıdır, Müfettiş bey.» 


— Oh, affedersiniz, ben de bizim işle alâkalı zannetmiştim. 
— Tabii bizim işle alâkalı! 


Thumm, gözlerine ışık tutulup şaşırmış bir tavşan gibi, şaşkın, şaşkın aktöre baktı. Sonra dudaklarını yaladı ve, «Fakat, fakat» diye kekeledi, «Ben bu ismi hiç duymadım ki! Kim bu Martin Stopes?» 


Lane, elini onun omuzuna attı ve yumuşak bir sesle, «İşte bu sebeple ben sizden ilerdeyim yal» dedi, «Martin Stopes, aradığımız (X) dir. Yâni, Longstreet'i, DeWitt'i ve Wood'u öbür dünyâya gönderen adam.» Müfettişin şaşkın yüzüne baktı ve, fotoğrafları tekrar zarfa yerleştirdi. 
Sonra, «Siz bu ismi hiç duymamış olabilirsiniz,» diye devâm etti, «Fakat bu adamı kimbilir kaç defâ gördünüz!» 
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Sahne 10 
Bogota Yakınlarında 
12 Ekim, Pazartesi, akşam 6.05 


Saat'erce hiç dinlenmeden oradan, oraya koşup çalışmak ihumm'ı çok yormuştu. Mr. Drury Lane'e güvenmesine rağmen, ne yapacağını bilemiyordu, Bütün öğleden sonra, birtakım garip donatımlarla New Jersey'deki akarsuyu araştırıp curmuşlardı. Lane, üzerinden demiryolu köprüsünün geçtiği çevrede, arayıcılara, aranacak yerleri işâret edip duruyor ve hiç sesini çıkarmıyordu. 

öogota yakınlarında araştırmaya başladıkları zaman hava, kararmaya başıamıştı. Kovaya benzer koca bir âlet tekrdr suya caldırıldı ve suyun dibini taramaya başladı. Lane ve yorgun Thumm, yanyana durmuşlar, hiç konuşmadan iŞçierin çalışmalarına bakıyorlardı. 

* Müfettiş, «Bu iş, bir saman yığını içinde iğne aramaya benziyor» diye homurdandı. «Onu bulamıyacağız gatiba, Mister Lane.» 

Aynı anda, şanslarının din düğümlü belirten bir ses duyuldu. Koca kepçe, yine daha önce olduğu gibi, içinde bir çamur yığını ve çöpler olduğu halde sudan çıkarılmışti. takat bu sefer, çamur ve çöplerin içinde, üzerine tutulan projektörün ışığında parıldayan birşey vardı. 

Inhumm, «Nedir o?» diye bağırarak suyun kıyısına koştu. Lane de koşar adımlarla onun peşinden gitmişti. 
Kepçeyi çeken kayıktaki bir işçi, kepçenin içinden, parıldayan cismi almış ve kıyıya yanaşıp Thumm'a uzatmıştı. 

— işte, hiç şüphesiz bir .38 lik bu? 

Thumm, «Yaşasın» diye bağırdı, «Bulduk onu. Yapılacak tatbildder bunun cinâyet silâhı olduğunu ortaya koyacaktır, eminim bundan. Bu tabancanın mermileri ile, Dewitt'in vücudundan çıkarılan merminin kıyaslanmasında herşey meydana çıkacak. Sâdece bir mermi kullanılmiş zâten.» 
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Islak silâhı birkaç defa elinde çevirdi. Sonra mendi- ` line sarıp ceketinin cebine attı. «Hadi, çocuklar, işimiz tamam artık, evlerinize gidebilirsiniz.» 

Leane ile birlikte polis arabalarından birine doğru yürürlerken, Thumm, «Şimdi, cinâyette kullanılan silâhla aynı kalibrede olan bir tabancayı, cinâyetin işlendiği trenin, üzerinden geçtiği bir akarsuda bulduk,» dedi, «Silâhın, katil tarafindan sinâyetten sonra suya atıldığı apaçık meydanda.» 

Lane, «Katil, trenden atlayıp, yürüyerek su kenarina gelmiş ve tabancayı atmış da olabilir, ama trenden atmış olması daha kuvvetli bir ihtimal.» 

Polis arabasının yanına gelip kapıya dayandılar. Lane, «Bu silâhin bulunması ile Collins kurtuldu,» dedi, «Tren, Ridgefield Perk istasyonuna 12.30 da geldi ve Collins, daha tren istasyonda iken bir taksiye bindi. Taksi şoförü de onu, trenin gittiği tarafın aksi tarafa, New York'a götürdüğünü ifâdesinde söylemiş. Tabanca suya, trenin nehir köprüsünden geçtiği saat olan 12.35'den önce atılmiş olamaz. .Collins'in, tren daha istasyonda iken, köprüye gelip tabancayı aimaâsı ve sonra gerıye dönmesi imkânsız. 
Ridgefieid Park istasyonu ile tren köprüsü, yâni akarsu arasında bir millik bir mesâfe varki, gidiş, dönüş iki mii yapar. Collins, taksi ile iel evine geldiğine göre, bu işin suçlusu değildir.» 

i humm, onun açığını ii gibi gülerek, «Peki ama,» dedi, «Collins, tabancayı bir suç ortağına verip attırmiş olamaz mI?» i 

— Bunu ben de düşündüm, merâk etmeyin. Fakat bu suçoriağı kim olabilir? Jüri önüne böyle bir suçortağı çıkarabilir misiniz? Hayır, bu teori tamâmen yanlış, Mister Ihumm. Collins bu işte suçsuzdur. 

— Haklısınız, böyle bir suçortaği yok ortada. 

Lane, «Ayrıca,» diye devâm etti, «tabancanın buiunması, Collins'in suçsuzluğunu gösteriyor, bu sebeple, Kendisinin, tabancayı, bulunması çok güç ve haitü imkânsız 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bir yere attırması saçma olurdu. Eğer, böyle bir suçortağı olsaydı, tabancayı, Collins'in suçsuzluğunu göstereceği için kolayca bulunacak bir yere, yolun hemen kénarına atardı, kıyıdan birkaç metre ileriye ve suyun içine değil.» d v 


| Thumm, «Ne yapalım!» dedi, «Bruno ve ben ne zaman 
bir zanlı bulsak, onu elimizden kurtarıyorsunuz. Bu da bizim şaıtsımızl Bana sorarsanız iş iyice karıştı şimdi.» 


Lane, onun yüzüne bakarak güldü ve, «Yok canım!» . 
dedi. «Tam tersine işin sonuna iyice yaklaştık sayilır.» 


Ham'et 
13 Ekim, Salı, sabah 10.30 


Ouacey, patronunun oturduğu koltuğa yakın olan telefonda konuşuyordu. Pencerelerdeki kalın perdeler çekilmişti ve zayıf güneş ışığı salonu aydınlatıyordu. 


Yaşlı kambur, «Evet, Mister Bruno, Mister Lane, Sizi ve Mister Thumm'ı gece saat onbirde burada bekliyor... 
Evet, birkaç polis getirmenizi de istiyor ayrıca.» dedi, «Bir dakika lütfen... (Âhizeyi göğsüne indirdi ve patronuna baktı,) Mister Bruno, istediğiniz polislerin sivil mi olacaklarını soruyor ve ne olduğunu merâk ediyor.» 


— Ona söyle, Ouacey, polisler sivil olsunlar. Bu gece New JjJersey'e kadar kısa bir gezinti yapacağız. Araştırmamızla alâkalı olarak West Englewood trenine bineceğiz. Çok mühimdir, muhakkak gelsinler. 


Ouacey, gözlerini kırpıştırdı ve söylenenleri Brurio'ya tekrarladı. İ i a 
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Gece saat 11 


Thumm, Hamlet'in kütüphânesinde toplanmış olan polisler içinde, evsâhibini daha yakından tanıması dolayısile, en rahat olanıydı. Mr. Drury Lane, Falstaff adındaki uşağı ile haber göndermiş ve birkaç dakika içinde geleceğini bildirmişti. Bruno, rahat koltuklardan birine oturdu ve ciğerlerile berâber beklemeye başladı. , 


Salonun tavanı oldukça yüksek olup, duvarlardan üçü, döşemeden tavana kadar binlerce kitapla doluydu. Odar-: nın çevresinde, tavana yakın bir balkon görülüyordu ve bütün odayı çepeçevre kaplayan bu balkona, demirden iki. 
tâne döner merdivenle çıkılabiliyordu. Ayrıca kütüphâne raflarının. önünde iki de hareketli merdiven vardı. 


Az sonra Ouacey'in salona girmesile hepsi başların: çevirip baktılar. Uşağın arkasında, uzun boylu, iri ve güçlü görünüşlü olmasına rağmen, yanakları hafifçe sarkmış ve gözlerinin altı biraz morarmış bir adam duruyordu. Üzerinde tvid bir elbise vardı. Ellerini, ceketinin kapaksız ceplerine sokmuş, onlara bakıp duruyordu. 


Bruno da, Thumm gibi yerinde donmuş kalmıştı. Birkaç sâniye için, hiçkimse birşey söyleyemedi, Bruno, gözlerini birkaç defa açıp, kapamış, gördüğünün hakikat olup olmadığını anlamak ister gibi şaşkın, şaşkın, biraz da korkulu gözlerle bakıp duruyordu. 


Bu şekilde geçen birkaç sâniyeden sonra, Thumm, «Aman Allahım!» diye mırıldandı. «Harley Longstreet!» 


Diğerleri yerlerinden bile Kımıldayamıyorlardı. Kapıda duran hayâletin bir kahkaha atması, hepsini iliklerine kēdar dondurmaya yeterliydi. Sonra hayâlet, «Oh, burası Ssaray gibi bir yermiş!» dedi, Fakat çıkan ses, Drury Lane'- nin sesiydi. 
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| Sahne 12 
Weehawken - Newburg Treni 
14 Ekim, Çarşamba, geceyarısından sonra 12.18 


Bu garip bir seyahatti... Târih sanki tekrarlanıyordu o gece... Aynı tren, aynı karanlık gece, aynı saat ve trenin aynı demir tekerlek sesleri tekrar sahnedeydi. 

Mr. Drury Lane ve yanındakiler, geceyarısını onsekiz dakika geçe, Weehawken - Newburgh treninin arka vagonlarından birinde oturuyorlardı. Tren o anda, Weehawken istasyonu ile Bergen arasında biryerlerdeydi. Banliyö vagonunda, Lane, Bruno, Thumm ve yanlarındaki sivil polisler dışında sâdece birkaç yolcu bulunmaktaydı. 

Lane, üzerinde bol bir palto, geniş kenarlı fötr şapkası gözlerine doğru indirilmiş olarak, Thumm'ın yanında, pencere tarafında oturuyor ve dışarıya bakıyordu. Ne onun karşısında oturan Bruno, ne de Müfettiş, ağızlarını açıp birşey söylemiyorlardı, ikisinin de çok sinirli oldukları belli oluyordu. 

Thumm, yerinde duramıyordu sanki, birden kalkıp vagondan çıktı, fakat birkaç sâniye sonra heyecanla geri döndü. Tekrar yerine oturdu ve eğilerek Bruno'nun kulağına, «Garip şeyler oluyor!» diye fısıldadı, «Ahearn ve Imperiale öndeki vagondalar. Lane'e söyleyeyim mi?» 

Bruno, başını devamlı olarak pencere tarafına dönük olarak tutan Drury Lane'e baktı ve hafif bir sesle, «Boşver, o ne yaptığını biliyor, bırakalım nasıl isterse Öyie yapsın,» dedi. 

Saat tam 12.20 de tren North Bergen istasyonuna geldi. istasyonun puslu ışıklarında, birkaç yolcunun bindiğini gördüler. Biraz sonra tekrar hareket etmişlerdi. 

Birkaç dakika sonra, vagonun ön kapısı açıldı ve kondüktör, içeri girip biletleri zımbalamaya başladı. Polislerin yanlarına gelince, sivil olmalarına rağmen, onları tanıdığını belirtmek için gülümsedi ve Thumm'ın uzattığı bilet paralarını aldı. Cebinden çıkardığı bir deste bileti üstüste’ koyarak zımbaladı, sonra onları ikiye bölüp yarısını, Ihumm'a uzattı, diğer yarısını da kendi yan cebine koydu... | 

Trene bindiğindenberi o âna kadar yerinden hiç kımıldamayan ve sesini çıkarmayan Drury Lane, o anda birden yerinden fırladı, başındaki şapkayı ve sırtındaki bol paltoyu atarak kondüktörün karşısına dikildi. Ilondüktör şaşkın, boş gözlerle ona bakıyordu. Lane, elini yan cebine sokup, gümüş bir gözlük kutusu çıkardı ve içindeki gözlüğü eline aldı. Fakat gözlüğü takmamış, sâdece gözlerini kondüktörün yüzüne dikmişti. 


Kondükitör nedense pek şaşırmıştı. Zımbayı tutan eli âdetâ havada kalmıştı. Karşısındaki insanın kim olduğunu yavaş yavaş idrak ediyor gibiydi. Ağzı birden açılmış, yüzü bir ölü beyazlığına bürünmüştü. Bir müddet sonra ağzından tek kelime çıktı: 

— Longstreet!... | 

Ve o, orada hiçbir hareket yapmadan, felçolmuş gibi ayakta “yrurken. Harley Longstreet, gülümseyerek elindeki gözlük mahfazasını ve gözlüğü bıraktı, elini tekrar cebine uiarak uonuk renkli metalik bir cisim çıkardı... Sonra hafifçe eğildi ve elindeki kelepçeyi, metalik bir sesle, onun bileklerine geçirip kilitleyiverdi. 


O âna kadar olanlara şaşkın bir tavırla bakan Thumm : ve Bruno, Drury Lane'in gülümsediğini görünce birden rahatladilar ve kupkuru dili ile, titreyen dudaklarını ıslatma- ya çalışan ve sırtını koltuğun arkasına dayamış bulunan: ... 
kondüktöre baktılar. P 

Mr. Drury Lane, «İstediğim ıstampayı getirdiniz mi, Mister Thumm?» diye sordu. Onun acele ile cebinden çikardığı ıstampayı görünce de, «Lütfen bu adamın parmak . 
izlerini alın,» dedi. i 

Thumm, sendeleyerek ayağa kalktı ve onun dediğini 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yaptı. Bu arada Mr. Lane, cebinden, konsolosluk tarafın- 
« dan gönderilmiş olan büyük sarı zarfı çıkarmıştı. 

— Tamam mı, Mister Tnumm? 

Müfettişin uzattığı, üzerinde kondüktörün parmak izzler bulunan kâğıdı aldı ve zarfın içinden çıkardığı tele- 
- foto üzerindeki parmak izleri ile karşılaştırdı. Sonra her « ikisini de Thumm'a uzattı. 


— Ne dersiniz, Müfettiş bey? Böyle karşılaştırmaları - çok yapmışsınızdır şunları da bir karşılaştırın, bakalım! 
© Thumm, bir süre her iki parmak izine baktı ve, «Aynı zy parmak izleri galiba bunlar,» diye mırıldandı. 


— labii aynı parmak izleri... 

Bruno, o âna kadar hiç sesini çıkarmamıştı. Bunu du- 
- yunca birden canlandı ve, «Ne oluyor, Mister Lane?» di- 
= ye şaşkınlıkla sordu, «Kim bu adam, Allahaşkına?» 


Lane, sert bir hareketle kondüktörün kelepçeli ellerini yakaladı ve, «Mister Bruno, Mister Thumm,» dedi, «İzin verirseniz size, Tanrının en tâlihsiz çocuklarından birini, Mister Martin Stopes'u taniştırayım.» 

o — Fakat... 
Lane, «Arkadaşın bir diğer ismi de Kondüktör Ellery Savltoh'tır.» 
— Ama nasıl... 
— Bu bey aynı zamanda o gece vapurda olan tanınmayan bir yolcudur. 
Es Fakat nasıl oluyor da... 
o — Daha bitmedi, söyleyeceklerim, beyler. Mister Sovltch'in diğer bir kimliği de, otobüs biletçisi Charles ~ Wood'dur. 


Bruno ve Thumm, ikisi birden, «Charles Wood!» diye - haykırdılar, «Fakat nasıl olur? Charles Wood öldü!» 

— Siz öyle biliyorsunuz beyler. Fakat benim için, he- 
. pimiz gibi canlı işte! 
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= Sahne Arkası 
Açıklama (Hamlet) | 
14 Ekim, Çarşamba, öğleden sonra 4 


Bir müddet önce yaptıkları gibi, Savcı Bruno ve Müfettiş Thumm, yine bir polis arabası içinde. Hamlet'e çıkan virajlı yokuşta ilerliyorlardı. Buraya ilk gelişlerinden bu yana, beş hafta geçmişti. 

Biraz uzakta, yukarlarda, bulutların arasındaki kuleler ve kale duvarları görülüyordu. Yine aynı köprülerden, demr bançe kapılarından geçtiler, aynı insanları gördüler ve selâmlaştılar. 

Biraz sonra iki adam, Mr. Drury Lane'in dâiresinde, salonun şöminesi karşısına geçip rahat koltuklara kurulmuşlardı. kane, üzerindeki kadife ceketle, alevierin işığın- da onlardan genç görünüyordu. Uşak Falstaff'ın getirdiği kanapeleri atıştırıyor ve içkilerini yudumluyorlardı. 

. o Bruno, «Size nasıl teşekkür edeceğimizi bilemiyoruz, Mister Lane,» diye mırıldandı. 

ıhumm ise, «Siz olmasaydınız işimizden olabilirdik,» dedi. o, i 

Lane, hafifçe elini salladı ve böyle sözlerden hoşlanmadığını anlatmak ister gibi, «Gazetelerde okuduğuma göre, Stopes herşeyi itiraf etmiş,» diyerek sözü değiştirdi. 
«Fakat birisi ağzından birşeyler kaçırmış olacak ki, gazeteciler beni bir türlü rahat bırakmadılar. Herneyse, herhalde Stopes, herşeyi açıklamıştır. Fakat benim, hâlâ tam olarak bilmediğim bâzı noktalar kaldı bu işte. Onun neler söylediğini anlatır mısınız bana?» 

bruno, hikâyeye genç bir jeclogla başlamıştı. Lane, anlatılanların pekçoğunu bildiği halde hiç sesini çıkarmadı. 
Bir zaman dinledikten sonra, konsolostan öğrenemediği bözi tarafları da öğrenmiş bulunuyordu. Bruno'nun anlatışına göre, manganez mâdenini bulan, ortağı Crockett iie tropik ormanlarda. araştırma yapmakta olan Martin Sto- 
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'pes'ın kendisiydi. Mâdeni işletmek için gerekli paraları olmadığından Longstreet ve DeWitt'i işe ortak etmişlerdi. 
Onları Stopes'a tanıştıran da Crockett idi. 

Stopes, yıllar önceki cinâyeti aydınlatmış ve karısının, kendisi tarafından değil, Crockett tarafından öldürüldüğünü söylemişti. Crockett, bir gece sarhoş olarak, kendisi yakındaki mâdende iken karısına sarkıntılık etmiş ve kadının direnmesi karşısında onu öldürmüştü. Longstreet, hemen işe el koymuş ve iki arkadaşını kandırıp, cinâyeti Stopes'un üzerine atmışlardı. Mâden, Stopes tarafından butuncuğu için, hissenin büyük kısmı ona âit olmasına rağmen, henüz resmen tescit edilmemişti. Böylece üç ortak mâdene sâhip çıkmışlar ve mâsum arkadaşlarını da polise teslim etmişlerdi. Stopes'un ifâdesine göre, DeWitt, aslında iyi bir insandı, fakat Longstreet ona istediğini yaptırabiliyordu. | 

Başına gelenler, genç jeologun akli durumunu bozmuş, kendini tamâmen bırakmış, ancak hapse girdikten sonra neler döndüğünü idrak edebilmişti, fakat artık çok geçti. Ondan sonra benliğini bir intikam hırsı sarmıştı. Ömtü boyunca uğraşması gerekse de o üç ahlâksızı öldürecekti, Kactığı zaman oldukça yaşlanmış olmasına rağmen, gücünden pek birşey kaybetmemişti. İntikam zamanı geldiğinde, kurbanlarının (kendisini tanımayacaklarından emindi. 

Bruno, durdu, derin bir nefes aldı ve, «Fakat bunlar şu anda mühim değil bizim icin, Mister Lane» diye devâm etti, «Bukadar karışık bir bulmacayı nasıl çözdünüz? 
Âdetâ bir mücize bu yaptığınız!» 

Lane, başını iki yana sallayıp, «Ben mücizelere inanmam,» diye cevap verdi, «Benim yaptığım sâdece iyi görmek ve mantıklı düşünmekti. Meselâ, benim için bu üç cinâyetin en basiti birincisiydi. Fakat bu cinâyette benim duyduklarım ve öğrendiklerim sâdece başkalarının anlattıklariydı. Birinci cinâyette bir nokta sizin gözlerinizden kaçtı: cinâyet silâhı öyle birşeydi ki, katil onu çıplak etle 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tutamazdı, yoksa kendisini de zehirlemiş olurdu. Mister Thumm, siz bile o iğneli mantar küreyi bir pensle tuttunuz ve sonra bir şişeye koydunuz. Câni, bu silâhı otobüse getırir ve Longstreet'in cebine koyarken muhakkak ellerini birşeyle korumuş olacaktı. Peki bunu èn basit olarak nası yapabilirdi? Bir eldiven giyerek tabii! Bilhassa bir deri eldiven bu işi çok iyı gorur ve kımsenin de dikkatini çekmezdi, çünki eldiven pekçok insanın kullandığı bir eşyâ idi. Bu işte bir mendil de belki kullanılabilirdi, fakat ele sarimis bır mendil dikkati çekebilir ve aynı zamanda, bir deri eldiven gibi korumazdı eli. Katil, Mister Thumm'ın yaptığı gibi o iğneli mantarı bir pensle tutmuş olamazdı, bunu, kalabalık ve sarsıntılı bir otobüsün içinde hiç kimseye göstermeden yapmanın, imkânsızlığı ortada... O haide câni, muhakkak bır eldiven kuilianmıştı.» 

Bruno ve Thumm, birbirlerine baktılar. Lane, gözlerinı kapaulı ve sâkın hr sese, «gu iğneli mantarın, Longstreet'in cebine, otobüse bindikten sonra konduğunu biliyoruz,» dıye devâm etti, «Câni otobüste bulunanlardan biriydi ve cinâyetten sonra, bir kişi hâriç otobüsü kimse terketmemişti. Otobüsten inip biraz sonra dönen kişi de bunu, Komiser Muâvini Dufty'nin emri üzerine yapmıştı. 

«Şoför ve biletçi de dâhil olmak üzere, otobüste bulunan herkesin üstü ve otobüsün içi iyice arandığı halde birşey bulunmadı. Daha sonra polis kordonu arasında garajdaki odaya alınanların geçtikleri yol ve oda da arandı ve yine birşey bulunmadı. Hatırlarsanız size orada, eldiven gibi giyim eşyâları bulunup, bulunmadığını sormuştum ve siz de hayır diye cevap vermiştiniz. 

«Yâni, câninin kendisi otobüste olduğu halde. cinâyet silâhı ortadan kaybolmuştu. Silâh pencerelerden atılmış olamazdı. Çünki otobüsün pencereleri, daha Longstreet ve yanındakiler binmeden önce kapanmış bulunuyordu. Kapılar ise polis tarafından korunuyordu. Eldiven ise parçalanmış olamazdı, çünki böyle olsa bile parçaları bulunacaktı. 
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«Bu eldiven üzerinde oldukça kafa yordum, beyler. Eldiven. pencerelerden ve kapılardan dışarıya atılmadığına, ve otobüste de olmadığına göre birisi onu otobüsten çıkarmıştı. Otobüsü terkeden tek kişi ise, Duffy'nin emri ile. 
olanı polise haber vermek üzere inen biletçi Charles Wood idi. Yöni cinâyetten sonra otobüsten ayajon tek kişi Charles Wood olmuştu. 

«Demek ki. Wood eldiveni otobüsten çıkarm:ş ve bir yere atmış veyâ saklamıştı. Bu durumda Wood ya katilin kendisi veyâ onun suçortağı oluyordu. Eğer katil eldiveni onun cebine, habersiz olarak koymuş olsaydı. Wood bunu belki kendisi bulacak ve polise bildirecekti. Veyâhut da herkesin aranması sırasında bu eldiven onun üzerinde çıkacaktı. Demek ki. Wood eldiveni yoketmişti ve bunu, ya kendisi için veyâ bir suçortağı için yapm:ş oluyordu.» 

Thumm, hayranlık duyduğunu belirten bir sesle, «Mükemmel bir muhakeme. Mister Lane,» diye mırıldandı, «Mükemmel bir muhakeme doğrusu!» 

Lane, memnun olmuş bir tavırla devâm etti, «Wooc, eldivenden kurtulmak için böyle bir fırsat çıkabileceğini düşünmemişti tabii. Fakat eldivenin üzerinde bulunmasından korkmuyordu. Çünki otobüs biletçileri yazın sıcak gün-. 
ierinde bile bözen eldiven kullanırlardı. Bu yüzden câninin eldiven kullanm:ş olması en doğru neticeydi benim için. 
Çünki mendil kullanmış olsaydı, mendilin, zehirle lekeleneceğini biliyordu. 

«Diğer bir nokta da şu; Wood, cinâyetini herhalde yağmurlu bir gün için plânlamamıştı, Normal, yağışsız bir havada pencereler açık olacak ve o da eldiveni dışarı fırlatıp ondan kolayca kurtulmuş olacaktı. Eldiven daha sonra caddede bulunsa bile, onu kimin attığı bilinmeyecekti. 
Açık havada, daha çok inen, binen yolcu olacak ve katilin kaçtığı da zannedilebilecekti. O halde, Longstreet'i öldürmek için neden böyle yağışlı bir günü seçti acaba? Bunun üzerinde de uzun zaman düşündüm ve şöyle bir neticeye vardım: hava yağışlı olmasına rağmen, katile, bekdediği fırsatı en mükemmel bir şekilde vermişti. Longstreet'in yanında pekçok arkadaşı vardı ve hepsinden de şüphe edilecekti. 


«Otobüsün biletçisi olarak iki avantajı vardı. Bilindiği gibi, biletçilerin cepleri, bozuk para taşıdıkları için deri kaplıdır, bu içi deri olan cepte o mantarlı silâhını rahatça taşıyabilirdi. Belki de zehirli mantarı haftalarca üzerinde taşımıştı. İkinci avantajı da. yolcuların, otobüse bindikten sonra onun yanından geçmeye :mecbur olmalarıydı. İş saatlerinde ve kalabalık bir arka plâtformda bu işi kolayca yapabilirdi...» 

Bruno, «Çok garip coğrusub diyerek onun sözünü kesti. «Stopes'in itirâfında da aynen bunlar var, Halbuki siz onunla hiç konuşmadınız. Stopes, iğneli mantarı kendisinin hazırladığını ve zehiri de, Doktor Schtiiling'in dediği gibi, bir böcek ilâcından, buharlaştırma yolu ile elde ettiğini söyledi. Yapışkan bir madde olan bu nikotin zehirini elde ettikten sonra, mantcr üzerindeki iğnelerin uçlarını ona batırıp silâhını hazırlam:ış. O gün de Longstreet, arkadaşları için bilet alıp, paranın üzerini beklerken mantarı onun cebine atıvermiş. Sizin dediğiniz gibi, Longstreet'i normal bir havada öldürmek için hazırlandığını, takat böyle çok uygun bir fırsat çıkınca kaçırmak istemediğini itiraf etti.» 

Lane gülümsedi. «Dediğim gibi başlangıçta Wood'un bu işin içinde olduğunu biliyordum, fakat onun katil mi, yoksa bir suçortağı mı olduğundan emin değildim. Tabii bu dediğim, imzâsız mektup gelmeden önceydi. 


«Ne yazık ki, mektup geldiğinde, onun Wood tarafından yazıldığını bilmiyorduk. Böylece ikinci cinâyete engel olamadık. Onun, hakikaten, tesâdüfen bâzı şeyler öğrenmiş ve bildiklerini polise anlatmak isteyen ve hayâtının tehilkede olduğunu - söyleyen * birinden geldiğini sandık. 
Sonradan, mektubun Wood tarafından yazıldığını anlayınca istediğinin ne olabileceğini düşündüm. Wood, ya polisi yanıltmak için yazmıştı bu mektubu veya suçortağı idi ve katili ele vermek istiyordu. 

«Fakat bu düşünce tarzında bir gariplik vardı, çünki Wood kendisi öldürülmüştü. (Lane, parmak uçlarını birleştirdi ve tekrar gözlerini kapadı.) Bu yüzden geriye dönmem ve mektubun mânâsını tekrar analiz etmem gerekiyordu. Kafamı kurcalayan mesele şuydu: Longstreet'in katili Wood ise, kendisi neden o vapurda öldürülmüştü ve onu öldüren kimdı? Kafamda üç ihtimal belirdi: Belki de Wood, hakikaten katildi ve bir suçortağı tarafından öldürülmüştü... Suçortağı onun, kendisini katil olarak ele vereceğinden korkmuş olabilirdi. Veyâhut, Wood mâsum bir insanı katil olarak yakalatmayı plânlıyordu ve bu adam taratından öldürülmüştü. Uçüncü ihtimal de şuydu: Wood, Longstreet cinâyetile hiç alâkası olmayan bir sebeple öldürülmüş olabilirdi.» 

Lane bir süre durdu ve derin bir nefes aldıktan sonra, «Her üç ihtimâli de iyice analiz ettim» diyerek konuşmasına devam etti, «Birinci ihtimal mantığa uygun değildi. Çünki suçortağı, cinâyeti teşvik eden kişi bile olsa, Wood'un sağ kalmasını isterdi, çünki katil Wood idi. Wood onu tuzağa düşürüp katil olarak göstermek istese bile, suçortağı durumu kolayca lehine çevirebilirdi. o Haibuki onu öldürmekle, kendisi de katil oluyordu ve odüâletin eline geçmesi daha büyük bir ihtimaldi. 

«İkinci ihtimâle de pek aklım yatmadı. Çünki mâsum bir insan, Wood'un, kendisine bir tuzak hazırladığından habersiz olacaktı, onu nasıl ve neden öldürsündü? Wood'- un hazırladığı plânı öğrenmiş ölsa bile onu öldürmesi lü-Zumsuzdu. 

«Wood'un, bizim bilmediğimiz bir sebeple öldürülmüş olması da uzak bir ihtimaldi. Birbiri ile bağı olmayan cinâyet sebeplerinin, böyle, aynı anda bir araya geimesi onormtal olurdu. (Lane, bir an alevlere baktı ve sonra tekror gözlerini kapadı.) O sırada garip birşey oldu, beyler. 
Belki de vardığım netice yanlıştı ve Wood, Longstreet'i 


206 


öldürmemişti. Aklıma gelen her üç ihtimal de mantığa aykırı idi. 

“ «ekrar Wood'un, bir suçortağı olması ve hakiki katilii ele vermeyi plânlaması ihtimaline döndüm. Bu teori, Wood'un öldürülüş sebebini açıkça ortaya koyabiliyordu. 
Ama yine kafam karışmıştı. Wood, bir cinâyette suçortağı olarak neden polise gelecek ve suçortağı olduğunu anlatacaktı? Acaba daha sonra cinâyetin aydınlanacağını ve kendisinin de suçortağı olarak çok daha büyük bir cezö- ya çarptırılacağını düşünmüş ve korkmuş muydu? Bu yüzden mi katilin kim olduğunu polise inbar etmek istemişti? 

«Aklima başka birşey gelmiyordu. Wood'un suçortağı olarak polise itirafta bulunmak istemesi mantığa en uygun olan yoldu. Bunun üzerine Wood'un nasıl yaşadığını öğrenmeye karar verdim. | 

«Bu araştırma, beni bir dönüm noktasına getirdi. Hatırlarsınız, Mister IThumm'ın kılığına girmiş ve Weehawken'e, Wcod'un oturduğu pansiyona gidip orada bir araştırma yapmıştım. O zaman, nerede, ne arayacağımı da kati olarak bilmiyordum. Odada bulduklarım hep normal ve Şüpnheyi çekmeyecek şeylerdi. Wood, banka defterini bile orada bırakmış ve hayatta bütün parasının, o defterdeki kadar olduğunun zannedilmesini istemişti. Bankaya gidip hesâbına baktım, para olduğu gibi duruyordu. Paranın devamlı olarak küçük miktarlarda yatırılması en küçük bir şüphe uyandırmıyordu. Yaşadığı çevrede, onu tanıyan, tanımayan herkesle konuştum, fakat hiçbirşey yoktu. Oralarda bir defa olsun doktora ve dişçiye bile gitmemişti. Fakat New York'ta bir dişçisi veyâ doktoru olabiiir - di. Bu yüzden, bunun üzerinde fazla durmadım. 

«Fakat, Otobüs Şirketinin Personel Dâiresine gidip müdürle konuştuğum zaman, birşeyler bulduğumu anladim. MHaiürlarsanız, Mohawk'da öldürülen adamın cesedi üzerinde yapılan otopsinin raporunda, iki yiliik bir apandisit cıneliyatı izinden bahsediliyordu. Fakat Wood'un dosyası, onun bir gün bile işten ayrılmadığını ve beş yıl süre 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ile izin bile almadan çalıştığını gösteriyordu. Müdür de böyle söylemişti. 

«Wood, nasıl olur da bir apandisit ameliyatı geçirir ve bir gün bile işinden ayrılmamış olurdu? Herkesin bildiği gibi, apandisit ameliyatı olan bir hasta, en azından on gün kadar hastahânede kalıp tedâvi görmek ve dinlenmek zorundadır. O halde, durum açıktı, bulunan ceset Wood'a âit değildi. Yâni, Wood öldürülmemişti, sağdı, fakat onun öldürüldüğünü göstermek için korkunç bir cinâyet işlen-MİŞtİ.» 

Salonun derin sessizliğinde Thumm'ın iç çekişi duyuldu. Lane, ona bakıp hafifçe gülümsedi ve, «İkinci cinâyetin elemanları yeniden sıraya girmeye başladılar,» diye devâm etti, «Demek ki, mektup, polisi, Wood cinâyetine hazırlamak için yazılmış bulunuyordu. Wood, kendini tamâmen ortadan kaldırm'ş yokolmuş olacaktı. Böylece polis, Longstreet cinâyetinde, Wood'a bağlı ne varsa bir kenara b'rakacak ve onu unutacaktı. 

«Böylece Wood, DeWitt cinâyetinden sonra, tren kondüktörü Ellery Savitch olarak rahatça şâhit sandalyesine oturabilecekti. Çünki Wood ölmemiş olsaydı, aynı anda, hem Savitch ve hem ce Wood olarak şâhitliğe çağrılabilecekti ki. aynı anda iki ayrı şahsiyet olarak mahkeme salonunda bulunması imkânsız olacaktı. 

«Charles Wood olarak kabul edilen cesedin bir baldırında. Wood'un bacağında olduğu gibi bir yara izi vardı ve saclar da kırmızıydı. Bunun dışında, cesedin kime âit olduğunu belirtecek hiçbirşey yoktu, çünki ceset feci şekilde ezilmişti. Şöhitler, onun Wood o'duğunu söylediler, çünki cesedin bacağında aynı yara izi vardı ve saçları kırmızıydı. Fakat ceset Wood'a âit değildi. Kırmızı saç bir tesödüf eseri olabilirdi, fakat aynı şekilde bir yara izinin iki ayrı insanda bulunması hemen, hemen Imkânsızdı. O halde Wood'un bacağındaki yara izi sahte olacaktı ve bu sahtelik de beş yıldanberi sürmekteydi. Çünki, Wood, beş yıl önce biletçiliğe başladığında, bacağındaki yara izini, 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arkadaşı şoför Guiness'e göstermişti. O halde Wood, bacağında yara izi olan bu kırmızı saçlı adamı öldürmeyi, tâ : beş yıl önceden plânlamış bulunuyordu. Diğer yandan, vapur cinâyeti mâdemki Longstreet cinâyeti ile alâkalı idi, oo halde, Longstreet cinâyeti de beş yıl önceden plânlan-MIŞİI. İ 

«Burada birşey daha var; mâdemki Wood vapura binmş ve öldürülmemişti, o halde vapurdan kılık değiştirerek kaçmıştı. Hiç şüphesiz, cinâyetten sonra, Mister Thumm ve bizler vapura gitmeden önce aceleyle atlayıp kaçanların arasında o da vardı...» 

Bruno, «Mesele öyle değil,» diyerek onun sözünü kesti, «Wood, dediğiniz gibi kılık değiştirmişti, fakat vapurda tutulan yolcular arasındaydı ve Henry Nixon isminde bir mücevher satıcısı olduğunu itiraf etti.» i 

Lane, «Çok akilli bir adammış,» diye mırıldandı, «Bukadar büyük bir kabiliyetle iyi bir aktör olabilirmiş doğrusu. Ben onun cinâyetten sonra vapurda kalıp, kalmadığını bilmiyordum. Demek elindeki valiz, Wood'un vapura binerken elinde bulunan valizdi. Valizde ise, makyaj malzemesi, öldüreceği adamın kafasına vuracağı bir âlet ve kerr dine lâzim olan eşyâ vardı. Tamam, şimdi hatırladım bu Nixon denen adamı, hattâ sorgu ve arama sırasında Üz6- rinde iş kartları ve sipâriş formları da çıkmıştı, değil mi? 
Demek yeni bir valiz alışının sebebi de buydu. Wood olgrak yeni valiz alışını normal göstermek için, eskisinin sapını kopardı ve bu sebeple yenisini aldığını söyledi herkese.» | 

Thumm, «Buraya kadar anlattıklarınız, hârika bulugiar, Mister Lane,» dedi, «Hepsini anladık. Fakat şu üçüncü cinâöyette durumu nasıl anladınız, buna bir türlü aklım ermedi doğrusu!» d 

Lane, elini kaldırdı ve gülmeye başladı. «Ganım dedim ya! Kafayı biraz fazlaca yormak ve mantıklı düşünmekle oluyor bunlar. Fakat daha ikinci cinöyeti bitirmecik, acele etmeyin. Bu noktada Wood'un katil mi, yoksa 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bir suçortağı mı olduğunu kestiremiyordum. Vapurdaki cesedin Wood'a âit olduğunu zannederken, onun suçortağ olduğu neticesine varmıştım. Fakat cesedin, tanınma- 
“yan birine âit olduğu anlaşılınca, Wood'un katil olma ihtimdli artmıştı. 

«Demek ki, Wood, beş yıldır, öldürmeyi plânladığı bir adamın karakterini oynuyordu. Kendisinin öldürülmesi ile bitecek bir oyunda, başlangıç olarak böyle bir mektup yazması da plânın mühim bir parçası oluyordu. Bu plânlamanın gayesi de şüphesiz, Wood'un ortadan kaybolmasıydı. 
(Bir an düşündü ve sonra devâm etti,) Peki ama, Wood, DeWitt'i vapura çağırdıktan sonra, neden cesedin cebine onun pürolarından birini koyup, şüpheleri onun üzerine çekmek istemişti acaba? Bu durumda, DeWitt'e vapur-Ga randevu verenin, Wood olduğuna şüphem kalmamıştı. 
Bunun sebebi de muhakkak, DeWitt'in, Longstreet cinâyetinde en belirli zanlı olmasıydı. Belki de, onu da ötdürmek istediği için, bunu adâletin yapmasını plânlamıştı. 
DeWitt mahküm olacak ve idam edilecekti. 

«DeWitt. mahkemede beraat ederse bu işi kendisi yapacaktı. Bunun için, DeWitt'in mâsum olduğuna ircırdiğm halde, onun mahkemeye cıkarılmasına itiraz etme dim. Diğer yandan, DeWitt mahkemede, bilmek istediği. 
“miz bâzı şeyleri de, hayâtının tehlikede olduğunu arlayurca acıklayabilirdi. 

«Fakat mahkemede herşeyin DeWitt aleyhine döndüğünü Görünce. onu. parmağındaki yara yolu ile korumak ve kurtarmak zorunda kaldım. Fakat DeWitt. beraat etmekle kurtulmuş değildi, katil onun peşine düşenetti yine ve bunu biliyordum. Onu korumak için her türlü tedbirl aldığımı zannediyordum. Evine yaptığı döveti de bu yüzden kabul ettim. Fakat herşeye rağmen, katilin ona, berdat ettiği günün gecesi saldıracağını csla düsi'nemedim işte; Çiinki Wood'un. nerede ve hangi hüviyete büründüğünü bilmiyor ve DeWitt'i öldürmek için uzun zamana iktiyâci olacağını sanıyordum. Fakat, dediğim gibi 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Wood, hiç beklemeden ilk fırsatta saldırdı ve isteğine ulaştı. 

«O gece trende Collins onun yanına geldiği zaman hiç korkmadım; çünki Collins'in, Wood olmadığından emindim. Cinâyete engel olamadığım için kendimi asla affetmiyeceğim. O gece onun dâvetini kabul edip, evine gitmemin bir sebebi de, DeWitt'in bana, ertesi sabah bâz: bilgiler vereceğini söylemesiydi. Eğer yaşasaydı bana muhakkak şu Güney Amerika hikâyesini anlatacaktı ve ben hikâyenin büyük kısmını Uruguvay konsolosundan öğrendim. Bunu da, DeWitte gelen şu Güney Amerikalı misöfir hakkında yaptığım araştırma sırasında başardım.» . 

Bruno ve Thumm, şaşkın bakışlarını onun yüzüne diktiler. 

— Güney Amerikalı misâfir mi? Uruguvay konsolosu mu? Bunlar ca nerden çıktı, Mister Lane? p7 

— Bunun açıklamasını sonraya bırakalım, Mister Thumm. Wood'un, bu seri cinâyetleri uzun yıllardanberi plânladığını anlamıştım artık. Fakat onu nerede bulacağımı bilemiyordum. Adam, Charles Wood olarak yeryüzünden silinmişti ama, hangi hüviyetle ortaya cıkacağdı hakkında en küçük bir bilgim yoktu. Fakat onun tekrar orftaya çıkacağından emindim. 

«DeWitt'in öldürülmesi ve bunun hemen yapılması; bu cinâyetin de diğerleri gibi önceden plânlandığını gösteriyordu. 

«DeWitt cinâyetinde bana yardımcı olan şey, DeWittin, o gece bizim yanımızda yeni bir abonman bileti olması oldu. Yoksa, Stopes'un, DeWitt'i hangi hüviyet altında öldürdüğünü ortaya çıkaramayacaktım. DeWiti, bu abonmanı, diğerieri için aldığı biletlerle berâber, yeleğinin sol üst cebine yerleştirmişti. Collins'le giderken, onların biletlerini çıkarıp verdi ve kendi abonmanını yine aynı cepte biraktı. Fakat cesedi üzerinde Mister t hunım'ın yaptığı araştrmada bu abonman, aynı yerde ceğiisi, yer değiştirmiş; ve ceketin iç cebine geçmişti. DeWitt'i öldüren kurşun, el- 


211 


biseyi delip doğruca kalbe girmişti ve ateş edildiğinde abonman, yeleğin sol üst cebinde değildi. Çünki o cepte olsaycı kurşun onu da delip geçecek ve paramparça edecekti. rlgibuki, ceketin iç cebinden çıkan abonman sapasağlamdı. | 

«O halde abonman, DeWitt öldürülmeden önce yer değiştirmişti. Cesedin sol elindeki garip işâreti, orta ve işâret parmaklarının nasıl üstüste bulunduğunu gördünüz. 
Doktor Schilting'in söylediğine göre DeWitt, kurşunu yer, yemez ölmüştü, o halde bu işâreti ölmeden önce yapmış olacaktı. İşâreti sol eli ile yaptığına göre de, sağ eli o anda birşeyle meçguldü. Bu işâretin, cinâyetle alâkası olması gerekiyordu. Bu işâreti korkuyla ve kötülükten korunmak için yapmadığı meydandaydı, çünki DeWitt böyle şeylere inanmazdı ve bâtıl itikatları hiç yoktu. O halde bu işâret, katille alâkalı birşey Olacaktı. Bunun, DeWitt yanımızdan ayrılmadan kısa bir müddet önce yaptığımız bir konuşmayla alâkalt olduğunu hemen anladım. Onlara, ölmekte olan bir adamın, katili hakkında bir ipucunu nasıl bıraktığını anlatm'ştım. DeWitt de az önce dinlediği bu hikâyeyi hatırlamış ve bize bir ipucu bırakm'ştı.» 

- Bruno. hafif bir gülümseme ile Thumm'a baktı ve Müfettiş, «Biz de aynı şeyi düşünmüştük.» diye atıldı, «Fakat bunu Wood'a nasıl bağladınız? Bu adamın bâtıl itikatları mı varm'ş?» 

Lane, «DeWitt'in işâreti, öyle bir işâret değildi ve Wood'u veyâ Stopes'u belirtmiyordu.» diye cevap verdi, «Aslında büyük bir zekâ oyunuydu bu! İlk gördüğümde ben de ne mân&va geldiğini pek anlayamam'stım. Aslına bakarsanız. DeWitt'in Işâret! ile katil arasındaki bağı, meseleyi çözdükten sonra buldum. Halbuki nekadar kolay anlaşılacak birşeydi... 

«Parmakların bu şekilde, katili anlatmak istediği, bence tek açıklama şekliydi. Demek ki DeWitt katilini, onun hakkında bir ipucu bırakabilecek kadar yakından tanıyordu. Diğer yandan, biraz önce de söylediğim gibi, işâret! 
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sol eli ile yapmış olması, sağ elinin o anda, yâni öldürülmeden birkaç sâniye önce birşeyle meşgul olduğunu gösteriyordu. Çünki DeWitt solak değildi ve normal olarak her işini sağ eliyle yapardı. Gördüğümüz kadarı ile, cinâyetin işlendiği yerde bir mücâdele olmamıştı, yâni sağ elini katilden korunmak için kullonmamıştı. Epey düşündükten sonra buldum... Tren abonmanı bir cepten diğerine geçmişti. Eğer abonmanı cinâyetten çok önce yelek cebinden alıp diğerine koymuş olsaydı, cinâyet ânında sağ eli boş olacaktı. 

«Şu halde, abonman, cinâyet Işlendiği zaman DeWittin elindeydi ve onu kullanmak için cebinden çıkarmıştı. 
Collins oradan ayrılana kadar kondüktörün onların yanına gelmediğini, Collins'in zımbalanmamış biletinden anladık ve bunu kendisi de söyledi. O haide, DeWitt karanik vagona girene kadar kondüktör onun yanına gelmemişti. Fakat DeWitt'in, cebinden abonman biletini çıkarmış olması, o anda kondüktörün, onun yanına geldiğini gösteriyordu. Buna rağmen, trende bulunan her iki kon-. 
düktör de DeWitt'i görmediklerini! söylemişlerdi. O halde, kondüktörlerden biri yalan söylüyordu ve katil de oydu. 
(Bruno ve Thumm, hipnotize olmuş gibi, gözlerini aktörün yüzüne dikmişler, nefes almaktan korkar gibi dinliyoriardı.) İşâretin sol elie yapılmış olması, böylece bir neticeye varmama yol açtı. Kondüktör, cinâyeti işledikten sonra abonmanı tabii, zımbalamıyacaktı. Çünki zımbadan, onun, DeWitti cinâyetten önce sağ olarak gören en son kişi olduğu anlaşıtacak ve bir şâhit olarak bile olsa, işin içine karışacaktı. Abonmanı DeWitt'in elinde de, yine aynı sebeple bırakamazdı. Onu alamazdı da, çünki abonmanın kapağındaki târih, aynı akşam alındığını gösteriyordu ve DeWittin onu aldığını, yanındakiler hiç şüphesiz görmüşlerdi. Abonmanın kaybolması, polisin şüphesini çekebilir ve araştırma, kondüktöre kadar gelebilirdi. | 

«Onun İçin yapılacak en doğru hareket, abonmanı 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cesedin ceplerinden birine koymak olacaktı. Hemen cesedin ceplerini araştırdı ve eski, zamanı geçmiş olan abonmari İç cepie görünce, yenisini de onun yanına koyuverdi. Yeni abortmanın, yeleğin sol üst cebinde olduğunu bilse bile, onu oraya koyamazdı, çünki o cep, kurşun tarafından delinmişti ve sağlam abonmanın o cepte bulunması Şüphe uyandıracaktı. . 

«Bir kondüktör, trenin herhangi bir yerinde, istediği anda görülebilirdi ve hiç kimsenin aklına da ondan şüp- ne etmek gelmezdi. Ben bile, devamlı olarak etrâfımı gözetlediğim halde, onu farketmedim. Arkadaki karanlık vagona gitmek için muhakkak yanımızdan geçip gitmişti ve biz onu farketmemiştik. Trenin beş dakika sonra akarsu üzerindeki köprüden geçeceğini bildiği için de, bekledi ve silâhinı suya atti. Onun, orada bulunamıyacağını çok iyi biliyordu. Yolculardan hiçbiri, gecenin o saatinde trenin bu köprüden kaç dakika sonra geçeceğini bilemezdi tabii. Bunu ancak trende devamlı olarak çalışan makinistler ve kondüktörler bilebilirlerdi. 


«Fakat trende iki töne kondüktör vardı, bunlardan acaba hangisi katil olabilirdi? Bir de şöyle düşündüm; birinci cinâyette katit, bir otobüs biletçisiydi, ikincide ise, yine aynı şekilde, trende bilet kontrolü yapan kondüktördü. Her iki adamın da ayn: kişi, yâni Wood olması mümkün müydü? Evet, mümkündü, çünki Longstreet'i, vapurdaki kimliği ekilen ii adamı ve DeWitt'i aynı adam öðldürmüştü. 

«Wood'un belirii karakteristikleri nelerdi? Kırınızı saçı ve suni olduğunu bildiğimiz bacaktaki yara izini bir tarafa bırakırsak, ki burada kırmızı saç da boyama olabilirdi, Wood, uzun boylu ve iri, yarı bir adamdı. Halbuki diğer kondüktör, Bottomley, yaşlı ve ufak, tefekti. Savitch ise, Wood'un târifine uyuyordu, yâni, uzun boylu ve ri, yarıydı. O halde aradığım adam Savitch olacaktı, 

«Şu halde, netice olarak karşıma şu çıkıyordu; De 


214 


Witt, Savitch tarafından öldürülmüştü ve bu adam da Wood idi. mpi 
«Fakai bu, aynı zamanda hem Wood, ve hem da Savitch olan adam kim olabilirdi? Hiç şüphesiz her üç cinâyetin sebebi de aynıydı ve her üçü de, en aşağı beş yıl belki de daha öncesinden plânlanmıştı. Bundan sonra yapılacak iş, DeWitt ve Longstreet'in geçmişlerini araşotırmak ve hayatlarında, her ikisine de düşman olan birinin bulunup, bulunmadığını öğrenmek olmalıydı. 
«Stopes'un şu anda kim olduğunu biliyoruz, fakat ben o zarnan, böyle bir adam olduğunu bilmiyordum. DeWitt'in, bir zaman önce bir Güney Amerikalıyı, evinde bir ay kadar misâfir ettiğini, uşağı Jorgens'tan öğrenmiştim. Bu nun üzerinde yaptığım araştırma beni, Uruguvay konsolosluğuna götürdü ve Longstreet ve DeWitt'in, yıllarca önce, Güney Amerika'da çalışırken, Martin Stopes ve Crockett isimli iki adamla ortaklık kurmuş olduklarını ortaya çıkardım. i 
«Stopes'un katil olma ihtimali güçlüydü ve adam onları, hiç şüphesiz, geçmişte kendisine oynadıktarı oyun ve karısını öldürmüş oldukları için öldürmek istiyordu. 
Crocket, ortalarda görünmediği için şu neticeye vardım; katil olan kondüktör, Martin Stopes'du ve vapurda öldürülen, kimliği bilinmeyen üçüncü kurban da Crockett idi. 
«Wood'un, hiç tanımadığı bir adamı öldürmesi imkânsızdı. K onsolos Ajos'un hikâyesini dinledikten sonra, bu adamın Crockett olduğunu hemen anladım. Wood, beş yıldanberi, saçlarını onun gibi boyayıp, bacağındaki yara izinin aynını, kendi bacağına suni olarak yapmış, onu öldürmeyi plânlamıştı. Fakat Wood'un, Crockett'i vapura nasıl getirtmiş olabileceği konusunda hâlâ birşey bilmiyorum. Stopes bunu da açıkladı mı, Mister Bruno?» 
Savcı, istekli bir tavırla, «Evet,» diye cevap verdi, «Stopes, elyazısının Crockett tarafından tanınmasını istemediği için, ona, diğerlerine olduğu gibi, hiçbir zaman ~> tehdit mektubu yazmamış. Fakat Crockett'e, DeWitt ve | 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Longstreet firmasından kovulmuş bir muhasebeci ismi altında yazmış ve firmadaki üçte bir hissesinin kendisine verilmediğini, firmanın kazancının, kendisine yılda iki defâ göndetilen paralardan çok daha fazla olduğunu bildirmiş. Yâni, onun Crockett'e yazdığı mektuba göre, De Witt ve Longstreet, çok daha fazla kazanıyorlar, fakat Crockett'e, hakkı olan, kazancın yâni, kârın, üçte birini değil de daha azını gönderiyorlarmış. Çünki Amerika'ya döndüklerinde, Crockett, parasını onlara bırakmış ve firmaya üçte bir ortak olarak, çalışmayacağını, sâdece net kârdan üçte bir pay alacağını söylemiş. 


«Mektupta ayrıca, Crockett'in aldatıldığına dâir deliler olduğu ve New York'a geldiği takdirde bu delillerin kendisine, belirli bir para karşılığında verileceği bildiriliyormuş. Stopes ona, New York'a hemen gelmesini ve birkaç: gün sonra Times gazetesinde çıkacak belirli bir lâna dikkat etmesini söylemiş. Böylece, kısa bir gazete ilânı ile. tabii şifreli olarak onu, o gece 10.40 Weehawken vapuruna dövet etmiş, kendisini üst güvertede beklemesini bildirmiş.» 

Burada Thumm söze karıştı ve, «Bu, çok zeki bir ddatn olan Stopes, aynı zamanda DeWitt'i nasıl kandırdığını da anlattı» dedi. «Ona, kendisile mühim birşey ko- 

- nuşmak istediğini, 10.40 vapurunda alt güvertede buluş- 
< malarını bildirmiş. Hem Crokette, hem de DeWitte yaz- 
=- « dığı mektuplarda, onlara, çok dikkatli olmalarını, kimseye görünmemelerini söylemiş.» 


Lane, «Hakikaten zeki bir adam.» diye mırıldandı, «De- 
» mek DeWitt bu yüzden, kendisine vapurda randevu ve- 
¿ren şahsın kim olduğunu söylemek istemedi. Çok zeki bir adam. Düşünün, şu ikinci cinâyette, Wood olarak Crockett'i üst güverteye çağırıyor, çantasından çıkardığı : Sert bir cisimle, başına vurarak bayıltıyor, üzerini değiştriyor, kendi elbiselerini, yâni Wood'a âit olanları onun “Üzerine giydiriyor, Crockett'in elbiselerini, yine çantasından çıkardığı birtakım ağırlıklarla bağlayıp suya atıyor, kendisi Nixon kılığına giriyor ve vapur iskeleye yanaşırken de baygın adamı suya atıyor. Sonra da alt güverteye koşuyor ve diğer yolcularla berâber, (Suya adam düştül) diye bağırıyor. 

«Bunları yapması için acele etmesi de gerekmiyordu ve vapurun kısa süren geçişi sırasında, o geceki sisli, soğuk havada kimsenin üst güverteye çıkmayacağını biliyordu. Bu yüzden dört sefer devâmınca orada kaldı ve biraz önce anlattığım şeyleri, hiç acele etmeden, rahat bir şekilde becerdi.» Lane, elini boğazına götürdü ve, «Boğazım kurudu» dedi, «Ne de olsa yaşlanıyoruz. Eskiden saatlerce konuşurdum da, hiçbirşey olmazdı.» Bir bardak su içtikten sonra, aktör onlara, DeWitt'in evinde bulduğu Martin Stopes'un tehdit mektubundan bahsetti ve mektubu da çıkarıp gösterdi. 

— Daha bu mektubu bulmadan önce, Wooj ve Savitch'in aynı kişi olduğunu anlamış ve neticeye varmıştım. 
Fakat bu mektup, elyazısı tetkik edildiğinde, Wood ve Stopes'un elyazılarının aynı olduğunu göstermesi bakımindan mühimdi. Wood'un elyazısını daha önce, yazdığı mektupta görmüştüm. Bu mektup da düşündüklerimi doğruluyordu. 

«Herşeyi öğrenmiştim, fakat Wood, Stopes ve Savitch'- in aynı kişi olduğunu benim bilmem yeterli değildi, bunu isbat etmem lâzımdı. Bu yüzden Uruguvay konsolosu Senyor Juan Ajos'tan, Stopes'un parmak izlerinin telefotolarını ricâ ettim. işte, Savitch yakalandığında, hemen parmak izlerinin kıyaslanmasında Savitch'in, Stopes olduğu ortaya çıktı, elyazılarının aynı olması da, Wood'un Stopes olduğunu gösteriyordu. Böylece herşey tamamlanmıştı. 

«Fakat, yine de, bâzı karanlık noktalar vardı. Anlayamadığım bir nokta da, Stopes'un, Wood, Nixon ve Savitch gibi üç ayrı kişiliği nasıl olup da yürütebildiği?» 

Savcı Bruno, «Stopes bunu da anlattı» diye cevap verdi, «Wood olarak çalışma saatleri, öğleden sonra 2.30 
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fa, gece 10.30'a kadardı, trendeki çolışma saatleri ise, geceyarısı 12'de başlıyor ve geceyarısından sonra 1.40'da bitiyordu, yâni Savitch olarak işi, bu saatler arasındaydı. 
Trendeki işi yüzünden Weehawken'da oturuyor ve otobüs işi bitince hemen evine dönüp, Savitch kılığına giriyordu. 
Savitcnh olarak ise, trenin son istasyonu olan West Haverstraw'da Oturuyor ve gece orada kalıp, sabahleyin Wood olarak, ilk sabah treni ile Weehawken'daki pansiyona dönüyordu. Nixon kılığına ise pek nöâdiren giriyordu. 
Vapur cinâyetini o gece işlemesinin sebebi de, o gece izinli olmasıydı. Başında saç olmadığı için de makyaj zorluğu çekmiyordu. Wood olarak kafasına kırmızı bir peruk takıyordu, fakat Savitch kişiliği için hiçbir değişiklik ve makyri vapm'yordu.» 

Meraklanma sırası Lane'e gelmişti. Savcının gözlerine bakarak, «Şüpheleri Dewitt'in üzerine çekmek için o püroyu Crockett'in üzerine nasıl koyduğunu, yâni o püroyu nerden bulduğunu da anlattı mı?» diye sordu. 

«Evet, Longstreet cinâyetinden az önce DeWitt ona, bir gece trende, kondüktör Savitch olarak bir püro ikrâm etmiş. Stopes da onu, ilerde kullanabileceğini hesaplayarak saklamış.» 

Thumm, birden, birşey hatırlamış gibi öne doğru eğildi ve, «Benim de merâk ettiğim bir nokta vardı,» diye söze karıştı, «Şu, DeWitt'in parmakları meselesi. Yâni, ölmeden önce parmakları ile yaptığı işâret... Adam bunu yapmakla ne demek istiyordu?» 

Lane'in gözleri parladı ve gülümseyerek, «Evet, iyi hatırlattınız, Mister Thumm,» dedi, «O noktayı atladık. De Witt'in, benim az önce anlattığım bir hikâyeyi hatırlayıp, bize bir ipucu bırakmak istediğini anlamıştım. O halde bu işâretin Savitch'le bir alâkası olması gerekiyordu. Savitch'in yakalanmasını zâten, ancak bu işâretin mânâsını çıkardıktan sonra ayarladım. Fakat bunu size anlatmadan önce, Stopes'un, cinâyeti nasıl işlediği hususunda nefer söylediğini duymak isterdim.» 
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Bruno, «Stopes, ifâdesine göre, DeWitt ve yanındakiler trene bindikten sonra onları gözetlemeye başlamış,» diye anlattı, «DeWitt'i öldürmek için fırsat kolluyormuş. 
Onun, Collins'le arka vagona gittiğini görünce hemen si-Zin oturmakta olduğunuz vagondan geçip arkaya gitmiş ve Collins'in aşağı atladığını görünce DeWitt'in yanına girmiş. DeWitt, onu görünce hemen yeni abonmanını çitkarmIş, fakat Stopes, abonmanın hangi cepten alındığını görmemiş. Savitch veya Stopes, orada, DeWitt'in korkuyla açılmış gözleri önünde, silâhını çekmiş ve kim olduğunu ona söylemiş. Söylediğine göre, o, DeWitt'e sonunun geldiğini söylerken, DeWitt, onun belinde takılı olan bilet zımbasina bakiyormuş. Demek bu işâreti parmakları iie o sırada yaptı. 

«DeWitt, kurşunu yer yemez ölmüş, fakat abonmanı, zımbalanmamış olarak sağ elinde duruyormuş. Stopes, abonmanı ne yapacağını düşünmüş ve cesedin ceplerini arayıp, eski abonmanın yerini bulduktan sonra yenisini de oraya koymuş. Söylediğine göre, DeWitt'in sol elinin parmaklarına hiç dikkat etmemiş. Kendisine bu işâret hususunda sorduğumuz suadlleri de cevaplayamadı ve bunun, ne mânâya geldiğini bilmediğini söyledi. 

«Bogota'da aşağı atlamış ve trenin ön tarafına gidip ön vagondan tekrar binmiş. Silâhını da dediğiniz gibi köprüden geçerken suya atmış.» 

Lane, «Teşekkür ederim,» dedi, «Şimdi sizlere, bu garip parmak işâretinin mânâsını acıklayabilirim. Bunun üzerinde de cok düşündüm, parmakların bu şekilde birbiri üzerine binmiş olması neyi ifâde edebilirdi acaba? Parmaklar, bu şekilleri ile geometrik bir şekil belirtiyorlardı veyâ buna bir harf da diyebiliriz. Evet, sevgili dostlarım, parmakların bu şekilde üstüste binmesi (X) şeklini veyâ harfini ifâde ediyordu!» 

Thumm, parmaklarını üstüste getirdi ve evet mânâsında başını salladı. 

-- Lane,- «Bildiğiniz gibi; (X), “bilinmeyeni gösteren bir 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işârettir matematikte,» diye devâm etti, «O halde yanılıyordum. Çünki DeWitt, hiç şüphesiz, arkasında bir bulmaca bırakmak istememişti. Bu yüzden (X) ile Savitch arasında bir bağ kurmaya çalıştım... Ve beyler, bir zaman sonra, Savitch'in, parmak izleri gibi, bir diğer işâreti olduğunu hatırlayıverdim.» 


Bruno ve Thumm, boş gözlerle birbirlerine baktılar. 
Bruno kaşlarını çatmış düşünüyor, Thumm ise, devamlı olarak, parmaklarını birbiri üstüne getirip tekrar açıyordu. Az sonra, «Ben teslim oluyorum,» diye homurdandı, «Bu işin içinden çıkamıyacağım. Herhalde yeteri kadar zeki değilim! Peki, söyleyin bakalım, Mister Lane, neydi bu işâret?» 


Lane, cevap olarak, cebinden küçük bir kâğıt parçası çikardı ve şöminenin ışığında bir defâ baktıktan sonra onu Bruno'ya uzattı. İki adamın kafaları, bu küçük kâğıt parçasını görebilmek için âdetâ birbirine yapışmıştı. 


Drury Lane, yumuşak bir sesle, «Görüyorsunuz ki,» diye devâm etti, «Bu küçük kâğıt parçası, Savitch'i yakaladığımız gece, sizin tarafınızdan alınan ve onun kondüktör olarak zımbaladığı biletlerden biri sâdece...» 


Sonra şöminenin önüne gitti ve ellerini alevlere doğru uzattı. Thumm ve Bruno, şaşkın bakışlarla oyunun son İşâretierine bakıyorlardı. Küçük kâğıt parçasının üzerinde iki noktada, Weehawken ve West Englewood kelimelerinin yanlarında, Kondüktör Ellery Savitch'in zımbası ile açılmış (X) işâreti şeklinde iki küçük delik görülüyordu. 
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